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Van het pastoraal team

Een krachtige ademstoot

Door Wies Sarot p.w.

Het is nu moeilijk voor te stellen, maar als tiener heb ik een paar jaar taekwondo beoefend. Zelfs toen |
al wist ik, dat ik eigenlijk ongeschikt voor de sport was, omdat mijn reactievermogen nogal traagis |
afgesteld. Toch ging ik met veel plezier naar de lessen, niet vanwege het sparren met een
tegenstander, wel vanwege het eindeloos oefenen van stoten en afweren, schoppen en springen.
Favoriet waren oefeningen waar ik de naam allang niet meer van weet, die er op neer komen dat je achter elkaar een heel
aantal bewegingen doet in een vast patroon die eindigen met één heel harde stoot recht vooruit waarbij je een kreet moet
slaken. Ik was overal slecht in, behalve in het slaken van die kreet. Dat vond ik heerlijk. Niemand hoefde mij er van te
overtuigen dat je harder stoot, slaat of schopt wanneer je daarbij een kreet slaakt. Dat ervoer ik aan den lijve.

Adem is krachtig. Adem is leven. De oosterse bewegingsleer weet daar alles van, maar ook in de bijbel vind je dat overal
terug. Al in het boek Genesis lezen we dat wij ons leven te danken hebben aan de adem die God ons in de neus blies.
Voor die tijd waren we slechts aarden poppen. ’

Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies
hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen! (Gen 2, 7) In
Ezechiél 37 doet God nogmaals iets dergelijks in het dal vol beenderen.
“Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie weer tot leven komen."

We zijn echter nog niet goed genoeg als gewoon ademende mensen. Er ontbreekt,
in ieder geval bij tijd en wijle, nog iets aan ons leven. Daarom worden we voor een
tweede maal beademd, deze keer door Jezus. We horen met Pinksteren: ‘Na deze

- woorden blies Hij over hen (de leerlingen) en zei: “Ontvang de heilige Geest”
Jezus geeft ons zijn adem, zijn leven en noemt dat de Heilige Geest. Hij doet dat meer dan eens. En het gaat gewoon door
als Hij er niet meer is. In Handelingen horen we over een storm die raast over het huis waarin de leerlingen zich verschanst
hebben na de Hemelvaart van Jezus. Ze ontvangen de Heilige Geest, als een wind die hun hoofd weer leegblaast en
vervolgens als een vuur dat hen enthousiast maakt.

Als je zo naar je adem kijkt, als je voelt, hoort, ervaart dat het de adem is die je leven geeft, dan is de Heilige Geest plotseling
niet meer zo wezensvreemd. De Geest ‘zucht in ons, zoals Paulus ergens zo mooi schrijft. Dat maakt jou krachtiger, niet
alleen als je sport, maar ook als je doet wat goed is voor jou en de wereld, in het voetspoor van Jezus,

Zalig Pinksteren toegewenst.
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Kennismaken met de Heilige Geest door kennis te maken met elkaar

24 mei Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Houten

Op Pinksteren waait er een stevig briesje in Houten. Gods Geest waait er rond.

We doen hel samen I

We zien het aan het enthousiasme waarmee we samen aan de slag zijn op alweer een Zondag+.

De kinderen brengen zeepsop tot leven met hun adem, de volwassenen ontdekken hoe ze meer bij zichzelf komen door
rustig in- en uit te ademen. Vandaaruit ontstaat ruimte om met elkaar te praten over wat ons raakt. Tijdens een half uurtje
speeddaten komen we heel wat mensen tegen, ieder met een eigen kijk op God en geloof.

Na het ochtendprogramma is er een mooie eucharistieviering met

een speels tintje. Zo zorgen we ervoor dat iedereen enthousiast

meedoet. Kom je ook? Wij hebben er weer zin in.

Programma:

9.00 uur ontbijt

9.45 uur Gods Geest inademen

10.00 uur Speeddaten

10.00 uur kinderprogramma met bellenblazen
11.00 uur viering voor jong en oud

Wat is een Zondag+?

Gewoonlijk komen we vlak voor een viering naar de kerk, rechtstreeks van huis. Op een Zondag+ komen we al vroeger.
Middels workshops en creativiteit bereiden we ons voor op de viering. Zo vergroten we onze kennis van het geloof en
verdiepen we onze betrokkenheid bij de viering. De workshops en activiteiten zijn voor jong en ouder.

Om elkaar ook goed te leren kennen beginnen we met een gezamenlijk ontbijt.

Paaswake met doop en vormsel

Al in de vroege kerk, aan het begin van onze jaartelling, was
het gebruikelijk om volwassenen die gedoopt wilden
worden, in de kerk op te nemen in de Paaswake. We zijn ook
dit jaar weer bij dit gebruik aangesloten en hebben in de
Paaswake in Houten negen mensen opgenomen in onze
kerk. Vijf van hen werden gedoopt en gevormd, vier waren
er reeds gedoopt en ontvingen daarom alleen het vormsel.
Hoewel het grote feest in Houten plaatsvond, waren er ook
doop en vormelingen uit de Suitbertusparochie.

In de Paaswake vernieuwen we allemaal onze doopbeloften,
dus catechumenen werden bij het uitspreken van hun
doopbeloften en de geloofsbelijdenis ondersteund door
een kerk vol met medegelovigen. Dat maakte indruk.
Sommige van onze nieuwe katholieken hebben hun eigen
plekje al helemaal gevonden in onze parochie. Zo is er
iemand acoliet in de Dominicuskerk in Tiel. De jongste vijf,
allemaal rond de twintig, hebben in Houten een eigen
groep opgericht en zijn al druk bezig met het plannen van

activiteiten zoals het gezamenlijk bekijken en bespreken
van inspirerende films. Wil je je bij hen aansluiten, meldt je
dan even bij pastor Wies dan leggen we contact.

Ock volgend jaar september start er weer een groep Van
Harte Katholiek. Zowel in Houten (zaterdagmiddag) als in
Tiel (woensdagavond) zijn er voldoende aanmeldingen om
de cursus door te laten gaan. Maar er kunnen nog wel
mensen aanschuiven. Ken je iemand die er ook over denkt
om zich te laten dopen in onze kerk, wil je zelf nog je
vormsel ontvangen of gewoon je kennis opfrissen? Meldt je
dan aan bij Wies Sarot.

We lopen gedurende het jaar de grote gebeurtenissen in het
kerkelijk jaar langs en bespreken de basis van ons geloof.
Alle pastores doen mee met de cursus en vertellen over
datgene wat hen het meest aan het hart ligt.

Mijn mailadres: w.sarot@2parochies.nl



Afscheid pastoor

Omzien in dankbaarheid ...

Na elf jaar onze pastoor te zijn geweest gaat Fred Hogenelst
ons verlaten. Voor de redacties van Open Venster en Hartslag
was dit aanleiding om hem enkele vragen te stellen.

In de zomer van 2015 ben je bij ons gekomen.

Wat herinner je je van de start in onze parochies?

Elf jaar geleden kwam ik hier ik weet het nog goed.

Ik vond het best spannend. Een groot gebied met twee
parochies die ik nog niet kende. De kennismaking met het
team en besturen was hartelijk, net als de ontvangst in de
lokale kerken. Wel merkte ik dat er weinig samenwerking
was. ledere locatie werkte vooral op zijn eigen manier. Als
pastoor voor twee Eucharistische Centra duurde het even
voordat ik overal thuis was en wist wie wat deed. Maar de
liturgie en de ontmoetingen waren vanaf het begin warm
en gastvrij en dat is nog steeds het geval.

Wat waren voor jou hoogtepunten in de afgelopen
jaren? En wat vond je moeilijk?

Meer verbinding en eenheid

Wat ik voor de parochie belangrijk vond, was verbinding
maken. Dat hebben we gedaan door de vitaliteits-
onderzoeken uit te voeren, beide parochiebladen op te
zetten, een nieuw pastoraal beleidsplan op te stellen,

en de websites te vernieuwen — allemaal initiatieven die
mensen bij elkaar brachten uit verschillende locaties.
Tijdens corona deden we als team veel creatiefs: filmpjes,
gebedskaarten, Maria- interviews, zegeningen en een
kerstfilmpje met livestream. We waren goed actief op
sociale media. Dat zijn voor mij mooie hoogtepunten.
Hoewel ik dit niet allemaal zelf heb gedaan, is het wel
onder mijn leiding gebeurd. Ook heb ik echt meer
eenheid in de parochies weten te krijgen door teamleden
regelmatig over alle locaties te verdelen, wat voor veel
meer verbinding heeft gezorgd.



en opnieuw op weg gaan

Lief, leed en liturgie

Ik geniet het meest van persoonlijke contacten waarin ik pastor kan zijn;
bedevaarten, catechese bij doop, huwelijk, communie en vormsel, en de
'Van Harte Katholiek’ bijeenkomsten. Het delen van lief en leed en de liturgie
die daarop volgt zijn voor mij waardevolle momenten. De liturgie zelf blijft
het mooiste; twee vieringen op zondag zijn voor mij geen probleem.

“Het kan niet meer” is een moeilijke boodschap

Door ontwikkelingen in de kerk kan niet alles blijven zoals het was. Nieuwe
keuzes zijn nodig, maar dat overbrengen vind ik moeilijk. Ik wil mensen niet
teleurstellen. Lokale groepen houden graag vast aan het vertrouwde. Ook
het werken met steeds wisselende teams was soms spannend, al heb ik altijd
veel steun ervaren. Lokale gemeenschappen en werkgroepen willen in
eerste instantie vooral op de oude weg doorgaan en omarmen nieuwe
initiatieven niet zo snel. Ik zou het liefst zelf nog aan de verwachtingen van
"de dorpspastoor” willen voldoen, maar dat kan niet meer.

Hoe hoorde je dat je elders pastoor gaat worden?

De hulpbisschop vertelde dat het om een herplaatsing ging. lk wilde op
termijn richting het oosten, dichter bij familie. Nu Elst vrijkwam, heb ik ja
gezegd, al was het spannend. Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt. De
nieuwe situatie wordt anders: één bestuur, één Eucharistisch Centrum,

alles overzichtelijker, maar ook minder overlegmogelijkheden met collega’s.
Ik kijk uit naar meer catechese, en de bedevaarten en meditaties die daar
veel worden georganiseerd.

Je neemt afscheid op 28 juni en 5 juli. Wat wil je dan vieren?

Ik wil dankbaarheid vieren om wat was en wat is. Samen oogsten en
vooruitkijken, en natuurlijk zegen vragen over wat komt, hier en op de
verdere paden van mijzelf en de mensen. Ik hoop op een warm afscheid
en dat er veel mensen komen.

Heb je nog een wens of boodschap voor onze geloofsgemeenschappen?
Blijf verbonden, respecteer elkaar en blijf geloven in God.

Marianne van Tricht en Lilian Weijman

Afscheid nemen van pastoor Hogenelst

Natuurlijk laten we onze pastoor niet met
stille trom vertrekken! Daarom komen
we bij elkaar en vieren met hem de
Eucharistie op zondag 5 juli om 11.00 uur
in de kerk OLV Tenhemelopneming te
Houten.

Deze feestelijke viering wordt muzikaal
ondersteund door zangers van de
parochiekoren. In de andere kerken van
onze parochie zijn deze zondag géén
vieringen.

Na de viering is er in de in de tuinzaal tot
14.30 uur gelegenheid om pastoor
Hogenelst persoonlijk te bedanken en
gedag te zeggen, en medeparochianen
te ontmoeten. Uiteraard onder het genot
van koffie/ thee en meer...

Afscheidscadeau

Wilt u pastoor Hogenelst een cadeau
geven? Hij gaat kleiner wonen en moet
“ontspullen”. Mocht u hem iets willen
geven, wilt u dan bijdragen aan een
gezamenlijk cadeau? De pastoor heeft te
aangegeven dat hij graag een elektrische
fiets zou aanschaffen om zijn nieuwe
parochie te verkennen.

Wilt u aan dit cadeau bijdragen, dan kunt
u uw gift overmaken op

NL 28 RABO 0155 6146 14

t.n.v. RK. Parochie Paus Johannes XXl
onder vermelding van “cadeaupastoor”.

Parochiebestuur en pastoraal team




het waaien van de ge:

Bron: Lied 689 uit het liedboek voor huis en kerk (2013)
Tekst: Huub Qosterhuis
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Aanmelden Vormsel

Het klinkt nog heel ver weg maar begin 2027 zal er weer een mooie viering gehouden worden voor de vormelingen uit onze parochies
Suitbertus en Paus Johannes XXIIl. Onze jongeren uit groep 8 (iets ouder mag ook) doorlopen een heel traject naar deze Vormselviering
toe. De precieze datum en locatie van de Vormselviering is nog niet bekend, maar zodra je je als vormeling hebt aangemeld, word je daar
vanzelf van op de hoogte gehouden.

Het Vormsel is een nieuwe stap, het is een bevestiging van je geloof. Je kiest ervoor als een vervolg op je Dopen en je Eerste Heilige
Communie. Alle, bij de parochie ingeschreven, kinderen die na de zomervakantie naar groep 8 gaan worden per brief voor het vormsel
uitgenodigd. Het is niet nodig om op de brief te wachten, de vormeling kan alvast ingeschreven worden! Hoe eerder de vormselwerkgroep
weet hoeveel en welke kinderen er mee doen, hoe beter!

De voorbereiding op het Vormsel bestaat uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste (en leukste) onderdeel is het
voorbereidingsweekend van vrijdag 20 tot en met zondag 22 november 2026. De enthousiaste vormselwerkgroep gaat samen met de
kinderen én hulpouders op kamp naar groepsaccommodatie Kattenveld in Werkhoven. Voorafgaand aan het kamp is er een
informatiebijeenkomst om ouders en kinderen meer informatie over het Vormselproject te gegeven. Ook wordt er een leuke
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd zodat de kinderen elkaar alvast een beetje leren kennen (en voor de ouders staat er
tegelijkertijd ook een leuk en leerzaam samenzijn op het programma).

Voor meer informatie over het vormsel zie de website www.suitbertusparochie.nl of www.pj23.nl en klik op 'Levensmomenten' en 'Vormsel.
Het opgaveformulier staat onderaan deze webpagina.
Graag zo spoedig mogelijk opgeven, in ieder geval voor 8 september.

Heb je alvast een vraag voor de vormselwerkgroep? Mail naar vormsel@2parochies.nl

Wies Sarot, pastoraal werker
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Een actie voor de zorgzusters in Utrecht

Diaconaal weekeinde

Ook dit jaar is er weer een weekeinde waar we ons
diaconaal hart extra laten spreken. We doen dat op
20-21 juni. Voor wie het nog niet weet, eerst even het
volgende:

Wat is diaconie?

Het Griekse woord “diaconia” betekent ‘dienstverlening’ of
‘dienstbetoon’

Diaconie is het kloppende hart van kerk-zijn, waar zorg,
aandacht en betrokkenheid elkaar raken. Als gelovigen
stellen wij de werken van barmhartigheid centraal als een
vanzelfsprekend onderdeel van ons geloofsleven. Vanuit die
houding zetten we ons met hart en handen in voor mensen
dichtbij en ver weg die steun kunnen gebruiken. leder
christen wordt uitgenodigd om diaconaal te handelen: te
leven vanuit de liefde die Jezus ons heeft voorgeleefd.
Daarom is diaconie niet alleen een taak of opdracht, maar
vooral een gezamenlijke roeping. Een roeping die we met
liefde, vertrouwen en in verbondenheid met elkaar mogen
dragen.

Dit jaar heeft het parochiebrede profielberaad diaconie
ervoor gekozen om de stichting “De Zorgzusters” in Utrecht
te ondersteunen.

Wie zijn de Zorgzusters?

Zij zijn een organisatie met vrijwilligers die zich vanaf 2013
actief inzetten voor mensen in een financieel kwetsbare
positie. De prioriteit ligt vooral bij het helpen van gezinnen
uit Utrecht/Overvecht en omgeving waarbij de nood zo
hoog is dat er ingegrepen moet worden.

*;; Love, care and share...
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Wie helpen zij?

Zij helpen gezinnen die niet in aanmerking komen voor de
voedselbank maar zich toch in schrijnende situaties
bevinden. Het doel is om deze gezinnen (tijdelijk) te
voorzien van o.a. levensmiddelen en verzorgingsproducten.
Op deze manier halen ze de druk een beetje weg zodat er
ruimte is om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Als
blijkt dat er andere praktische hulp nodig is, kunnen de
zorgzusters door middel van diverse connecties ook

doorverwijzen naar andere instanties.

Op hun website verwoorden ze dat als volgt

“Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in
wat je doet. Daarom helpen we gezinnen die het nodig
hebben. We doen dat uit betrokkenheid. Niet als
hulpverleners, maar als maatjes. Gezinnen helpen aan
kleding, meubels, keukengerei etc. Maar waar het echt om
gaat is dat er een goede maaltijd op tafel komt! Om dit te
kunnen financieren zijn we afhankelijk van onze donateurs
en onze zorgcatering die wij in het leven hebben geroepen.
Wij maken een heerlijke lunch, brunch of een uitgebreid
diner voor zowel kleine als grote groepen mensen. Van deze
verdiensten kopen wij de benodigde boodschappen. Zo
heeft u een heerlijke maaltijd en helpt u tegelijk een ander.
Hoe mooi is dat”!

Wat vraagt het profielberaad diaconie aan jullie allemaal?
Door middel van het inzamelen van spullen willen wij naast
een financiéle ondersteuning door de collecte de

Zorgzusters helpen. Dit jaar vragen we jullie ook weer om
mee te helpen. We ontvangen graag:

- Kinderkleding voor de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.

- Geen baby en kleuter kleding, wél luiers.

- Speelgoed voor jonge kinderen, tot ongeveer 10 jaar.
- Keukengerei; servies, bestek, pannen.

- Ingrediénten; Suiker, olie, meel, pasta.

Uiteraard vragen we om spullen die heel en schoon zijn. Wanneer het inzamelen begint, kan je op de pagina van je eigen
geloofsgemeenschap en/of in de betreffende nieuwsbrief. In ieder geval kan je je spullen ook inleveren in de vieringen van

het betreffende weekeinde.

Wil je meer informatie gebruik deze QR code

Namens het profiel beraad diaconie en de Zorgzusters alvast heel hartelijk dank

Litian Weijman
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Ga mee op bedevaart naar Rome!

Altijd al gedroomd van Rome als pelgrimsbestemming?

Dit najaar is het zover! Van 3 tot en met 9 november gaa we met onze parochie op bedevaart naar de Eeuwige Stad.

De voorbereidingen zijn afgerond: de vliegtickets zijn geboekt en het hotel is gereserveerd.

Nu nodigen we u van harte uit om met ons mee te reizen. Onder begeleiding van pastoor Fred Hogenelst, pastoor Patrick
Kuipers en Lilian Vernooij beleven we een inspirerende, zevendaagse reis vol geloof, geschiedenis en ontmoeting.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens deze bijzondere bedevaart bezoeken we vrijwel alle hoogtepunten van Rome, waaronder:

de vier grote pauselijke basilieken: Sint-Pieter, Sint-Jan van Lateranen, Santa Maria Maggiore en Sint-Paulus buiten de Muren.
En ook de Friezenkerk, een plek met een sterke band met Nederland, het oude Rome, met onder andere het Forum
Romanum en de Trevifontein, diverse bijzondere en minder toegankelijke locaties, die u bij een gewone stedentrip niet snel
bezoekt

Op verschillende plaatsen zullen we samen Eucharistie vieren, wat deze reis extra verdieping geeft.

Een absoluut hoogtepunt is de geplande audiéntie bij paus Leo XIV. Daarnaast horen we tijdens rondleidingen en
ontmoetingen - bijvoorbeeld bij de Sant’Egidio-gemeenschap - indrukwekkende verhalen over geloof, barmhartigheid en
de rijke geschiedenis van Rome. We worden hierbij begeleid door Nederlandstalige gidsen, die de stad echt voor ons

tot leven brengen.

Verblijf & praktische informatie

We verblijven in een comfortabel hotel vlak bij het Vaticaan. De reis is volledig verzorgd op basis van volpension:
ontbijt in het hotel, lunches in de stad, diners afwisselend in het hotel en in de stad.

In Rome lopen we veel; een goede mobiliteit is daarom echt belangrijk!

Interesse?

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Aarzel niet en neem contact op!

U kunt mailen naar Lilian Vernooij via: lil.vernooij@telfort.nl

Ook voor vragen kunt u hier terecht. We hopen samen met u op pelgrimstocht te mogen gaan naar Rome!

Lilian Vernooij




Bunnik

Sint Barbara
Stationsweg 36, 3981 AD Bunnik

Secretariaat: 030 6561270, bunnik@pj23.nl : ma 13.30-14.30 uur en do 10.00-12.00 uur
Pastoraatsgroep: 06 21517330, bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl Pastorie Achterom : ma 13.30-14.30 en do 10.00-12.00 uur
Bankrekeningnummer: NL33RAB0O0311303404 tnv GG 5t. Barbara Bunnik

Beeldspraak

De pastoor gaat verhuizen; naar het
land van Rijn en Waal; ergens ten
zuiden van Arnhem.

“ | Zou het Huissen zijn, waar Gerard

| Peters ook naar toe is gegaan? U heeft
| het kunnen lezen en als u bij mij in de
E' kerk aanwezig was, ook kunnen horen.
j‘:‘ Toen ik het hoorde zonk de moed me
i in de sokkel. Eerst die nare berichten

- | over kerksluiting; dan nu weer het

gewijd gaan worden?” Dan word ik
geacht een vreugdesprongetje te
maken. Zelf denk ik: “Wat wil je met
vijf nieuwe priesters als alle kerken sluiten?” Maar door zo te
blijven denken wordt het nooit wat en val ik straks nog
eerder om dan gepland. Dus ik strek mijn stramme
ledematen en kijk welk positiefs ik kan ontdekken.

En jawel: afgelopen tijd werd ik blij verrast door de
koffieschenkgroep die twee Syrische gezinnen een plek aan
hun tafel heeft gegund. Hiermee kunnen zij onze lastige
taal beter onder de knie krijgen.

Van leegte naar leven

In de Goede Week kwamen we in Odijk samen om Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake te vieren.

In onze eigen 5t. Barbarakerk hielden we de Kruisweg en
vierden we op beide Paasdagen de verrijzenis van Christus.
Het zijn momenten die elk jaar terugkeren, en toch raken ze
telkens opnieuw — misschien wel juist omdat ze zo
herkenbaar zijn voor ons eigen leven.

Tijdens de Kruisweg trokken we in processie langs de
veertien staties. De keramieken beelden van J.A. van Rhijn
lijken op het eerste gezicht donker en ingetogen, bijna
onopvallend. Maar toen het licht erop viel, kwamen ze tot
leven. Alsof het lijden van Christus niet iets van toen en ver
weg is, maar iets dat ons vandaag nog raakt. In de korte
lezingen, gebeden en gezangen herkenden we momenten
van pijn, onmacht, maar ook van liefde en trouw.

Aan het einde legden we bloemen bij het kale kruis. Het was
stil. Indrukwekkend stil. Misschien voelden we daar iets van
onze eigen leegte — momenten waarop we het niet weten,
waarin we zoeken naar hoop of richting.

En dan... Pasen! De kerk, die op Goede Vrijdag nog kaal en
sober was, straalde ineens warmte en leven uit. Overal
bloemen en het kruis — dat eerder zo leeg voelde — was nu
een waar teken van hoop geworden.
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Maar dan moeten wij als kerkgangers natuurlijk ook een
handje toesteken en een gesprekje met hen aangaan.

Dat is makkelijker dan je denkt. Het zijn buitengewoon
vriendelijke mensen en doen hun werk met volle overgave.
En ze schenken niet alleen koffie. Ook helpen ze bij het
tuinonderhoud en het schoonmaken van de kerk als
onderdeel van hun vrijwilligerswerk. Petje afl (\gdcspau8)
Toen op Witte Donderdag vele kindervoetjes van de
Cammingaschool mijn kerk bezochten, met hun prachtige
Paasverhaal, werd ik ook daar heel blij van.

En als ik dan uiteindelijk op Eerste Paasdag vanaf mijn plek
de kerk in kijk, ziet alles er weer piekfijn uit met als
hoogtepunt het mooi versierde bloemenkruis.

Ik ving laatst een gesprek op over plannen van een
aannemer die het kerkplein wilde innemen als
parkeerplaats in verband met de reconstructie van de
Burgemeester van de Weijerstraat. In ieder geval zou de
kerk te allen tijde goed bereikbaar moeten zijn, ook voor de
mensen uit Bunninchem.

En als ik nog verder luisterde, werd ik trots op onze paus. Hij
neemt zijn taak als kerkvorst serieus door in het algemeen
agressie te veroordelen. In harmonie met één van de acht
zaligsprekingen: 'Zalig de vreedzamen, zij zullen kinderen
van God genoemd worden! Het is een mooie gedachte om
af te sluiten in deze bewogen tijden.

Barbara

De bloemengroep had met zorg en toewijding gewerkt om
deze omslag zichtbaar te maken. Het was niet alleen mooi
om te zien, maar ook om te voelen: het leven wint.

Pasen

Goede Vn]daé—

Pasen vertelt ons dat leegte niet het laatste woord heeft.
Dat waar verdriet en duisternis lijken te overheersen kan
nieuw leven ontstaan. Dat geldt niet alleen voor het verhaal
van Jezus, maar ook voor ons eigen leven. Dragen we
zorgen met ons mee, voelen we ons soms machteloos of
alleen, dan nodigt Pasen ons uit om juist daar het licht
binnen te laten. Voor iedereen alsnog een Zalig Pasen!
Jeroen Balk



Wind van Pinksteren

Soms voelt het leven zwaar.
Alsof je even niet weet
waar het licht gebleven is.

Dan, bijna ongemerkt,
komt er een zachte wind.

Geen storm,
geen groot gebaar,
maar een stille adem

die zegt:
je bent niet alleen.
Dat is de wind van Pinksteren.

Jongeren onderweg

Op zondag komen er twee jongeren van 15 jaar in de kerk,
Siep van den Akker en Luit Peters. Ze vertellen ons nu over
hun geloof en hoe ze zij dat ervaren, onbevangen, moedig.
Wij mogen met hen meekijken en van hen leren!

Siep en Luit kennen elkaar al twaalf jaar en trekken heel veel
met elkaar op. Ze maakten kennis bij een
welkom-in-de-buurt-actie toen één van hen in Bunnik
kwam wonen. Ze zitten beiden in eind 4e klas HAVO van het
Herman Jordan Lyceum.

Siep: “Ik ben niet gelovig
opgevoed, maar ik heb een
paar vrienden die christelijk
zijn, die ik via scouting ken.
Ik ging eens met één van
hen mee naar een kerk in
Culemborg en dat sprak mij
wel aan. [k mocht een
bijbeltje, het Nieuwe
Testament, meenemen en
ben daar in gaan lezen. Ik
was al een tijdje
geinteresseerd en dan ga je
zelf nadenken, zoeken op
social media en je afvragen:
wat is nu mijn wereldbeeld? Ik ben er steeds meer over gaan
leren en ging af en toe mee naar de kerk. Op scoutingkamp
las ik s avonds en ben ik uiteindelijk rustig, maar zeker gaan
geloven in Jezus.

Luit: “lk was er al een paar jaar mee bezig, en toen ik een
jaar of dertien was ging ik denken over hoe alles in elkaar
zit. Dan ga je er met mensen in je omgeving over praten. lk
had veel interesse in het christendom en ben in de bijbel
gaan lezen. Toen sloeg ik eigenlijk wel om en ben ik gaan
geloven. Als er iets vervelends is gebeurd, dan zet je dat aan
het nadenken en wil je dat ergens aan koppelen. Dat soort
momenten zijn wel cruciaal. Dan begrijp ik het beter.

Siep en ik deden het los van elkaar, maar wel zo'n beetje in
dezelfde tijd."

Hij waait

in een hand op je schouder,

in iemand die naar je luistert,

in een klein gebed

tussen twee drukke momenten.

Daar begint hoop.

Niet luid,

maar voorzichtig,

zoals een klein vlammetje
dat toch warmte geeft.

Misschien waait die wind vandaag
even door jouw hart.

En misschien
mag jij hem morgen
weer doorgeven

aan iemand anders. tekst: Jeroen Balk

Siep: “We zaten eens op de fiets en ik vertelde aan Luit, dat
ik in Christus geloofde en toen zei hij: ik eigenlijk ook.

Was best wel toevallig”

Luit: “Samen erover praten, ook met een andere vriend die
wel eens meekomt, is wel prettig. Het is fijner om het er
samen over te hebben, dan alles zelf te moeten vitvinden.
We zijn er ook naar elkaar kritisch over, maar nooit met felle
discussies.’

Siep en Luit: We vullen elkaar ook aan. Lezen samen met
vrienden uit de bijbel en onderhouden zo onze relatie met
Jezus, corrigeren elkaar. En iedere keer als we de verhalen
horen kun je je verbazen, zijn ze steeds weer anders.

Dan lees je het, en dan denk je wel: het klopt allemaal wat er
staat.

Eerst dacht ik: het zijn allemaal verhaaltjes, die bedacht zijn,
maar het maakt aansluiting op je eigen leven, het is
allemaal heel logisch.”

Niet van kleins af meegenomen en dan toch die stap zetten
vereist wel moed?

"Nou ja we komen elke zondag bij Oma thuis, zo voelt dat.
We voelen ons heel welkom, iedereen is heel aardig. Maar
als de voorganger het over A.l. heeft, denken we wel:
snappen die mensen dat? Het latijn is mooi, leuk cok om te
leren. Het blijft ook mooi en spannend, om er met andere
jongeren over te praten. En als je ergens bang voor bent of
moed vergt, dan hoef je alleen maar na te denken, dat Jezus
bij je is!" En zo klinkt ook hun groet aan ons: "Blijven
glimlachen, ook als het moeilijk is en denken aan wat Jezus
voor je heeft gedaan!”

Siep en Luit, hartelijk dank jullie voor jullie verhaal!

Familieberichten

Overleden:

Truus van Maarsseveen, op 14 maart, 82 jaar
Truus de Klein-Willemsen, op 6 april, 94 jaar
Wil de Klaver-Kragten, op 19 april, 89 jaar
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O.L.V. ten Hemelopneming

Loerikseweqg 10, 3991 AD Houten

Secretariaat: Loerikseweg 12, 030-6371284, houten@pj23.nl (werkdagen 9.00-12.30 uur)
Pastoraatsgroep: houten.pastoraatsgroep@pj23.nl Locatieraad: houten.locatieraad@pj23.nl

Tiende ouderendag!

De feestelijke bijeenkomst voor ouderen is dit jaar op vrijdag 5 juni 2026.

Op die dag wordt voor de tiende keer een feest georganiseerd in Restaurant De Engel voor de senioren in onze
geloofsgemeenschap. En wel voor iedereen die 80 jaar of ouder is (en als u een jongere partner heeft, is hij/zij natuurlijk ook
van harte welkom). Er kunnen maximaal 120 personen in de zaal, en vol is vol.

“# Die dag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering waarin pastoor F. Hogenelst zal
... voor gaan met medewerking van het koor Omnia. Daarna is er tijd voor koffie
met een traktatie, de bekende borrels, een optreden van een gezellige
muziekgroep en de uitreiking van de wisselwandelstok. Na een lekkere lunch
wordt het feest om circa 14.00 uur afgesloten.

¥ Bij deze uitgave van Open Venster ontvangt de doelgroep een persoonlijke
uitnodiging met een antwoordstrook voor deze dag. Wij verzoeken hen uiterlijk
3 juni a.s. hun deelname aan deze feestelijke bijeenkomst te melden.

Mocht u bij deze uitgave van Open Venster geen persoonlijke uitnodiging
hebben ontvangen en u behoort wel tot de doelgroep, laat het ons dan even
weten via het parochiesecretariaat (telefoonnummer 030 6371284, op
werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur). U krijgt dan alsnog de
uitnodiging toegestuurd of u meldt zich dan direct aan.

Het wordt ongetwijfeld weer een gezellig samenzijn op 5 juni, u bent van harte
welkom!

Namens de voorbereidingsqgroep,

o 5 m{ W& Frans Boon/Eugéne van Zijl

Startzondag 2026 gaat niet door

Het is in onze geloofsgemeenschap een traditie dat in het
tweede weekend na de zomervakantie met alle parochianen
de aftrap wordt gegeven van het nieuwe seizoen. Dit jaar zou
de startzondag plaatsvinden op zondag 13 september.

De locatieraad heeft onlangs echter besloten om dit jaar geen Va ka ntIESIUItlng secretariaat
startzondag te organiseren. De reden is dat er de komende
maanden al diverse feestelijke bijeenkomsten in onze locatie Het secretariaat is gesloten
worden gehouden, te weten de feestelijke inwijding en open van zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2026.
huis van ons nieuwe parochiecentrum op zondag 7 juni, het
afscheidsfeest van pastoor Hogenelst op zondag 5 juli en de Gedurende deze periode zijn wij alleen via de mail
installatie van onze nieuwe pastoor R. den Hartog op zondag bereikbaar: houten@pj23.nl
6 september. Voldoende momenten derhalve om elkaar te
ontmoeten. En wij willen onze vrijwilligers ook niet nog meer Opgave intenties voor de periode
belasten, want het afgelopen jaar hebben wij door de van 18 julit/m 30 augustus 2026
bouw/verbouwing geregeld een extra beroep op hen gedaan.

Wij zouden het zeer op prijs stellen, als u uw intenties
In 2027 pakken we het weer op: zondag 5 september! voor deze periode wilt opgeven

vaor woensdag 15 juli 2026.
De locatieraad
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Vrijwilligers ja!

Vier jaar woensdagochtend koffieochtend; een feest van ontmoeting

Woensdag 20 mei van 10.00 tot 12.00 uur vieren we met
volle energie en dankbaarheid het vierjarig jubileum van
onze woensdagochtend koffieochtend. Dit jaar is het extra
feestelijk, want we doen dat op onze nieuwe, warme en
uitnodigende plek: de Pastorie - Huis van ontmoeting.

Wat begon als een eenvoudig idee, samen koffie drinken,
samen even op adem komen is in vier jaar tijd uitgegroeid
tot een warme en bruisende wekelijkse ontmoetingsplek.
Elke woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur vult onze
ontmoetingsruimte zich met 30 tot 40 gasten, soms zelfs
richting de 50. Mensen die elkaar kennen, mensen die
elkaar leren kennen, mensen die gewoon even willen
binnenlopen. ledereen vindt er een plek aan tafels vol
warmte, gesprekken, gelach en een vers kopje koffie of
thee.

In deze vier jaar hebben we samen heel wat gedeeld:

verjaardagen worden gevierd met slingers, een lekkere
traktatie van de jarige en een toepasselijke kaart die

Vrijwilligersfeest

Beste vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Houten,

rondgaat. We zingen de jarige toe. Lieve mooie momenten,
maar ook moeilijke momenten, en vooral: echte aandacht
voor elkaar. Het is een plek geworden waar mensen zich
gezien voelen. Waar nieuwe contacten ontstaan en waar je
altijd welkom bent, of je nu vaste bezoeker bent of
nieuwsgierig voor het eerst binnenstapt.

Met een klein, hecht team van vier vrijwilligers hebben we
deze ochtenden met liefde en plezier gedragen. Maar
eigenlijk zijn het alle bezoekers samen die de
woensdagochtend tot zo'n bijzondere traditie hebben
gemaakt.

Wist u trouwens dat praat- en luistermaatjes van harte
welkom zijn!

Kom je ook meevieren? We kijken ernaar uit om dit mooie
moment met jullie te delen.

Reageren? houten.vrijwilligers@pj23.nl t.a.v. Diny Bartels

Eind vorig jaar hebben wij jullie met een mooie kerstkaart de beste wensen gegeven voor het nieuwe jaar, samen met een
theezakje voor een warm moment van rust. In de begeleidende tekst stond ook vermeld dat wij jullie dit jaar zouden
uitnodigen voor een vrijwilligersfeest na de voltooiing van de verbouwing.

Onlangs heeft de locatieraad echter besloten om dit jaar geen vrijwilligersfeest te houden, maar om dit door te schuiven
naar volgend jaar. De reden hiervoor is dat er de komende periode in onze geloofsgemeenschap diverse andere activiteiten
worden georganiseerd, te weten de feestelijke inwijding en open huis van ons nieuwe parochiecentrum op zondag 7 juni,
het afscheidsfeest van pastoor F. Hogenelst op zondag 5 juli en de installatie van onze nieuwe pastoor R. den Hartog op

zondag 6 september.

Een en ander kost veel voorbereidingstijd van de locatieraad en daar hebben wij jullie hulp ook bij nodig. En wij willen jullie
niet nog meer belasten, want het afgelopen jaar hebben wij mede door de bouw- en verbouwing geregeld al een extra

beroep op jullie moeten doen.

Wij willen in 2027 voldoende tijd nemen om een mooi vrijwilligersfeest te organiseren, want dat hebben jullie verdiend.
Jullie zijn onze ambassadeurs, die mede zorgdragen voor een vitale geloofsgemeenschap in Houten!

Namens de locatieraad, Eugéne van Ziji.
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Verbouwing afgerond

Eind maart, begin april werd de nieuwbouw en de opgeknapte pastorie in delen
opgeleverd. Een van de laatste dingen die gedaan moest worden door de
aannemer was het plaatsten van de glazen wand in de dagkapel. Tijd om
gordijnen op te hangen, schoon te maken en de spullen terug te verhuizen. Dat
laatste ging vlotter dan verwacht, dankzij de vele mensen die mee wilden werken
en natuurlijk het verhuisbedrijf. Niet dat alles al perfect op orde was, maar beetje
bij beetje werd en wordt dat opgepakt. Ondertussen werd de tuinzaal en de
pastorie in gebruik genomen. En na een jaar verdeeld te zijn over meerdere
werkplekken, is alles weer bij elkaar, tot grote tevredenheid van iedereen.

In de weken erna zijn er nog
. allerlei kleine klusjes
' gedaan, zoals lampen
S ophangen.




De Pastorie - Huis van Ontmoeting
Beste parochianen,

Het is zover! Na een periode van hard werken en vol
verwachting kunnen wij met trots het verbouwde
parochiehuis, De Pastorie - Huis van Ontmoeting, officieel
openen. Een warme plek voor parochianen, vrijwilligers,
buurtbewoners en andere inwoners van Houten. Helemaal
klaar voor nieuwe ontmoetingen en mooie momenten.

Op zondag 7 juni, na de Eucharistieviering, zetten we de
deuren feestelijk open en bent u van harte welkom om te
komen kijken hoe prachtig het geworden is.

12.15- 1230 inwijding De Pastorie
door pastoor Fred Hogenelst.
12.30-13.00 koffie/thee.
13.00-13.15 officiéle opening.
13.15-14.15 bezichtigen gebouw en tijd voor ontmoeting.

We hopen u te zien en dit bijzondere moment samen te
vieren.

Hartelijke groet,

Parochiebestuur De locatieraad Houten
Charles Verwimp, Eugéne van Zijl,
Vice-voorzitter Voorzitter

Kinderen in de kerkop zondag 5 juli

Speciaal voor jonge kinderen
in de leeftijd van 3 t/m 10
jaar

is er — ongeveer elke zes
weken - op zondagmorgen
om 9.30 uur Kidskerk. De kerk
gaat dan speciaal open voor
kinderen en hun
ouders/grootouders. Op een
speelse manier leren de
kinderen de verhalen van God en Jezus kennen. Tevens ervaren ze
al een klein beetje wat een kerkdienst is.

We steken een kaars aan, bidden samen, luisteren naar een verhaal
over Jezus en zingen samen enkele liederen. Na afloop maken de
kinderen in de cabin (staat in de tuin van de pastorie) een tekening
of een knutselwerkje, gebaseerd op het thema van de dienst; en dat
onder genot van limonade met wat lekkers.

Om circa 10.30 gaat iedereen weer huiswaarts.

De eerstvolgende kidskerk is op zondag 5 juli. Het kinderkoor
verzorgt dan de zang.

Werkgroep kidskerk

Geridderd

Afgelopen vrijdag 24 april
kregen 15 mensen uit onze
gemeente een lintje opgespeld.
Twee ervan vanwege hun
enorme inzet voor onze
geloofsgemeenschap: Dieny
Vonk en Pieter de Wit.

Pieter kreeg hem ook voor
volleybalvereniging Taurus, Dieny ook vanwege haar
inzet voor haar buren, ooit hielp ze bij Fladderen en
nog zowat.

Ook onze medeparochianen Gert Vernooij en Bert
van Griensven kregen een onderscheiding. Gert voor
o0.a. zijn inzet voor de muziekvereniging Kunst Na
Arbeid te Houten en voor 5V Houten. Bert kreeg hem
voor zijn werk als penningmeester van de Stichting
Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Ook was hij
penningmeester van de Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek te Houten. Bij het
Hospice heeft hij ook als vrijwilliger gewerkt.

We feliciteren hen van harte met deze
onderscheiding.

Gemaakt door de bloemengroep

Familie berichten
Onlangs overleden
11-03-2026 Toon Sturkenboom

10-04-2026 Marie-José Renfurm-Stroes
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Liturgie

Vieringenrooster 10 mei t/m 21 juni 2026

10 mei |6e zondag van Pasen

Houten zo 09:30 Kidskerk Houten met werkgroep Houten

Schalkwijk 200930 Woord- en Communieviering met werkgroep Schallowijk

Bunnik zo0 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik

Werkhaven z0 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven

Wijk bij Duurstede 20 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Wijk bij Duurstede @

Houten 2011:00 Eucharistieviering met Mgr. H. Woorts Houten

Odijk zo 11:00 Eucharistieviering met Rector E.GW. Rozeman MA Odijk

14 mei : \Hemelvaart

Bunnik do 10:00 Hemelvaart Oecumenische viering met werkgroep Bunnik

Brinkkerk do 10:00 Hemelvaart i.s.m. NH Gemeente Schalkwijk Oecumenische viering met werkgroep De Brinkkerk

Houten do 11:00 Hemelvaart met Pastor 0. Swijnenberg Houten

Odijk do 11:00 Hemelvaart met werkgroep Odijk Samen met Werkhoven

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering Gregoriaans met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede

Houten za 19:00 Mariaviering Type: woord- en gebedsviering met werkgroep Houten

Werkhoven 20 09:30 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Werkhoven

Bunnik 20 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik

Cothen zo 09:30 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot Cothen

Houten zo 11:00 Eerste Heilige Communie PJ23 met Pastoor F. Hogenelst Houten met Lilian Weijman, pastoraal werker

Odijk z0 11:00 Woord- en Communieviering met Diaken H, Schoot Odijk

Schalkwijk za 09:30 Pinksteren met Pastoor F. Hogenelst Schalkwijk Zondag+

Bunnik 20 09:30 Pinksteren met Pastor O. Swijnenberg Bunnik

Werkhoven 2o 09:30 Pinksteren met werkgroep Werkhoven

Wijk bij Duurstede 20 09:30 Pinksteren met werkgroep Wijk bij Duurstede ©

Houten z0 11:00 Hoogfeest van Pinksteren met Pastoor F. Hogenelst Houten Met pastoraal werker Wies Sarot Zondag+
om 09.00 uur

Wijk bij Duurstede zo 11:00 Oecumenische Pinksterviering op de Markt met werkgroep Markt Wijk bij Duurstede

Odijk z0 11:00 Pinksteren Oecumenische viering met werkgroep Odijk

25 mei H. Maria, Moeder van de Kerk

Bunnik ma 09:30 Tweede Pinksterdag met werkgroep Bunnik Maria, Moeder van de Kerk

Houten ma 11:00 Tweede Pinksterdag met Pastor O.Swijnenberg Houten Feest van Maria, Moeder van de Kerk

30 mei - 31 mei H. Drie-eenheid

Wijk bij Duurstede 231900 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede Heilige Drie-eenheid @

Bunnik zo0 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik

Cothen z0 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Cothen

t Goy 20 09:30 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot 't Goy

Houten 20 11:00 Eucharistieviering met Pastor Q. Swijnenberg Houten

Odijk 70 11:00 Woord- en Communieviering met Pw. W. Sarot Odijk

Werkhoven zo 19:00 Taizéviering met werkgroep Werkhoven

07 juni | 'H. Sacrament

Werkhoven z0 09:30 BOW Viering met Pastoor F. Hogenelst Werkhoven

Schalkwijk zo0 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Schalkwijk

Wijk bi] Duurstede 20 09:30 Woord-en Communieviering met werkgraep Wijk bij Duurstede ©

Houten zo 11:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Houten

13 juni - 14 juni | |11e zondag d/h jaar

Wijk bij Duurstede za 19:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Wijk bij Duurstede ©

t Goy 200930 Eucharistieviering met Pastor O. Swijnenberg 't Goy Diaken Nijhuis is co-celebrant.

Bunnik zo0 09:30 Woord-en Communieviering met werkgroep Bunnik

Werkhoven zo 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven

Cothen zo 09:30 Woord-en Communieviering met werkgroep Cothen

Houten z0 11:00 Eucharistieviering met Rector E.G.W. Rozeman MA Houten

Odijk 20 11:00 Woord- en Communieviering met werkgroep Odijk

21 juni (12e zondag d/h jaar

Schalkwijk z0 09:30 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Schalkwijk

Bunnik 200930 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot Bunnik

Werkhoven 20 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Werkhoven

Wijk bij Duurstede z0 09:30 Woord-en Communieviering met Diaken V. van der Helm Wijk bij Duurstede Johannes de Doperfeest,
Diaconale Z:-ndaqo

Houten 70 11:00 Eucharistieviering met Pastoor F. Hogenelst Houten

Odijk zo 11:00 Woord- en Communieviering met Diaken H. Schoot Odijk

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
16 Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL



Liturgie

mwzs juni t/m 5 juli 2026

20 09:30 Euchanstle\neﬂng met Pater Joachim Oude Vrielink ofm Werkhoven
Cntheﬂ 20 09:30 Eucharistieviering met Rector E.G.W. Rozeman MA Cothen 120 jaar kerk
Bunnik z0 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep Bunnik
t Goy 20 09:30 Woord- en Communieviering met werkgroep 't Goy
Houten 20 11:00 Eucharistieviering met Pastor O, Swijnenberg Houten
Odijk 20 11:00 Eucharistieviering met Pater Joachim Oude Vrielink ofm Odijk
04 jull - 05 juli 14¢ zondag d/h jaar
Schalkwijk za 19:00 Woord- en Communieviering met Pw, W, Sarot Schalkwijk
P23 2009:30 Kidskerk met werkgroep
Houten z0 11:00 Afscheidsviering Pastoor Hogenelst met Pastoor F. Hogenelst Houten met medewerking van alle
pastores

Rood = Eucharistieviering Blauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen
Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nL
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Koor Omnia zingt bij uitvaarten, huwelijken en af en toe bij bijzondere

k vieringen.
KOOR OMN @ Wij zijn op zoek naar mannen om onze bassen- en tenorengroep aan te
€ ZOEKT » vullen. Daarom organiseren wij op maandag 18 mei a.s. een open repetitie
,&, speciaal voor mannen. Kom geheel vrijblijvend een keer meezingen!
\ MANNEN
$ We repeteren dan in de nieuwe tuinzaal van de kerk van 19.00 - 21.00 uur.
}.Lﬁ, Voor meer informatie en/ of opgeven: houten.omnia.koor@pj23.nl
: )
u_%_ﬂ? .y

‘De relatie tussen religie en complotdenken’

Voor de Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken houdt theologe Janneke
Stegeman op woensdag 13 mei a.s. om 20.00 uur een lezing over
bovengencemd onderwerp. U bent welkom om kennis te komen maken met
de Adelbertvereniging en deze lezing bij te wonen. De bijdrage in de kosten
voor de lezing bedraagt € 10. Dit bedrag wordt verrekend bij een eventueel
lidmaatschap.

Verdere informatie en aanmelding bij de secretaris, de heer Th. Storimans,
post@storimans.nl.

Meer over de Adelbertvereniging lezen? Kijk op www.adelbertvereniging.nl

Lintjesregen

Ook dit jaar weer zijn mensen uit onze parochie door de
koning geéerd met een lintje vanwege hun grote verdien-
sten voor de maatschappij. Op de lokale pagina's in dit of in
het velgende nummer van het Open Venster leest u meer
over deze bijzondere mensen. Vanaf deze plek willen wij alle
gedecoreerden van harte feliciteren en vooral ook bedanken

voor hun inzet voor anderen. Mensen om trots op te zijn!
Hoofdredactieleden Lifian, Janny, Ria en Karin



Schalkwijk,

Tull en 't Waal

Heilige Michaél
Jonkheer Ramweg 18, 3998 JP Schalkwijk
Secretariaat: schalkwijk@pj23.nl . Pastoraatsgroep: 06 29473968, schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Twee werkgroepen aan de slag

Het zoeken naar een passende herbestemming voor het gebouw van de H. Michaélkerk is
in volle gang. Inmiddels is het bouwhistorisch onderzoek afgerond. Hierin is de uitgebreide
waardestelling van het gebouw vastgesteld. Daarnaast is een gedetailleerde beschrijving
van de volledige inventaris van het gebouw gemaakt door het Catharijneconvent. Dat is
Michaélkerk een beschrijving van de waardestelling van de inventaris en van de kerkschatten van de

IN BEWEGING H. Michaélkerk. Beide documenten waren noodzakelijk voor de herbestemming.

Ze bevatten belangrijke informatie voor het vaststellen van de vervolgstappen.

Zoals eind 2025 is vastgesteld, richt de Stuurgroep Herbestemming H. Michaélkerk zich in eerste instantie op 2 scenario’s:
‘De Wiese in de kerk’ en het scenario ‘Behouden van de kerk als historisch monument' Beide scenario’s zijn op dit moment
volledig gelijkwaardig. Om deze scenario’s van gedetailleerde plannen te voorzien zijn 2 Werkgroepen toegevoegd aan de
Stuurgroep. Ook is een stichting in oprichting, die in eerste instantie zich richt op het ondersteunen van de benodigde
financién en op den duur een bestuurlijke rol krijgt.

Elke Werkgroep richt zich op €én scenario. Zo zal er bijvoorbeeld altijd een goede duurzame financiéle onderbouwing nodig
zijn. Dit wordt uitgebreid onderzocht: Welke inkomsten zijn er nodig? Welke vaste uitgaven blijven er bestaan? Welke
subsidies kunnen van pas komen? Ook wordt er uitgebreid gekeken naar het belang voor de dorpen en de regio: Welke
invulling heeft toegevoegde waarde? Welke functies dragen bij aan sociale verbinding? Daarbij kijkt men ook of het
scenario aansluit bij de erfgoedvisie van de gemeente Houten en of hij past bij de richtlijnen vanuit de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Er ontstaat op deze manier een goed beeld om eind 2026 hopelijk gezamenlijk met geloofs- en
dorpsgemeenschap een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.

Terugblik op de tentoonstelling ‘Gevleugeld, van mus tot aartsengel’
11 en 12 april in de Michaélkerk in Schalkwijk.

Het was een zeer levendig weekend met veel bezoekers,
die niet alleen kunst over vogels van 21 kunstenaars
kwamen bekijken, maar ook onze mooie kerk kwamen
bewonderen. Heel wat mensen uit Houten en omgeving
waren ‘over de brug gekomen! Er was voor iedereen wat
te zien, maar ook te horen. Zaterdag was er een goed
bezocht concert met een projectkoor wat zong bij het
kunstwerk ‘Het huis van de mus’ van Agnes de Kok, wat
als gezamenlijk thema psalm 84 heeft, waarin staat..

' ja al wat ik ben, het roept tot de levende God. Vindt zelfs
de mus niet een huis, heeft niet de zwaluw haar nest
waar zij haar jongen mag bergen?' Ock het Batzorgel
was te horen en werd bespeeld door Hans Houtman.

Zondag waren er weer veel bezoekers voor de kunst, de
kerk en een concert met improvisaties op de piano door
Wim Vleeskens, waarbij ook gedichten over vogels
werden voorgedragen.

Maar er was niet alleen kunst voor en door volwassenen,
maar ook vogelkunst gemaakt door kinderen van
basisschool De Triangel. Het hele weekend liepen er
kinderen door de kerk die enthousiast de vogel die ze
hadden gemaakt, aan hun ouders lieten zien. Tot en met
Pinksteren is in de kerk nog de kleurige mobile met
vogeltjes te zien die in kerk aan de adventskrans hangt.
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Lentekriebels?

Nu niet de kriebels waar u mogelijk aan denkt. Het
heeft wel met het voorjaar te maken. Circa 15
vrijwilligers die op en rond het kerkhof harken,
snoeien, vegen, schoffelen, hakken en knippen.
Normaal een prachtig verstilde plek waar letterlijk de
geschiedenis van het dorp ligt. Maar elke twee weken
op donderdagmorgen doet deze groep vrijwilligers,
op gedempte wijze, zijn werk. Alleen de oproep voor
de koffie om 10 uur klinkt luid en duidelijk. Een hele
klus om zonder gif het onkruid ‘onder de knie' te
krijgen en te houden. Het kerkhof is tenslotte zo
groot als een voetbalveld. Zeker bij groeizaam weer is
het voor deze groep ‘aanpoten geblazen. Om het ons
wat gemakkelijker te maken strooien we regelmatig
houtsnippers op de kale grond tussen de graven; 5 tot 10 cm dik aan houtsnippers, daar komt het onkruid nauwelijks
doorheen. Vandaar dat we donderdag 23 april weer met man en macht 10 m3 houtsnippers aangebracht hebben. Het

kerkhof ligt er voorlopig weer als een zonnetje bij.

Mooie tussenstand Actie Kerkbalans voor de H. Michaélkerk

De eerste resultaten van Actie Kerkbalans zijn binnen en we zijn trots op het prachtige bedrag dat tot nu toe is overgemaakt:
€ 24.515,-. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

Hoewel er een herbestemmingsproces loopt voor de H. Michaélkerk, blijft uw financiéle steun essentieel.
Want ongeacht wat de toekomstige invulling wordt, blijft het gebouw van de H. Michaélkerk van
betekenis. De zorg voor het onderhoud stopt daarom ook niet. Samen houden we dit markante gebouw
in stand voor de toekomst. Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat we dit bijzondere erfgoed kunnen
onderhouden en open kunnen stellen voor de generaties na ons.

Vergeten uw bijdrage over te maken? Het kan neg.
Misschien handig om de QR-code hiervoor te gebruiken.

Diaconaal weekend 20-21 juni
Zoals ieder jaar hebben we ook dit jaar weer een diaconaal weekend. Dit jaar staat de Stichting Zorgzuster uit Utrecht
Overvecht centraal.
In het algemene gedeelte van dit parochieblad, vindt u een artikel over wat diaconie betekent voor ons christenen. In dat
artikel kunt u ook lezen waar de Zorgzusters voor staan. In het weekend is de collecte bestemd voor de Zorgzusters.
Ook gaan we weer spullen inzamelen. Er is behoefte aan de volgende producten:
- Kinderkleding voor de leeftijd van 6 t/m 18 jaar (geen baby- en kleuterkleding)
- Luiers
- Suiker, olie, meel, pasta e.d. (lang houdbare producten)
- Speelgoed voor jonge kinderen tot ongeveer 10 jaar,
zoals b.v. poppen, auto’s, teken- en kleurboeken, kleurpotloden etc. etc.
- Dekens, kussens
- Verzorgingsproducten, zoals zeep, tandpasta, tandenborstels, waspoeder
- Keukengerei: servies, pannen en bestek, filterkoffiezetapparaat,
kleine stofzuiger, magnetron, inductieplaat
- Decoratiemateriaal voor in de woonkamer.
Genoeg om uit te kiezen, als u uw steentje wil bijdragen aan deze actie.
Namens de Zorgzusters, heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Familieberichten

Overleden

Wim de Wit, overleden op 13 maart 2026 in
de leeftijd van 90 jaar.

Paula van Leur-van Bijlevelt, overleden op
23 maart 2026 in de leeftijd van 92 jaar.
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Cothen

Heilige Petrus en Paulus

Rozenplantsoen 17, 3945 BW Cothen

Secretariaat: 0343-561208, cothen@pj23.nl

Pastoraatsgroep: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl (ma. 9.30-11.30u)
Bankrekeningnummer: NL11RABO0312301154 voor algemene giften en stipendia.

Uitnodiging Jubileumviering

Op 28 juni 2026 vieren wij dat onze mooie Petrus & Pauluskerk

120 jaar bestaat.

Na een feestelijke Eucharistieviering is er voor iedereen een
heerlijke Brabantse koffietafel en zijn er in en rond de kerk tal van
leuke activiteiten: u kunt de kerktoren beklimmen, een lezing over
de geschiedenis van de kerk bijwonen, foto's van toen en nu
bekijken en voor de kinderen is er een springkussen op het
kerkplein.

Komt u ook om dit Jubileumfeest met ons te vieren?

U bent van Harte Welkom!

De locatieraad

HEMELVAARTSDAG 14 mei 2026 at“
DAUWTRAPPEN

Ook dit jaar proberen we weer een verrassende en andere route te organiseren.

Een ieder die van wandelen in de vrije natuur houdt is van harte uitgenodigd om mee te lopen. Naast de gebaande
bekende paden zoeken we ook weer paden waar je anders niet mag komen. Door weilanden of boomgaarden van boeren
of over landgoederen waar vogels broeden. Dat is ook één van de redenen waarom honden niet mee mogen lopen.

We vertrekken precies om 6.30 uur vanaf onze kerk aan de brink.

Ergens tussen 8.30 en 9.00 uur hopen we weer terug te zijn bij de kerk waar weer een uitgebreid ontbijt in de vorm van een
buffet zal klaar staan. Om 9.30 uur mogen we met koffie (en nog niet voltooid ontbijt) in de kerkbanken plaats nemen om
de dienst te volgen die dan zal beginnen.

Kan of wil u niet meelopen maar heeft u wel zin in dat gezellige ontbijt, schroom vooral niet om lekker aan te schuiven. Ook
nog ff snel een bakkie pakken voor de dienst begint vinden we gezellig en dus prima.

Graag allemaal; groot, klein oud of jong tot ziens!

Namens de organisatie,

Gea Merkens , Annemiek de Wit en Mirjam van Echtelt

Rozenkransgebed
Mei Maand

Mei is in de Katholieke kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar
de moedergodin Maria. In de Middeleeuwen ontstond in Italié het gebruik om mei toe
te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Oktober wordt beschouwd als de tweede
Mariamaand.

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van
Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods
toegewijd: mei en oktober.

De Meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans.

In onze kerk bidden we ook deze meimaand weer het rozenkransgebed. Dit doen we op
de woensdagavonden 6 mei, 13 mei, 20 mei en 27 mei het duurt ongeveer een half
uurtje. U bent van Harte Welkom om met ons mee te komen bidden en zingen.

Graag tot ziens!

Werkgroep Rozenkransgebed
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't Goy

0O.L.V. ten Hemelopneming
Beusichemseweg 104, 3997 ML 't Goy
Secretariaat/kopij: 030-6011160, tgoy@pj23.nl
Pastoraat: 030-6011239

Late regen

't Droge land verlangt naar water,
ongerust kijkt men omhoog,
want de boer weet uit ervaring,
zonder regen, ook geen brood.

Toch blijft hij er trouw om bidden,
graaft vast geultjes in zijn land,
weldra danst hij in de regen,
droomt van koren in zijn hand.

Pinksterfeest is aangebroken,
eerstelingen zijn geoogst,

Kijk, daar gaat de boer al zingend,
naar het Godshuis met zijn brood.

Nog daalt Gods Geest uit de hemel,
late regen, wonderbaar,

laten wij van Hem getuigen,

oogst en vruchten volgen nal

Leviticus 23:15-17:
Deuterenomium 26:2-11: Psalm 65

Aagje Lingen

Elke dinsdag in mei:

19:00 uur Rozenkrans

Agenda Familieberichten

Elke dinsdag in mei: 19:00 uur Rozenkransgebed Overleden:

Zondag 17 mei: geen viering in 't Goy 22 april 2026: Johanna Agatha Maria (Annie} van Bentum -
Zondag 24 mei: Pinksteren, geen viering in 't Goy Vernooij. Zij werd geboren op 15 oktober 1936 en woonde
Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 31 op Beusichemseweg 47
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Heilige Nicolaas

Sint Nicolaaslaan 1, 3984 JA Odijk

Secretariaat: (030) 6562031, wo. en vrij. van 9.00 tot 12.00 uur, odijk@pj23.nl, www.nicolaaskerkodijk.nl
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroep@nicolaaskerkodijk.nl tel.nummer 06-20254187.

Locatieraad: voorzitter@nicolaaskerkodijk.nl Voor stipendia IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21 t.n.v. GG H. Nicolaas P23
Vioor meer actueel en lokaal nieuws zie onze website: www.nicolaaskerkodijk.nl en onze wekelijkse Nieuwsbrief.

Nieuw contactpersoon voor Sam's kledingactie

Beste lezers,

Inmiddels ben ik de nieuwe contactpersoon voor Odijk van de
Stichting 5am’s Kledingactie.

Jenneke Miltenburg heeft de inzamelingen vele jaren
gecodrdineerd, nu ga ik haar opvolgen.

In het najaar kan er weer gebruikte kleding worden afgegeven
bij het inzamelpunt bij de Nicolaaskerk.

Dus goaoi alsjeblieft geen oude kleding weg maar bewaar het
voor de inzameling van het najaar!

Zodra de datum daarvan bekend is meld ik me weer.

Vriendelijke groeten, Helga Cobussen-Wijbrandts

Lintjesregen 2026

Willy en Jan van Wijk en Bep de Wit, kregen een koninklijke onderscheiding voor al hun vrijwilligerswerk.
Voor onze geloofsgemeenschap zijn zij ook van onschatbare waarde geweest en nog...

Marijke Hermans is al enige
jaren lid van ons koor Vox
Odicensis, maar het lintje
verdienden zij en haar man
m.n. vanwege hun inbreng
aan de opbouw en verloop
van het Odijkse
Snuffelhonk
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Terugblik Paaswake en ontsteken van de Paaskaarsen

Kidskerk

De kidskerk organiseert het hele jaar
door diverse activiteiten voor
kinderen in de leeftijd van ongeveer
3 toten met 12 jaar.

Alles is erop gericht om kinderen op een speelse wijze
kennis te laten maken én te verbinden met het katholieke
geloof en onze geloofsgemeenschap.

2026

Zondag 24 mei 11.00 uur > Pinksteren gezinsviering:
met als voorgangers ds Bertie Boersma en Elly de Klein en
m.m.v. Multiple Voice. Oecumenische kidskerk.

Zondag 12 juli 11.00 uur > gezinsviering: Zomerse viering.
Met als voorganger Matthijs Marell en m.m.v. Vox Odicensis.

Voorleeskerk.

MNatuurlijk zijn kinderen tijdens alle vieringen bij ons van
harte welkom en is er de overige vieringen altijd
voorleeskerk. Tijdens de voorleeskerk wordt een
kindgericht verhaal voorgelezen en eventueel, als er tijd
over is, nog gekleurd en gespeeld.

De kinderen starten en eindigen altijd in de kerk.

Werkgroep Kidskerk

¥r | !| "
il | | |'; [ |
B il

= _#.'foro’s_: Anja Veenbrink
~ B

—_—

Familieberichten

Gedoopt:
18 april 2026: Liv Gruters

Overleden:
20 maart 2026: Jaap Dekker, 90 jaar.
24 april 2026: Piet Peek, 84 jaar.
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Aardbeienroomtaart

Pinksteren is het feest van het neerdalen van de Geest op de
leerlingen van Jezus. Dit gebeurde toen zij bijeenwaren voor de
viering van het Joodse Wekenfeest, zeven weken na Pasen
(Pesach). Op dit feest werden de eerste vruchten, destijds de
eerste tarwe, naar de tempel in Jeruzalem gebracht en uit
dankbaarheid opgedragen aan de Allerhoogste.

In de christelijke traditie is rood de liturgische kleur voor dit feest.
Rood is de kleur van het hart en het vuur van de liefde,
onmisbaar voor het goede samenleven. Vanuit die liefde dragen
- mensen vrucht. Men spreekt van verschillende soorten vruchten,
Aardbeienroomtaart - maar ook van de zeven gaven van de Heilige Geest (Jesaja 11,
ca.10 taa rtpunten 2-3): wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap

en ontzag voor God.

Ingrediénten

110 g boter of margarine
200 g chocolade biscuits In mei kunnen rode vruchten, zoals aardbeien en frambozen, ons

200 g roomkaas (bv. Mon-chou) herinneren aan een geest van liefde. In de Joodse traditie staan
250 ml slagroom op het Wekenfeest zuivelgerechten op tafel omdat het vee weer
100 g witte basterdsuiker meer melk gaf. Deze eenvoudige taart is een combinatie van

ca. 200 g verse aardbeien beide tradities.

Bereiding

Verkruimel de biscuits met een deegroller.
Smelt de boter in een pannetje. Roer de
kruimels door de gesmolten boter. Schep
dit mengel op een groot platbord (strooi
vooraf een beetje meel op het bord om
plakken te voorkomen). Druk met de bolle
kant van een lepel aan en vorm een randje
dat iets hoger is. Dit is de bodem.

Prak op een ander bord de roomkaas met
een vork fijn. Klop de slagroom met suiker
zeer stijf. Voeg de roomkaas toe en klop
kort mee. Verdeel het mengsel over de
taartbodem. Garneer met verse aardbeien.

Bron: naar een recept uit: ‘Twaalf maanden
lekker eten, Anneke Ammerlaan,
VBI/Koninklijke Smeets Offset B.V,, 1987

Tekst en foto's: Tini Brugge
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Algemeen

Alles ademt
één verlangen...

Trappistinnen van

Konings<ord

Ruimte voor stilte

en luisteren naar wat van binnen leeft

Even klaar met je telefoon, studie Deelnemen? Scan de QR code of
en alles wat moet? Kom tot rust meld je aan via de website van de abdij:
tijdens een stilteweekend in abdij www.abdijkoningsoord.org

Koningsoord, vlak bij Arnhem, en
ervaar de kracht van stilte.

De zusters van abdij Koningsoord

ontvangen je met open armen en la- Stilteweekenden
ten je meeleven in het ritme van hun (voor jongeren tot 35 jaar)
abdij. Zij begeleiden de meditaties « 29-31 mei 2026

en laten je kennis maken met ‘Lectio
Divina'. Ontdek iets van het geheim
van het abdijleven, waar de zusters in
harmonie met God en elkaar willen Stilte midweek

leven. « 8-11 juni 2026

» 18 - 20 september 2026




Werkhoven

O.L.V. Ten Hemelopneming
Herenstraat 11, 3985 RP Werkhoven

Secretariaat: 0343-551201 (woensdag 8.30-11.30u), E-mail: werkhoven@pj23.nl.
Pastoraatsgroep: H. de Gier (do 9.30-11.00u); Bankrekeningnummer: NL19RABO0329808540

Springprocessie

Op de dinsdag na Pinksteren wordt in Echternach in Luxemburg, een springprocessie gehouden, naar het graf van Sint Willibrordus
die overleed in november 739. In 698 stichtte hij de Abdij van Echternach.

De processie start 's morgens om negen uur. In de tuin van
de abdij verzamelen zich groepen muzikanten. Achter
iedere groep muzikanten hebben zich telkens enkele
tientallen rijen van vijf personen gevormd.

Tijdens de optocht zijn de deelnemers met elkaar
verbonden met witte zakdoeken en springen zij in de maat
van de processiemars naar voren, afwisselend op hun
linker- en rechtervoet. Dit werd in 1947 zo ingesteld, omdat
het voormalige ritme - drie stappen vooruit en twee
achteruit - tot een chaotisch verloop zou hebben geleid,
zodat de stoet soms helemaal tot stilstand kwam en er
achteruit gestapt moest.

De tocht duurt twee uur en gaat eerst via de linkeroever van
het riviertje de Slre en daarna via de rechteroever terug
naar de basiliek en passeert daarbij als laatste de graftombe
van Sint Willibrord. Het oversteken van het riviertje wordt
gezien als symbool van de overgang van het heidendom
naar het christendom, dat Sint Willibrord indertijd naar

deze streek heeft gebracht.

Hoe en wanneer deze processie precies begon weten we
niet, maar aangezien al in de oudste documenten (15de
eeuw) wordt gesproken over een oude, historische
processie, dateert ze mogelijk al van kort na de dood van
Sint Willibrordus.

Sommige geschiedkundigen zeggen dat het een
voortzetting is van een heidens ritueel, anderen vermoeden
dat er een verband bestaat met het imiteren van epilepsie,
de ziekte waarbij de hulp ingeroepen wordt van Sint
Willibrordus; in deze geschriften van de 15de eeuw is er al
sprake van een dansprocessie of springprocessie.

In 2010 werd de Processie van Echternach opgenomen op
de lijst van immaterieel werelderfgoed van de UNESCO.
Jaarlijks nemen zo'n 12.000 tot 14.000 pelgrims deel aan de
optocht, onder wie 8.000 tot 9.000 dansers.

Als u nieuwsgierig bent geworden hoe deze processie er in
werkelijkheid uitziet: op YouTube is o.a. dit filmpje te zien
https://www.youtube.com/watch?v=h96AvZKrk3o

Gerda Willemse

toekomst in.

Dikwijls staan we hier wat te mijmeren op onze sokkel en leven we van de ene viering naar de andere.

En er zijn mooie vieringen hier, hoor! Zowel op zondag als af en toe door de week. Wij hebben het voordeel
dat wij hier altijd bij kunnen zijn. Juist de diversiteit aan vieringen spreekt ons zeer aan. Voor ons is dat
natuurlijk logisch, we kunnen niet veel anders dan hier staan, waakzaam zijn en een beetje mijmeren over
verleden, heden en toekomst. Tot zelfs wij ineens ophoren van dingen die gebeuren in onze kerk. We
hoorden dat de pastoor een nieuwe benoeming krijgt en ons dus gaat verlaten. Dat moest even bezinken;
je weet immers wat je hebt en niet wat je krijgt... Het waren niet de makkelijkste jaren voor de pastoor. Een
parochie in transformatie valt niet mee. Ook vanaf onze sokkel willen we de pastoor bedanken voor zijn
inzet en betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap.

Over het verleden gesproken; onlangs hadden we een bijzonder gezelschap in onze kerk:

Historische kring tussen Rijn en Lek vierde haar 60-jarig bestaan met een lezing in onze kerk over onze kerk.
Dat was een mooi feestje, waarin ook onze kerk haar plekje in de geschiedenis weer bevestigt.

We naderen de Pinksteren. Het feest waarop de Heilige Geest naar de mensen gestuurd wordt als Helper,
want wij mensen kunnen het leven echt niet alleen aan. Dat blijkt wel als je naar de wereld kijkt.

Ik hoop u de komende maanden veel te zien, misschien te spreken, mooie vieringen te hebben samen.
Laten we de Geest de ruimte bieden om ons opnieuw te inspireren en verder op weg te helpen de

Hidorad



fOecumenisch ontmoeten (meditatief)

 Woensdag 20 mei is de derde

' meditatieve ontmoeting. Het thema

| is deze meimaand: verbinding en

' saamhorigheid.

| Verbinding vraagt om het openen van
| je hart en het tonen van kwetsbaar-
heid. Maar hoe doe je datin een

| voortrazende wereld?

' Aanvang 19.00 uur
| Met live-muziek van orgel en
| dwarsfluit.

Woensdag 17 juni is de laatste
meditatieve ontmoeting voor de
zomerstop. Als thema voor deze
maand kozen we: de Stilte van de
Berg.

We leven in een wereld waar alles snel
lijkt te gaan. We zijn druk-druk-druk.
Hoe vind je de rust en ontspanning
eigenlijk terug?

Aanvang 19.00 uur
Met muziek o.a. uit Taizé.

Taizéviering

Op 31 meiis er weer een
vesper in Taizéstijl met
medewerking van Capella
Taizé. We hopen daarmee een
moment van stilte en bezinning te
bieden in de chaotische wereld van
alledag. Onze hulp is in de naam van de
Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,
door de woorden van Jezus die ons de
kracht van Gods Geest heeft nagelaten.
U bent om 19.00 uur van harte
uitgenodigd om met ons mee te bidden

en zingen.

Geslaagde restauratie

Het Heilig Hartbeeld dat sinds 1930 op ons kerkplein staat, is destijds belangeloos geschonken door 'enige vrome broers en
zusters. In die tijd was de devotie tot het Heilig Hart van Jezus erg algemeen en intens. Juni was dan ook de maand van het
Heilig Hart, zoals de meimaand gewijd is aan Maria.

Het is dan ook mooi om te zien dat de kale
plek die sinds weken zichtbaar was op het
voetstuk eerdaags weer voorzien wordt
van de prachtig gerestaureerde
opschriftplaat. Wij konden deze al even
van dichtbij bekijken achter in de kerk.

De restauratie is volledig zonder kosten
gedaan door kunstenaarscollectief De
Strakke Hand, waarvoor onze hartelijke
dank! Neem zeker ook eens een kijkje op
hun website
https://destrakkehand.nl/portfolio

Onze boom

i Oude bomen zijn symbolen van troost, veerkracht en verbondenheid met de

aarde; stille getuigen en dragers van wijsheid. Deze tekst is zeker van toepa-
ssing op de prachtige rode beuk in de tuin van onze kerk.

Daarom vinden wij dat deze boom een plek verdient op een nationaal po-
dium. Wij hebben hem aangemeld voor de negende editie van 'De Boom
van het Jaar'-verkiezing van stichting SBNL Natuurfonds.

Het gaat daarbij om markante bomen met een bijzonder verhaal.

Bomen zijn de longen van de aarde en hebben - naast de soms emotionele
waarde die zij hebben voor mensen - een enorme betekenis voor klimaat,
duurzaamheid en biodiversiteit.

Een vakjury kiest per provincie één boom. Die bomen concureren met elkaar
in een landelijke stemronde. De boom met de meeste stemmen wordt geko-
zen tot Boom van het Jaar 2026. En die winnaar wordt de inzending voor de
European Tree of the Yearin 2027!

Stemt u vanaf 14 oktober mee op onze boom?

Gerda Willemse en Karin Stoeten

| Wijsheden
Liefde moet zijn als een boom,
met zijn wortels diep in de aarde, maar met zijn takken
uitgestrekt naar de hemel.

| Bertrand Russell




Wijk bij Duurstede

H. Johannes de Doper

Klooster Leuterstraat 35, 3961 AX Wijk bij Duurstede

Tel. (0343) 571216 (woe 9.30-12.00 u), info@johannesdedoper.net, www.johannesdedoper.net

Pastoraatsgroep tel. (0343) 432763, pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Misintenties: misintenties@johannesdedoper.net of via https://johannesdedoper.net/misintentie/

Kerkbijdrage, giften ofMisintenties €12,50 op Rabobank NL11 RABO 0158 7891 48 tnv Parochie Paus Johannes XXIII

Een plek van rust, midden in Wijk

RK Begraafplaats Johannes de Doper
Steenstraat, Wijk bij Duurstede

Wist u dat we midden in Wijk bij Duurstede een
verborgen pareltje hebben? Achter het sierlijke
smeedijzeren toegangshek aan de Steenstraat ligt de
RK Begraafplaats Johannes de Doper — een plek waar
stilte, geschiedenis en verbondenheid samenkomen.
Het karakteristieke achthoekige baarhuisje, de oude
taxusbomen en de zorgvuldig onderhouden graven
maken het tot een bijzonder stukje Wijk. Een plek om
dierbaren te gedenken, om even tot rust te komen

of gewoon om rond te lopen en de sfeer te proeven.

Loop gerust eens binnen

¥ Adres: Steenstraat, Wijk bij Duurstede
dagelijks vrij toegankelijk

B begraafplaats@johannesdedoper.net

@ https://begraafplaats.johannesdedoper.net

Ruimte om te gedenken

Op onze begraafplaats is plaats — voor een eigen graf, een
urnengraf of een uitstrooing. Voor parochianen én voor
iedereen die zich verbonden voelt met deze rustige,
vertrouwde plek in Wijk bij Duurstede. Wij denken graag met
u mee over de mogelijkheden.

'Een plek om te herinneren.
Een plek om thuis te komen!

3 JOHANNES _2/

Johannes de Doperlunch - zondag 21 juni q/& DOPERLUNC

U bent van harte welkom bij de

U bent van harte welkom bij de gezellige Johannes de Doperlunch op .
-~ gezellige Johannes de Doperlunch!

zondag 21 juni. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten,

Een maole gelegenheld am sllasr e antmaeten,

samen te genieten van een smakelijke lunch en in ontspannen sfeer
met elkaar in gesprek te gaan.

Bij mooi weer vindt de lunch plaats in onze sfeervolle kloostertuin —
een prachtige plek om samen te komen en te genieten van het begin
van de zomer.

ledereen is welkom! Neem gerust iemand mee.

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via: info@johannesdedoper.net
Wij hopen u op 21 juni te mogen begroeten!

sarmen te genieten van sen smakelijke hunch en in
ontypannen sleer mel elliaar in gesprak e gaan

Bij rrvool wser
‘= htten we n de

Faosterfuin!

Wilt u deelnermen?
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Meld u dan aan via:
info@johannesdedoper.net

(rm_'rrru o w-ﬂm" Neew ﬂfrrm' Iﬂnuw_‘ mie



Samen Pinksteren vieren op
de Markt

Op zondag 24 mei 2026 zijn alle inwoners van Wijk
bij Duurstede en ook anderen natuurlijk van harte
welkom bij een bijzondere cecumenische
Pinksterviering op de Markt. Samen met
verschillende kerken uit onze stad vieren wij het
feest van Pinksteren: het feest van hoop, vuur en
nieuwe bezieling.

Pinksteren herinnert ons eraan dat Gods Geest
mensen in beweging zet, grenzen doorbreekt en
mensen met elkaar verbindt. Daarom is het
bijzonder waardevol dat wij deze viering
gezamenlijk mogen beleven, als teken van
verbondenheid tussen de christelijke kerken in
Wijk bij Duurstede.

De viering zal worden geleid door verschillende voorgangers uit de deelnemende kerken. Samen verzorgen zij een
inspirerende dienst met lezingen, gebed en bezinning. Muzikale bijdragen zorgen voor een feestelijke en warme sfeer.
Tijdens de viering is er ook gelegenheid om een persoonlijk gebed in te leveren. Wie dat wil, kan een intentie, dankgebed of
zorg opschrijven en inleveren. Zo dragen wij samen onze vreugde, zorgen en verlangens bij God.

ledereen is welkom: jong en oud, kerkelijk betrokken of gewoon nieuwsgierig. Kom meevieren en ervaar de kracht van
samen geloven, samen zingen en samen hopen.

Pinksterviering op de Markt
Zondag 24 mei 2026 11:00u
Markt, Wijk bij Duurstede

/""

Toakamsi
van o
kerhgebauw

Samen werken aan de toekomst van onze kerk

Binnen onze geloofsgemeenschap wordt met grote betrokkenheid gewerkt
aan de toekomst van onze kerk. In een tijd waarin veel verandert, willen wij
niet afwachten, maar samen zoeken naar wegen waarop wij ook in de
komende jaren een levende, gastvrije en gelovige gemeenschap kunnen

Samen bouwen  gijen
aan de toekomst
VERRERNEN R IMTIATIEVEN, KERSDOMOERHELD Daarom zijn momenteel twee werkgroepen actief.

De eerste werkgroep richt zich met name op de toekomst van het kerkgebouw. Daarbij wordt gekeken naar verschillende
mogelijke scenario’s voor het gebruik, behoud en de functie van ons kerkgebouw in de komende jaren. Vragen rondom
onderhoud, duurzaamheid, financiéle haalbaarheid en de plaats van het gebouw binnen onze geloofsgemeenschap
krijgen daarbij aandacht. Deze groep onderzoekt zorgvuldig welke mogelijkheden er zijn en wat verantwoord en wenselijk
is voor de toekomst.

Na de zomervakantie willen wij de bevindingen die dan beschikbaar zijn graag delen met alle parochianen. Het is belangrijk
dat wij hierover samen in gesprek gaan, want de toekomst van ons kerkgebouw raakt ons allemaal.

De tweede werkgroep richt zich op concrete initiatieven voor onze geloofsgemeenschap. Er wordt nagedacht over nieuwe
activiteiten, versterking van onderlinge verbondenheid en manieren om mensen van jong tot oud bij de kerk betrokken te

houden of opnieuw te betrekken. Ook deze groep zet zich met veel energie en creativiteit in.

Wij zijn dankbaar voor de inzet van allen die hun tijd, talent en betrokkenheid beschikbaar stellen. Beide groepen zijn hard
aan het werk en verdienen onze steun en ons gebed.

Samen mogen wij vertrouwen houden: de kerk heeft toekomst waar mensen zich blijven openen voor God en voor elkaar.
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Advertenties

HET KAN ZOMAAR GEBEUREN DAT JE

M ﬂte I'lb urg G yD et we o s v e o

EEN NADEREND AFSCHEID - OM ALVAST

Uitvaartverzorging DINGEN TE REGELEN -EEN SIMPEL

TELEFOONTJE IS DAN GENOEG -

Heeft u al ﬂagedacht ]EKRI}GTT)‘EERZDAANDEI_I]N
over uw Uitvaartf? OF LIESBETH : ZOON TJEERD IS

NIEUW IN HET BEDRIJF EN

q*—"l" - ;) MET DEZE OPVOLGING VANUIT
-~

DE FAMILIE 1S LIESBETH HEEL
BLI] + WANT DAARMEE BLIJFT
WAT BELANGRIJK IS: ‘"VANUIT DE
I(A'MTI.I!Nr ALLES VOOR JOU
REGELEN - LIESBETH EN TJEERD
ZIJN UITVAARTBEGELEIDERS -
0343-574-636 UITVAART(@ LIESBETHVANDETRMEIIES |

Maak nu een vrijblijvende afspraak om
uw uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp bij overlijden

www.miltenburguv.nl

via madeleine
uitvaartzorg
06 127 687 23
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Informatie

Parochie H. Paus Johannes XXIII

De parochie H. Paus Johannes XXIIl omvat acht geloofsgemeenschappen: Bunnik, Cothen, 't Goy, Houten (eucharistisch
centrum), Odijk, Schalkwijk, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. Informatie van de geloofsgemeenschappen: zie lokale

pagina's. De parochie werkt samen met de H. Suitbertusparochie (Tiel e.0.). Het pastoraal team is verantwoordelijk voor
twee parochies. Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, www.pj23.nl, info@pj23.nl

Pastoraal team

wan links naar rechts

Marianne van Tricht, pw beleid, m.vantricht@2parochies.nl

Fred Hogenelst, pastoor, pastoor.hogenelst@2parochies.nl,
telefonisch spreekuur woe. 13-14 uur en don.18-19 uur, 06-23380310
Wies Sarot, pastoraal werker, wsarot@2parochies.nl

Vincent van der Helm, diaken, diaken.vanderhelm@2parochies.nl
Lilian Weijman, pastoraal werker, l.weijman@2parochies.nl

Parochiebestuur

Pastoor Hogenelst (voorzitter)
Charles Verwimp (vice-voorzitter)
Kees Huijben (gebouwen)

Lilian Vernooij (penningmeester)
Ria van Dixhoorn (adviseur)
Contact via parochiesecretariaat,
info@pj23.nl

Giften en donaties

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw
geldelijke bijdrage. Het rek.nr.:

NL 28 RABO 0155 614614

tnv RK Parochie Paus Johannes XXIII.
ANBI: 822298272,

U kunt ook uw bijdrage online
overmaken: zie www.pj23.nl

of via onderstaande QR-code (gebruik
de camera app op de telefoon)

PCl PJ23: Praktische en

financiéle hulp

Kent uiemand in uw omgeving die
tussen wal en schip is geraakt, de weg
kwijt is naar hulpverlenende
instanties, financieel in de knel zit of
heeft u zelf te maken met armoede?
PCIPJ23 kan helpen. Hoe, kijk op
www.pcipj23.nl of neem contact op
via info@pcipj23.nl

.:. -:.!.:.I.:. R.K. Parochie
“ Paus Johannes XXIll
ol e e

Parochiesecretariaat

Diahann van van de Vijver
Loerikseweg 12,3991 AD
Houten: info@pj23.nl
030-6378642

Pastoraatstelefoon

Wilt u contact vanwege

een ziekenzalving of ziekenzegen,
of vanwege geestelijke nood?

Bel dan met 06-12948874.

Het Meldpunt
Grensoverschrijdend Gedrag in
de Rooms-Katholieke Kerk heeft
een nieuwe website op
rkmeldpunt.nl. De vorige website
van het Meldpunt dateerde uit
2015. Daarom was het wenselijk
de vormgeving van de website te
vernieuwen.

Vertrouwenspersoon

Onze parochie hecht veel waarde
aan het bevorderen en
handhaven van de sociale
veiligheid van mensen.

Heeft u het gevoel dat een
beroepskracht (bv. een pastor) of
een vrijwilliger in een van onze
gemeenschappen grenzen
overschreden heeft en wilt u
hierover in gesprek? Neem dan
contact op met de
VErtrouwenspersoon van onze
parochie:

Ellen Kok-Hendriks,
vertrouwenspersoon@2parochies.nl
06-44918278

Colofon Open Venster
Open Venster is een uitgave van de
parochie H. paus Johannes XXIII.
Het parochieblad verschijnt 7x per
jaar in ongeveer 4700 huishoudens.

Nr.4 2026 Zomer
Sluitingsdatum kopij: 16 juni '26
Verschijningsdatum: 8 juli '26

Nr. 5 2026 Start seizoen
Sluitingsdatum kopij: 11 aug. '26
Verschijningsdatum: 02 sept. '26

Centrale redactie

Lilian Weijman, Ria van Dixhoorn,
Janny van Schip en Karin Stoeten.
Voor aanleveren parochiebrede
artikelen: hoofdredactie@pj23.nl

Lokale redacties

Artikelen voor de lokale pagina's
inleveren bij:
bunnik.parochieblad@pj23.nl,
cothen.parochieblad@pj23.nl,
tgoy@pj23.nl,
houten.parochieblad@pj23.nl,
odijk.parochieblad@pj23.nl,
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl,
werkhoven.parochieblad@pj23.nl,
voorloper@johannesdedoper.net

Advertenties Info@pj23.nl

Disclaimer

We hebben getracht voor het gebruik van foto's en
teksten toestemming te vragen aan de recht-
hebbenden. Mocht u desondanks menen dat uw
rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken we u
contact op te nemen.
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Een vlammetje hier, een vlammetje daar.
Een heleboel viammetjes bij elkaar.

Zeg, weet je het al, vandaag is het feest:
voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest.
Een vlammetje hier, een vlammetje daar.
We doen onze vlammetjes bij elkaar.

Dan is het een vuur dan is het een feest:
wij danken de Heer voor de Heilige Geest!

KW Fluisterwind-vanger maken

Wat heb je nodig /
L .

L. Wec-rolletje / papieren beker %
8 Lintjes / wol / crépepapier

® stiften of verf ' Touwtje

Zo maak je het

@ Versier het rolletje.
" Plak lintjes aan de onderkant.

' Maak een touwtje bovenaan om hem op te hangen.

Hang hem buiten en kijk hoe hij danst in de wind.

Nog mooier maken en E . E'
meer uitleg nodig?

Het Wonderlijke Fluisterwindje

Lina zat op het dak toen er ineens een zacht woesjjj
langs haar oor ging. Een klein windje, terwijl het
helemaal niet waaide. “Kom mee...” fluisterde het.
Ze volgde het windje door een steegje en poefff ze
stond op een plein vol mensen uit allerlei landen.

In het midden stonden de leerlingen van Jezus, alsof
ze op iets wachtten. Het windje werd sterker en
warm. Boven de leerlingen van Jezus verschenen
kleine lichtvlammetjes. De leerlingen begonnen te
praten en iedereen verstond hen, in zijn eigen taal.
Het leek alsof het windje niet alleen buiten waaide,
maar ook in Lina’s hart. Toen begreep ze het:
Pinksteren gaat over moed krijgen, elkaar willen en
kunnen begrijpen, en weten dat je nooit alleen bent.
Poefff. Lina glimlachte. Ze voelde het warme
fluisterwindje nog steeds. Misschien kon zij vandaag
ook iets kleins doen dat licht en warmte zou geven
aan iemand. Lina begreep het:

Soms begint een groot wonder met iets heel kleins.
Zoals een warm fluisterend briesje van de wind.

.--lq.

Dinkotervertiaal m—n ?*ﬂ‘{ﬁl;

N

Lieve God,

Dank U voor het Pinksterfeest
en voor de Heilige Geest,

die soms voelt als een zachte
wind in mijn hoofd en in mijn
hart.

Dan voel ik dat ik niet alleen ben, &
maar dat U bij mij bent, %E 4

of ik nu blij ben of druk ben
of even niet weet wat ik moet.
Dank U dat U mij wilt kennen

goed genoeg zoals ik ben. .

Wist je al dat de Heilige Geest

Amen.
wordt vaak afgebeeld als een duif?

Samengesteld door Lilian Weijman, pw



