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Diie |airrver:

We hebben getracht voor het gebruik van foto’s en teksten tosstemming
té vragen asn de rechthebbenden. Mocht U desondanks menen dat L
rechten niet 2ijn gehonoreerd, dan verzosken we U contact op 1= nemen,

Van het pastoraal team...

Waarheen waarvoor?!

Beste medeparochianen,

Hoewel ik betwijfel of het ook bij haar eigen uitvaartplechtigheid heeft geklonken,
kennen velen van u ongetwijfeld het lied “Waarheen waarvoor” van Mieke Telkamp.
Het stamt al uit 1971. De melodie is van Amazing Grace en de tekst is geschreven
door Karel Hille (handig; Wikipedia). Het lied werd veel gedraaid op begrafenissen
en crematies en voerde jarenlang de Begrafenis Top 10 aan. Maar nu gaat het mij
vooral om de vragen die de titel oproept. Het zijn vragen die ook bij veel mensen
opkomen. Het klinkt immers niet voor niets zo vaak bij een levenseinde. Waarheen?
Waarvoor? Het doet mij ook denken aan één van de catechismusvragen. Waartoe
zijn wij op aarde? Of: Waarom is het allemaal zoals het is? Waartoe dient het
allemaal 7

Vragen die we ons stellen in het heden én bij het verleden maar 66k als het gaat
over de toekomst. En voor christengelovigen is die toekomst niet zomaar open en
vrijblijvend. Die staat hoe dan ook in het licht van God, onze Schepper. We leven in
buitengewoon onzekere tijden. Niet alles is meer vanzelfsprekend en verworven-
heden zomaar kunnen verdwijnen. En dat geldt op velerlei terreinen.

Veel mensen beleven deze tijd van verandering als een doorgangstijd of zelfs als
een apocalyptische tijd; Waarheen Waarvoor? En dan is het goed om ook hier even
het jaarthema te noemen dat is gekozen voor het lopende werk- en kerkjaar. Het is
het thema waaraan we diverse activiteiten willen koppelen en het luidt:

“Van U is de toekomst”. Daarover elders meer.

Natuurlijk heeft het Corona-jaar er flink ingehakt op vele fronten en we hopen
uiteraard het beste maar we zijn er nog niet. Hoe kunnen we samen de draad weer
oppakken? Het blijft voorlopig nog onzeker. En dat stelt nog eens extra duidelijk de
vraag ‘Waarheen en waarvoor?’ Maar wij mogen gelukkig wel beseffen dat wij er
niet alleen voor staan. God trekt met ons mee. We willen met elkaar op weg gaan,
de toekomst tegemoet.

We willen weer samenkomsten organiseren samen met jullie en met u. Maar bovenal
hopen we u weer te ontmoeten natuurlijk in de vieringen in onze kerken maar ook
bij andere activiteiten binnen en buiten. We hopen dat we weer samen kunnen
koffiedrinken en bijpraten en van elkaar kunnen horen wat er leeft aan blijdschap

en zorgen. We hopen dat we weer met nieuwe energie elkaar kunnen motiveren om
werk te maken van ons doopsel en vormsel; dat we samen actief denken en spreken
over ons leven en de toekomst.

Ik wens ons toe dat het een zinvol jaar mag worden voor ons als individu en ook
voor ons als geloofsgemeenschap. Graag tot ziens ergens in dat jaar.

Pastoor Fred Hogenelst.

Van U ic de taefoms"ﬁ.---




Van U is de toekomst
Jaarthema 2021-2022

Ook het komend seizoen willen we onze beide parochies kleur geven

door gebruik te maken van een jaarthema. Dit jaar hebben we gekozen voor
het thema: 'Van U is de toekomst. We sluiten hiermee aan bij het jaarthema
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Alc ik wict dat morgen de wereld vergaat,

Pf’aht ik vandaag rnog een appe/éaampje'
Maoarten Luther

We hebben allemaal vragen over de toekomst van onze kerk, door corona,
door krimp. En in de wereld om ons heen vragen grote kwesties om goede
keuzes. Zoals het klimaat, en de verhouding tussen burgers en overheid.
Juist in deze onzekere tijden, waarin we opnieuw moeten uitvinden hoe wij
samenleving en kerk kunnen en willen zijn, willen we samen werken aan en
vooruitkijken naar de toekomst. In de coronatijd hebben we sterk ervaren
dat ons leven niet altijd maakbaar is; dat we niet alles in eigen hand hebben.
Daarom willen we het in Gods handen leggen, Hem zeggen: van U is de
toekomst. Het hangt niet allemaal van ons af, we mogen ook vertrouwen,
hopen, ontspannen. In de ruimte die dan ontstaat, kunnen

nieuwe initiatieven ontstaan.

We hopen op een seizoen vol creativiteit, moed en vertrouwen.

Een seizoen met mooie activiteiten, en goede gesprekken, waarin we samen
ontdekken hoe wij uitzien naar de toekomst en hoe God daarin met ons
onderweg wil zijn.

Uw pastoraal team

Van U is

' de toekomst.
A\ l

Agenda

Op het moment dat deze agenda wordt
samengesteld, hebben we te maken met

de maatregelen rondom het coronavirus.
Dit kan van invlioed zijn op de onderstaande
activiteiten. Actuele informatie vindt u op
www.pj23.nl en in de lokale nieuwsbrieven.

September
19  Taizéviering Werkhoven, 19.30 uur

21  Godly PlLay
20.00 uur Culemborg

Oktober
11 Geloven nu,
20.00 uur pastorie Houten

November
6 Martine Vonk, lezing
20.00 uur Opstandingskerk, Houten

15 Geloven nu,
20.00 uur pastorie Houten

December

13  Geloven nu,
20.00 uur pastorie Houten
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Godly Play;

spelenderwijs de Bijbel door

Enkele jaren geleden kwam pastoraal werkster Meike
Hettinga via een collega in aanraking met Gedly Play.

Ze was meteen enthousiast over deze manier van
Bijbelverhalen vertellen. Ze volgde de opleiding en werkt
sindsdien regelmatig met Godly Play in onze parochies
bijvoorbeeld bij de Eerste Communievoorbereiding.
Voor de toekomst vindt ze het belangrijk om de verhalen
van ons geloof dicht bij mensen te brengen.

Meike, wat is Godly Play?

Dat is een methode om Bijbelverhalen te vertellen op een
andere manier dan wij gewend zijn. De verteller zit met de
luisteraars in een kring en vertelt het verhaal uit het hoofd,
volgens een vast script en met behulp van bijvoorbeeld
poppetjes, een zandzak en allerlei verschillende materialen.
Met dat materiaal en je handgebaren speel je het verhaal in
de kring. leders aandacht gaat zo naar wat in de kring
gebeurt.

\Waarom ben je zo enthousiast over Godly play?

Door met verhalen te spelen, werken ze als een spiegel voor
je eigen leven. Je verwondert je over het verhaal, maar het
spel geeft ook iets terug over wie je zelf bent, over wat in
jouw leven gebeurt. Dat
vind ik heel waardevol.
Ook het meditatieve ervan
spreekt mij aan. Omdat je
als verteller de mensen in
de kring niet aankijkt, maar
je concentreert op het
verhaal en het materiaal in
je handen, gaat er voor
allen die meedoen rust van
uit. En ik houd van het
creatieve!

Je vergelijkt het weleens met liturgie vieren.

Hoe zit dat?

Godly Play lijkt door de vaste volgorde van de bijeenkomst,
de vaste formuleringen en de gebaren die in het vertellen
terugkomen op liturgie vieren. Het vertellen van een verhaal
door Godly Play (= letterlijk: goddelijk spel) is voor mij nooit
zomaar iets. Het is een heilig moment. Want als een verhaal
over God met mensen jou gegeven wordt, dan komen God
en jij op dat moment dicht bij elkaar. Zoals in liturgie God en
jij ook verbonden kunnen zijn.

Godly Play is spelen met Bijbelverhalen.

Waarom is spelen belangrijk?

Door te spelen verhoudt je je als mens tot de wereld om je
heen. In spel leer je jezelf en anderen kennen. Kinderen
doen dat van nature; die zie je in hun spel zich het verhaal
eigen maken en er mee verder gaan.

Is Godly Play
geschikt voor
volwassenen?

Het is geen
kinderlijke manier
van vertellen, maar
toegankelijk voor
alle leeftijden.

Ik merk dat
volwassenen in het
verhaal en in de
verwonderings-
vragen heel goed

kunnen meekomen. Over het algemeen vinden volwassenen
het wel moeilijker om zich over te geven aan een creatieve
verwerking van het verhaal. Sommigen duiken het liefst in
de stapel boeken die ik dan bij me heb. Dat doen kinderen
eigenlijk nooit; zij gaan kleien, of verven of met de
poppetjes of het zand spelen.

Waarom is het vertellen van Bijbelverhalen in onze parochie
zo belangrijk?

Ik zie Bijbelverhalen als schatten die wij ontvangen hebben.
We vertellen de verhalen over God en mensen, en
over Jezus, steeds weer. Ze zijn heel oud, maar door
ze door te vertellen ook steeds nieuw. Want iedere
keer als iemand ze leest of vertelt, krijgen ze
opnieuw betekenis. De Bijbel is geen statisch boek
met eeuwenoude verhalen die we moeten
aanvaarden; om ze tot leven te laten komen voor
ons moeten we ze actualiseren. Zo leren we onze
plaats in het 'verhaal van God en mensen’ begrijpen.
En we leren God daarin vooral kennen als iemand
die met ons meetrekt, die nabij is, ook vandaag nog.

Je wilt je in je werk meer toeleggen op het vertellen van
verhalen. Waarom?

Ik zie het als een belangrijke missie voor onze parochies om
die schatten naar buiten te brengen, en mensen ermee in
aanraking te brengen. Veel mensen stappen niet zomaar
meer over de drempel van onze kerken, maar een verhaal

is altijd welkom. Daarom wil ik in de toekomst met die
verhalen de boer op gaan; niet alleen in onze
gemeenschappen, maar ook naar scholen, naar
kinderfeestjes, een braderie- of dorpsfeest. Ik droom van een
busje vol vertel-materialen waarmee ik op pad kan, naar
kinderen en gezinnen, naar iedereen die in is voor een goed
verhaal. Door die verhalen dichtbij mensen te brengen,
hoop ik dat ze mensen helpen iets te ontdekken over
zichzelf en hun relatie met God.

Marianne van Tricht



Waar komt Godly Play vandaan?

Godly Play is ontwikkeld door pastor dr. Jerome Berryman in
de VS. Op de kinderafdeling van een ziekenhuis merkte hij
dat kinderen goed voorbereid worden op prikken, pillen,
infusen en operaties. Gesprekken over angst, eenzaamheid,
leven en dood werden eigenlijk niet gevoerd. Hij zocht een
manier om met kinderen in gesprek te komen. Berryman
besloot verhalen te vertellen. Aan de rand van het
ziekenhuisbed bracht hij met behulp van eenvoudige
figuurtjes verhalen uit de christelijke traditie tot leven.
Kinderen werden uitgenodigd een eigen weg naar en in het
verhaal te vinden: 'lk vraag me af...?'

Door spel kwam taal op gang over wat zij beleefden.

Vanaf 1971 heeft Jerome Berryman meer dan honderd
verhalen ontwikkeld. Deze verhalen vonden hun weg naar
verschillende contexten, in verschillende leeftijdsgroepen
en binnen verschillende kerkelijke tradities in Amerika en
Europa. Meer informatie: www.godlyplay.nl

Geloven: nu en in de toekomst

\)
N,
5odly Play

Kennismaken met Godly Play?

Wil je ook eens ervaren wat Godly Play is? Doe dan mee op
dinsdag 21 september as. in het parochiecentrum te
Culemborg. Meike vertelt dan het verhaal van De grote
familie - Gods belofte aan Sara en Abraham.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Aantal deelnemers: min. 5 en max. 12.

Opgeven kan via secretariaat@suitbertusparochie.nl

Dit jaar hopen we weer normaal onze Geloven Nu bijbelavonden te kunnen organiseren in Houten.

We sluiten aan bij het jaarthema, maar dan telkens vanuit een bijbelverhaal. Zoals; wat denken we over de toekomst wat
onze kerk betreft? Hoe gaan we om met regels, met overheid, met elkaar? We kijken naar wanneer de Bijbelteksten zijn

ontstaan en we zetten ze in de context van het grote Bijbelse verhaal. We gaan met elkaar in gesprek over welke toekomst

de verhalen ons laten dromen en hoe we er aan kunnen werken. Elke avond heeft een andere werkvorm om met elkaar het
gesprek aan te gaan. De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. We komen samen in de pastorie in
Houten, Loerikseweg 12. De data zijn: 11 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari, 21 februari, 28 maart en 9 mei.

Als u zin hebt om mee te doen, meldt u dan aan via roswithavandervoort@gmail.com.
Wanneer u eerst nog vragen heeft, kunt u ook bellen: 030 6378234.

We hopen er weer een mooi jaar van te maken,
Marcel van Heerwaarden en Roswitha van der Voort.

Groene inspiratie bij Martine Vonk

Zaterdagmiddag 6 november houdt Tini Brugge de jaarlijkse
Martine Vonk-lezing. Tini Brugge is biologe en actief op het
gebied van natuur, milieu en (christelijke) spiritualiteit. Ze
schrijft columns en boeken over kloostertuinen en liturgisch
bloemschikken. Vanuit de Franciscaanse spiritualiteit neemt
ze ons mee in praktische uitwerking voor het dagelijks leven
m.b.t. voedsel, tuin, e.d.. Tini en Martine hadden vaak contact
over hun strijd voor een duurzame wereld. Na de lezing kunt

marfine

VEINK

LEZING

u kiezen uit 4 workshops: liturgisch bloemschikken, duurzaam
voedsel, het vergroten van de biodiversiteit in je eigen tuin en
de openbare ruimte. Of een buitenexcursie met Klaas- Hemke
van Meekeren over biodiversiteit in de leefomgeving.

De lezing wordt georganiseerd vanuit de Katholieke,
Protestantse en Nederlands gereformeerde kerk in Houten.

Tijd: 6 november, 14.00 u., afsluiting met borrel om 16.15 u.
Plaats: Opstandingskerk, Het Kant 2, Houten.

Toegang: vrijwillige bijdrage.

Opgeven voor 3 november viagroenekerkenhouten@gmail

De Martine Vonk-lezing is ingesteld om het gedachtegoed
van Martine Vonk levend te houden en verder te verspreiden.
Martine woonde in Houten en zette zich in voor een
duurzame én vrolijke levensstijl vanuit een brede christelijke
spiritualiteit, Ze overleed in november 2019,

Graag tot ziens,
Werkgroep Groen Kerk




Toekomst, hoe nu verder?

Op 12 juli was er een parochieraad met vertegenwoordigers
van alle locaties, leden van het pastoraal team en het
parochiebestuur. Door corona was de groep enigszins
beperkt. We spraken met elkaar over de toekomst. Hoe ziet
onze parochie er na corona uit? Welke stappen gaan we in
welk tempo zetten op weg naar het vormen van drie
kernpunten?

Wat de impact van corona op onze parochie zal zijn, is lastig
te voorspellen. Het is de laatste tijd in ieder geval en stuk
minder bruisend dan normaal. De locatieraden verlangen
ernaar om na de vakantie rond startzondag een herstart te
maken en iedereen weer welkom te heten.

Structureel wordt zo'n 20% minder kerkbezoek na
corona verwacht. De £Q, het NPO Radio 1-programma
Ditis de Dag'en het Nederlands Dagblad hebben
onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona op het
kerkbezoek. Bijna 1 op de 5 kerkgaande christenen
verwacht dat de coronacrisis een negatief effect op hun
kerkgang zal hebben. Vijftien procent van de christenen
verwacht na de coronacrisis minder vaak naar de kerk
te gaan. Vier procent verwacht helemaal niet meer naar
de kerk te gaan. Vooral de uitval in de categorie 18-35
jaar is hoog.

Voorgestelde routekaart
Het parochiebestuur heeft een voorstel voor een routekaart

gemaakt op weg naar de vorming van kern- en steunpunten.

Tijdens een verkennende inventarisatie bij de locaties werd
duidelijk dat de meeste locatieraden door corona nog
onvoldoende in staat zijn geweest om hierover met
werkgroepen, koren en kerkgangers van gedachten te
wisselen. Daarom nemen we meer tijd voor het maken van
een gedragen keuze om kernpunt of steunpunt te worden.
We verwachten dat de meeste locaties deze keuze uiterlijk
in januari 2022 kunnen maken. Daarna neemt het parochie-
bestuur een besluit en kunnen locaties aan de slag met het
maken van plannen voor het vormgeven van hun
kern-/steunpunt.

b

Van U is de toekomst: De Iparochierﬂipreekt overde to

Volgende stappen van de locaties

De locaties Bunnik, Odijk en Werkhoven willen graag in
september nog een keer met het parochiebestuur aan tafel
om te bespreken hoe de eerste stappen van samenwerking
eruit zouden kunnen zien en wat de wederzijdse
verwachtingen daarbij zijn.

Cothen en Wijk bij Duurstede hebben al een keuze gemaakt
om samen één kernpunt te gaan vormen. Zij gaan in
september aan de slag met de uitwerking. Als eerste
concrete stap starten ze met gezamenlijke vergaderingen
van beide locatieraden.

Locatie 't Goy is nog zoekende naar aansluiting bij een
andere locatie en hoopt hier de komende maanden mee
verder te komen.

Houten is door de status van Eucharistisch centrum
automatisch kernpunt. Hier wordt al enige tijd nagedacht
over het vormgeven van een ‘Huis voor gebed en
ontmoeting' Zowel over de activiteiten die hier plaats
kunnen vinden als over de huisvesting daarvan.

Schalkwijk wil steunpunt worden en denkt na over
activiteiten in het kader van "Huis voor gebed en
ontmoeting'

Elke geloofsgemeenschap zal inhoud gaan geven aan ‘huis
voor gebed en ontmoeting. Deze plek zal pastoraal,
diaconaal en op de lokale gemeenschap (niet alleen
gelovigen) gericht zijn. Te denken valt aan gebedsbij-
eenkomsten, bijbel- en leesgroepen, ontmoetings-
bijeenkomsten, maaitijden, voedselbank, hulp aan
mensen in nood, sponsoractiviteiten etc.

De komende maanden zal op de meeste locaties verder
nagedacht en gesproken worden over samenwerking en
het vormgeven aan een 'Huis voor gebed en ontmoeting’
Ik nodig iedereen uit om hier actief aan mee te doen en zo
samen verantwoordelijkheid te nemen om invulling te
geven aan ons geloof, Leden van het pastoraal team willen
graag hierbij ondersteuning bieden.

Charles Verwimp, vice-voorzitter bestuur parochie PI123




Welkom in de parochieviering
Van U is de toekomst

Elders in dit blad heeft u al kunnen lezen wat ons nieuwe jaarthema is geworden.
Wij hebben voor deze gelegenheid een boekje samengesteld.

Hierin vindt u allerlei onderwerpen die raken aan dit thema.

In de maand september zal in iedere geloofsgemeenschap een aantal van deze
boekjes worden neergelegd achter in de kerken of in de Mariakapellen.

Neemt u er gerust een mee. Het boekje is een luchtige, serieuze en soms
grappige manier om vele facetten van het thema aan te raken.

We hopen u te zien in de de parochieviering op 4" 9 of 10 oktober.

Vanwege het coronavisrus zullen we dit jaar niet allemaal samen kunnen komen in Van U is de toekomst
één kerk. We hebben er daarom voor gekozen om in alle geloofsgemeenschappen
een viering te houden in het teken van het jaarthema. Het volledig pastoraal team
zal hiervoor worden ingezet.

Inspiratie- en ideeénboekje
Jaarthema 2021-2022

We wensen u veel plezier met het inspiratieboekje.
En als u de uitdaging 'De toekomst op je bord'
aanneemt, ontmoeten we u graag na de parochieviering!

L INNNEEL LTS

Het pastoraal team

Houd elkaar vast!
Kerk-zijn in verbondenheid

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én
met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder
druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze
creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft
het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren
echt met elkaar verbonden te weten.

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de corona-
maatregelen. Inmiddels zijn weer steeds meer mensen
beschermd tegen het virus. Wat verlangen veel mensen
ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten, te luisteren
naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk
hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer
manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven,

Dat houden we vast. We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie.
De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen, Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.
Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal Maak uw (extra) bijdrage over op rekeningnummer:
elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. NL 28 RABO 0155 614614

De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Alvast veel dank!

Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen He.‘bt u ME?

van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies

zonder aarzelen voor hun rekening nemen. Penniningmeester parochie pj23, Lilian Vernooy




Het hedeg is%hal, toeko;ﬂstmuziek moeten we nog maken.
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Klimaatpelgrimstocht: Gewoon

Van 30 september tot 11 oktober komt de internationale
klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De
tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan
vanuit daar op weg naar de 26ste Wereldklimaatconferentie
in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht
voor het klimaat.

Deze zomer zijn we weer met onze neus op de feiten
gedrukt: overstromingen in Zuid-Limburg, Belgié, Duitsland
en China. In Canada en Siberié werd het abnormaal warm:
50 graden Celsius. Die temperatuur ging gepaard met
bosbranden en het ontdooien van de permafrost in de
bodem. Het klimaat verandert door toedoen van menselijke
activiteiten, en leidt tot extreme weersomstandigheden,
zoals het laatste klimaatrapport van de VN endubbelzinnig
aangeeft. In 2015 is reeds in Parijs een officieel klimaat-
akkoord afgesloten. Daarin spraken bijna 200 landen
bindend af dat de gemiddelde temperatuur op aarde
maximaal twee graden mag stijgen (in vergelijking met het
begin van de industriéle revolutie in 1850). Hoe we dit doel
bereiken, bespreken de regeringen in de VN-klimaatconfe-
rentie in Glasgow.

Met deze pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor
klimaatverandering en onze rol daarin. In Nederland
organiseren Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking
met plaatselijke kerken de pelgrimstocht.

Ook tien parochies in het Aartsbisdom Utrecht zetten zich
enthousiast in om deze internationale tocht mogelijk te
maken. Niet alleen bieden zij onderdak aan de pelgrims, ook
lopen ze een stuk mee en organiseren zij activiteiten om
klimaatverandering onder de aandacht te brengen.

De allerarmsten in de wereld lijden het meeste onder de
gevolgen van de klimaatcrisis, daarom is klimaatgerechtig-
heid van groot belang.

Vredesweek 2021

Inclusief samenleven

ledereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te
worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig
niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken
van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in
onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht
wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief
samenleven’ als thema van de Vredesweek.

Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte
jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Where can we
find light in this never-ending shade? Deze oneindige
schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in
armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor
mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan
vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds
de dupe van hardnekkige sociale- en klasseverschillen.

Het PAX-programma ‘Het verhaal van mijn vlucht’ zag
vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden

Kerken worden met deze tocht opgeroepen om letterlijk en
figuurlijk stappen te zetten. Zo draagt de klimaatpelgrims-
tocht bij aan de bewustwording over hoe zij kunnen
zorgdragen voor de schepping. Vastenactie: "We doen dit als
kerken samen. En daar zit kracht in, een gezamenlijke stem
kan positieve invloed hebben op de samenleving en op
besluitvorming vanuit de overheid”

We onderzoeken hoe we in onze parochie aandacht kunnen
besteden aan de pelgrimstocht. Bijvoorbeeld door een
etappe mee te lopen en de Klimaatbrief mede te
ondertekenen. Deze brief spreekt over het belang van liefde
en aandacht voor de schoonheid van de Schepping. Ook
vraagt deze aandacht voor het feit dat het vooral de armen
zijn die de meeste lasten van de klimaatverandering moeten
dragen. Ondertekening kan in ieder geval ook vanaf 1 sep-
tember via de website van Vastenactie of GroeneKerken.

Namens het pastoraal team,
Ed van de Moosdijk en Marianne van Tricht

S vrcdesuec

en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar de
vluchteling’ blijven, hoe graag ze dat etiket ook achter zich
zouden willen laten. In de steden neemt het aantal mensen
dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier
zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek
aan perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting
zetten de samenleving onder druk.

Wat doe jij in Vredesnaam?

De vraag is niet meer of er uitsluiting in onze samenleving is,
maar of we het herkennen hoe mensen worden
buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met
elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en
hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Als we
elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord
geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een
kleurrijke toekomst voor ons.

Kijk voor activiteiten of vredesvieringen op de lokale pagina’s.




Inschrijven Vormsel 2022

Zondag 23 januari 2022 is de dag dat jongens en meisjes uit
onze parochies, de Suitbertusparochie en Paus Johannes XXIlI,
het sacrament van het vormsel kunnen ontvangen.

Het Vormsel is een nieuwe stap, het is een bevestiging van je
geloof. Je kiest ervoor als een vervolg op je Dopen en je Eerste
Heilige Communie. Alle kinderen van groep 8 worden voor het
vormsel uitgenodigd.

De kern van de voorbereiding is het voorbereidingsweekend
van 19 t/m 21 november 2021. Tijdens dit weekend worden
de jongens en meisjes voorbereid op het vormsel. De locatie
van dit weekend is groepsaccommodatie Kattenveld in

Werkhoven. Op 11 oktober 2021 is er een online informatie-
bijeenkomst om ouders en kinderen meer informatie over
het varmselproject te gegeven.

Voor meer informatie over het vormsel zie de website
www.pj23.nl klik op ‘ik wil..." en 'mijn kind laten vormen’.
Onderaan de pagina vindt u een link naar een online
aanmeldformulier. Voor vragen kunt u terecht bij pastoraal
werkster Meike Hettinga via vormsel@2parochies.nl.

Meike Hettinga

Fotos: vormselkamp 2018

Horizontaal

1 In hoge mate nooddruftig volgens een gelijknamig
Bijbelboek 10 Land in Azié 11 Overal 12 Koker 13 Wandelen
15 Gracht 16 Biljartstok 18 Gemeente in Gelderland
20 Europeaan 21 Middenstuk van een vliegtuig 23 Vies
24 Stemmingmaker 25 Zeewier voor sushi 26 Domstad in
Duitsland 28 Vleesspies 29 Tijdperk 30 Droge woestijn-
bedding 32 Onmetelijk 35 Gang van een paard 36 Stad in
Frankrijk 37 Springstof (afk.) 38 Moerbeiachtige klimplant
39 Regelmatige beweging 41 Muurpijpje 43 Bezieling, vuur
45 Luizenei 46 Restaurantklant 47 Vijftig worden volgens
Joh. 8:57.

Verticaal

2 Wilde haver 3 Vermaak 4 Spoorstaaf 5 Symbool voor
mangaan 6 Horige 7 Veldgewas 8 Adellijke manspersoon
9 Voorzetsel 12 "Toen werd de duisternis verdreven”
volgens Gen, 1:3 13 Religieus 14 Haarkloven volgens Matth,
23:24 17 Vader van Jozef 19 Amerikaanse auteur (1809-
1849) 20 Eng 22 Onderkennen met de smaakzin 27 Vogel-
product 31 Zoon van Jakob en Bilha 33 Chinese staatsman
(1893-1976) 34 Vliegendoder 39 Moabitische vrouw uit de
Hebreeuwse Bijbel 40 Stad in Frankrijk 42 Eerste vrouw van
Jakob 44 Vlaktemaat 45 Nota bene (afk.) 46 Emeritus (afk.).

www.wimdeweerdt.com
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Beeldspraak

Beste mensen, in de vakantietijd van dit jaar
was het bij mij onverwacht wat drukker dan in
andere jaren. Een extra bezoekje aan Maria kan
troost bieden in deze zo hectische tijden. Enin
de vakantie samen met je kind of kleinkind
een kaarsje branden bij een gedachteniskruisje
is een dierbaar moment.
Alhoewel de uitvaarten
i | in deze tijden in kleine

! kring plaatshebben, zijn
___[ de vieringen integer en
- prachtig verzorgd. Het is
een goede gewoonte
om een kruisje met
| mooi ingegraveerde
! naam van de overledene

¥ mag zijn, maakt deze
coronatijd voor mij wat
draaglijker.

Werken aan de toekomst

Steeds weer is de toekomst er sneller dan
verwacht: de tijd vliegt snel, gebruik haar wel.
De bijbel houdt ons voor dat het einde der
tijden onverwacht zal komen maar “ge kent
dag noch uur”, Redenen om zo bewust
mogelijk te werken aan de toekomst. De jeugd
bekend maken met het evangelie is daarom
onze heilige, maar in de huidige
geseculariseerde
wereld een
bijzonder lastige
plicht. Toch
dienen we
steeds op de
toekomst
voorbereid te
Zijn zoals ook in
de parabel van
de bruidsmeisjes
wordt
beschreven: wanneer je geen goede
voorzorgen hebt genomen kun je het licht niet
ontsteken wanneer het moment daar is. Vooraf
maatregelen hemen om goed op de toekomst
te zijn voorbereid is dus noodzakelijk. Om te
bepalen welke maatregelen genomen dienen
te worden lijkt mij de enig juiste manier
gebruik te maken van bestaande kennis en
ervaring. Hierbij kunnen allerlei bronnen
worden geraadpleegd, waarbij ik het

B .

Een enkele keer kwam een kind alleen op
bezoek, wat schuchter, maar dapper.

Of, wat onlangs gebeurde, kwamen er twee
jongens van een jaartje of 13, die duidelijk
geen idee hadden waar deze plek voor was
bedoeld. Nieuwsgierig gingen ze aan de slag
met kaarsen en vuur. Tja, niet helemaal de
bedoeling, maar gelukkig was daar onze oude
en wijze koster die erger wist te voorkomen en
zich ontfermde over de fietsen van de jongelui.
Ze mochten de kapel weer netjes opruimen en
schoonmaken, Na een uitleg over de
gedachteniskruisjes, waarbij ze zelf ook een
paar namen wisten te noemen, kregen ze hun
fietsen weer terug. Van zo'n actie leef ik
helemaal op. Vrolijk ook zie ik uit naar een
toekomst van samenwerken en samenkerken
met Isidoor en Nicolaas. Liefst natuurlijk
zonder mondkapjes, zodat we elkaar goed
kunnen verwelkomen. Maar het meest en eerst
hoop ik u toch weer te ontmoeten bij de
zondagse koffie- en ontmoetingtafel.

Barbara

inspirerende boek van schrijfster Karin
Armstrong “De Grote Transformatie” in het
bijzonder kan aanbevelen. Zij beschrijft hierin
dat, afzonderlijk van elkaar, in de zogenaamde
Spiltijd, die liep van ongeveer 500 voor tot 500
na Christus, belangrijke inzichten zijn ontstaan.
Inmiddels beroemd gewaorden filosofen
stelden dat wederzijds respect een essentiéle
voorwaarde is voor
een menswaardige
samenleving. Dat
deze stelling werd
gevormd in
meerdere culturen,
onafhankelijk van
elkaar bewijst dat
dit gedachtengoed
universeel is voor
de gehele
mensheid. Deze
vorm van respect voor elkaar dient zich niet te
beperken tot het eigen volk, maar geldt voor
iedere medemens, vijanden niet uitgesloten
overeenkomstig de christelijke naastenliefde,
“Black lives matter” kan daarom van zijn
discriminerende lading worden ontdaan en
vervangen door "human lives matter”,
Wanneer we hier bewust aan werken kunnen
we hopen op een betere toekomst.

Een parochiaan, naam bij de redactie bekend

Sint Barbara
Bunnik

Stationsweg 36
3981 AD Bunnik
T: 030 6561270

E: bunnik@pj23.nl

Secretariaat
Maandag 13.30-14.30 uur
Donderdag 10.00-12.00 uur

Pastoraatsgroep

T: 06 20381340

E: bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl
Spreekuur in de pastorie:
maandag 13.30-14.30 uur

Locatieraad

Vacature - voorzitter

John Meijer - secretaris/beheer
Cor van Wiggen - penningmeester

Bankrekeningnummers
ML33 RABO 0311 3034 04
NL55 INGE 0000 0127 07
t.n.v. Penningmeester

R.K. Parochiebestuur

St. Barbara, Bunnik.

Intenties en kerkberichten
via secretariaat
E: bunnik@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel
november tot en met maart 9-16 uur
april tot en met oktober 9-18 uur

Redactie Open Venster

bunnik.parochieblad@pj23.nl
inleveren kopij nr 6: tot 5 oktober
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In dankbare herinnering

25 maart hebben we ‘'onze Hans' te ruste gelegd op het
kerkhof; temidden van 'zijn' parochianen, precies zo hij dat
had gewild. En natuurlijk gedenken wij hem ook op

2 november (Allerzielen) tesamen met zijn overleden
medeparochianen. Eén dezer dagen zal op het graf

een monument worden geplaatst.

Op zijn verjaardag, 27 juli, was daar een klein samenzijn,
waarbij voor hem is gezongen. Zijn broer, die net als Hans
een welluidende stem heeft, zong samen met Piet Hein een
lied, waarvan de tekst door Hans zelf is geschreven.

Mijmeringen over onze jeugdjaren
Melodie: "Het Dorp” van Wim Sonneveld. Tekst: pastor Hans Eppink.

Wanneer ik hier 'n liedje zing,

duik ik in mijn herinnering,

denk aan de dagen van weleer...

De kerk was zondags vijfmaal vol;

dat speelde toen 'n grote rol.

men ging tenminste wel twee keer...
Pastoor Holtslag was 'n prelaat

van vér boven de middelmaat.

'k zie 'm nog door de straten schrijden...
De kapelaans, soms twee, soms drie,
woonden toen op de pastorie

met in de huishouding twee meiden...

Ach ja ... dat rijke roomse leven,

daar denk ik nu nog dikwijls aan.

Ik was 'n kind; hoe kon ik weten,

dat dat voorgoed voorbij zou gaan- -

De jongensschool was toentertijd
aan Aloysius gewijd;

De zusters op de meisjesschool
zwaaiden de scepter daar en ooh:

ze waren streng in't algemeen.

En eens per maand - in ganzenpas-
gingen we met de hele klas

om onze zonden te belijden

En in de biechtstoel kwam gesmeerd
het rijtje uit het hoofd geleerd

ja. mens, dat waren nog eens tijden...

En naar de schoolmis elke morgen:
dat kwam op je rapport te staan.
Ik was 'n kind; hoe kon ik weten,
dat dat voorgoed voorbij zou gaan- -

L/

"l'

Elk clubje dat werd opgericht -
herinnert U zich ook wellicht
-dat kreeg 'n geestelijk adviseur.

En had je in de Vastentijd

'n beetje té veel vrolijkheid,

dan kreeg je gauw 'n hoop malheur....
Was je niet van de Middenstand,

dan werd je vast geen collectant,

dan kon je hoogstens "Suisse" worden,

Dat waren mensen met zo'n band,
die met 'n harde werkmanshand
degeen, die sliep,

steeds wakker porden...

Enin de rol van "Magdalena”

zag Ulft miep op de planken staan.
Ik was 'n kind; hoe kon ik weten,

dat dat voorgoed voorbij zou gaan- -

En ook zo'n feest vol zaligheid,

dat was de "Heilige Kindsheid”

je zag er pausen en chinezen.,

Je voelde je gelukkig toen,

als je de optocht mee mocht doen,
had van het kwade niets te vrezen...
De koster Westerhof voorop;

daar volgde dan het vaandel op,

de bruidjes met hun mooie bloemen...
De Missie was toen nog ver weg;
als ik nu “Derde Wereld" zeg

}p’an weten wij het te bencemen...

De kerk was barstens vol met kind'ren;
de preek was haast niet te verstaan.

Ik was 'n kind: hoe kon ik weten,

dat dat voorgoed voorbij zou gaan- -

Wat ook nog.\}_rpeger is geweest,
dat was toen het Aanbiddingsfeest;
dat moet toch even hier vermeld,

'n weekend lang bad voor 't altaar
geheel onze Parochie-schaar

met 't Allerheiligste uitgesteld...
Het Veertiguur-gebed en Lof,

de Congregatie, nou en of;

De Meimaand; 's avonds Rozenhoedje...
Verloor je soms eens wat op straat,
dan gaf ons moeder ons de raad:
"Tot Sint Antonius bidden moet je"

En uit het lof kon je soms even

op 'n hoekje met 'n meisje staan.

Ik was 'n kind; hoe kon ik weten,

dat dat voorgoed voorbij zou gaan- -

Kent U nog - als ik vragen mag -

'n Vasten- en Onthoudingsdag?
Dan kreeg je vis met botersop,

als't feest was: 'n "Drie-Heren-Mis";
weet U nog wat 'n aflaat is?

Ach, 'k hou er nou maar echt mee op.
Als iemand aan 'n ziekte leed

of als er één examen deed,

hield de familie 'n Novene...

Och, als ik alles zingen zou,

stond ik hier tot het morgengrauw,
er is ontzettend veel verdwenen...

Ach ja... dat rijke roomse leven,

daar dachten wij nog even aan.

Hoe konden wij als kind'ren weten,
dat dat voorgoed voorbij zou gaan- -

'Naief’

kijken vol vertrouwen
naar de toekomst in het Licht
onbevreesd vOOor ons uit
onbevangen

als een kind de Pastoraatsgroep
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Klaar voor de toekomst

Op maandag 28 juni heeft pastoor Fred Hogenelst het
gerestaureerde kruisbeeld op ons kerkhof ingezegend. Met
zo'n 20 parochianen hebben we gezongen, gebeden en
geluisterd naar een bijbeltekst. Met wijwater en een
bloemengroet werd de ceremonie afgerond.

De plaatsing leverde een bijbels tafereel op

Kinderkerk

Na de zomervakantie..

starten onze Kinderkerk-bijeenkomsten weer!

De werkgroep Kinderkerk nodigt alle jonge gezinnen met
kinderen tot 11 jaar van harte uit.

We beginnen op zondag 26 september om 11 uur

met als thema:

“Beestenboel in de kerk”

Veel dieren wonen in de kerk. We gaan ze opspeuren,
Kunnen we ze allemaal vinden? Met elkaar, jong en oud,
gaan we er een mooi en gezellig samenzijn van maken,
De bijeenkomst is in de dagkapel van de Barbarakerk en
duurt een klein uurtje.

Het geheim van de rozenkrans

Met al onze noden, zorgen en verdriet, maar ook met onze
vreugde kunnen we bij de goede moeder Maria terecht.

In oktober gedenken wij haar extra door samen de
rozenkrans te bidden. Dat te ervaren, met alle geheimen
die daar bij horen, is een heilzame gewoonte,

In Bunnik komen we iedere
woensdagavond om 19.00 uur samen
in de dagkapel. We bidden rond haar
beeltenis en rond kaarsen. Na
ongeveer een half uur gaat eenieder
dan gesterkt weer huiswaarts.

Doet u (weer) mee?

U bent van harte welkom!

Na afloop was er een foto-expositie van alle
restauratiewerkzaamheden en kon er genoten worden van
een hapje en een drankje. De tentoonstelling is nog
geruime tijd te bezichtigen achter in de kerk.

Al met al was de restauratie een mooi project, waarvan het
resultaat er mag wezen.

Onze werkgroep heeft als doel kinderen op een speelse en
toegankelijke manier met de kern van ons geloof, de
naastenliefde, vertrouwd te maken.

De volgende kinderkerkbijeenkomst is zondag 28
november. Noteer deze data alvast in uw agenda en houd
ze vrij!

Voor vragen en informatie: kinderkerkbarbara@hotmail.com

Familieberichten

Overleden:

Truus Bakker- Groenen op 18 juli, 87 jaar

Truus de Kruijf - Nieuwenhuizen op 25 juli, 96 jaar
Bets Copier-van den Brink op 28 juli, 97 jaar

Jan Onwezen op 30 juli, 71 jaar
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Heilige Petrus en Paulus
Cothen

Rozenplantsoen 17
3945 BW Cothen
T:0343 561208

E: cothen@pj23.nl

Secretariaat
Aanwezig op:
Donderdag 10.00 - 12.00 uur

Pastoraatsgroep:

Aanwezig op:

Maandag 9.30 - 11.30 uur.

E: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl

Locatieraad
Secretaris: Gerda van den Bogaard
E: cothen@pj23.nl

Bankrekeningnummers
Algemene giften en stipendia
(€12,50): NL11RABO0312301154
tnv GG Cothen

Kerkbalans: NL73RABO0312302657
tnv GG Cothen

Parochiéle Caritas Instelling:
ML71RABO0312301626

tnv PCl Krommerijnstreek
Bij giften graag vermelden:

"Caritas Cothen” Cothen.pci@pj23.nl

Mariakapel
dagelijks geopend van maart t/m
december 9.00-17.00 uur

Redactie
E: cothen.parochieblad@pj23.nl
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Kersen Plukken (eten)
Co van Rijn

Op een donderdagavond was de locatieraad inclusief aanhang (in brede zin) welkom om
kersen te plukken en te eten in Bunnik. Deze uitnodiging kwam van Co van Rijn. We zijn
gestart met een kopje koffie/thee met een heerlijke koek. We kregen een korte uitleg over
hoe je kersen dient te plukken. De theorie goed in ons achterhoofd opgeslagen zijn we aan
het werk gegaan. Het is echt leuk om te doen. Van elk trosje kersen moet je wel goed proeven!
Dat proeven ging sommige wel heel goed af. Nadat we menige bakken hadden geplukt
hebben we afgesloten met een drankje en....hoe kan het ook anders wat kersen! Nogmaals
bedankt voor de uitnodiging en de zeer geslaagde avond!

Rian van Kleef
Voorzitter locatieraad

Familieberichten:

Gehuwd op 21 augustus 2021 ' )

Asanka Christion en Angelin Packionather




Zuster Anna Aurelia van den
Bogaard

In de vroege ochtend van 14 juli 2021 is te Asten op
101-jarige leeftijd overleden onze Cothense missiezuster
Anna Aurelia van den Bogaard. Zij werd geboren op 6 juni
1920 In Cothen. Op 29 oktober 1941 trad zij in bij de
Missiezusters Franciscanessen in Asten. Op 4 oktober

1943 legde zij haar Eeuwige Geloften af.

Haar grote verlangen was om bij de meest armen en
hulpbehoevenden in de Missie te mogen werken. Voordat
zij de allereerst keer naar Congo kon vertrekken na de
oorlog, had zuster Van den Bogaard de opleiding gevolgd
voor verpleegkundige, later haar kinderaantekening
gehaald. Hierna studeerde zij voor verloskundige en
tropengeneeskunde in Antwerpen. Vanwege een
burgeroorlog moesten zij en haar medezusters hals over
kop vluchten naar Nederland. Toen het in Belgisch Congo
weer rustiger was vertrok zij opnieuw vanuit Nederland
naar Congo. En weer moesten de zusters halsoverkop
vluchten nadat opnieuw een burgeroorlog was uitgebroken.
Op het nippertje waren de zusters aan de dood ontsnapt.
Na Afrika heeft zuster Van den Bogaard nog 30 jaar in
Brazilié gewerkt onder de melaatsen. Bij zowel de
Nederlandse als Braziliaanse zusters als ook bij alle mensen
waarmee zij leefde was zij heel geliefd. Haar hart was daar,
te midden van het volk, een groot hart, vol van liefde en
toegewijdheid aan de armen in de wereld: de armen van
Brasil en van de parochie van Bayeux. De armen, God's
uitverkorenen.

Zuster Aurelia en de kerk in Bayeux kwamen op voor de
zwakkeren die door de rijken en de machtigen op een
mensonwaardige manier behandeld en onderdrukt werden.
Zij hielp deze mensen zich te organiseren, hun eigen kracht
te ontwikkelen. De Bisschop van Bayeux stond hier volledig
achter en steunden de fabrieksarbeiders, kleine boeren
zonder grond, vissers enz. De bisschop riep al deze mensen
naar de kathedraal, om vanuit deze groeperingen zelf van
de mensen te horen wat er leefden onder hen en hun
problemen en erbarmelijke omstandigheden bij de overheid
aan te kaarten om voor verbetering onder de bevolking aan
te dringen en dat te realiseren.

Zuster Aurelia was verpleegster en verloskundige. Ze werkte
in de gezondheidszorg, niet in een mooi ziekenhuis, nee ze
werkte te midden van de armen mensen. Zij ging naar de
mensen toe. Zag daar de erbarmelijke leefomstandigheden
en hielp waar ze kon.

Het tweede belangrijke werkveld voor zuster Aurelia was het
melaatsenkamp in Bayeux waar de melaatsen leefden, de
uitgestotenen door de maatschappij.

In Mgmoriam
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Zij verzorgden hun wonden, streed voor betere
woonomstandigheden bij de autoriteiten, voor schoon
drinkwater, voor bereikbaarheid van een winkeltje.

Bij deze mensen was Aurelia heel vaak te vinden.

Een derde werkterrein voor zuster Aurelia was de wereld

van de prostituees. Een stukje voorgeschiedenis. Veel kleine
boertjes werden verdreven van hun grond door de rijke
boeren en grootgrondbezitters, die de grond wilde
gebruiken voor de verbouw van suikerriet dat meer opbracht
dan de kleine pacht van de kleine boeren. De meesten arme
boeren werden verdreven naar de periferie van de steden in
de buurt om werk te zoeken.

Zo werden veel armen gezinnen hier slachtoffer van de grote
landeigenaren. Vaak gingen de mannen er vandoor en de
moeders bleven alleen achter om voor de kinderen te
zorgen. Ze deden alles om te overleven en vaak eindigden
deze vrouwen in de prostitutie. Samen met andere
religieuzen sloot Aurelia zich aan bij deze vrouwen en ging
mee in de strijd tegen armoede en tegen uitsluiting.

Zij probeerden zich met hen te organiseren om meer effect
te halen voor verbetering van hun leefsituatie. Ging met hun
mee, naar de gemeente, naar het staatsbestuur om bepaalde
verbeteringen door te drukken en meer toekomst voor hun
kinderen te garanderen. Het Bisdom en de parochie
steunden deze moeders en hun strijd. En Aurelia stond
tussen hen in. Kwam voor hen op en verstootte hen niet.
Zuster Van den Bogaard vond het vreselijk toen zij gezien
haar gezondheid terug moest komen naar Nederland.
Vooral de eerste jaren terug uit Brazilié had zij heimwee naar
de mensen in Bayeux en met name naar hen die haar hulp
het meest konden gebruiken.

Tot het laatst van haar leven was zij betrokken naar het wel
en wee van ieder die contact met haar had. Blij met alle
kleine dingen, bezoekjes en verzorging. Een diepgelovige
religieuze die een groot God'’s vertrouwen had in haar
Schepper.

Haar afscheidsviering op 19 juli j.I. in de kapel van de zusters
in Asten, werd gelijktijdig uitgezonden in Brazilié en
Indonesié en de parochianen in Bayeux werden deels in het
Portugees toegesproken. In Bayeux is bij het horen van haar
overlijden een periode van rouw ingesteld. Nog steeds zijn
deze mensen zuster Aurelia niet vergeten. Een geliefde
zuster is heen gegaan.

Dat zij een lichtend voorbeeld mag zijn voor ons allemaal.
Rust in Vrede en dank voor zoveel goed werk voor de
minsten der mijnen.

Anneke Janssen
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“Al 17 jaar een vertrouwd

gezicht in de regioc”
Ineke van Bennekom
L 06— B34 9222 | www.inekehelpt.nl
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Ineke helpt

uitvaartverzorging

OPTIEK VAN DE VECHT

OPTOMETRIE

De Raat 12 | 3995 EP Houten | Tel: 030 63 75 570
www.optiekvandevecht.nl

Viar

Madeleine Groenhof | uitvaartbegeleider
Karperlaan 8 | Odijk | m 06127 687 23
www.yviamadeleine.nl

DEZE ADVERTENTIE IS VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT
OVER FEN PASSEND AFSCHEID - MAAR NIET WEET
WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN - BEL EVEN NAAR

)

L1ESBETH VAN DER DONK EN JE KRIJGT HAAR AAN

<l

TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE “IN

e

DE KANTLIJN" BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT -

L

LIESBETH 1S UITVAARTBEGELEIDER
0343574636 urvaarRT@L1EsBET]Y

VANDE

Miltenburg

Uitvaartverzorging

Heeft u al nagedaciht'

over uw uitvaart?

L neemt een leven lang beslissingen en staat daarbi
misschien ook wel eens stil bij het laatste afscheid.

Onze uitvaartzorg biedt alle mogelijkheden, waarbij het gaat
om uw wensen. Wij staan voor een persooniijke uitvaart
die recht doet aan het leven.

Maak nu een vrijblijvende afspraak om uw
uitvaartwensen te bespreken.

030 656 31 62

Voor directe hulp bij overlijden staan wij
dag en nacht voor u klaar.

Burgweg 2 3984 LK Odijk www.miltenburguv.nl

De Klijn Uitvaartzorg

ol T
Vormgevers van prmm-nfql:c' ntlvaarten

>

Afscheid nemen vraagt
liefdevolle aandacht en tijd...

Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel

verdriet en emoties.

In korte tijd moeten er dan veel bt‘slissingen genomen
worden om de uitvaart te regelen. De KJi:',-n Uitvaa,rtznrg heIp{
u graag &ﬂarbij, zodat u er niet alleen voor staat.

Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier

afscheid kan nemen en {(iik{*n samen met u naar de
nluge]ijkhdden, Door zowel bl] kleine als l‘)ij ]andeiii]-{e
nrganisatics te werken heb ik kennis en en’aring npgedaan hij
het regeien €N voorgaan van uitvaarten. In de afge]ﬂp:'n 20
jaar waren dat ruim 1500 uitvaarten, die ik heb mogen doen.

Edelsteen 190, 3991 SV Houten
030 2501581

N

Kwaliteitsregister
'.il‘..'u'lil't'v'er.'ilfEEI’E

Leo de Klijn




GEEN HEILIGE ZONDER VERLEDEN

GEEN ZONDAAR ZONDER TOEKOMST

lokaal plaatsvinden volgens het normale
zondagsrooster. In 't Goy bent u welkom op
zondag 10 oktober om 930 uur. Meer
informatie over deze startzondag en het
gezamenlijke thema van de viering is te
vinden op de algemene pagina's in dit blad.

Of we in oktober weer op dinsdagavond de
Rozenkrans zullen bidden in 't Goy, is
momenteel nog niet bekend. Mocht het
doorgaan, hoort u dat bij de mededelingen
tijdens de weekend-vieringen.

Op dinsdag 2 november om zal er om 19.00
uur een Allerzielen viering zijn in de Goyse

kerk. Hoe die er precies uit zal zien is nog niet
bekend en zal mede-athankelijk zijn van de op

dat mement geldende corona maatregelen.
Hou er alvast rekening mee dat het mogelijk
geen vrije inloop zal zijn bij deze viering en
dat reserveren nodig zal zijn. Nader bericht
volgt.

Dit jaar zal de Parochieviering op 9 -10 oktober

Agenda

Zondag 10 oktober: parochieviering
om 8.30 uur

Dinsdag 2 novembaer:
Allerzielenviering om 19.00 uur
Sluitingsdatum kopij volgend
nummer: zie pagina 2

Eartliabars chtas
ramilgRaricnien

Overleden:

17 juli 2021: Wilhelmus Antonius Maria
{Wim} de Ligt. Hij werd geboren op 27

november 1950 en woonde op
Tuurdijk 15.

e g
L a0y
b

Beusichemsewesqg 104
3997 ML't Goy

Secretariaat
Kapelleweg 254
3997 MP 'tGoy
tgoy@pj23.nl

Locatieraad

A, de Rooy (voorzitter):
0306011412

1. Wieman (penningmeestar):
0306012429

L.van Rooijen (secretaris):
0206011160

H. van Bentum {lid
030468011267

Pastoraatsgroep
G, vud, Horst: 020 6011239

Bankrekeningnummer
NL18RABOO329811177

Contactpersoon kerkhof
1. Vorderman: 06 22681493

Kopij Open Venster
tgoy@pj2s.nl

Kopij Nieuwsbrief
houtenparochieblad@pj23.nl



OLV ten Hemelopneming
Houten

Loerikseweg 10
3992 AD Houten

Secretariaat
Loerikseweg 12
3991 AD Houten
T: 030 6371284

E: Houten@pj23.nl

Openingstijden:
zie hiernaast

www.houten.pj23.nl

Locatieraad
houten.locatieraad@pj23.nl

Pastoraatsgroep
houten.pastoraatsgroep@pj23.nl

Ledenadministratie
houtenledenadministratie@pj23.nl

Bankrekeningen

kerkbalans: NL10INGB0O0O00382796
AMNBI nr. 800393703

Open Venster: NL23INGB0O0O0D00S6897
Kerkradio: NL94INGB0OO00107550

Redactie
houten.parochieblad@pj23.nl
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Zondag 12 september

In de afgelopen vergadering van de
locatieraad hebben wij o.a. gesproken over
startzondag op 12 september aanstaande.
Het is gebruikelijk dat wij dan starten met
een feestelijke viering waarbij alle koren
aanwezig zijn.

De coronaperikelen leiden er toe dat dit voor
dit jaar niet mogelijk is. Op dit moment mag
er bij de vieringen een koortje zingen van
acht mensen, naar verwachting zal dat op
12 september niet veel anders zijn.

We hebben dan ook afgesproken dat de
zangers die op die zondag aanwezig zullen
zijn, een mix is van de koren Cantileng, Yes en
St. Caecilia. Helaas kunnen maar circa 90
kerkgangers de viering bijwonen.

Het is de bedoeling om op die dag, bij goed
weer en als er zich niet te veel
coronaperikelen op dat moment afspelen,
na afloop van de viering in de tuin van de
pastorie alle parochianen de gelegenheid te
bieden om elkaar te ontmoeten onder het

Allerzielen 2021

START,*Z O NDA

genot van diverse versnaperingen.

Er zal gezorgd worden voor voldoende tafels
en stoelen, zodat er voor iedereen een
zitplaats is!

Aan onze koren is gevraagd om enkele
liederen te zingen en voor de jeugd staat er
een springkussen klaar.

Eind augustus nemen wij als locatieraad de
beslissing over het wel of niet doorgaan van
deze happening op basis van de
coronasituatie op dat moment.

En een paar dagen voor 12 september kijken
we naar de weersverwachting voor die
zondag.

Noteer alvast deze datum in uw agenda en
houd de website van de parochie in die tijd
goed in de gaten!

Namens de locatieraad geloofsgemeenschap Houten
Eugéne van Zijl

Ook dit jaar zal het vieren van Allerzielen anders gaan dan we in het verleden gewend
waren. Samen met pastoraal werkster Lilian Weijman, leden van koor Omnia en de
werkgroep uitvaartvrijwilligers is ook voor dit jaar een gewijzigd programma tot stand

gekomen.

Op zondag 31 oktober 2021 is er een
bijzondere openstelling van ons kerkhof van
16.00 uur tot 18.00 uur om onze overledenen
te gedenken. Koor Omnia zal gedurende deze
middag passende liederen zingen.

Lilian Weijman en leden van de groep
uitvaartvrijwilligers zullen aanwezig zijn om
desgewenst de graven en urnen te zegenen.

Op dinsdag 2 november 2021 (Allerzielen),
is er om 19.00 uur een besloten viering in
onze kerk. Deze viering, met
aansluitend gravenzegening, is
bestemd voor nabestaanden van de
overledenen van de periode

1 november 2020

tot 1 november 2021.

De nabestaanden zullen hiervoor
per brief worden uitgenodigd.

Lilian Weijman zal in die viering
voorgaan samen met leden van de
werkgroep.

Tijdens het bezoek aan het kerkhof
vragen we uw aandacht voor de dan
geldende regels met betrekking tot

uw en onze veiligheid.

In het Open Venster en in de Nieuwsbrief die
rond 28 oktober uitkomen, zult u nader
geinformeerd worden omtrent de
coronaregels.

Met deze opzet beogen we zoveel mogelijk
mensen met Allerzielen in de gelegenheid te
stellen om op een waardige en nabije wijze
hun dierbare overledene te herdenken.

Ria de Wit




In 1971 stelde dr. PJ. de Bruijn de
leden van de Maria-congregatie voor
om in Houten een katholiek
Vrouwengilde op te richten.

In de notulen van destijds staat geschreven: “.. om daardoor
een groter aantal dames vooral ook jongere vrouwen uit de
nieuwe gezinnen van Houten te bereiken”.

September 1971 is het Katholiek Vrouwengilde een feit,
reden genoeg om 50 jaar later extra aandacht te besteden
aan deze gezellige vereniging.

Het KVG in Houten is een vereniging van ca 60 vrouwen en
heeft tot doel een ontmoetingspunt te zijn met andere
vrouwen voor contacten, informatie, ontspanning,
creativiteit, en gezelligheid. Activiteiten die al vijftig jaar
voor veel Houtense vrouwen interessant zijn.

Katholiek Vrouwengilde Houten viert 50-jarig jubileum

In de eucharistieviering op zondag 26 september 11.00 uur
komen we samen om te vieren dat we al zo vele jaren KVG
zijn. Na de viering komen de leden bij elkaar in restaurant
De Engel voor een gezamenlijke brunch met daarbij een
optreden van de Zanggroep De Muzidima's.

Het Katholiek Vrouwengilde heeft in zijn geschiedenis veel
bereikt en een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling

van vrouwen en is ook nu nog een vereniging die zich blijft
bezinnen op alle ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Namens Katholiek Vrouwengilde Houten
Dymph van den Berg

Kidskerk Houten gaat weer beginnen!

Voor alle kinderen (en hun ouders/opa'’s en oma's) gaan we weer van start
met een mooi nieuw jaar kidskerk. Vier je ook mee? We luisteren naar een
mooi verhaal, we zingen met kinderkoor Zingzang en natuurlijk is er iets te
knutselen. We hopen je op de volgende data te ontmoeten om 9.30 in de

onze kerk aan de Loerikseweg 12. We hebben er zin in!

Franciscus en de vogels
De storm op het meer
Maria en de engel

26 september
31 oktober

12 december

{m.hettinga@2parochies.nl)

Heb je vragen of vind je het leuk om mee te helpen? Neem dan contact op met pastoraal werkster Meike Hettinga

Geen activiteitenboekje

Afgelopen jaren is er bij de start van het seizoen een boekje
uitgedeeld met stukjes over de werkgroepen en geplande
activiteiten. Er is nu niet veel nieuws te melden. Daarom is dit
jaar besloten om het boekje niet te maken, hopelijk volgend
jaar weer wel. Ondertussen gaan de vieringen door, de koren
beginnen weer voorzichtig te repeteren, een aantal andere

Sectie Financién

Dit keer is sectie Financién aan de beurt. Die houdt
natuurlijk de inkomsten en uitgaven van onze locatie in de
gaten. Daarover leest u deze maand wat in onze
Nieuwsbrief. Ook de zorg voor de gebouwen valt onder
deze sectie. Dat zijn het grotere onderhoud, zoals
schilderwerk en onderhoud aan de daken. Ook alle
technische dingen, zoals kerkradio vallen er onder. Daar is
vorig jaar veel aan gedaan. Maar er zijn ook kleine dingen,
als de kerkversiering. De werkgroep daarvan, ook wel
bekend als de bloemengroep, zorgt er voor dat er meestal

activiteiten is stil doorgegaan en andere willen weer
beginnen. Maar om toch wat aandacht aan minder zichtbare
werkgroepen te geven, belichten we dit jaar telkens een deel
van de organisatie (een “sectie”) en zoomen in op een of
twee werkgroepen in het Open Venster.

verse bloemen staan bij het altaar en in de Mariakapel. En
bij hoogfeesten wordt dat extra mooi gedaan. Dit keer extra
aandacht voor twee werkgroepen, die meestal op de
achtergrond blijven: de tuingroep/beheerder kerkhof en de
witte tornado.
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Witte Tornado

Het werk valt meestal niet op, maar als het niet zou gebeuren
juist wel: een kerk en pastorie, waar de vlioer bezaaid zou
liggen met stof en binnengewaaide bladeren, vieze wc's
vuile gordijnen, nergens een schone doek om mee af te
drogen of schoon te maken.

Maar elke week wordt er schoongemaakt in de kerk en in de
parochieruimten. Er wordt gezogen in alle ruimten, inclusief
de kerk. Alleen tussen de banken wordt dat wat minder vaak
gedaan. Er wordt ook min of meer regelmatig gedweild
afhankelijk van het weer: als het veel regent, wordt meer vuil

binnengelopen en als het hard waait, stormen er ook
blaadjes binnen.

. Gelukkig heeft de Witte
Tornado, de werkgroep
. interieurverzorging, vier
stofzuigers, die verspreid
door het gebouw staan.
~ Erzijn genoeg ladders,
schoonmaakdoekjes,
emmers, dweilen en wat
er nog meer nodig is.

Op de dag dat de foto's bij het artikel zijn gemaakt, werd er
een grote schoonmaak van de parochie ruimten gedaan.
Dat gebeurt een keer per jaar: dan worden ook de ramen aan
de binnenkant gelapt, de vitrage gewassen, de kasten en
laden in de keuken schoongemaakt en de deuren helemaal
afgelapt. Niet iedereen van de werkgroep was aanwezig.

Er waren zeven mensen druk in de weer. Er zijn nog een paar
klussen die hooguit een keer per jaar worden gedaan:

het koper wordt gepoetst en de kerk zelf krijgt een extra
beurt.

Het werk wordt gedaan door elf dames en één heer.

Ze werken in groepjes van vier. Er waren tot voor kort vier
groepjes, dus waren ze eens in de vier weken aan de beurt.
Maar een paar mensen zijn gestopt, nu zijn er drie groepjes
en zijn ze elke drie weken aan de beurt. Dat vinden ze wel
jammer, want dit werk is niet echt hun hobby.

Waarom ze het dan wél blijven doen? Om hun steentje bij te
dragen aan de gemeenschap is hun antwoord. En het is bij
aanvang van het werk en het koffiedrinken ook gezellig.

In de tijd van de lockdown vonden sommigen het wel fijn
dat ze dan van huis waren en andere mensen spraken.

Ook gaan ze ieder jaar een keer met zijn allen eten.

De pandemie levert extra werk op: na de vieringen en
uitvaarten worden dingen als de toiletten en de
deurkrukken een keer extra schoon gemaakt. Ook de
leuningen van de banken, als er minder dan twee dagen
tussen de diensten zit.

Zondags wordt dat per toerbeurt gedaan, na een uitvaart

meestal door Gerda Vernooij, een van de voortreksters van
de groep.

MNatuurlijk zouden ze het fijn vinden als de groep
schoonmakers weer groter wordt. Het mooist zou zijn als er
weer vier mensen bij komen: dan kunnen ze weer in vier
groepen werken en zijn er ook meer mensen voor de
jaarlijkse klussen. Ze werken op donderdagen of vrijdagen,
soms afhankelijk van wanneer er een uitvaart of andere
viering is.

Wil je ook je steentje bijdragen door tijd vrij te maken voor
dit werk, neem dan contact op met
Helma van Laarhoven telefoonnummer: 030 - 6352149,




Groene handen

Een groep van zeventien mannen en een vrouw zorgen voor
het "hof” van de kerk: de tuin en de begraafplaats. Ze
hebben

de taken enigszins verdeeld: zo zijn er twee mensen die

het gras maaien, enkelen die de tientallen meters hagen
snoeien. Het grind moet van onkruid worden ontdaan.

Er moet her en der worden geschoffeld.

En als het moet, wordt er een graf gedolven.

Veel van de hagen zijn coniferen, zoals tussen de
begraafplaats en de Vlierweg. Die coniferen hebben soms
teveel last van de concurrentie om water met de linden die
daar ook staan. Dan moeten ze vervangen worden, wat een
lastige klus is. Vanaf de Loerikseweg zie je vooral de hagen
gras en grind: een strak beeld. Maar aan de kant van de
Kerksteeg, als je naar het kerkhof loopt, of de tuin aan de
kant van de pastorie, zie je daar een veel grotere variatie
aan struiken en planten. Er is ook een kleine bloementuin
voor de pluk, voor in de kerk.

Er staan buxusstruiken, voor de palmpaastakjes, er staan
meer sierstruiken, zoals hortensia’s. Als je goed gaat kijken
zie je dat in het grasveld ook allerlei kruiden groeien, die

De tuinlieden zorgen dat de paden van het kerkhof en de
algemene beplanting er netjes bij staan. De graven zelf
moeten door de nabestaanden worden verzargd.
Daarvoor zijn kranen, gieters en wat klein
tuingereedschap aanwezig.

tegen maaien kunnen: zoals een kleine geraniumsoort en
brunel. Dat die daar groeien is prima.

In de avond of vroege morgen kun je af en toe ook een of
enkele konijnen zien. Die zijn volkomen wild. Dat heeft wel
gevolgen voor de bloemen en planten op de graven.
Sommige soorten worden met smaak verorberd.

Een tip van een van de tuinlieden: gewone viooltjes en
tuingeraniums lusten ze niet, net als narcissen en lelietjes
van dalen, vetplantjes en bijenkorfjes. En als je op internet
even doorzoekt op "planten die konijnen niet lusten” zijn er
nog meersoorten te vinden.

MNaast de werkzaamheden in de tuin en op het kerkhof
zorgen deze mensen met de kerst voor de kerstbomen.

Ze zijn een belangrijke ondersteuning bij dagen als
Allerzielen en startzondag. En zo zijn er nog een aantal
gelegenheden waarbij zij hun handen uit de mouwen
steken.

De tuingroep is niet klein, maar enkelen van hen zijn al
aardig op leeftijd. En voor de toekomst zou het fijn zijn als er
nieuwe mensen bij komen, zowel voor het grovere als het
fijnere werk. Wanneer er wordt gewerkt, is natuurlijk
afhankelijk van het weer en het seizoen. Meestal wordt erin

de morgen gewerkt en dan wordt er samen
koffiegedronken. Eens in het jaar houden ze een barbecue.
Vorig jaar is die niet doorgegaan, maar dit jaar was het weer
gezellig. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met
Jos van Vliet telefoonnummer: 06-49614093 of

Ko Vernooij telefoonnummer: 06-30045787

Als van een graf het grafrecht is verlopen wordt contact
opgenomen met de nabestaanden. Als zif het grafrecht niet
verlengen wordt het geruimd. Dat wordt ongeveer een keer
perjaar gedaan. De tuinlieden doen dat met de nodige
eerbied. Voor het zwaarste werk worden machines gebruikt.

Familieberichten
Gedoopt:
20-6-2021 Benjamin Wolters

Overleden:
13-6-2021 Hetty van de Pavert- van Gisbergen
14-6-2021 Wim Gielingh
22-6-2021 Marcus Butselaar
25-6-2021 Nel van Oostrom-Ebbeng
28-6-2021 Ben Frowijn
16-7-2021 Ellen de Klein
3-8-2021 Boukje Taal-de Wit
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Heilige Nicolaas Odijk
Sint Nicolaaslaan 1

3984 JA Odijk

E: odijk@pj23.nl

W: www.nicolaaskerkodijk.nl

Secretariaat: 030 6562031
Elly Bom en Willy van Wijk
woensdag en vrijdag aanwezig
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Pastoraatsgroep
Bert Staal:
bert.pastoraatsgroep@
hotmail.com

Vera Boonen:
vera.pastoraatsgroep@
hotmail.com

of 06 20254187

Voor stipendia, giften en
kerkbijdragen

IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21
t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23

Koren

Vox Odicensis o.l.v. Joep de Cloet
Multiple Vioice o.Lv. Michael van
Bremen

Viering tijden

Zondag:  11.00 uur
Weensdag: 10.00 uur
1ste vrijdag:10.00 uur

Openingstijden Mariakapel
Winter: van 9.00 - 16.00 uur
Zomer: van 9.00 - 19.00 uur

Redactie/kopij
odijk.parochieblad@pj23.nl

Nieuwsbrief

Voor overig lokaal nieuws: is er
de wekelijkse Nieuwsbrief.

Die ligt achter in onze kerk op
tafel of via e-mail. U kunt kopij
aanleveren (voor vrijdag)

via: odijk@pj23.nl

U kunt zich aanmelden voor onze
Nieuwsbrief via onze website.

Beheer Mortuarium: 030 6562031

Kerkwijding H. Nicolaaskerk Odijk in 1964

Ruim 360 jaar konden rooms-katholieke
Odijkers niet ter kerke in Qdijk. Voor ere-
diensten en het ontvangen van sacramenten
waren zij in die periode node aangewezen op
(schuil)kerken buiten het dorp. Als je dan na
eeuwen weer een eigen kerk tot je beschikking
hebt, dan mag je daar apetrotsop zijn!

Met vele bijzondere acties en inzet van ‘kwartjes
en dubbeltjes’ door ‘tig' jaren heen is het de
Odijkers gelukt, zonder een bouwpastoor, dus
door leken, dat Bernardus Johannes kardinaal
Alfrink op 5 september 1964 de H. Nicolaaskerk
kon consacreren, kon inwijden.

Een mooie anekdote:

De kerkwijding, die vele, ... ja vele uren zou duren
en kijkend naar de weersvoorspelling van
zaterdag 5 september 1964 en het weer van de
dag ervoor; ruim 26 graden in De Bilt, was dat
aanleiding voor iedere betrokken bij de inwijding
rekening te houden met heftige warmte.

Ja, om rekening mee te houden, voor een ieder,
maar ook voor de assistenten, onder andere de
latere pastor Anton Vernooy (toen 23 jaar) en
seminarist aan het Groot-Seminarie.

Samen met andere seminaristen, in toog en
superplie, was het een eer dat zij kardinaal Alfrink
mochten assisteren bij deze bijzondere en zeer
lange viering. Van Odijkers beluisterde ik zelfs dat
het geheel zélang duurde en z6 warm was, dat
enkelen tussendoor nog even naar huis waren
gegaan, om zich op te frissen.

Kaarsen als geschenk

Jaarlijks in maart nemen veel mensen uit
Utrecht en omgeving deel aan de Stille
Omgang, ter herdenking van het Mirakel
van Amsterdam. Tijdens de busreis wordt
er dan gecollecteerd voor kaarsen.

Dit en vorig jaar is door Corona de Stille
Omgang helaas niet doorgegaan.

Toch heeft het Genootschap Stille
Omgang Utrecht en Omgeving het
gebruikelijke bedrag van kaarsengeld
overgemaakt aan de Geloofsgemeen-
schap H. Nicolaas in Odijk, die sinds 1990
de Broederschapkerk van het
Genootschap is.

Naast extra kaarsen, die op zondag

5 september (Kerkwijding H. Nicolaaskerk)

Op 5 september is het zomerrooster
weer afgelopen, alle scholen zijn weer
gestart en ook in de kerk beginnen we
aan een nieuw seizoen .

Op deze zondag waarop we onze kerkwijding
herdenken, zouden we ook graag elkaar weer
informeel willen ontmoeten na de vakantieperiode.
Maar momenteel zijn (i.v.m. de uitgevaardigde
coronamaatregelen) bijeenkomsten jammer genoeg
nog aan beperkingen onderhevig.

Na afloop van de viering draalden alle
seminaristen in de sacristie om zich om te kleden.
De kardinaal had z'n paramenten al ruimschoots
afgedaan en nog hadden de seminaristen zich
niet van hun kerkelijke kleding ontdaan.

De kardinaal zei: ‘Heren, de plechtigheid is nu
echt ten einde, jullie kunnen je omkleden.

Nog even draalden de seminaristen, maar
moesten zich toen gewonnen geven.

Wat bleek: onder hun dikke toog en superplie
hadden zij slechts een zwembroek aan.

Droog en humoristisch, zoals de kardinaal altijd
was, zei hij tegen hen:

‘De heren zien een kerkwijding toch wel wat
luchtigjes in!"

Deze anekdote is uit de eerste hand van pastor
Anton Vernooy.

Bert Staal

Liefst zo snel mogelijk weer
als vanouds !

Zodra het verantwoord is, is iedereen als vanouds weer
welkom om na de vieringen op zondag en
doordeweeks koffie te blijven drinken !

branden bij het Mariabeeld, zijn alle

We staan klaar om hier zo snel als mogelijk is mee te

starten; houd de mededelingen in de gaten.
Tenslotte zijn we al blij dat samen vieren weer mogelijk
is, maar onderlinge contacten na afloop zijn zeker zo

kaarsen op en rond het altaar voor de
komende zes weken een
geschenk van het

Genootschap. waardevol.
\
Wij zijn het Genootschap ) . i Tot ziens in onze Nicolaaskerk
zeer erkentelijk! Namens de locatieraad, Tineke Schalekamp
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Nationale Ziekendag

De Nationale Zonnebloem is in 1949 gestart. Al meer dan 70
jaar geleden! De oprichter van de Zonnebloem is KRO
radiomaker en -presentator Alex van Wayenburg.

Alex had een ideaal: een samenleving waaraan mensen met
een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend
kunnen deelnemen. Zijn ideaal was zo aansprekend dat op
17 januari 1949 de Nationale Vereniging de Zonnebloem
werd opgericht. Overal in het land ontstonden plaatselijke
comités/afdelingen, die regelmatig bezoeken en diverse
andere activiteiten verzorgen. De doelstelling van De
Zonnebloem is door middel van inzet van vrijwilligers het
welzijn te bevorderen van en hulp bieden aan deze groep
mensen en vooral diegenen onder hen die dreigen te
vereenzamen.

In 1978 werd ook een Odijkse afdeling opgericht.

Ineke van de Linden was één van de oprichters van onze
afdeling én de allereerste voorzitter.

De afdeling Odijk wil de doelstelling van De Zonnebloem
bereiken door: * Frequent bezoeken van deelnemers die
daar prijs op stellen, ¥Maandelijkse bijeenkomsten in het
Zaaltje bij de kerk, of in dagkerk, * Blijken van aandacht bij
verjaardagen en speciale gebeurtenissen en ook op de
tweede zondag in september, * Uitstapjes van diverse aard
en diverse tijdsduur, grootschalig of kleinschalig en zo nodig
met speciaal vervoer, * En door de deelnemers te wijzen op
voor hen geschikte activiteiten in het dorp of in de
gemeente, zoals b.v. eten met en ontmoeten op zondag-
middag met dorpsgenoten, de huiskamer van Odijk etc.
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Kidskerk

Inmiddels voor het 5de jaar op rij,
gaan wij ook dit jaar weer verder
met de Kidskerk!

Voor wie?

Voor kinderen in de leeftijd van ong. 3 jaar t/m 8 jaar!
Wanneer?

Onderstaande data op zondag van 9.15 uur tot 10.30 uur
in de H. Nicolaaskerk Odijk.

Wat gaan we precies doen?

Op een speelse manier kun je deelnemen aan een viering.
Tijdens deze viering staat een thema centraal, waarop het
(Bijbel)verhaal en de activiteit zijn afgestemd. Natuurlijk
gaan we ook kletsen en zingen en is er gelegenheid om
een kaarsje voor iemand aan te steken.

Kom je ook? Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder
gezellig meenemen als je dat leuk vindt! En je hoeft je
niet op te geven hoor!

Aankomend schooljaar 2021/2022 staan de volgende
“Kidskerken” voor het eerste halfjaar gepland: (uiteraard

onder voorbehoud gezien de huidige omstandigheden)

2021: 12 september, 24 oktober en 28 november
2022: volgt later.

Tot dan! Werkgroep Kidskerk

Helaas moest het bestuur en
met hen de 22 Odijkse
vrijwilligers in de afgelopen
Coronatijd vele activiteiten
afblazen. Wat over bleef waren
de (telefonische) contacten,
iedere twee weken een kaartje
in de bus met een gedicht en
een mooie afbeelding, een
thuis-diner (gesponsord door
Buitengewoon, Het Wapen van
Odijk en AH Bunnik), kersen thuis (gesponsord door Herman
Peek) en nog veel meer voor onze 88 huidige deelnemers.

WV@\

DE
ZONNE
BLOEM

Sinds enkele jaren is de tweede zondag van september

op advies van QOdijk bij vele afdelingen omgedoopt tot
'Nationale Ziekendag'

Op deze dag zorgt de afdeling Odijk er voor dat alle
deelnemers, maar ook enkele andere dorpsgenoten die

extra aandacht nodig hebben, op of rondom deze dag een
kleine attentie ontvangen.

Dit jaar ontvangen 88 deelnemers van De Zonnebloem, maar
ook 36 extra dorpsgenoten (bijna op 125 adressen!) een
attentie.

Deze attenties worden ook dit jaar gesponsord door de
Caritas, Odijk.
Bert Staal, voorzitter De Zonnebloem Odijk.

)G& 4 Houd voor Ontmoeten met
L T e Dorpsgenoten onze Nieuwsbrief

Sam'’s Kledingactie

Qok dit najaar is er weer de
kledinginzamelingsactie van S5am’s

en het Groentje in de gaten

)

Kledingactie voor mensen in nood. EUDINGACTH
Op zaterdag 9 oktober van 10.00 tot

12.30 bij de H.Nicolaaskerk te Odijk.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij voor
Cordaid kinderen in Oeganda, na Covid-19, weer terug naar
school laten gaan.

U kunt uw kleding, schoenen en huishoudelijk textiel
inleveren. in gesloten zakken.

Hartelijk dank voor uw donatie en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet, Jenneke Miltenburg.

Voor meer en actueel lokaal nieuws zie onze
Website of onze wekelijkse Nieuwsbrief

Familieberichten
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Heilige Michaél
Schalkwijk &
Tull en 't Waal

Jonkheer Ramweg 18
3998 JP Schalkwijk

Secretariaat
E: schalkwijk@pj23.nl

Pastoraatsgroep

Angelique van Duijn

Conny Middelweerd

Lia de Graaf

Marian van der Ven

06 29473968
schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl
Bij pastorale nood:

06 12948874

Bankrekeningnummer
ML15 RABO 0357 5000 75
Geloofsgemeenchap H. Michael

Kerkverhuur/Lucashuis
E: schalkwijk@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel
Dagelijks 9.00 - 17.00 uur

Telefonische bereikbaarheid

Zie bijgevoegde nieuwsbrief
Kopij Open Venster

schalkwijk.parechieblad@pj23.nl
Kopijdatum: zie pag. 2
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ZANGKOOR SABRA 30 JAAR

Misschien weet u het nog. Dertig Jaar geleden was er een gelegenheidskoor van de toenmalige
KPJ, dat optrad in onze mooie Michaélkerk. Al snel kwam het idee van de toenmalige pastoor om
een jongerenkoor te starten. Een dirigent werd gevonden en met een aantal zangers en
zangeressen was het jongerenkoor Sabra geboren.

De naam Sabra is wellicht een beetje een vreemde naam, maar “Sabra”is een cactus die stekelig is
van buiten maar oh zo zacht van binnen. Dit typeert toch wel ons koor. We kunnen soms wat direct
uit de hoek komen, maar uiteindelijk hebben we een zacht karakter.

In de loop der jaren groeide het aantal leden en kwamen ook de leden van het jongerenkoor uit

't Goy bij Sabra zingen. In die tijd verzorgden we de ene maand een viering in Schalkwijk en de
andere maand in 't Goy. Er zijn wat wisselingen geweest van dirigenten en toetsenisten, maar nu
zijn we al weer een hele tijd erg blij met onze dirigent Marc en toetsenist Alex. Helaas moet Marc,
wegens werkomstandigheden, stoppen als dirigent van ons koor. We moeten dus nu op zoek naar
een nieuwe dirigent.

Door ons inmiddels gestegen leeftijdsgemiddelde, heten we tegenwoordig zangkoor Sabra,

de naam jongerenkoor is niet echt gepast meer. Buiten de kerk verzorgen we ook vaak optredens.
Om er een paar te noemen: de Loerickerstee, het Haltnahuis, het Houtens Erf en op de fancyfair
voor het Hospice. Ook hebben we meegedaan aan het artiestenfestival en het erfgoedfestival.
Vele concerten zijn er gegeven, alleen, maar ook samen met muziekvereniging Caecilia.

Vele bruiloftsvieringen, carnavalsvieringen en tourvieringen zijn er gezongen.

In 2018 kwam daar een prachtige uitvoering van “the Passion” bij in een overvolle kerk.

Het koor telt al vele jaren een stabiel aantal leden van rond de 25 personen. Gelukkig zijn er door
alle corona-perikelen geen leden afgevallen. Wel zou het heel fijn zijn als we er wat meer
mannenstemmen bij zouden krijgen. We repeteren iedere maandagavond van 20-22 uur.

Wat zou het mooi zijn als we in 2022 weer een “Passion” kunnen opvoeren. Het draaiboek voor
2020 was al helemaal klaar. Helaas werd dit optreden vlak voor de geplande datum gecanceld
door de corona-uitbraak. Maar.... u houdt hem tegoed van ons. Zodra we weer met z'n allen
mogen zingen en de kerk weer bomvol mag zitten, gaan wij hem alsnog opvoeren.



Inmiddels bestaat ons koor dus 30 jaar deze zomer. Ook dit hadden we graag met een concert willen vieren, maar helaas
kan dat nog niet doorgaan. In de viering van 11 september zullen wij dit kort herdenken en we hopen dat er nog vele
mooie jaren zullen komen, met veel zangplezier voor ons en veel luisterplezier voor u.

Hopelijk tot ziens bij één van onze optredens.

Zangkoor Sabra

Tourviering 2021

Op zondag 18 juli kon gelukkig de ‘Tourmis'
weer gevierd worden.

In een ‘volle’ kerk (aantallen volgens de
geldende maatregelen vanwege corona)
waren weer een groot aantal rennertjes,
ploegleiders, organisatoren, sponsors,
vaders, moeders, opa’s en oma's aanwezig.
Allemaal in afwachting van een spannende
week!

Pastoor Hogenelst heeft tijdens de viering
kennisgemaakt met alle ploegen en uitleg
gekregen over de sponsors.

Blij verrast mocht de pastoor een Tourvlag in ontvangst nemen. Natuurlijk blijft deze in Schalkwijk, zodat de kerk de
komende jaren ook de vlag kan uithangen tijdens de Tourweek.

Na afloop van de sfeervolle viering, werden de renners met hun fietsen persoonlijk gezegend en een behouden Tour de
Schalkwijk toegewenst door de pastoor. Nadat iedereen een lekker ijsje had gekregen en er voor iedereen ook koffie of
thee klaarstond, kon de Tourweek dan ook echt beginnen.
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OLV Ten
Hemelopneming
Werkhoven

Herenstraat 11

3985 RP Werkhoven
T:0343-551201

E: werkhoven@pj23.nl

Secretariaat

Joke van de Vendel, telefonisch te
bereiken op ma, wo en vrijdag van
8.30-12.00. U kunt ook altijd een
e-mail sturen. Vanwege de
lock-down is geen bezoek mogelijk
op het kantoor.

Pastoraatsgoep
Huub de Gier, aanwezig op
donderdag 9.30 - 11.00 uur

Locatieraad

José Dorresteijn

Tineke van Weerdenburg
Jeanne van Winden

Bankrekeningnummers
NL19 RABO 0329 8085 40
NLO9 INGB 0000 3448 87
RK-geloofsgemeenschap
Werkhoven

Intenties en kerkberichten
Annie de Gier

Ds Herm Pollaan 8

3985 RM Werkhoven

Reguliere viering
Zondag om 09.30 uur, zie website
Pi23 voor de actuele gegevens

Openingstijden Mariakapel
Wintertijd: 8.30-16.00 uur
Zomertijd: 8.30-18.00 uur

Redactie/kopij
werkhoven.parochieblad@pj23.nl

Nieuwsbrief

Verschijnt elke veertien dagen en is

mee te nemen uit het kerkportaal
bij de Mariakapel. Als u uw
e-mailadres doorgeeft aan het
secretariaat (werkhoven@pj23.nl)
ontvangt u deze ook digitaal.
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Over een biechtstoel, vergeving en afwezigheid

Waarom heet het eigenlijk een biechtstoel? Uit naslag
blijkt dat de allereerste betekenis van het woord

stoel stelling of stellage was. Hier zou het ook plaats
kunnen betekenen. Wellicht geldt deze verklaring
ook voor de preekstoel.

Een biechtstoel kan uit twee, maar ook uit drie delen
bestaan; bij de driedelige versie kon de priester de
biecht om de beurt afnemen bij twee biechtelingen.
Hij nam plaats in het middelste gedeelte en aan
weerszijden knielden de biechtelingen in het duister,
dit om hun anonimiteit te beschermen. Een rooster
in de wand maakte de communicatie met één biech-
teling mogelijk terwijl de ander op zijn beurt
wachtte. De priester deed dan een schuifje voor “het
wach- tende” rooster zodat er niet meegeluisterd
kon worden.

Overigens kon hij dat schuifje er ook voor doen om
aan te geven dat hij onder geen voorwaarde
absolutie kon geven, omdat de biechteling hele erge
dingen te zeggen had of heel weinig berouw had
van wat hij gedaan had. Hij werd heengezonden om
zijn zonden te overdenken en - als hij dat wilde -
later terug komen. Hieruit is trouwens een gezegde
ontstaan: het schuifje krijgen, of zoals het in Zuid-
Nederland heet het schuifken, het deurken, het
vensterken of de plank krijgen. Wat zoveel wil zoveel
zeggen als geen gehoor of nul op rekest krijgen.

De biechtstoel heeft niet voor niets ooit schertsend
de naam fluisterstoel gekregen. We weten immers
allemaal wel dat er gefluisterd wordt om vooral niet
het risico te lopen dat anderen ook maar één woord
konden oppikken van wat er gezegd wordt. Maar
wat nu als de biechteling of de biechtvader
hardhorend was. Daar hadden ze (in de achttiende
eeuw) het volgende op gevonden. In veel sacristiegén
of andere beschikbare ruimten kreeg de
dovenbiechtstoel een plaats. Hij leek op een gewone
biechtstoel, maar was inklapbaar om ruimte te
besparen. lk zie het voor me.

Tja en daar staan dan onze door Wolter ter
Riele ontworpen driedelige biechtstoelen...
werkeloos en gebruikt als opslagruimte c.g.
bezemkast. Als je de deuren open maakt,
ervaar je nog steeds die sfeer, de ietwat be-
dompte sfeer, de knielbankjes voor de
biechteling, de stoel voor de priester en na-
tuurlijk ook het rooster met de schuifjes.
Vroeger herleeft...

Tot slot nog dit: er hangt al sinds jaar en dag
een bordje met ‘afwezig’aan de biechtstoel
links achter in de kerk. Weet iemand eigen-
lijk wie dat bordje daar heeft opgehangen
en wanneer; en weet diegene dan mis-
schien ook hoeveel ogenblikken geduld we
nog moeten hebben om de afwezige te
mogen verwelkomen?

Het is wellicht een kwestie van geloven in

of hopen op dat moment zijn, dat dat bordje
toch weer een keer omgedraaid zal worden,
de priester weer in de biechtstoel zal plaats-
nemen, de berouwvolle zondaar wil aanho-
ren en hem met liefde vergiffenis wil schen-
ken, zoals pater Piet dat vermoedelijk, in
deze biechtstoel, als een van de laatsten
gedaan heeft. Gerda Willemse

Wijsheden

Leven is je openstellen voor het leven — wat heeft het leven mij te zeggen?

Daar moet je stil voor zijn, dat vergt durf.
André Zegveld (citaat uit artikel in Trouw d.d. 01-08-2021)




Kerk open op 11 september

Net als voorgaande jaren is onze kerk op 11 september open voor inloop. Het
thema van Open Monumentendag is dit jaar: ‘mijn monument is jouw monument’.
Van 10.00 - 16.00 uur zijn vrijwilligers aanwezig en kan iedereen die dat wil
binnenlopen voor een moment van stilte, of gewoon uit nieuwsgierigheid. Van
14.00 - 15.00 uur is er live muziek. Organist René Verwer zal enige solowerken voor
orgel laten horen en samen met fluitist Marco Prins wordt ook werk voor orgel en
fluit gespeeld. Alle actuele informatie vindt u t.z.t. op de website van PJ23 of in de

nieuwsbrief.

Taizéviering
Op 19 september om
19.30 uur bent u van
harte welkom om samen
met de voorgangers en
Capella Taizé te zingen en
te bidden rondom het
thema 'Dienaar worden',

Een mooie gelegenheid ook om uit te vinden waar onderstaande twee foto's

onderdeel van uit maken...

Terug naar de Toekomst -vervolg-

Doen we niets dan is er voor katholiek Werkhoven geen
toekomst in eigen dorp. Zo simpel is het. Dus, willen we de
kerk als gebouw behouden en daarbij betekenis willen
blijven geven aan diens functie, dan moet er iets gebeuren.
Juist nu we ook als kerk getroffen zijn door corona is het
belangrijk dat we goed gaan kijken naar de toekomst. Als de
prognose is dat het kerkbezoek nu met nog weer 20%
terugloopt dan houden we uiteindelijk te weinig
kerkgangers over om dit gebouw open te houden en
eigenlijk moeten we dat niet willen. Want wat blijft er dan
over van het katholieke geloofsleven voor Werkhoven?

Ik herinner me nog erg goed wat een onrust het gaf toen we
de Mariakapel wilden bouwen en tegelijkertijd het
priesterkoor aangepast hebben... We weten dat de
dorpelingen in Werkhoven heel betrokken zijn bij dit
gebouw, maar minder met wat er binnen de muren gebeurt.
Religie is een beetje ‘uit’... Dus, hoe geef je betekenis aan de
functie van dit gebouw?

Op dit moment wordt er gewerkt aan een format voor de
kernpuntfunctie van BOW. Als dat uiteindelijk goedgekeurd
wordt door het parochiebestuur dan hebben we toch nog 1x
per 3 a 4 weken een eucharistieviering. Voor de overige
weekenden willen we (vanuit de werkgroep liturgie) een
ander programma aanbieden. Dat is nog best een puzzel:
mensen zoeken sinds oudsher naar geestverwanten,
zielsverwanten en gelijkgestemden. Door het leven te leven
verandert die zoektocht voortdurend en daardoor vervagen
grenzen tussen intermenselijke relaties. Dan zie je ook dat
ouderen en jongeren heel goed met elkaar in gesprek
kunnen, heel goed samen op kunnen trekken, dat er
wederzijds begrip en respect is.

Koornieuws

Roeien met de riemen die je hebt, zo
zou je de mogelijkheden die er door
allerlei omstandigheden het afgelo-
pen jaar waren om als koor te
functioneren, kunnen samenvatten.
En zo heeft ons koor op 29 juli met
een gezellig avondje in het Wapen
van Werkhoven weer een jaar in haar
lange bestaan afgesloten. We kijken
ook vooruit, want alle veranderingen
in de PJ23 gaan ock aan de koren
niet ongemerkt voorbij.

Wij houden u op de hoogte!

Karin Stoeten

Binnen de religie wordt het leven van Jezus
altijd als voorbeeld gesteld van hoe met
elkaar om te gaan. Jonge mensen hebben geen
behoefte aan deze boekenwijsheid, zij zoeken liever zelf uit
wat voor hen de waarde van het leven is.

Hoe kunnen we dan betekenis geven aan de rol de ‘oude
verhalen’ binnen de huidige realiteit? Aan de ene kant door
de traditie van samen vieren in stand te houden en aan de
andere kant de samenhang tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’
waarden te laten zien. De nieuwe waarden zijn eigenlijk
gewoon al eeuwen oud...

Dat wil niet zeggen dat de bijbel het uitgangspunt moet zijn
maar de vragen die leven bij de mensen. Dat lijkt mij een
prachtige manier om met mensen in gesprek te gaan. We
kunnen gedichten, levensverhalen, liederen, muziek enz.
inzetten. We kunnen thematisch gaan werken. Er zijn best
mogelijkheden en die willen we gaan uitzoeken. En we
moeten gaan kijken naar een geschikt tijdstip. Als we
eenmaal gaan werken met kernpunten binnen onze
parochie dan kunnen we niet meer op de zondagmorgen
vieren als er een eucharistieviering in het andere dorp is.
Het kost nog wat tijd om de plannen verder te ontwikkelen
dus als er mensen zijn die mee willen denken? Heel graag!

Namens de werkgroep liturgie,
Loes van der Horst

Familieberichten

Overleden

Theodora Hendrika (Thea) Hillebrand
*15juni 1928

t 26 juli 2021
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H. Johannes de Doper
Wijk bij Duurstede

Klooster Leuterstraat 35

3961 AX Wijk bij Duurstede
T:0343 571216
E:info@johannesdedoper.net
www.johannesdedoper.net

Secretariaat

Open op woensdagochtend
van 09.30-12.00 uur m.u.v.
schoolvakanties

Pastoraatsgroep

Annemieke Bosman en

Wil Schramowski

Tijdens openingstijden van het
secretariaat in het Prinsenhuis. Ook
bereikbaar via de
pastoraatstelefoon 0343-432763 en
per e-mail : pastoraatsgroep@
johannesdedoper.net

Bankrekeningnummers
Kerkbalans: NL&5 RABO 0158 7059
20 tn.v. GG 5t. Johannes de Doper

Intenties en kerkberichten
Opgave misintentie via website of
via formulier bij het secretariaat.

Of via mail:
misintenties@johannesdedoper.net
Kosten misintentie: € 12,50,
Kerkberichten/mededelingen kunt
u indienen via mededelingen@
johannesdedoper.net

Reservering rouwkapel
Via Liesbeth van der Donk,
uitvaartbegeleiding
telefoon: 0343 574636

Openingstijden Mariakapel
Dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur
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We lopen voor...

“Waarom slaat de klok van de katholieke kerk 10 keer om 09.30 uur?” Dit was de vraag die een
lokale nieuwssite kreeg van een lezer. Deze persoon was het opgevallen dat onze klok niet echt op
tijd sloeg. Een enkele keer krijgen we de vraag of onze klokken niet kunnen stoppen met luiden
omdat men er last van heeft, maar deze keer was het anders. We waren eigenlijk net zo
verwonderd. Onze klok loopt voor? De kerk loopt voor? Dat zou voor het eerst zijn in de
geschiedenis. ..

Nu heeft onze klok een heel eigen mening, net zoals vele inwoners van ons mooie Wijk bij
Duurstede. Eigenwijs zijn ze hier wel. Ook onze klok, dus. Regelmatig worden de wijzers verzet
door de beheerder, maar dat zint de klok niet, dus binnen een week lopen de wijzers weer een
kleine vijf minuten achter. Zo hoort het ook volgens de traditie in de katholieke kerk: de officiéle
kerk loopt per definitie achter.

Het slaan van de
klokken lijkt ook los te
staan van de stand van
de wijzers, de klokken
slaan wel precies op
tijd, nou ja, tot nu
dan...Het is lastig om
dit te constateren. Elke
keer neem je je voor
om goed op te letten
bij de halve en hele
uren, maar telkens
weer constateer je dat
het tijdstip alweer
voorbij is voordat je
het weet. We kregen
een telefoontje van de
huurder van de
pastorie.

Men heeft last van wespen en het nest schijnt in de spouwmuur van de kerk te zitten. Het is
donderdagavond en de locatieraad vergadert. De wespenbestrijder is gebeld en kan snel komen.
Vol interesse volgen we van buiten de klimpartij op de lange ladder om bij de ventilatiegaten te
komen. Dan is het snel bekeken met de overlast. Intussen is de secretaris naar de klokkentoren
gegaan om poolshoogte te nemen.

Als hij terugkomt vraagt hij of we de klok hebben horen slaan. “Ja’, antwoorden we eensluidend.
“Dat kan niet’, zegt hij, "de kabel van de aansturing is gebroken." Wij hoorden dus de klok van de
protestante kerk...

Het raadsel van de voorlopende klok is
opgelost. De kabel was al blijkbaar aan
het breken en dat veroorzaakte het
voorlopen. Geen nieuwe wind dus in

- de kerk, geen verrassende vernieuwing.
Gewoon een gebroken kabel,

Die is inmiddels vernieuwd en de klok
slaat weer keurig op tijd, beter op tijd
dan de wijzers van de klok.

Het uurwerk wat de klok aanstuurt is een
indrukwekkend stukje nostalgische
techniek.

Zo maken ze die tegenwoordig niet meer. Met een constructie van een electromoter en gewichten
wordt een stelsel van tandwielen aangedreven en zo worden de wijzers voortbewogen en slaat de
klok elk kwartier. We zijn weer bij de tijd, nou ja, bijna dan...



Nieuwe urnengraven op onze
begraafplaats

Het is geen plek waar je vaak komt, maar als je er komt,
merk je hoe mooi en vredig deze begraafplaats is. Aan de
rumoerige Steenstraat ligt een bijzondere plaats. De paar
treden van de trap op en dan even stevig duwen tegen

het grote hek als dit enigszins gesloten is. Dan loop je de
begraafplaats op. Alleen nog het ruisen van de bomen en
het knisperen van het grind onder je schoenen verstoren
de stilte. Alhoewel, verstoren? Ze maken deze mooie plaats
nog indringender. Vele Wijkenaren liggen hier te rusten na
een leven hier op aarde.

De graven liggen netjes op een rijtje, jonge graven en oude
graven. Soms hele oude grafstenen, niet of nauwelijks meer
leesbaar en soms nieuwe stenen van personen die onlangs
zijn begraven. Ock zijn er, tussen de graven door, lege
plekken, wachtend op hun nieuwe bewoner, wachtend op

mensen die op deze prachtige plek begraven willen worden.

Aan de uiterste rand, langs de haag, ligt een aantal
kindergraven. Het is al een plek van herdenken en
gedenken, en kindergraven maken je extra stil.

Zo jong en dan al weggerukt uit het leven,

Inzegening van de urnengraven

Vrijdag 16 juli zal pastoor Hogenelst de nieuwe
urnengraven zegenen.

Het zegenen is een mooie sacrament waar meer mensen bij
kunnen en mogen zijn.

Er is een korte plechtigheid, waarbij natuurlijk de
vrijwilligers van het kerkhof, de pastoraatsgroep, de
locatieraad, de kosters, onze eigen voorgangers en
iedereen anders van harte welkom zijn.

Na deze zegen kunnen we wellicht even samen koffie
drinken en elkaar ontmoeten.

Je bent van harte welkom op vrijdag 16 juli tussen 16.00 uur
en 17.00 uur op de begraafplaats aan de Steenstraat.

Bij het centrale gebouw, met aan de voorkant een mooi
groot kruis op een witte muur, kun je tuingereedschap en
water vinden om het graf van je dierbare bij te houden.
Elke dinsdag is een trouwe groep vrijwilligers actief om de
begraafplaats opgeruimd en netjes te houden. Een groepje
mannen(!) die trouw en gewetensvol en ook met de nodige
humor hun werk verricht. Zij verrichten een schone taak,
dank hiervoor!

Aan de zijkant van dit gebouwtje staat een mooie,
comfortabele tuinbank. Als je daarop gaat zitten raak je
vanzelf in gedachten verzonken.

Als je opkijkt zie je een rij gloednieuwe urnengraven.
Bakken in de grond ingegraven en bedekt met een donker
deksel.

Co Kosterman was een van de vrijwilligers die zijn ziel en
zaligheid in dit kerkhof heeft gestoken en hij was ook de
aanjager van dit mooie urnenveld. Tien urnengraven liggen
naast elkaar te wachten op urnen met as van overledenen
die hier bijgezet willen worden. Zo heb je, ook al is je
dierbare gecremeerd, een mooie plek om even samen te
zijn. In het eerste urnengraf staat de urn van Co, hij is helaas
onlangs overleden.

Het bankje waar je op zit is trouwens door de kinderen van
Co geschonken.

Verder naar achteren op de begraafplaats liggen nog oudere
graven, waaronder die van oude pastoors van Wijk bij
Duurstede. Een begraafplaats is wat dat betreft een beetje
een geschiedenisboek.

Het liefst wil ik er nog niet aan denken, maar als ik later
begraven wil worden, dan wil ik hier liggen. Genieten van de
rust, de stilte, de toewijding van de trouwe vrijwilligers.

Hier, in Wijk.

Familieberichten
Overleden:

27 mei Wim Pouw

30 mei Annie Pouw-0dijk




Groen Geloven

Tekst en foto: Dick Vos
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VOOR DE MIERTIES
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Een ecologische kerktuin "

“Binnen de muren van de kerk wordt het veel meer. “Weet je wat het allereerste was dat
evangelie verkondigd, rond haar muren spontaan opkwam? De pinksterbloem. Is dat niet
wordt de schepping verkondigd. Per slot van symbolisch?” Er staan ook veel paardenbloemen.
rekening kennen we God in de eerste plaats “Onkruid? Het is een ontzettend belangrijke
vanuit de schepping. Uit’het scheppingsboek, nectarplant voor allerlei insecten."Voor hen is
waarin alle organismen - grooten klein - de een enorm insectenhotel geplaatst. “Bijen en
letters zijn”" Zo leerde Arend Spijker het uitde  vlinders - voor de bestuiving! - zijn cruciaal in
Nederlandse Geloofsbelijdenis en dat werd het ecologisch systeem.”
het motto van de werkgroep duurzaamheid Arbeidsintensiefis de tuin niet. Op gezette tijden
van Het Baken in Ommen. wordt er gemaaid, ook om de paadjes open te
houden. De meidoorns moeten eens bijgeknipt
De oud-boswachter weet dat hij besmet is met en hier en daar moet het gras in toom gehouden.
het ‘natuurvirus'en een aantal jaren geleden Kweekgras is een lastige woekeraar. Uiteindelijk
stelde hij de kerkenraad voor de kerktuin z'n zal er een balans ontstaan. “We denken weleens
gang te laten gaan. De grasmat met coniferen dat wij boven de natuur staan, maar wij zijn er

eromheen was keurig en onderhoudsarm, maar onderdeel van en we zijn ervan afhankelijk’, aldus
ecologisch gezien waardeloos. "De bodem moet Spijker. "Dat willen we in deze tuin laten zien.

zelf bepalen wat er groeit en bloeit. Als je de Tegelijk willen we ook gericht iets doen voor de
grond aanpast aan de bloemetjes die je graag schepping - voor de bijtjes, de vlinders en de
wilt zien, begin je aan de verkeerde kant." Zou vogels, voor de miertjes en de piertjes.”

dat geen bende worden? “Het is maar net wat je

ziet', vindt Spijker. In een deel van de tuin mocht J i

de werkgroep z'n gang gaan. Hier wordt de schepping
Felgele wede bloeit er nu en roze koekoeks- verko Hd!gd

bloem. Er staat munt en weegbree en heel




