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Van het pastoraal team...

Dromen van Kerstmis

Een van mijn oude catecheseprojecten had als thema 'Advent is dromen’
We dromen de kemende adventperiode van wat komen gaat. We zien uit naar

kerstmis. We dromen over samenzijn, gezelligheid, mooie vieringen en prachtige
kerstverhalen.

een bekend fenomeen.
dromen rond de

Jozef verteld over de
tot Jozef door een engel,
naam is Jezus,

In het evangelie van Matthéus le
geboorte van Jezus. In een droom werd aan
blijde verwachting van Maria. Die droom kwa
een bode van God. Maria baart het kind en zijn
wat betekent “God redt”.

Het werd meteen het doel van zijn leven: mensen laten zien dat God met henisen
hen wil redden. Verderop in datzelfde evangelie lezen we dat ook de Drie Wijzen uit
het Oosten van godswege een droom krijgen en gewaarschuwd worden niet naar
Herodes terug te keren Ook Jozef droomt over de plannen van Herodes en viucht
met vrouw en kind naar Egypte. Daar blijven ze tot ze opnieuw door een engel in
een droom te horen krijgen dat het veilig is om terug te keren,

Dromen geen bedrog

Dromen zijn dus blijkbaar niet altijd bedrog. Matthéus spoort ons indirect aan om
dromen serieus te nemen. Ook wij hebben dromen; over hoe alles beter kan, in kerk
en wereld. Dromen over geluk, liefde en een goed gezond leven voor wie ons
dierbaar zijn. Jozef en de Wijzen zagen in hun dromen een aansporing, een richting.
Ze wisten waar heen te gaan en wat te doen. Zij stonden open voor de tekenen van
God. Zij die hun dromen geloofden, en daadwerkelijk volgden, gaven het Kind de
kans om uit te groeien tot de mens die tot zegen voor velen is geworden.

Ik wens ons toe dat ook onze dromen ons zullen helpen om tot zegen te worden
voor kerk en wereld. Zalig Kerstfeest en een gezegend 2019.
Lilian Weijman, pastoraal werker

Herinnert u zich deze oproep nog?

Stuur uw mooiste foto's met verwijzing naar het jaarthema. En ook als u een
mooi gedicht schrijft of een eigen ervaring opdoet. Laat het ons weten. Het is
de bedoeling om alles mooi te bundelen. Aan het eind van het kerkelijk jaar
zal dit dan in PDF te downloaden zijn van de websites.

Spelregels:

De foto's moeten van redelijk formaat zijn en van goede kwaliteit.

De teksten het liefst zelf geschreven en anders met bronvermelding.

Het streven is om zo veel mogelijk inzendingen te bundelen.

Er zal zo nodig een selectie worden gemaakt van de inzendingen.

Stuur ze naar lweijman@kerkmail.nl




Vier woensdagavonden met

meditatie en gesprek
- 'Op weg naar Kerst' -

\¢

In de drukte van december is het mooi om af en toe rust te nemen,
om stil te staan bij jezelf en het aankomende Kerstfeest. Hoewel het
soms niet meevalt om deze tijd vrij te maken, kunnen zulke
momenten onverwachte verrassingen geven: mooie ontmoetingen
met mensen, nieuwe inzichten en persoonlijke ervaringen van God.

Dit jaar komen we bijeen boven de Lek, in Wijk bij Duurstede. Ock nu
hopen we dat de veerponten prima hun werk doen! We zullen
aansluiten bij het jaarthema. We reizen mee met Jozef en Maria, en
gaan op zoek naar wat voor ons ‘bronnen van leven' zijn, Het
programma is: vanaf 19.45 inloop, 20.00 gebed/meditatie, 20.15
koffie en thee, 20.30 inleiding, 20.55 uitwisseling in deelgroepen,
21.20 - 21.30 een parel delen en afsluiting met het Onze Vader.

Praktische informatie

Data: 28 november 2018 (de laatste woensdag
voor de Advent)

en s, 12 en 19 december,

Kun je niet alle avonden, kijk dan per keer wat lukt.
Locatie: Pastorie 'Prinsenhuis,

Klooster Leuterstraat 35, Wijk bij Duurstede
Begeleiders: pastoor F. Hogenelst en pastoraal
werkers Ed van de Moosdijk en Laura de Vries.
Aanmelding: pwidevries@gmail.com

Maaltijd ter bemoediging bij rouw
Samen herinneringen ophalen, samen koken
en samen eten

Wanneer je iemand verliest die je lief is, verandert er veel in je leven,
De wereld staat stil, het leven verliest haar glans, Soms sluit je je af,
dan weer wil je een arm om je heen. leder die ooit iemand verloren
heeft weet hoe moeilijk het “doorgaan” kan zijn. Het kan weldadig
zijn om mensen te ontmoeten die naar je willen luisteren en hun
eigen verhaal met je willen delen, Dat is wat we met deze bijeen-
komsten beogen. Vertellen, luisteren, elkaars verhaal delend.

Maar ook daarna samen koken en de maaltijd delen.

Heb je langer dan een half jaar geleden iemand verloren

en wil je meedoen met deze ontmoetingsgroep?

Meld je dan voor 6 december aan bij lweijman@kerkmail.nl

Agenda

Bronnen van leven

en andere activiteiten

November

27 Duivels dilemma: De prijs van de waarheid
Houten, 19.30 uur

28  Op weg naar Kerst (1)
Wijk bij Duurstede, 20.00 uur

December

5 Op weg naar Kerst (2)
Wijk bij Duurstede, 20.00 uur
11 Maaltijd ter bemoediging (rouwgroep)
Houten,15.30 uur
12  Op weg naar Kerst (3)
Wijk bij Duurstede, 20.00 uur
19  Opweqg naar Kerst (4)
Wijk bij Duurstede, 20.00 uur

Januari
Houten tentoonstelling bijzondere gewaden t/m
februari

6 Driekoningenvoettocht
Houten, 11.30 uur
8 Maaltijd ter bemoediging (rouwgroep)
Houten,15.30 uur
13 Taizéviering
Werkhoven, 19.30 uur
15 Lectio divina
Cothen, 20.00 uur
21/24 Geloven NU Bronnen in de Bijbel
Houten 20,00 uur, Bunnik 19.30 uur

Februari

5 Maaltijd ter bemoediging ( rouwgroep)
Houten,15.30 uur
4/11/18  Leesgroep: 'Je ware vrouwelijkheid
ontdekken' van Anselm Griin en
Linda Jarosch. Houten, 19.30 uur

Leesgroep: 'Als man je eigen weg
gaan 'van Anselm Grun.
Houten, 1930 uur
18  Geloven NU Bronnen in de Bijbel
~ Houten, 20.00 uur -
19 Lectio divina Cothen, 20.00 uur
21 Geloven NU Bronnen in de Bijbel
Bunnik 19.30 uur ‘




Geslaagde parochiedag 2018

De dag begon met een mooie
Eucharistieviering, met als thema:
‘Bronnen van leven, wat ook ons
jaarthema is. Leden van het pastorale
team vertelden over hun persoonlijke
bron van leven. Daarna nodigde de
pastoor de kerkgangers uit om met
elkaar te delen wat hun bron van leven
was. Dit leverde boeiende en
persoonlijke gesprekken op. Zo'n
interactieve actie is voor herhaling
vatbaar! Tijdens de eucharistieviering
kregen 6 parochianen die daarvoor
waren toerust, de zending om voor te
gaan in vieringen.

Na de viering werd de tentoonstelling
over Paus Johannes XXIII, naar wie we
onze parochie hebben vernoemd,
geopend. Hierbij werden we in
gedachten meegenomen naar het Sint
Pietersplein in Rome, 1958, We keken
verwachtingsvol naar de schoorsteen op
de Sixtijnse kapel, Precies toen in het
verhaal de witte rook uit de schoorsteen
kwam, gebeurde dat ook in onze kerk.
Bij de tentoonstelling was een
schoorsteen nagebouwd in een
achtergrond van Vaticaanse daken.

De tentoonstelling was prachtig
ingericht en informatief. Vanuit het hele
land zijn attributen verzameld om
tentoon te stellen. Aan het eind van de
tentoonstelling kreeg men een boekje

Van het bestuur

In de vorige Open Vensters stond geen
artikel van uw bestuur. Ik was 'gewoon’ te
laat met inleveren en de redactie is
onverbiddelijk. Natuurlijk moeten ze dat
zijn. De opmaak van de pagina's kost de
nodige tijd en er is dan geen ruimte meer
om de lay-out aan te passen. lk zal beter
mijn best doen...

Het leek stil vanuit het bestuur, maar er is
wel het nodige gebeurd. Met name de
dagelijkse zaken zijn gestadig
doorgegaan. De afgelopen periode is het
wel wat intensiever geworden. Het
afscheid van pastoraal werker Lidy
Langendijk en van de secretaresse Jola
Mijnen nopen tot overleg met onze
zusterparochie H. Suitbertus over de
mogelijke invulling van de leemten die zij
achterlaten. We zijn er nog niet uit, maar
er wordt nog over beraadslaagd.

over het leven van Paus Johannes XXII|
en het Tweede Vaticaans Oecumenisch
Concilie, Door aan te sluiten bij het
evenement ‘Gluren bij de buren’ kreeg
de tentoonstelling extra belangstelling.
Voor parochianen die er niet bij konden
zijn, liggen in alle parochiekerken enkele
exemplaren van het boekje 'lk wil voor
de hele kudde een goede herder zijn.
Op ons YouTube-kanaal staan filmpjes
van de opening en de witte rook en van
de toerusting van de vrijwilligers. Een
woord van dank aan de bouwers en
inrichters is hier zeker op zijn plaats.

Ed van de Moosdijk hield 9 oktober een
lezing over Paus Johannes XXIl|, de
goede paus. Hierbij dachten we ook met
elkaar na over ons samen-kerk-zijn anno
2018. Datzelfde gebeurde ook op 16
oktober tijdens een forumdiscussie
gehouden over de kerk van de
toekomst. Over deze avond treft u elders
in dit blad een artikel aan. Wij stellen
vast dat onze parochie niet zomaar is
vernoemd naar Paus Johannes XXIII, wij
hebben hem beter leren kennen en zijn
ons bewuster geworden van zijn
betekenis voor kerk en wereld.

Met veel plezier hebben wij de
parochiedag 2018 verzorgd en wij
hopen dat u ervan genoten heeft,
Dank aan allen die deze dag/weken

Het einde van jaar nadert en daarmee
niet alleen de feestdagen, maar ook de
financiéle voorbereiding voor het
komende jaar. De begrotingen worden
opgesteld, voorbereidingen voor de actie
Kerkbalans worden getroffen en we gaan
over op een nieuw administratiesysteem
voor de financiéle administratie en de
ledenadministratie.

Er is gewerkt aan een huishoudelijk
reglement, zodat we met name
verantwoordelijkheden van het bestuur
en de locatieraden goed hebben
vastgelegd. Daarnaast zijn de landelijke
richtlijnen voor de privacy-wetgeving
vertaald naar onze specifieke situatie en
daar waar nodig al toegepast.

We kunnen nog wel wat versterking
gebruiken in het bestuur. lets voor u?
Namens het bestuur, Frans Bosman

mogelijk hebben gemaakt!
Locatieraad Houten
Fons van der Zant, secretaris

Bedevaart Lourdes

Vanuit de parochie gaan we van
2t/m 7 mei 2019 weer op
bedevaart. Het programma in
Lourdes is inspirerend en ook
gewoon gezellig. In alle kerken
liggen de folders en hangt een
poster,

Meer weten? Kom dan naar het
informatiemoment op dinsdag 15
januari 2019 om 20.00 uur in de
dagkapel in Houten (Loerikseweqg
12) of neem contact op met de
contact- persoon in de locatie,
Gaat u meel!

Lilian Vernooij (lil.vernooij@telfort.nl)

Kerstwens

'Heer, als het donkert in mijn hart
geef mij dan het licht van
Bethlehem' Toon Hermans

Wij wensen u fijne feestdagen toe
en een 2019, waarin u opnieuw
durft te vertrouwen op dit licht van
Bethlehem.

De leden van de hoofdredactie



Emeritus priester Hans Eppink stopt met voorgaan

Pastor Hans Eppink stopt eind 2018 met het voorgaan in de
eucharistie. Na 57 jaar is het tijd om er een punt achter te
zetten. Hij kijkt dankbaar terug en met vertrouwen vooruit.

Pastor Hans Eppink werd geboren in 1934 in Ulftin de
Achterhoek. Hij komt uit een gezin van 10 kinderen.

Zijn vader was houthandelaar. Pastor Eppink begon met
zijn opleiding tot priester aan het klein seminarie in
Apeldoorn. Daarna studeerde hij Filosofie op Dijnselburg
en Theologie op Rijsenburg. Zijn eerste benoeming als
kapelaan was in Overdinkel (Twente). Daarna volgenden
De Bilt, Arnhem- Zuid en Bunnik. In totaal is hij 40 jaar in
het “pastorale bedrijf” werkzaam geweest. Daarna bleef
hij als emeritus priester voorgaan in eucharistievieringen,
vooral in Bunnik.

Hoe kijkt u terug op uw 57-jarige priesterschap?

Overal waar ik gewerkt heb, heb ik een echt fijne geest
ondervonden. Ik kan daar met veel dankbaarheid op
terugkijken. Ik had vaak mensen om me heen die me
hielpen. Zo hielp Adri Verweij af en toe bij het in de
steigers zetten van de preek. Daar was ik altijd erg blij mee.
Hoe was het in Bunnik?

Ik ben een echte plattelandsjongen. Toen ik in Arnhem
werkte dacht ik bij mezelf: als ik nog één keer ga verplaatsen
dan wil ik niet meer in een stad gaan wonen. |k voelde me
op het platteland veel dichter bij de mensen staan. Daar
voelde ik me gemakkelijker thuis. Je kende de mensen en
de mensen kenden jou. Bij het ter communie gaan noem ik
de mensen bij naam: “leven van Christus voor jou Piet”. Dat
vinden mensen geweldig.

Waar beleefde u het meeste vreugde aan?

Dat ik mensen van dienst kon zijn. Het oude pastorale werk,
Hoewel dat de laatste tijd met het groter worden van de
parochies met steeds meer geloofsgemeenschappen
moeilijker werd. Ik heb altijd een goede verhouding gehad
met de mensen die ik tegenkwam.

Nieuwe functie voor pastor
Anton ten Klooster

Dr. Anton ten Klooster treedt op 1 januari 2019 aan als
studierector van de Utrechtse priesteropleiding het
Ariénsinstituut. Daarmee is hij ook verantwoordelijk voor
het theologicum Johannes Paulus I, de HBO-priesterop-
leiding van het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen
Breda en Rotterdam. De Utrechtse aartsbisschop kardinaal
Eijk heeft hem in deze taak benoemd voor de omvang van
0,3 FTE, in aanvulling op zijn taken aan de Tilburg School
of Catholic Theology. Voor onze parochies betekent het
dat pastor Ten Klooster kan blijven voorgaan in de
weekendvieringen.

Hoe ziet u de toekomst van onze parochie?

Overal staan er nog kerken in het Krommerijngebied. Op een
gegeven moment zullen er gesloten moeten worden. Daar
maak ik me ook wel eens zorgen over. Aan de andere kant:
als mensen het belangrijk vinden om één keer in de week bij
elkaar te komen, dan moeten ze dat doen. Dan blijven ze
een geloofsgemeenschap vormen. Het belangrijkste is het
Evangelie van Jezus Christus. Hier zit zoveel in.
Barmhartigheid, mededogen. Ik voel me nog het beste thuis
in de katholieke kerk. Wat het ook zal zijn met alle
problemen in onze kerk. We blijven trouw aan het Woord
van de Heer. Dienstbaar zijn naar allen toe,

Pastor Eppink stopt na 57 jaar met voorgaan in de
wekelijkse eucharistievieringen. Zijn geheugen speelt hem
parten, waardoor het steeds moeilijker wordt de mis voor
te bereiden en voor te gaan. Op eerste kerstdag 2018 gaat
pastor Eppink voor de laatste keer voor in de viering van
de eucharistie. Dat doet hij in de Barbarakerk in Bunnik,
waar hij 14 jaar pastoor is geweest en daarna ook nog
regelmatig de mis deed.

Op ons YouTube kanaal staat een filmpje van het interview
met pastor Eppink.
Charles Verwimp
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Lopen naar de Stille Omgang |4*

Een tocht van ongeveer 50 kilometer.

We gaan 16 maart 2019 in de ochtend vanaf de

Dominicuskerk in Oog en Al, lopen naar

Amsterdam alwaar we na de viering van 22.30 uur

in de Rooms-Katholieke kerk 'de Krijtberg' ons

aansluiten bij de de Stille Omgang.

Voor meer informatie: zie www.pj23.nl

Voor inschrijven kunt u mailen naar André

Dorrestein: anco55@hotmail.com




Bron van leven; de vrouw
LEESQI‘OEFJ VOOor vrouwen
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In het kader van het jaarthema start er een leesgroep
rondom het boek: 'Je ware vrouwelijkheid ontdekken'
van Anselm Griin en Linda Jarosch.

Veel vrouwen staan tegenwoordig onder druk door de
verschillende rollen die ze hebben.

Hoe combineren ze die rollen met wie ze uiteindelijk
zijn? Als wegwijzer bij hun zoektocht beschrijven
Anselm Grin en Linda Jarosch veertien vrouwentypen
die corresponderen met
vrouwen uit de bijbel.
Praktische informatie RSN (s Jarpsch
We bespreken het boek in 5
avonden.

Plaats: afhankelijk van de .
aanmeldingen. '
Tijd: 19.30-21.30 uur.

Data: maandagavond 4,11, 18
februari &4, 11 maart
Begeleiding: Lilian Weijman
Aanmelden: voor 21 januari bij
Iweijman@kerkmail.nl
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Zondag 6 januari 2019 vertrekt voor de 15e keer de jaarlijkse
Driekoningenvoettocht. Deze al weer traditionele wandeltocht
van ongeveer 16 km lang, trekt jaarlijks veel inwoners uit de
Krommerijn- en omliggende streken. Dit jaar heeft de tocht
een bijzonder tintje; we lopen naar Culemborg, de
aangrenzende zusterparochie. Het lijkt het ons leuk om samen
deze wandeling te maken van Houten naar Culemborg.

Voor de inwendige mens wordt altijd goed gezorgd en de
tocht levert voor velen verrassend gezellige gesprekken. Een
beetje wandelervaring is handig en goede wandelschoenen
een must aangezien niet alleen de verharde weg de
schoenzolen zal passeren.

Praktische informatie

Datum: 6 januari 2019

Start: R.K. kerk in Houten (Loerikseweqg 10) om 09.30 uur
(eucharistieviering). Start wandeling rond 11.30 uur. Vanaf
11.00 uur is er koffie,

Pauze: om 13.00 uur in Schalkwijk (Jhr. Ramweg 18).
Eventueel kunt u hier ook starten.

Aankomst: Culemborg, Barbarakerk om ca. 15.00 -15.30 uur.
Dan eten en drinken we iets lekkers. Aansluitend is er een
lichtjesviering met als thema Grenzen verleggen... Na afloop,
rond 16.00 uur uur, staan de bussen van Maatschappij Kassing
klaar om ons naar de startplaats te brengen.

o Bron van leven; de man
‘o Leesgroep voor mannen
In het kader van het jaarthema start er een leesgroep rondom
het boek: 'Als man je eigen weg gaan' van Anselm Griin.

Wat betekent het om man te zijn in de 21e eeuw? Veel mannen

zijn onzeker over hun rol en hun plaats in de samenleving.

Voor hen beschrijft Anselm Griin achttien mannen uit de

bijbel, eigenlijk archetypen.

Zo zijn er Jacob- de vader, Mozes- de leider, Salomo de

minnaar, Simson de krijger. Deze mannen tonen aan hoe je
met je eigen mannelijke energie in

" hetleven kunt staan.

Praktische informatie

We bespreken het boek in 5 avonden.
Plaats: afhankelijk van de
aanmeldingen.

Tijd: 19.30-21.30 uur.

Data: maandagavond 4, 11, 18
februari & 4, 11 maart

Begeleiding: Erik van Kerkhoff
Aanmelden: voor 21 januari bij
Iweijman@kerkmail.nl

jeecigenweg
Vinden Anselm Grin

Wandelen met de drie Koningen: Grenzen verleggen
Op zoek naar nieuwe bronnen van leven

Komt u uit Culemborg? Dan kunt u ook met de trein naar
Houten te komen, zodat u geen extra reistijd meer heeft na
afloop.

Kosten: De wandeltocht is in principe gratis. Tijdens de
lichtjesviering houden we een collecte voor gemaakte
kosten. Ook voor de buschauffeur wordt een bijdrage
gevraagd in de bus.

Aanmelden en meer informatie:
www.driekoningenvoettocht.nl



Op zoek naar nieuwe vormen van geloofsbeleving

Dinsdag 16 oktober was in de
katholieke kerk in Houten een dialoog
over de toekomst van de kerk. Daar is
alle aanleiding toe want het gaat niet
zo goed. Steeds minder mensen
komen naar de kerk en jongeren al
helemaal niet. Wat moet anders? Is er
nog hoop? Roderick Vonhdgen, Jana
Smith en Erik van Kerkhoff nemen
onder leiding van Henk Brussel het
voortouw in de dialoog.

De teneur is dat de huidige vormen
van geloofsbeleving aan het
afbrokkelen zijn. Dat is enerzijds
jammer voor gelovigen die hieraan
gewend zijn en graag mee door willen
gaan. Anderzijds schept het nieuwe
mogelijkheden. En kunnen we met
elkaar nadenken over het vormgeven
van de kerk van de toekomst.
Roderick Vonh&gen: "De oude situatie
zoals we die kennen, en waarin ik ook
ben opgegroeid voor een deel, die isin
crisis, Diepe crisis. En die gaat ook
waarschijnlijk niet zomaar over.”

Tegelijkertijd ziet Roderick nieuwe
mogelijkheden om met ons geloof
bezig te zijn. Zo ziet hij kansen in het
gebruiken van social media. Hier zijn
veel jongeren actief, Hij heeft filmpjes
gemaakt met legopoppetjes waarin hij
op speelse wijze uitlegt wat de
betekenis is van feesten zoals kerstmis
en pinksteren.

Deze worden veel gedeeld en bekeken.

Zo worden op eigentijdse wijze veel
jongeren op een andere manier
betrokken bij de boodschap waar wij
enthousiast over zijn.

Ook Erik van Kerkhoff geeft aan dat we

op zoek moeten naar nieuwe vormen
om de betekenis van de boodschap
van Jezus met elkaar te delen. Oude
vormen, zoals de eucharistieviering in
de kerk, spreken de jeugd niet aan.
Daar moeten we volgens hem niet
rouwig over zijn. En zeker niet in
berusten. “Wij zijn volgelingen van
Jezus. Ik hoop dat er nieuwe vormen
van gemeenschap ontstaan waarin
Jezus de verbindende perscon is en
dat hier een olievlekwerking vanuit
gaat.

Jana Smith zoekt het in de verbinding
om de boodschap over te brengen:
"Je moet het doen met mensen in jouw
woonplaats.

Daar zie ik veel mooie uitdagingen.
Over de kerkmuren heen durven te
kijken en dingen samen met andere
kerken doen” Ze noemt een
kerstmusical die haar kerk, de
, Lichtboog,
| organiseerde
| als voorbeeld.
| Dan bereik je
meer kinderen
(en daarmee
ook
volwassenen)
dan als je het
alleen zou
doen. Volgens
Janais het
belangrijk om
de vraag te
stellen waar we Jezus kunnen vinden
en herkennen. Dat kan in de kerk, maar
ook daarbuiten. "Als een kerk leger
wordt, dan weet je niet wat mensen
daar buiten doen. Misschien vinden ze
daar ook wel Jezus.

Roderick rondt het gesprek hoopvol af:
"Ook al zitten we in een crisis met de
oude structuur en weten we niet wat
ons de toekomst gaat brengen. Jezus
geeft telkens hetzelfde advies: maak je
geen zorgen, wees niet bang. Als er iets
is dat verlamt, is het angst en je zorgen
maken. Wees blijmoedig. Durf achter te
laten en sta open voor wat komt."
Charles Verwimp

Het begon in Greccio
De geschiedenis van de kerststal

Waar stond de eerste kerststal en vooral hoe is het idee van
de kerststal ontstaan? De eerste kerststal vindt zijn
ocorsprong in Greccio, enkele kilometers van Assisi in Italié.
Vlakbij het klooster waar Franciscus met de eerste
Franciscaner monniken woonde, was een grot die hem erg
deed denken aan de geboortegrot in Bethlehem, die hij ooit
bezocht had.

Om het kerstverhaal zo realistisch mogelijk uit te beelden,
richtte hij die grot exact hetzelfde in als de geboortegrot,
met een echte voederbak als kribbe, levende figuren, zelfs
een os en een ezel. In 1223 kreeg hij toestemming van de
Paus om de mis, die werd bijgewoond door inwaners uit de
in de omtrek gelegen dorpjes, daar te vieren.

Kerstspelen, die bedoeld waren om mensen te bekeren,
waren in die tijd niet nieuw; dit was echter het eerste
kerstspel dat binnen opgevoerd werd en ook nog eens
tijdens een mis.

Het voorbeeld kreeg navolging en zo ontstond de traditie
van de kerststal, eerst met levende mensen en dieren; later
met houten en gipsen figuren die met kerstmis rondom de
kerstboom werden neergezet.

Aan het eind van de 18de eeuw was de kerst inmiddels een
familiefeest geworden en stond de kerststal in alle
huiskamers.

De eerste levende kerststal in Greccio is overigens te zien op
een fresco van Giotto di Bandone in de San
Francescobasiliek in Assisi. Deze schildering legde de basis
voor het ontstaan van alle latere kerststallen.

Ik wens u van harte liefdevolle en vredige kerstdagen toe.
Gerda Willemse




de morgensteriis op
Een mensenkifld voor ons geboren.
God zal ons redden, is Zijn naam.




Nieuwe mis uitgevoerd in Houten

“Nee, dit, moeten we nog even overnieuw doen’, zo sprak
Tom tijdens de repetitie van zijn mis. Hij vertelde aan het
slot dat hij veel plezier had gehad met het maken van de mis
en bij het instuderen zaterdagmiddag met alle koorzangers
en zangeressen. Een samenwerking van Koor Cantilene in
Houten, Tom Léwenthal, Monique van den Hoogen, Pieter
Koning, Peter Steijlen en de NSGV heeft ertoe geleid dat er
een nieuwe Nederlandstalige Mis is geschreven voor
kerkkoren, met daarin diverse gewenste gezangen.

Uitvoering
Deze mis is op 6 oktober tijdens de lieddag voor het

eerst gepresenteerd in de Onze Lieve Vrouwe ten Hemel
Opneming aan de Loerikseweg. Onder de bezielende leiding
van Tom Lowenthal werden zaterdag de liederen

van deze mis ingestudeerd. Om 17.30 uur startte de
Eucharistieviering waarin de mis voor het eerst uitgevoerd
werd. Pastoor Fred Hogenelst
oefende aan het eind van de
middag onder leiding van Tom
ook even zijn solo's.

Liedteksten

De liedteksten die Tom heeft
gebruikt bij het componeren van
de nieuwe mis zijn de aloude
teksten van de vaste gezangen die
in een eucharistieviering of mis
worden gezongen, maar danin de
Nederlandse vertaling die door de
Nederlandse bisschoppen is
aangenomen.

Deze vaste gezangen zijn achtereenvolgens: 'Heer ontferm U’
(Kyrie); 'Eer aan God in den hoge' (Gloria); 'Heilig' (Sanctus);
Lam Gods (Agnus Dei). Daar komt dan nog bij de
geloofsbelijdenis (Credo), die alleen op zon- en feestdagen
wordt uitgesproken of gezongen.

Daarnaast heeft Tom nog 3 andere liturgische teksten
getoonzet: - 'Als wij dan eten van dit brood' (acclamatie
eucharistisch gebed), het Onze Vader, de zegen en
wegzending ('De Heer zal bij U zijn') In totaal dus 8 delen.

De stijl

“De muziek heeft een grote zeggingskracht, vind ik. De stijl
van de muziek brengt de tekst heel beeldend tot klinken’,
zo zegt Pieter Koning over de mis. “De ene keer is de muziek
meditatief, dan weer meeslepend. Ik denk dat zowel de
zanger als de luisteraar een positief en opgewekt gevoel
overhoud na het beleven van deze mooie nieuwe mis,

"@ igh ﬁﬂ%“ﬂ Naamgeving

De titel van de mis luidt:
‘Missa consolatrix afflictorum’”,
Consolatrix afflictorum
betekent 'troosteres van de
bedroefden' Je zou kunnen
zeggen de beschermvrouwe
van het bedevaartsoord
Kevelaer, In Kevelaer woont
componist Tom Léwenthal.

John van Amerongen

Adventsactie 2018
Hulp aan straatkinderen in Rwanda

Ook komend jaar doen wij als parochie met al onze
geloofsgemeenschappen weer mee aan de adventsactie.
Dit keer hebben we gekozen voor een project in Rwanda. In
Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl

de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven
in extreme armoede door de trek van boeren naar de
voorsteden, de gevolgen van aids en grote toenemende
werkloosheid. Zij kunnen onmogelijk voorzien in de
basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding
en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien
slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling.

Leven op straat lijkt dan een oplossing.

Opvang en re-integratie
De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 vele
straatkinderen op en plaatst hen zo snel mogelijk terug

in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen eten,

kleding, medische en psychische zorg en onderwijs.

In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen.

Na 3-6 maanden volgt in veel gevallen een re-integratie in

hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.

Hulp aan het gezin en scholing van medewerkers

Om te voorkomen dat kinderen na hun re-integratie
opnieuw weglopen richt CECYDAR zich in 2018, met steun
van de Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie.
Armoede en gezinsconflicten zijn voor kinderen de
voornaamste redenen om (opnieuw) weg te lopen.
Gezinnen krijgen noodhulp en daarna worden ze geholpen
bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie,
bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van
een bedrijfje. Waar nodig krijgen de gezinnen
psychologische begeleiding. Daarnaast investeert CECYDAR
dit jaar in het versterken van de eigen organisatie.

De medewerkers krijgen training en scholing, onder meer op
het gebied van planning, rapportage en digitale
gegevensverwerking. Met uw gift kunnen we samen veel
straatkinderen uitzicht op een beter leven geven.

Laat uw gift voor hen een BRON VAN LEVEN zijn.
Lilian Weijman




Ter inspiratie - RECEPT

Tekst en foto's: Tini Brugge

Licht in de duisternis

In deze donkere dagen zien we uit naar het licht. Het is niet
toevallig dat de geboortedatum van Jezus rond de zonne-
wende in de winter valt, als de dagen weer gaan lengen. Jezus
zal, in het Licht van de Allerhoogste, licht op aarde brengen en
in woorden en daden het donker scheiden van het licht, Voor
Franciscus van Assisi was de zon het beeld van de Allerhoog-
ste, Hij zorgde ervoor, door zijn verbondenheid met Schepper
en schepping, dat bij de viering van de geboorte van Jezus
ook de dieren betrokken werden. Daarom bouwde Franciscus
een levende kerststal.

Witlof

Witlof is een groente die past in de winter. In de zomer Is witlof
gezaaid en het heeft dan een stevige wortel ontwikkeld met
groen daarboven. In het najaar worden de wortels geoogst.
Het blad wordt kart boven het groeipunt afgeknipt en de
wortels worden diep onder de grond opnieuw geplant, Onder-
gronds groeien zij opnieuw. Als ze geoogst worden en bevrijd
worden uit het donker, komen ze 'wit aan het licht’

Bijbelse ingrediénten

Mosterd, sjalot, noten en olijfolie zijn ingrediénten die in de
Bijbel voorkomen. Lees maar na:

Mosterd: Mattedis 13,31; ui/sjalot: Numeri 11,5; honing: Exodus
3,8 en Psalm 119,10. De walnoot is al bekend in het land van
de Bijbel.

Witlofsalade

Voor 8 personen

Ingrediénten

« 5- 6 struikjes witlof, fijn gehakt

- 2 eetlepels (halsamico) azijn

+ 6 eetlepels clijfolie

« 3 eetlepels honing

- 1 eetlepel mosterd

« 2 sjalotjes, fijngesnipperd

+ 6 eetlepels fijngehakte noten (walnoot, hazelnoot, pistache)

« mandarijnpartjes of zakje gedroogde en gewelde abrikozen
ter versiering

Bereidingswijze:

Meng olie, azijn, mosterd en honing. Bak kort de fijngesnip-
perde sjalotjes en meng die door de dressing. Roer de dressing
door de witlofsnippers. Laat de salade minstens een half uur
rusten zodat de smaak kan doordringen. Strooi daarover de
noten en de in kleine stukjes gesneden abrikozen.

Bron:

Naar een recept van claris Beatrijs Corveleyn in:
Clara’s bron - recepten voor eenvoudig leven en
(hieerlijk koken, Berne Media 2017.




Waar zijn we mee bezig

Het einde van het jaar is altijd een tijd van bespiegelingen en terugblikken. Er is
weer veel gebeurd, ook in onze gemeenschap. We hebben lief en leed gedeeld;
er is gevierd en getreurd, momenten van bezinning en van bemoediging. En we
vierden een onderscheiding. Wat bij het mijmeren steeds boven komt drijven, is
dat het allemaal mensenwerk is. Gedreven door zorg voor de gemeenschap, zorg
voor de naaste, zetten de mensen hun schouders eronder, slaan ze een arm om de
schouder van een ander. Al die mensen, al die inzet, belangeloos en met passie,
prachtig om te zien. Dan realiseer je je weer dat onze geloofsgemeenschap alleen
kan bestaan door de inzet van al die mensen, Daarom bij deze een woord van
dank aan al die mensen, al die vrijwilligers. Samen maken we de gemeenschap!
Van harte een Zalig Kerstfeest toegewenst!

Jeroen Kavelaars, voorzitter Locatieraad

Beeldspraak

Op Allerzielen moet ik altijd een traantje wegpinken. Het lijkt wel of de viering
ieder jaar indrukwekkender is, Volle kerk, prachtige koorzang en het ontroerende
moment waarop degenen die de afgelopen 12 maanden heengegaan zijn,
herdacht werden. Het requiem van Puccini galmde nog in mijn hoofd na toen er
een hele groep kinderen - met ouders en andere begeleiders - de kerk
binnenkwamen voor de viering van het 5t. Maartenfeest. Voordat de kinderen
met hun lampions langs de huizen gaan om een liedje te zingen (en wat lekkers
in ontvangst te nemen), toch nog even een moment om erbij stil te staan wat de
eigenlijke betekenis van Sint Maarten is. Hij wijst er uiteindelijk op wat echte
liefde voor de naaste inhoudt. Niet voor niets is hij de patroon van de stad Utrecht
en staat zijn beeltenis boven op de Domtoren. Alsof hij vanaf zijn hoge plek ons
allemaal wil zeggen: ‘Mensen, vergeet niet wat de twee voornaamste geboden
zijn!" Maar goed, ook dat vrolijke feest is weer achter de rug. |k verheugde me al
op een vervolg, maar helaas, mijn lieve vriend Nicolaas kwam dit jaar niet langs in
mijn kerk. Om te voorkomen dat die zgn. ontheiligd zou worden, waren er allerlei
aanpassingen nodig rond het priesterkoor, zodat de goedheiligman toch waardig
ontvangen zou kunnen worden.
Hij was en blijft van harte welkom, maar deze aanpassingen zag men niet zitten,
Dus geen ontvangst met vrolijke sinterklaasliedjes van Nederlands populairste
heilige in onze kerk, Doodse stilte,
Jammer, maar waar.
Wel nog een mooi moment waarop de versierde
en goed gevulde schoenendozen van de actie
Schoenmaatjes ingeleverd werden. Goed om te
merken dat er zo veel kinderen - én volwassenen
- zijn, die een onbekend maatje ergens in een ver
' land bedenken met een doos vol speeltjes en
andere nuttige dingen.
Tussen de bedrijven door moest er nog even in het
archief gedoken worden, want iemand, geboren
8 in 1934, had voor zijn huwelijk zijn doop- en
| vormselbewijs nodig. Dik onder het stof kwamen
! ze tevoorschijn, maar het was gelukt. De gezochte
documenten bleken er nog te zijn.
- & Nuop naar de kerst. Ik kijk al uit naar alle mooie
i bijeenkomsten van de Kerstvieringen tot aan de
Oudejaarsviering op de laatste dag van het jaar.
Verder wil ik nog niet kijken. Vanaf mijn sokkel
wens ik u allen gezegende en vredige kerstdagen
en een goede jaarwisseling.

Barbara

Sint Barbara
Bunnik

Stationsweg 36
3981 AD Bunnik
T:030 6561270

E: bunnik@pj23.nl

Secretariaat
Maandag 13.30-14.30 uur
Donderdag 10.00-12.00 uur

Pastoraatsgroep

T:06 20381340

E: bunnik.pastoraatsgroep@pj23.nl
Spreekuur in de pastorie:
maandag 13.30-14.30 uur

Locatieraad

Jeroen Kavelaars - voorzitter

John Meijer - secretaris/beheer
Cor van Wiggen - penningmeester

Bankrekeningnummers

NL33 RABO 0311 3034 04

NLS5 INGB 0000 0127 07

t.n.v. Penningmeester R.K.
Parochiebestuur St. Barbara, Bunnik.

Intenties en kerkberichten
via secretariaat
E: bunnik@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel
In de winter dagelijks 9-16 uur
In de zomer dagelijks 9-18 uur

Redactie Open Venster

bunnik. parochieblad@pj23.nl
inleveren kopij nr 1: 8 januari
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PCl: op de bres bij stille armoede

Wie in de financiéle problemen zit, kan een beroep doen op de Parochiéle Caritas Instelling, meer bekend als PCI.

Nico de Vos, voorzitter van de Bunnikse PCl, vertelt: ‘Uiteraard wordt iedere aanvraag met zorg bekeken en als het reéel en
vertrouwd overkomt, wordt de aanvraag gehonoreerd. Hulp wordt op allerlei manieren verleend. De PCl strocit niet met
geld, maar verleent hulp waar dat daadwerkelijk nodig is.

Hoe komt iemand bij de PCl terecht?

Meestal gebeurt dat via via. Mensen vinden het moeilijk om om hulp te vragen.

Via maatschappelijke organisaties zoals Vitras, Algemeen Maatschappelijk Werk,
Vluchtelingenwerk of de Regionale Sociale Dienst, maar ook via de dokter, tandarts,
apotheek of directeur van de basisscholen in Bunnik wordt aan de bel getrokken en
komen mensen die echt hulp nodig hebben, bij de PCl terecht.

De PClis er zich van bewust dat er toch nog mensen zijn, waar ondersteuning nodig is, maar die aan hun aandacht
ontsnappen. Daarom een beroep op eenieder die dit bericht leest om de PCl erop attent te maken, als men meent dat
medemensen in moeilijke omstandigheden verkeren. Dit kan dus rechtstreeks of via de genoemde maatschappelijke
organisaties of personen.

Maar behalve deze directe hulpverlening ondersteunt de PCl ook plaatselijke instellingen, als het Alzheimer Café, sociéteit
de Schans uit Odijk (ook mensen uit Bunnik zijn hier van harte welkom), het Jeugdfonds Cultuur, de Zonnebloem, de
Voedselbank. Men gaat zelfs verder dan Bunnik. Ook het Noord-lerland project van pastor Adri Verweij mocht zich in een
bijdrage verheugen, De bekende kerstgroet en de bloemetjes voor de bezoekgroep 80+ vanuit de Bunnikse kerken worden
mede mogelijk gemaakt door de PCI.

Ja, eris in een plaats als Bunnik meer verborgen armoede dan we zouden denken.

Voor echt acute problemen heeft de PCl, samen met de gezamenlijke kerken in Bunnik, Odijk en Werkhoven
en de gemeente Bunnik een noodfonds. Gelukkig hoeft daar maar sporadisch een beroep op gedaan te
worden.

IJ % Nogmaals een beroep op eenieder om daar waar men behoefte aan hulp en ondersteuning ziet, dit door te
. geven, Dan kan de PCl haar mooie en o zo noodzakelijke taak naar behoren vervullen, U bent de ogen en
Carltas oren van de PCl. Zonder die ogen en oren kan de PCl lang niet alle armoede achter de voordeur ontdekken.

N 4

Gulden Mis

Op dinsdag 11 december zal in Bunnik een zogeheten 'Gulden Mis’' gehouden
worden. Deze viering is heel bijzonder en sfeervol, omdat de dagkapel enkel door
kaarslicht verlicht zal zijn. Dirigent Piet Hein van der Ven zal o.a. het ‘Rorate caeli’
zingen. Tijdens deze Mis, een traditie uit Duitsland, wordt ter voorbereiding op
Kerst stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. Het kaarslicht

is een symbool van het licht dat doorbreekt.

In de verder donkere kerk schept dit een sfeer
van meditatie en verstilling. In de donkere
dagen voor Kerstmis beleven we zo de hoop
van de Advent,

U bent van harte welkom om 19.30 uur in de dagkapel van onze kerk.
(ingang rechts aan de zijkant). Voorganger is pastor Anton ten Klooster.

Kindje wiegen

Eerste Kerstdag om 15.00 uur gaan we rond de kerststal in de Barbarakerk luisteren naar
het Kerstverhaal. We luisteren niet alleen naar het verhaal, we zingen ook liedjes. Je mag
als je dat gezellig vindt, zelf een muziekinstrumentje meenemen. ledereen is hier van

harte welkom. Groot en klein, jong en oud. We hopen natuurlijk veel mensen te ontmoeten.

Mirfjam van Essen




Week van Gebed: Recht voor ogen

Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een
concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed ieders blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht.
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20: ‘Besnijd daarom
uw hart en weest niet langer halsstarrig, want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de
ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen
recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde
behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toont ontzag voor de Heer uw God, dien Hem en wees
Hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf
overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht.

Voor christenen in Indonesié is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit

jaar voor. De kerken in Indonesié vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis OU ”s
voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en \* 4,
exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking 0 ﬂ‘
en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.
Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge
verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de
problemen van de samenleving te onderkennen, Afgelopen jaar hebben in Nederland naar
schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. Op zondag 20 januari is er om w
10.00 uur in de Oude Dorpskerk een cecumenische viering in het kader van de Gebedsweek

voor de eenheid van de christenen. Van harte welkom!

Geef voor je kerk

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben
daarom een financiéle bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de
samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk'. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2
februari 2019. U ontvangt in de loop van januari een brief. Daarin staat waar uw bijdrage precies voor nodig is.

Via het antwoordformulier bij de brief kunt u aangeven

za“g Kerstmis hoeveel u wilt bijdragen. Ook de Belastingdienst helpt een
handje mee. Uw gift is aftrekbaar voor de belastingaangifte,
want de kerk wordt gezien als een Algemeen Nut Beogende
k Op weg Instelling (ANBI). Schenkt u hem dan als periodieke gift.
licht en zeker Dan kunt u meer geven, zonder dat het u meer kost. Een
sober en eenvoudig periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen en minimaal
met een open hart vijf jaar achtereen overmaken. Ook het
{ naar hetkind parochiebestuur moet het formulier
in ons ondertekenen. Geinteresseerd? Neem
contact op met de penningmeester.
de Pastoraatsgroep Hij helpt u graag. Kerkbalans

Muziek in de kerstnacht

Collecteopbrengsten Tijdens de kerstnachtviering zal het Laudatekoor het
September 1e collecte (voor de parochie) €719 Kleine Kerstoratorium uitvoeren. Dit is een fraai koorwerk
2e collecte (Vredesweek) €158 met muziek van Antoine Oomen op tekst van Huub
Oktober  Tecollecte (voor de parochie) €518 Oosterhuis. Het is geschreven voor 4-stemmig koor, alt-
2e collecte (Missiezondag) €192 en bariton solo's, fluit, hobo en piano. Daarnaast zullen
ook stukken van o.a. John Rutter en David Willcocks
Bezoekg roep 80p|u5 worden uitgevoerd. Weet u welkom
gaat binnenkort weer op pad met EE-I'.'I bloeme.ngroet en Familieberichten
een kerstgroet namens de gezamenlijke Bunnikse
Gedoopt:

kerken.
e 18 november Lieke Mijke Maria

) dochter van Jasper van der Ploeg en Linda Staal
Kerstcommunie

Het is mogelijk om na de viering van 1e Kerstdag thuis Overleden:
Wout van de Brug op 11 november, 76 jaar

de communie te ontvangen. : ;
Martin Kunnen op 12 november, 86 jaar

Neemt u hiervoor contact op met de pastoraatsgroep.
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Heilige Petrus en Paulus
Cothen

Rozenplantsoen 17
3945 BW Cothen

T: 0343 561208

E: cothen@pj23.nl

Secretariaat
Aanwezig op:
Donderdag 10.00 - 12.00 uur

Pastoraatsgroep:

Aanwezig op:

Maandag 9.30- 11,30 uur,

E: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl

Locatieraad
Secretaris: Gerda van den Bogaard
E: cothen@pj23.nl

Bankrekeningnummers
Algemene giften en stipendia
(€11,--): NL11RABO0312301154
tnv GG Cothen

Kerkbalans: NL73RABO0312302657
tnv GG Cothen

Parochiéle Caritas Instelling:
NL71RABO0312301626

tnv PCl Krommerijnstreek

Bij giften graag vermelden:

"Caritas Cothen" Cothen.pci@pj23.nl

Mariakapel
dagelijks geopend van maart tot en

met december 9.00-17.00 uur

Redactie
E: cothen.parochieblad@pj23.nl

14

Woord- en Communieviering

Werkgroep van de vieringen op de 1e donderdag van de maand in het WoZoCo,

en laatste dinsdagmorgen van de maand.

Sinds geruime tijd wordt er op de eerste donderdag van de maand en de laatste dinsdag
van de maand een Woord- en Communieviering georganiseerd.

De eerste donderdag van de maand vindt deze plaats in het WoZoCo aan het Cob
Balkplein aanvang 19.00 uur. Er wordt een waar altaar gecreéerd met alles erop en eraan.
ledereen is hier welkom. Het is vaak een goedbezochte viering met na afloop heerlijke
koffie of thee en volop gelegenheid om bij te praten. In mei en oktober wordt er vaak
een Mariaviering georganiseerd.

De laatste dinsdagmorgen van de maand is er een Woord- en Communieviering in de
dagkapel, aanvang 9.30 uur. Ook deze viering loont echt de moeite om eens te
bezoeken. Er wordt gelezen uit de Heilige Schrift, gezongen en gebeden. Ook nadien is
er heerlijke koffie of thee met een lekker koekje. Ook hier vieren we in mei en oktober
rondom Maria en Sinterklaas komt ook altijd eens per jaar langs.

Wij als werkgroep zien u graag eens bij een van deze vieringen!

Allerzielen, 2 november

Buiten is het donker en koud, binnen is het licht en warm.

Het is druk in onze kerk die avond, maar de stilte overheerst. ledereen is gekomen

om te herdenken. Voelbaar is het verdriet en de herinneringen die ineens zo dierbaar
zijn. “Zij zijn nu de Engelen van ons hart’, zegt de pastor.

Acht namen zijn dit jaar genoemd. Acht kaarsen zijn ontstoken aan het Licht.

Daarna schuifelt iedereen naar voren om een lichtje te ontsteken voor een eigen geliefde
die is gestorven en waarvan het gemis nog dagelijks voelbaar is. Met dat ene kaarsje dat
je brandt wil je zeggen, jouw naam blijft voor altijd geschreven in mijn hart. Samen
bidden en zingen we, en lezen woorden van troost en bemoediging.

Aan het eind van de mis reiken we de gedachteniskruisjes uit aan de familie van de
overledenen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Een gebruikelijke traditie in
onze kerk. Daarna keert iedereen terug naar huis,

De oorsprong van Allerzielen ligt in de Benedictijner kloostertraditie van Cluny en het feit
dat men geloofde in het vagevuur. Inmiddels waren er nogal wat rare toestanden en
misstanden in het geloofsleven ontstaan. Abt Odilo van Cluny ondernam in die tijd vele
reizen om hoge geestelijken en staatslieden ervan te overtuigen dat het anders moest.
Toen hij op Sicilié kwam en bij de krater van de berg 'Vulcanus' gehuil en stemmen van
duivels hoorde, was hij ervan overtuigd dat hier sprake moest zijn van zielen in het
vagevuur die nog met hun loutering (het weer heel worden) bezig waren. Hij besloot
direct dat de dag na Allerheiligen, de gedachtenis aan gestorven mensen gevierd moest
worden. In de 15e eeuw, toen eigenlijk alle christenen nog katholiek waren, kreeg het de
huidige naam. Het verhaal gaat dat op Allerzielen christenen, gekleed in lompen de
dorpen rond gingen om te bedelen. In ruil voor zielencake werd gebeden voor de
overledenen van de schenker. Er werd gedacht dat hiermee de dode sneller door het
vagevuur kwam, en daarmee sneller in de hemel.

Hoewel Allerzielen sinds mensenheugenis een gedenkdag is binnen de
Rooms-Katholieke Kerk, zie je dat de laatste jaren ook steeds meer niet-katholieken op
deze dag stilstaan bij hun dierbaren die gestorven zijn. Er worden tv- en
radioprogramma’s aan gewijd en er zijn speciale wandelingen en concerten. Ook op
andere plaatsen buiten de kerk komen mensen samen, Velen bezoeken de laatste
rustplaats, leggen er bloemen neer en plaatsen een graflicht. ledereen geeft zo een eigen
invulling aan het herdenken, maar allemaal met dezelfde intentie, Allerzielen,
zielsgenoten samen, maar een ieder ook alleen.

Allerzielen, gedenken mag, gedenken moet want gedenken is leven.
Streep geen namen door in de verhalen. Lever niemand uit aan de dood van het niet
meer noemen, maar laat hun namen blijven klinken zodat wij hen nooit zullen vergeten.



Kerkbalans 2019

Vindt u ook niet dat de zon weer helder door de mooie glas-in-lood ramen scheen deze zomer?

Heeft u ook gezien dat het lood op de klokkentoren er weer netjes op ligt?

En dat het weer lekker warm was tijdens het koffiedrinken in het zaaltje afgelopen winter?

De klok geen mankementen vertoonde dit jaar en het orgel mooi speelde tijdens de vieringen?

Dit is allemaal mogelijk gemaakt door uw bijdrage aan de kerkbalans. Uw bijdrage zorgt er voor dat wij nog jaren samen
kerk kunnen vieren in onze geloofsgemeenschap. Bovenstaande is nog maar een kleine greep uit de dingen die wij
doen/gedaan hebben/willen doen met uw vrijwillige donatie voor het behoud van onze kerk.

Mede door uw bijdrage zijn wij een, zoals dat bij een vereniging heet, 'gezonde instelling. We hoeven nog niet bang te zijn
dat we de deuren zouden moeten sluiten; we kunnen nog wel een paar jaar vooruit.

We zijn u daarom heel dankbaar voor uw gave het afgelopen jaar.

De actie kerkbalans staat alweer bijna voor de deur. leder jaar doen wij in januari, de maand van de kerkbalans, weer een
beroep op u om een bijdrage te geven,

leder jaar vragen wij weer aan u of u uw kerk wilt steunen in de vorm van een geldelijke bijdrage.

Wij hopen dat bovenstaande bij u het idee wegneemt dat al het geld toch maar naar ‘Houten’ gaat.

Natuurlijk moeten we een deel afdragen, maar het grootste gedeelte besteden wij aan onderhoud en overige zaken die
nodig zijn om onze gemeenschap levendig te houden. Dus we hopen dat u komend jaar bij het invullen van de
toezeggingskaart bovenstaande wilt laten meewegen in uw toezegging. Hiermee blijven we een gezonde vereniging.
Namens de locatieraad: alvast bedankt voor uw steun,

Kerstproject
kinderwoorddienst

Zoals elk jaar zal er tijdens de adventszondagen
een kerstproject zijn voor kinderen in de
basisschoolleeftijd. We beginnen in de kerk en
lopen gezamenlijk, na het welkomstwoord, naar
het zaaltje. Tijdens de dienst van de tafel zijn we
terug in de kerk.

Dit jaar gaan we kwartetten; we gaan op zoek naar
vier profeten die vooruit keken, ze vertelden aver
de dag die komen zou. Het zijn profeten over wie
we niet vaak over horen, ze hebben bijzondere
namen: Zacharia, Maleachi, Sefanja en Micha. Alle
kinderen uit de parochie zijn welkom, om kennis te
komen maken met deze bijzondere heren.

Tot zondag 2 december! Hartelijke groet namens
de dames van de kinderwoorddienst, Trudy,
Christine, Stéphanie, Brenda, Simone en Petra

Gezegende Kersfdagen Familieberichten

en een gezond 20‘19 H Jacobus Johannes van Echtelt in de leeftijd van 47 jaar.

Op 1 november 2018 overleed in onze geloofsgemeenschap Alexander




Vieringenrooster 1 december t/m 2 februari 2019

Houten

Schalkwijk

't Goy

Bunnik

Loerikseweg 12

Jhr. Ramweg 18

Beusichemseweg 104

Stationsweg 36

1e Advent {1500 Vespers, begin 19:00 pastor A ten Klooster
Adventsperiode diaken V. van der
eA 0L dse Helm m.m.v. 5t. Caecilia, Schala
{cantarum
zo 02 dec. 511:00 pastoor F. Hogenelst mumwyv. (09:30 pw. L. de Vries 09:30 werkgroep m.mv.
|St. Caecilia Herenkoor
e Advent 19:00 Meditatieve viering 19:00 pastoor F. Hogenelst 19:00 pw M. Hettinga m.m.v.
DR e iwerkgroep Laudate
zo 09 dec. 11:00 pastor A, ten Klooster 09:30 pastor A. Verwei] 09:30 werkgroep m.m.v.
m.m.v. 5t Caecilia Dameskoor
Te Advent 19:00 diaken V. van der Helm
za 15 dec.
70 16 dec. :11:00 pastoor F. Hogenelst m.myv, 0930 pw M. Hettinga 09:30 werkgroep m.mv,
|Schola cantorum Dameskoor
|
4e Advent |19:00 Vespers en Aanbidding H.  19:00 pastor A, ten Klooster 19:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v.
22 23 dec Sacrament diaken A, Dols Herenkeor
70 23 dec. 11:00 pastor A. ten Klooster 09:30 pastor A. tan Klooster 09:30 werkgroep m.m.v. Cantor
m.m.v. St. Caecilia
Kerstavond ilS:!O Gezinsviering pw. L. 19.00 Gezinsviering diaken H. 19:00 pastoor F. Hogenelst 18:00 Gezinsviering werkgroep
|Weijman m.m.v. Kinderkoor Zing- Schoot 21:30 pw M, Hettinga m.m.v.
ma 24 dec. iZlng 2130 pw. L. Weijman Laudate
320:30 Oacumenische kerstviering
P L. de Vries, ds. R, Onderstal
{m.m.v. Castellum Singers,
|muziekgroep Die Holzers
iIl:DO pastoor F. Hogenelst m.m.v.
|5t. Caecilia
523:00 pws L. de Vries mom.v
i.'nngm'ankonr YES
Karetrmis (11:00 pastor A. ten Klooster 09:30 pastor A. Verwaij, diaken H. [0%:30 pw. L Weijman 09:30 pastor H. Eppink m.m.v. In
di 25 dec [m.m.y Cantilene Schoot Honorem Dei
i !13:30 Kindje wiagen pw M, 15:00 Kindje wiegen werkgroep
|Hettinga m.m.v, Kinderkoor Zing-
|Zang
H. Stefanus 11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v. 09:30 pastor P. van der Van mm.v.
wo 26 dec Cantores Cantor

Feest van da H, Familie

19:00 werkgroep

za 29 dec.

70 30 dec. 11:00 pastoor F. Hogenelst m.my 0930 pw. L. de Vries 09:30 werkgroep m.m.v.
Cantores Dameskoor

Oudjaar 18:00 werkgroep m.m.v. Cantilene 17:00 werkgroep m.m.v. Cantar

ma 31 dec.

Maria, Moeder van God
di 01 jan.

11:00 pastoar F. Hogenelst m.mv.
5t. Caecilia

Openbaring des Heren
za 05 jan.

zo 06 jan.

{09:30 Start Driekoningentocht
Epastoor F. Hogenelst m.m.v. St.
|Caecilia

19.00 pastor A, ten Klooster

09:30 pw. L. de Yries

11:00 pastoor F, Hogenelst

Doop van de Heer
za 12 jan.
zo 13 jan.

11:00 pastor A. ten Klooster
m.m.v. Kinderkoor Zing-Zang

09:30 diaken H. Schoot

19:00 diaken H. Schoot

02:30 pw M. Hettinga

2e zondag door het jaar
za 19 jan.

zo 20 jan.

19:00 Zang- en zegviering
werkgroep m.m.v. Projectkoor Se
zaterdag

11:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v.
|Schola cantorum

19:00 diaken . van der Helm

09:30 pastor Q. Swijnenberg

10:00 Qecumenische viering
werkgroep

3e zondag door het jaar 519100 Vespers en Aanbidding H.

za 26 jan.
za 27 jan.

|Sacrament diaken A, Dols

|

511:00 pastor A, Verweij m.m.y.
|Cantilene

09:30 werkgroep

19:00 pw. L. Weijman

09:30 pw. L. Weijman

Rood = Eucharistieviering Elauw = Woord- en Communieviering, Zwart = overige vieringen.




0dijk

St. Nicolaaslaan 1

Werkhoven
Herenstraat 11

Wijk bij Duurstede
Klooster Leuterstraat 35

19:00 pw. L de Vries m.mv. Kook |1e Advent
RN za 01 dec.
1100 werkgroep mumyv. Multiple  109:30 werkgroep mmv, Gemangd |09:30 pasteor F. Hogenelst zo 02 dec.
Voice kaor St. Caecilia olv. organist
Rene Verwer
19:00 Taize vesper Werkgrosp 7e Advent
liturgie Wijk bij Duurstede m.m.v. s 08 Hec.
Koor Face to Face
11:00 pastor Q. Swijnenberg 09:30 pastor A, ten Klooster 11:00 pw, L, Weijman 09:30 pw. L. Weijman m.m.v. Koor |z 09 dec.
m.m.v. Vox Odicensis m.m., Gemengd koor 5t. Caecilia Face to Face
o.lv. organist Rene Verwer
19:00 pastor A. ten Klooster Ze Advent
m.m.v, Dameskoor L A8 e
1100 pw M. Hettinga m.m.v. Yox  |09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v. |09:30 werkgroep 09:30 Kinderkerk werlgroep zo 16 dec,
Odicensis Gemengd koor 5t. Caecilia o.lv.
organist Rene Verwer
19:00 werkgroep m.m.y. 4e Advent
samenzang 24 29 dac.
1100 pw. E, van de Moasdijk 02:30 pw, E, van de Moosdijk 11:00 pastor O, Swijnenberg 70 23 dec.
m.m.y. Volkszang m.my. Gemengd koor St. Caecilia
o.lv. organist Rene Verwer
21:00 pastor A, Verwei] m.m.v. Vox |19:00 Gezinsviering werkgroep  (19:00 Gezinsviering diaken V, van |19:00 Gezinsviering werkgroep  |arstavand
Odicensis m.m.y, Kinderkoor olv Marsha der Helm m.m.v. Kinder/Tienerkoor Face to ma 24 dec
Matton, pianobegeleiding Bert Face :
Gulickx 2:00 diaken V. van der Helm
m.mv. Kear Face to Face
L1:00 pw. L. Weijman m.m.v. 09:30 pastor A. ten Klooster 15:00 Kindje wiegen werkgroep  [09:30 pastor O, Swijnenberg Karstmis
Multiple Voice m.m.y. Gemengd koor St. Caecilia m.m.v. Dameskoor, Koor Between, di 25 dec
o.lv. organist Rene Verwaer, Cantores van Wijk -
Koperensemble o.lv, Henk van 11:30 Kindje wiegen werkgroep
Dam
09:30 Samen-kerk-zijnviering H. Stefanus
werkgroep m.m.v. Koor Face to o d8 dac:

Face, Koor Between, Dameskoor

19:00 pw. L, de Vries m.m.v. Koor
Face to Face

Feest van de H. Familie

za 29 dec.
1100 werkgroep m.m.y. Volkszang [09:30 werkgroep mam.v, Gemengd 109:30 pasteor F. Hogenelst zo 30 dec,
koor St, Caecilia o.lv. organist
Rene Verwer
19:00 werkgroep 19:00 werkgroep m.m.yv. Gemengd 19:00 werkgreep m.my, Koor Face \oyd|aar
koor St. Caecilia olv. organist to Face ma 31 dec.

Rene Verwer

Maria, Moeder van God
di 01 jan.

1100 werkgroep m.m.v. Vox
Odicensis

09:30 diaken V. van der Helm

11:00 diaken V., van der Helm

09:30 werkgroep m.m.v. Koar Face
to Face

Openbaring des Heren
za 05 jan.
zo 06 jan.

11:00 pastor A. Verwei] m.m.v.
Multiple Voice

09:30 pastor A. ten Klooster
m.m.v. Gemengd koor 5t. Caecilia
o.lv, organist Rene Yerwer

09:30 werkgroep

19:00 pw M. Hettinga m.m.v. Koor
Between

Doop van de Heer
za 12 jan.
zo 13 jan.

11:00 Oecumenische viering
werkgraep

09:30 pastoor F. Hogenelst m.m.v,
Gemengd koor St. Caecilia o.lv.
organist Rene Verwer

11:00 pw. L. de Vries

11:00 Oecumenische viering
werkgroep

Ze zondag door het jaar
za 19 jan.

zo 20 jan.

11:00 pastor Q. Swijnenberg
m.m. Vox Odicensis

05:30 werkgroep m.m.v. Gemengd
koor St. Caecilia o.lv. organist

Rene Verwer

10:00 Qecumenische viering
werkgroep

19:00 pastoor F. Hogenelst m.m.v.
Dameskoor

%e zondag door het jaar
za 26 jan.
zo 27 jan.

Wijzigingen voorbehouden, kijk voor het actuele rooster op www.pj23.nl.
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= KROMME RIJNSTREEK

Help hel Hosplce Kromme Rijnstreek, ... door donaledr e woinen,
Bankrekening nr.: NLASRABO011.056,88,035

Stichling Vrlenden van Hosploe Kromma Rijnatreak

Woor informatie el 030 < 2567900 www. hosplce-Krommaer|jn.nl

* OPTOMETRIE * BRILMODE
* IOMMNEBRILLEN = OOOMITING
+ ORTHOPTIE « CONTACTLENZEN

VWAL ENIRUBA HET ROMEY MOUTER - TEL 000 8173870

Bouwbedrijf Van Rijn

Houten BV 030 - 6372433

www_bouwbedrijf-vanrijn.nl

DEZE ADVERTENTIE 1S VOOR ALS JE HEBT NAGEDACHT
OVER EEN PASSEND AFSCHEID - MaAR N1ET WEET
WAT DAARVOOR MOET GEBEUREN + BEL EVEN NAAR
LIESBETH VAN DER DONK EN JE KRIJGT HAAR AAN
TAFEL VOOR EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE “IN
DE KANTLIJN” BLIJFT, MAAR ALLES VOOR JE REGELT -

b

LIESBETH 18 UITVAARTEEGELEIDER

0343574630 UITVAART@LIESBETHIVANDE
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Een vader komt kerstavond thuis,
zijn kind'ren staan op wacht,

hij heeft voor hen een mooi cadeau,
voor 't Kerstfeest meegebracht.

Het kerstpakket wordt uitgepakt,
wat zijn de kinderen blij,

zij kijken allen hoopvol toe:

Is er iets bij voor mij?

't Is Kerstnacht en de Vader komt

in woord en lied naar hier,

Hij heeft iets kostbaars meegebracht
voor ‘'t dorp aan de rivier,

Dit kerstpakket mag uitgepakt,

het is voor u en mij,

de Vader knikt ons vriend'lijk toe,

vol liefde, ... rij na rij.

twee stukken....

11 november 2018

Ja, déze Vader schonk Zijn Zoon,

in Bethlehem, op aard"

Hij gaf hiermee de hemel leeg,

die prijs was het Hem waard.

Wij vragen ons nu schuchter af:

Is dit cadeau voor mij?

Neem dit geschenk vrijmoedig aan,
dan wordt uw Kerstfeest blij.

Johannes 1:12; 3:16

Aagje Lingen

e Hij trok zijn zwaard
en hakte de mantel in

Sint Maartenviering,

i/

Agenda

Vrijdag 7 december, 20.00 uur: Midwinterconcert Sabra koor
Maandag 24 december, 19.00 uur: Kerstnachtviering
Dinsdag 25 december, 9.30 uur: 1e Kerstdagviering
Sluitingsdatum kopij volgend nummer: zie pagina 2

Fijne feectdagen en de becte wencen

voor een goed en gezond nieuwjoar

locatieraad t Goy

Beusichemseweg 104
3997 ML 't Goy

Secretariaat
Kapelleweg 25A
3997 MP 't Goy
tgoy@pj23.nl

Locatieraad

A. de Rooy (voorzitter):
0306011412

J. Wieman (penningmeester):
0306012429

L. van Rooijen (secretaris):
0306011160

H. van Bentum (lid):
0306011267

Pastoraatsgroep
G. v.d. Horst: 030 6011239
L. de Ligt: 030 6011922

Bankrekeningnummer
NL18RABO0329811177

Contactpersoon kerkhof
J. Vorderman: 06 22681493

Kopij Open Venster
tgoy@pj23.nl

Kopij Nieuwsbrief
houten.parochieblad@pj23.nl
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OLV ten Hemelopneming
Houten

Loerikseweg 10
3992 AD Houten

Secretariaat
Loerikseweg 12
3991 AD Houten
T: 0306371284

E: Houten@pj23.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij, 9.00 -12.30 uur

www.houten.pj23.nl

Locatieraad
houten.locatieraad@pj23.nl

Bankrekeningen
kerkbalans
NL10INGB0000382796
ANBI nr, 800393703
Open Venster
NL23INGB0000096897
Kerkradio
NL94INGB0000107550

Redactie
houten.parochieblad@pj23.nl

Bedankt sponsoren en parochianen!

Dankzij de vele gulle gaven van parochianen, bedrijven en het DuurzaamheidsFonds
Houten en de steun van vrijwilligers heeft onze kerk, de Onze Lieve Vrouwe ten
Hemelopneming te Houten, een frisse nieuwe uitstraling gekregen. De oude
energievretende lampen, die bovendien niet meer leverbaar zijn, zijn vervangen door
moderne, dimbare ledlampen, die 90% minder energie verbruiken. De ledtechniek
maakt het mogelijk om verschillende sferen in de kerk te creéren. Bij werkzaamheden
heb je immers ander licht nodig dan bij een meditatieve viering. Door speciale
accentverlichting worden het altaar en het spreekgedeelte beter aangelicht. De
lampen zorgen er ook voor dat het hout van de banken beter uitkomt. De kerk lijkt
ruimer dankzij de indirecte verlichting in het middenschip en omdat de armaturen
boven in de nok van de gewelven zijn geplaatst.

Op zondag 18 november heeft pastoor Fred Hogenelst de nieuwe verlichting officieel
in gebruik genomen aan het begin van de viering van 11 uur.

Allen, die hebben bijgedragen, willen wij van harte bedanken. Speciaal ook de
bedrijven, die gesponsord hebben:

Architectenburo Van der Zee BV BNA
Autobedrijf Joop van Schaik

Basic 2 Basic

B&O Ed Baak

Bouwbedrijf Elberse

Fred de Ligt Cleaning B.V.

Gebr. Van Soest

Grafdelfservice W, van Kouwen

Grijs naar groen

Jeff Slijderink Piano's en Vleugels
Liesheth van der Donk Uitvaartbegeleiding
Miltenburg Uitvaartverzorging

Peek Bouw en Infra
Steehouder-Groep

Van Zijl accountancy & advies
Wereldwinkel Houten

Wij van de Groene Kerkwerkgroep gaan na het succes van de verlichting enthousiast
verder. We gaan ons richten op de vraag wat wij als gelovigen zelf kunnen doen om in
ons eigen leven nog meer duurzame keuzes te maken. En hoe wij elkaar daarin kunnen
stimuleren. Daar willen we u graag bij betrekken. Want er is nog genoeg te doen.

Op zondagmiddag 24 februari 2019 zijn wij voornemens om een high tea te
organiseren waarvoor alle parochianen worden uitgenodigd. De bedoeling is dat het
een leuke en informatieve middag wordt en dat we met z'n allen naar huis gaan met
een aantal haalbare goede voornemens. Als u mee wilt denken over de inkleding van
deze middag, graag!

‘Deksels Lekker' verzorgt deze aangeklede thee (en koffie) met zoete en hartige hapjes
voor een vriendenprijs. Omdat ook Deksels Lekker duurzaamheid hoog in het vaandel
heeft en net als wij vorig jaar genomineerd was door het DuurzaamheidsFonds
Houten. Reserveert u de datum alvast in uw agenda?

In een volgend Open Venster hoort u hier meer over. Ook de website kunt u in de gaten
houden.

De Werkgroep Groene Kerk



Kerstconcert op zondag 16 december 2018

Thema: "Licht in het duister”

Onze 5 parochiekoren verzorgen dit jaar opnieuw het kerstconcert.
Aanvang van het concert is 14.30 uur in onze parochiekerk.

Medewerking wordt verleend door het blokfluitensemble o.l.v. Dana
Massad.

De koren zingen liederen uit eigen repertoire en u kunt volop meezingen
met bekende kerstliederen gedurende de samenzanag.

Voor aanvang van het concert hebben wij buitenactiviteiten georganiseerd

(als het weer het toelaat),

De buitenactiviteiten op het kerkplein voorafgaande aan het concert:

- André Hamoen & Friends zingen kerstliederen .

- de catering wacht u op met warme chocolademelk, gliihwein en VETkOOp bOEkJES
kerstbrood Kerstnachtvieringen

- door het aansteken van kaarsjes maakt ieder licht in het duister

- kerkplein open: 13.45 uur; kerk open: 14.15 uur

Op 9 december en op 16 december
worden de boekjes voor de drie
kerstnachtmissen verkocht,

Het gaat dan dus om de vieringen die op
kerstavond in OLV ten Hemelopneming
in Houten worden gehouden, niet die in
de Opstandingskerk.

De boekjes voor de Nachtmissen kosten
€ 1,- per stuk.

Na 16 december zijn de boekjes ook te
koop op het parochiesecretariaat, Dit is
geopend van 9.00 tot 12.30 uur op
doordeweekse dagen.

Verkoop toegangsbewijzen (€ 2,00):

- na de viering op zondag 9 december

- na de viering op zondag 16 december

- op het parochiesecretariaat van 10 t/m 14 december
van 9,00 - 12.30 uur

- er zijn helaas slechts vier rolstoelplekken beschikbaar;
deze zijn uitsluitend te reserveren via 06-49788768

De Kerstconcertcommissie, namens de koren:
Jongerenkoor YES Schola Cantorum
Kinderkoor Zing-Zang 5St. Caeciliakoor

Koor Cantilene

Kindje wiegen

Kidskerk Houten begint op 25 december met Kindje Wiegen

£ =
Soms is het goed als de kerk even helemaal van de kinderen is. Daarvoor is de

kidskerk. Voor kinderen tussen de 3 en 10 is de kidskerk dé plek om te luisteren naar
mooie verhalen, te knutselen en vertrouwd te raken met alle mooie dingen die bij
onze kerk horen. Ook ouders, opa's en oma’s zijn van harte welkom.

We beginnen op 25 december om 13.30 met kindje wiegen (je mag het kindje Jezus
uit je eigen kerststalletje meenemen om te wiegen!). In januari gaan we verder met
nog meer mooie verhalen. Meer informatie volgt via Open Venster, Facebook en de
l. ] website (www.pj23.nl).

Ben je nieuwsgierig of heb je vragen mail dan naar pastor Meike Hettinga mhettinga@pj23.nl)

Driekoningenwandeling

Dit jaar start de Driekoningenwandeling vanuit onze Houtense kerk. Daarom zal zondag 6 januari de viering niet om
11.00 uur, maar om 9.30 uur beginnen. Voor verdere informatie : zie blz. 6.
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Boeksuggesties voor Kerstmis

Het Kerstklokje

Auteur: Rolf Krenzer

Toelichting:

Op een dag vond Rachel in Bethlehem
een zilveren klokje op straat. 'Dat is

een heel speciaal klokje, zei de blinde
Ruth. 'Je mag het houden tot er iets
bijzonders gebeurt. Het zal zo bijzonder
zijn, dat je het klokje graag aan iemand
anders schenkt. Het kerstverhaal verteld
door de ogen van een klein meisje.
Geschikt voor kinderen tot 12 jaar,

ISBN: 9789051166972

Prijs: € 14,95

De geboorte van J.C. en andere kerstverhalen
Auteur: Nico ter Linden

Toelichting:

Zijn leven lang heeft Nico ter Linden
kerstverhalen verteld; in de dorpen waar

hij predikant was, in de Westerkerk te
Amsterdam, in ziekenhuizen, in een
psychiatrische kliniek, in de gevangenis

en thuis aan zijn kinderen en NICOTER LINDEN
kleinkinderen. Al die verhalen staan in DE GEBOORTE
dit boek. En niet alleen zijn eigen VAN J.C. e enoree
pennenvruchten vindt u hier, ook zijn KERSTVERHALEN

bewerkingen van prachtige verhalen
van anderen, zoals Tolstoj en O'Henry.
Voor wie op zoek is naar een mooi
kerstverhaal is dit boek een goudmijn.
ISBN: 9789460035999

Prijs: € 12,50

Buren ontmoeten culturen

Zaterdag 26 januari 2019 kunt u in De Heemlanden kennis
maken met andere culturen van de vele mensen die als
vluchteling in Houten terecht zijn gekomen. Er is muziek
en dans en er zijn exotische hapjes. Alle parochianen zijn
welkom. De toegang is gratis. Houd u 't Groentje en
Trefpunt in de gaten voor de laatste informatie.

EHBO’er gezocht

Bij bijzondere gelegenheden, zoals startzondag,
Allerzielen, Parochiedag en Kerstmis zijn er veel
mensen in de kerk. Het is dan nodig dat er in het
geval van nood mensen aanwezig zijn die weten wat
ze moeten doen. Eris nu een kleine groep mensen
die die functie af en toe vervullen. Het zou fijn zijn als
die groep uitgebreid kan worden. Daarom zijn we op
zoek naar extra mensen. Dus:

Heb je een certificaat BHV opleiding? of

Heb je een certificaat EHBO opleiding? of

Heb je een certificaat AED opleiding?

En ben je genegen om af en toe als hulpverlener bij
grote festiviteiten in de kerk op te treden?

Dan horen we dat graag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans van Dijk.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Zoals elk jaar houden wij op 1 januari na de viering
om 11.00 uur een nieuwjaarsbijeenkomst om elkaar
te ontmoeten en elkaar het allerbeste toe te
wensen. De voorzitter van de locatieraad zal in een
toespraak even terugblikken maar vooral
vooruitkijken naar 2019, Alle vrijwilligers zijn voor
deze nieuwjaarsbijeenkomst al uitgenodigd maar
wij willen ook alle andere parochianen graag
ontmoeten op 1 januari
2019. Na de koffie zullen
wij het glas heffen op het
nieuwe jaar 2019,

Wees welkom!

Namens de locatieraad Houten,
Fons van der Zant

Kerststallen-
tentoonstelling
Amersfoort

Al vele jaren wordt er in Amersfoort in de

St. Ansfriduskerk een

Kerstvakantie: sluiting parochiesecretariaat | kerststallententoonstelling

Het parochiesecretariaat is gesloten van 25 december t/m 1 januari.

Op woensdag 2 januari zijn wij weer geopend vanaf 9.00 uur.

georganiseerd: zo'n 250 uit 60 landen. Hij
duurt van vrijdag 7 december tot zondag
16 december.

Meer informatie kunt u vinden via:
www.sintansfridus.nl/evenementen/kerst
stallententoonstelling




Sint Maarten

Ruim 100 kinderen liepen 11 november in een lampionnenoptocht
van basisschool de Vlinder naar verzorgingshuis de Loericker Stee.
Vlak bij Castellum werd het oude verhaal van Sint Maarten
nagespeeld: deze heilige gaf een deel van zijn mantel aan een arme
bedelaar, zodat die niet omkwam van de kou. Daarna ging de stoet
naar het verzorgingshuis. Hier werden liedjes gezongen, een verhaal
verteld en kregen bewoners een lichtje van de kinderen. Pastor Meike
Hettinga: 'lk vind het mooi om te zien wat delen met kinderen kan
doen. Ze zien dat iemands gezicht helemaal oplicht als ze een lichtje
krijgen. Dat is prachig om te zien en dat doen de kinderen ook. En dat
is eigenlijk waar het over gaat bij Sint Maarten.

Het evenement werd georganiseerd door de protestantse gemeente
Houten, de RK geloofsgemeenschap, Stichting Present en Timon.

Een filmpje hiervan staat op ons YouTube kanaal, dit kanaal kunt u
vinden op onze website, www.pj23.nl.

Kopij data Houten

De volgende Open Venster is voor de periode van

2 februari 2019 tot 12 april 2019,

Dat is een heel lange periode.

Daarom hebben de locatieraad van Houten en de redactie van
Open Venster in samenspraak met de makers van de Nieuwshbrief
besloten in deze periode een extra Nieuwsbrief uit te geven. Dit
betekent voor de sluitingsdata van de kopij: 7 januari 2019 voor
Open Venster en de eerste Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief is voor
de periode van 2 februari 2019 tot 8 maart 2019.

Op 19 februari 2019 moet de kopij binnen zijn voor de tweede
Nieuwsbrief, die is voor de periode van 9 maart 2019 tot 12 april
2019.

Alvast bedankt.

Stiltevieringen

Luisteren naar muziek

Stil worden

Luisteren naar bijbellezingen
Meezingen

Stil zijn

In gebed gaan

Gezegend verder gaan

Om te kunnen luisteren naar waar het in je
leven echt om draait, moet je eerst

zwijgen. Om te kunnen zwijgen moet je tot
rust komen.

En die rust vult zich met stil worden voor
God, zo kan Hij aan het woord komen,

Zo komen we uit bij Zijn woorden, Zijn
woorden voor ons; ter vertroosting en ter
bemoediging. En gaan we geraakt door Zijn
aanwezigheid weer op pad.

Een mogelijkheid binnen Houten om tot
verstilling te komen is de stilteviering.
Daarin treft u een eenvoudige liturgie
waarin stiltes centraal staan en waarin
liederen uit Taizé en lona én gesproken
teksten tot de verstilling leiden. De
stilteviering biedt ook de mogelijkheid om
persoonlijke voorbede te vragen en de
zegen te ontvangen.

U bent van harte welkom op:

16 december,

20 januari,

17 februari,

17 maart en

28 april.

Vanaf 20.15 uur is de kerkzaal open van de
Opstandingskerk te Houten, Het Kant 1.
Aanvang viering 20.30 uur.

Familieberichten

Overleden:

30-9-2018 Diny van Rossum

2-10-2018 Corrie van Doorn-van der Poel
28-10-2018 Riet van Dijk -de Wit
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Heilige Nicolaas Odijk
Sint Nicolaaslaan 1,

3984 JA Odijk

E: odijk@pj23.nl

W: www.nicolaaskerkodijk.nl

Secretariaat: 030 6562031
Elly Bom en Willy van Wijk
woensdag en vrijdag aanwezig
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Pastoraatsgroep

Bert Staal
bert.pastoraatsgroep@hotmail.com
Vera Boonen

vera pastoraatsgroep@hotmail.com
of 06 20254187

Voor stipendia (€11), giften en
kerkbijdragen

IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21
t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23.

Koren

Vox Odicensis o.l.v. Joep de Cloet.
Multiple Voice o.l.v. Michael van
Bremen,

Viering tijden

Zondag: 11,00 uur
Woensdag: 10.00 uur
1ste vrijdag 10.00 uur

Openingstijden Mariakapel
Winter: van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Zomer: van 9.00 uur tot 19.00 uur.

Redactie/kopij
odijk.parochieblad@pj23.nl

Nieuwsbrief:

Voor overig lokaal nieuws: is er de
wekelijkse Nieuwshrief.

Die ligt achter in onze kerk op tafel
of via e-mail. U kunt kopij
aanleveren (voor vrijdag) en/of
zich opgeven de Nieuwsbrief te
ontvangen, via: odijk@pj23.nl

Kerstsamenzang

Zondagavond 16 december om 19.00 uur is er

weer een kerstsamenzang in de H. Nicolaaskerk.

Ook nu weer met medewerking van de koren
Vox Odicensis en Multiple Voice aangevuld met
zangers van het Witte Kerkje. Alle kinderen
mogen meezingen met de kinderen van de
kidskerk en het Witte Kerkje. Dit alles o.l.v.
dirigent Joep de Cloet met aan de piano Irina
Boronjenkova.

Kerstconcert Multiple Voice

Vrijdagavond 21 december 2018 geeft het
koor Multiple Voice een sfeervol kerstconcert
in het Witte Kerkje aan de Zeisterweg in Odijk.
Zowel populaire als minder bekende
engelstalige kerstliederen staan op het
programma. De bijzondere ambiance en
akoestiek van het Witte Kerkje zullen door het
koor tevens worden benut om een enkel
muziekstuk uit hun reguliere repertoire ten
gehore te brengen. Het koor bestaat uit

ca. 25 leden en staat al bijna vijftien jaar onder
leiding van dirigent Michael van Breemen
(tevens piano). Speciaal voor dit kerstconcert
wordt het koor begeleid door twee violistes,
een celliste en een gitarist. Het kerstconcert
begint om 20.00 uur. Informatie over de
(voorjverkoop van toegangskaarten volgt via
de plaatselijke media en de websites van het
koor (www.multiple-voice.nl) en de

H. Nicolaaskerk (www.nicolaaskerkodijk.nl)

Vitaliteitsprogramma najaar 2018

Kerstavond

In Werkhoven 24 december

om 19,00 uur gezamenlijke
gezinsviering met Ine Sturkenboom
en het Werkhovense Kinderkoor.

In Odijk 24 december

om 21.00 uur gezamenlijke
Eucharistieviering met pastor Adri
Verweij en het dames- en herenkoor
Vox Odicensis.

P,

-

Seniorenviering

Vrijdag 4 januari is er om 10.00 uur
een viering in de H. Nicolaaskerk
met pastor Adri Verweij en is er
Volkszang.

n 2

i§ welkam

Een greep uit de activiteiten

Medio oktober zijn maar liefst twee
groepen gestart met het Round Robin
project, waarbij de deelnemers onder het
motto #ivanmijvoorjou op creatieve wijze
iets waardevols voor elkaar betekenen.

Zondagavond 28 oktober en 25 november
waren de eerste Nights of the Light van dit
najaar: een meditatieve bijeenkomst
waarbij de dagkerk uitsluitend is verlicht
met kaarsen. De volgende Night of the
Light is gepland op 13 januari.

Zondagmorgen 11 november wisselden de
aanwezigen tijdens Coffee & More van
gedachten over de evangelielezing van

die dag.

Zaterdagavond 17 november stond de
eerste Odijkse Pubquiz op het programma,
waarbij de deelnemende teams met elkaar
streden om de titel De Slimste van Odijk.

Woensdagmiddag 21 november is het
opnieuw Tijd voor Taart. Kinderen maken
een taart voor iemand in het dorp die dat
in hun ogen verdient en leveren die zelf af.

Zaterdag 1 december brengen we met
diverse belangstellenden een bezoek aan
de tentoonstelling Relieken in het
Catharijneconvent.

En zondagmiddag 9 december maken de
deelnemers aan de creatieve workshop
een kerstattentie voor iemand in het dorp
die hen na aan het hart ligt.



Kerstherinneringen

Aan sommige kerstfeesten moet ik nog vaak terugdenken.
Ik was in 1944 tien jaar. Wij, evacuees uit Arnhem, vierden de
nachtmis in een protestant wijkgebouw Samuel op het
platteland QOostelijk van Apeldoorn. Er was alleen wat
kaarslicht. We moesten nog bijna vier maanden wachten op
de bevrijding, het was toch heel troostrijk. In 1953 stierf mijn
vader plotseling twee dagen voor Kerstmis. De wens "Vrolijk
kerstfeest’ kreeg daarna lang een wrange klank. Ergens rond
1990 maakte ik op eerste kerstdag een wandeling langs de
Kromme Rijn. Ik kwam iemand tegenvan wie ik wist, dat hij
om een lokale kwestie boos op me was. Ik wenste hem in
het voorbijgaan ‘Zalig Kerstfeest’ Zo hoort dat in Odijk. Hij
keerde zich om. We raakten in gesprek en merkten dat we
eigenlijk heel dicht bij elkaar stonden. Het was opeens vrede
in een persoonlijke relatie, Het ontroert me nog steeds.

Tenslotte 2017. Pastor Adri Verweij had zich tijdens zijn
herstel vast voorgenomen op kerstavond voor te gaan en
dat gebeurde. Zittend op een verhoging achter het altaar
kwam er een prachtige inspirerende preek. Die werd
beloond met een spontaan applaus. Dat had hij nog nooit
meegemaakt, Eigenlijk zou dat vaker moeten gebeuren: in
een liturgische vorm adhesie betuigen na een preek,

Die volle kerken op kerstavond zijn nogal een tegenstelling
met de rest van het jaar. Ik hoop maar dat voorgangers aan
die tegenstelling geen aandacht besteden. Het is mooi dat
het verhaal van het kerstkind nog veel mensen trekt,

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking gelooft niet
meer in God. Dat heeft het Centraal Bureau voor de
Statistiek onlangs bekend gemaakt,

Het was oud nieuws.

Volgens het onderzoek God in
Nederland 1966—2015 was
67,8% buitenkerkelijk en gaf 58% aan niet in het bestaan
van een God te geloven of niet te weten of er een God
bestaat. (T.A. Smedes in de Volkskrant)

Het bestaan van God kun je niet echt bewijzen. Het niet
bestaan evenmin. Hoe behoud ik dan toch mijn geloof in
God? Ik ben er van overtuigd dat God ons steunt, maar God
werkt door mensen. Ik verwonder mij vaak over het feit dat
ik in mijn leven mensen in nood ontmoet heb, die ik tot
steun kon zijn. Ik hoop maar dat ik een werktuig van God
maocht zijn.

Afgelopen jaren is het me enkele keren overkomen, dat ik in
een bijeenkomst sprekend plotseling iets bijzonders zei.

Ik was het helemaal niet van plan. Werd het mij ingegeven?
In de jaren negentig van de vorige eeuw maakte ik in ons
dorp de Jezuiet Ruud Sonnen mee, Hij kreeg na een voor
hem te zware fietstocht drie hartaanvallen. Na zijn genezing
vertelde hij, dat hij eerder geplaagd werd door
geloofstwijfel. Bij het voorgaan in de Eucharistie dacht hij
soms: “Waar ben ik mee bezig?”

Nu voelde hij Gods nabijheid en Zijn onmetelijke liefde. Hij
was intens gelukkig. Er waren geen woorden voor wat hij
voelde. Hij schreef er een zeer inspirerend boek over. We
moeten leren God in ons leven te ervaren. Dan behouden
we ons geloof,

John Jorna

Ontmoeting met Dorpsgenoten

Zondagmiddag 10 december is er van 14,30 tot 17.00 uur
weer een Ontmoeting met Dorpsgenoten in het zaaltje bij
de H. Nicolaaskerk. Deze keer komt Mieke Qostveen ons een
kerstverhaal voordragen en verrassen met onverwachte
woordspelingen.

Hieromheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het
genot van een kop koffie of thee en een drankje. Voor de
kostenbestrijding kunt u een bijdrage in de hiervoor
bestemde pot geven. Mocht vervoer een probleem zijn dan
kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

De navolgende bijeenkomst, op dezelfde tijd en plaats, zal zijn
op zondag 14 januari. Dan zal het nieuwe jaar op muzikale
wijze ingeblazen worden door een blokfluitkwartet met grote
houten instrumenten. U kunt tevens genieten van vers
gebakken wafels. .

Van harte wensen wij u
Fijne Kerstdagen en
een Gelukkig 2019

Eten met Dorpsgenoten

Het Eten met Dorpsgenoten zal de volgende keer vanwege
Kerstmis een week eerder plaatsvinden op maandag

17 december in de Meenthoek bij het Witte Kerkje. Vindt u
het fijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig
alleen eten, komt u dan naar De Meenthoek bij het Witte
Kerkje. Voor € 5 krijgt u een driegangenmaaltijd. De deur
gaat open om 18.00 uur en om 18.30 uur wordt de maaltijd
geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag

12 december tussen 17.00- en 18.00 uur via telefoonnummer
030-6562089 met vermelding van uw naam en telefoon-
nummer. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De navaolgende keer zal het samen eten gebeuren op maandag
28 januari op dezelfde tijd en plaats. Aanmelden kan dan op
woensdag 23 januari via voornoemd telefoonnummer.

Familieberichten

Overleden
9 oktober 2018, Ans Koppers-Peek, 81 jaar.
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Heilige Michaél
Schalkwijk & Tull en 't Waal

Jonkheer Ramweg 18
3998 JP Schalkwijk

Secretariaat
E: schalkwijk@pj23.nl

Pastoraatsgroep

Angelique van Duijn

Lia de Graaf

Marian van der Ven

06 29473968
schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl
Bij pastorale nood:

06 12948874

Bankrekeningnummer
NL15 RABO 0357 5000 75
Geloofsgemeenchap H. Michael

Kerkverhuur/Lucashuis
E: schalkwijk@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel
Dagelijks 9.00 - 17.00 uur

Telefonische bereikbaarheid
Zie bijgevoegde nieuwsbrief

Kopij Open Venster
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl
Kopijdatum: 6 november 2018

(1 december 2018 - 2 februari 2019)
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Beplanting en onderhoud op de begraafplaats;

uw medewerking wordt gevraagd!

Zeer regelmatig krijgen de vrijwilligers op de begraafplaats
complimenten over de staat van onderhoud. Bezoekers
waarderen hun vrijwilligerswerk, en dat is een mooie
motivatie om door te gaan. Bezoekers en vrijwilligers zien
hier en daar ook mogelijkheden tot verbetering, vooral wat
betreft de beplanting bij het graf. Op veel plekken heeft de
buxusmot toegeslagen, dat verdient aandacht. Op andere
plekken groeit grafbeplanting zowel onder als boven de
grond, en dat groeit soms verder dan de bedoeling is. Willen we samen een mooi
onderhouden begraafplaats hebben, dan is uw medewerking hard nodig. Bent u
rechthebbende of contactpersoon voor een graf, wilt u dan kijken of de grafbeplanting
nog wel voldoet aan de voorschriften zoals die zijn verwoord in het Algemeen
Reglement van de Begraafplaats. De belangrijkste passage ten aanzien van
grafbeplanting staat in artikel 3 van de voorschriften, waarin het volgende is bepaald:

- De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde
grafstrook, met een maximale hoogte van 120 cm

« Het plaatsen van een navolgend type plant, boom en/of struik is niet toegestaan:

1. Diep wortelend, zoals coniferen, conifeerachtige en buxushagen;

2. zichzelf vermeerderende planten en houtachtige gewassen;

3. planten die breed uitgroeien en daardoor buiten de grafplaats komen.

Voldoet de grafbeplanting niet aan de voorschriften, dan ligt er een schone taak voor u
weggelegd! Wij hopen dat u gehoor geeft aan onze oproep en tot actie overgaat.

Bent u niet in de gelegenheid of heeft u geen groene vingers, dan kunt u de
onderhoudsverplichting ook uitbesteden. Voor een kleine vergoeding, afhankelijk van
type en staat van het grafmonument en de beplanting, kunnen wij het benodigde
onderhoud aan het grafmonument en de beplanting voor u uitvoeren.

Bel gerust voor informatie naar René van Eijk, 030-6350156.

De Misdienaars en Acolieten

Afgelopen jaar hebben we een bewogen jaar gehad met de misdienaars en de acolieten.
In de zomer zijn Roos de Graaf, Siri Uijttewaal, Jeb Uijttewaal en Julia Postema na vele
jaren gestopt met het dienen in de vieringen. Wij willen ze heel erg bedanken voor de
inzet die zij jaren lang hebben getoond! Blij zijn we met de komst van Roxsann Schunck,
Isabel Sturkenboom en Josefien Winkel. Na een gezellige 1ste H.Communie Afterparty
die was georganiseerd, hebben zij zich opgegeven om misdienaar te worden. Ook zijn
we enorm trots op Mara Uijttewaal, Anouk Sturkenboom, Martijn Hoogland, Sanne
Sturkenboom en Rieneke Hoogland die zich blijven inzetten voor onze kerk. Graag
zetten we onze misdienaars en acolieten in het zonnetje met dit bericht en straks zal de
Sint ook vast en zeker weer een cadeautje voor deze toppers hebben om hen te
bedanken voor hun inzet!

Caroline van Rooijen, Codrdinator misdienaars/acolieten

Zorg en Welzijn Netwerk Schalkwijk/Tull en ‘t Waal

Op het moment dat ik dit schrijf moet het nog 14 november worden. Dit wordt een
historische datum voor het zorg en welzijnsnetwerk. Het is de datum van de 1e
activiteit. Op deze dag hadden we onze 1e ontmoetingsochtend, waarin de zeer
hoopvolle resultaten van de enquéte, waardoor het project grote kans van slagen heeft,
zijn toegelicht. Er hebben zich heel veel mensen aangemeld, die iets voor het netwerk
willen gaan doen op allerlei gebied. De bedoeling is dat we vanaf januari 2019 starten
met iedere week €én ontmoetingsochtend. Door het projectteam wordt hard gewerkt,
om de organisatie verder op te tuigen. Het meldpunt voor al uw vragen gaat heel
belangrijk worden. We proberen u zo goed mogelijk, via de lokale media, op de hoogte
te houden van alle nieuwe ontwikkelingen. Op termijn is het de bedoeling dat we met
een eigen nieuwsbrief gaan uitkomen.

Arie van Rooijen, voorzitter locatieraad



Met uw steun; dank u wel

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie in Nederland, start ook in Schalkwijk op zaterdag
19 januari 2019. Een groot aantal dorpsgenoten brengt dan weer een enveloppe met een brief over
deze actie rond. Om hem vervolgens voor 2 februari 2019 ook weer op te halen met in de

retourenveloppe een toezegging. Deze bijdrages zijn onmisbaar om lokale parochies en gemeenten
van de Room-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk in stand te
houden. In februari is de Actie Kerkbalans 2018 geweest. Hierbij is weer een fijn bedrag opgehaald van
vrijwel € 27.000,-. Mede dankzij deze opbrengst konden we dit jaar verschillende activiteiten organiseren. En konden we er
zijn voor mensen binnen en buiten de kerk. Voor dit jaar zou het geweldig zijn, wanneer we weer hierbij in de buurt gaan
komen. Ziet u ook hoe belangrijk een kerk is voor mensen? Geef dan via Actie Kerkbalans. Zodat we samen zorgen voor het
voortbestaan van de kerk en er kunnen zijn voor anderen.

Actie

Kerkbalans
2019

Weet dat uw bijdrage aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het
volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl.

En bent u geen lid van de Rooms-katholieke kerk, maar leest u wel graag het Open Venster? Dan zou u hiervoor toch ook
een bijdrage kunnen overmaken? Hartelijk dank alvast voor de inzet van de lopers van de actie en voor uw bijdrage.

Namens de locatieraad,
Janco van Dijk

Kerstsamenzang

Op zondag 16 december is om 15.00 uur de jaarlijkse cecumenische
kerstsamenzang. Dit jaar is de samenzang in de Hervormde kerk op de
Brink in Schalkwijk. Na afloop is er gelegenheid om wat na te praten
onder het genot van een glaasje warme wijn of chocolademelk .

U bent van harte uitgenodigd!

Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer Kelderen in de Kerstvakantie_!rr;
"4

Voor de kids vanaf groep 5 tot en met groep 8 wordt er op WOENSDAG 27 DECEMBER,

VANAF 19.00 uur tot 21.30 uur een Kelderavond georganiseerd in de kelder onder het Lucashuis.

Gezellig met z'n allen KNUTSELEN, spelletjes doen en we kijken de film ‘WONDER. Het prachtig verhaal gaat over Auggie,
een jongetje met een vervormd gezicht . Op zijn tiende kan hij eindelijk naar een gewone school. Dit is de start van een
buitengewoon avontuur. "Het is moeilijk om je te verbergen wanneer je geboren bent om eruit te springen”.

De toegang is gratis. Voor limonade, chips en snoep wordt gezorgd.

Oud- en Nieuwjaar binnen de geloofsgemeenschap

Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer gelegenheid elkaar te treffen rondom Oud- en Nieuwjaar.

Ter gelegenheid van Oudjaar wordt er op zondag 30 december na de viering van 9.30uur koffie gedronken in het Lucashuis
met de welbekende oliebollen. Op zaterdagavond 5 januari wordt, na de viering van 19.00uur, de traditionele
nieuwjaarsreceptie gehouden in het Lucashuis. U bent van harte welkom!

Driekoningenvoettocht op zondag 6 januari 2019

, Zoals u elders in dit blad kunt lezen zal de Driekoningen
I voettocht worden gehouden op zondag 6 januari 2019.

De start is in Houten, vanaf de R.K.kerk om 11.30 uur. Overleden
De heer Jan Marsman.

Hij werd geboren op 11 juli 1943 en

Familiebericht

De tocht gaat via Schalkwijk, waar een korte stop is met iets

te eten en te drinken, naar Culemborg. Wanneer u vanaf

Schalkwijk mee wilt wandelen kunt u rond 13.00 uur overleed op 8 oktober 2018.

aansluiten bij de stoet. Voor aanmelding en meer Hij woonde Overeind 20.

informatie kunt u de website www.driekoningenvoettocht.nl raadplegen.
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OLV Ten Hemelopneming
Werkhoven

Herenstraat 11

3985 RP Werkhoven
T:0343-551201

E: werkhoven@pj23.nl

Secretariaat

Joke van de Vendel, aanwezig op
maandag, woensdag en vrijdag
9.30-12.30 uur.

Pastoraatsgoep
Huub de Gier, aanwezig op
donderdag 9.30-11.00 uur.

Locatieraad
José Dorresteijn
Tineke van Weerdenburg

Bankrekeningnummers
NL19 RABO 0329 8085 40
NLO9 INGB 0000 3448 87
RK-geloofsgemeenschap
Werkhoven

Intenties en kerkberichten
Annie de Gier,

Ds Herm Pollaan 8

3985 RM Werkhoven

Reguliere viering
Zondag om 09.30 uur

Openingstijden Mariakapel
Wintertijd: 8.30-16.00 uur
Zomertijd: 8.30-18.00 uur

Redactie/kopij
werkhoven.parochieblad@pj23.nl

Nieuwsbrief

Verschijnt elke veertien dagen en
ligt dan achter in de kerk. Als u uw
e-mailadres doorgeeft aan het
secretariaat (werkhoven@pj23.nl)
ontvangt u deze ock digitaal.
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Kerstmarkt

We zijn weer begonnen met de voorberei-
dingen voor de jaarlijkse kerstmarkt, die dit
jaar op zaterdag 15 december plaatsvindt.
Vanwege de positieve ervaringen met de
markt op de straat voor de kerk zal dat dit
jaar ook zo zijn. Daar komen de kraampjes
te staan en worden de kinderactiviteiten
aangeboden. De kerk blijft open voor de
kerstverhalen, de expositie van verschillen-
de kerststallen en een slideshow met
Werkhovense Wintertaferelen.

Adopteer een lei

Zoals u weet, staat de markt in het teken
van 't Dak van Werkhoven, de actie om het
leien dak van de katholieke kerk te vervan-
gen. De renovatie neemt nu echt vorm aan,
doordat de procedure van aanbesteding is
gestart. Tijdens de kerstmarkt kunt u een
lei adopteren voor 5 euro per stuk en uw
naam op de achterkant van de lei vastleg-
gen. U ontvangt dan t.z.t. een uitnodiging
voor de speciale bijeenkomst als de reno-
vatie daadwerkelijk van start gaat.

Vertrouwde activiteiten

Verder zijn natuurlijk de vertrouwde
stands en activiteiten te vinden op de
markt, het rad van fortuin, de prachtige
kerststukken en andere kerstspullen.
Ook kunt u weer een kaartje in de
wensboom hangen voor iemand die u
een kerstpakket toewenst. De kinderen
kunnen met hun stempelkaart verschil-
lende attracties doen, zoals pony- rijden,
knutselen en grabbelen. Reserveer de
datum alvast in de agenda. Uiteraard is
een hapje en drankje te verkrijgen en
wordt alles muzikaal omlijst door de
zangkoren uit de gemeente Bunnik. De
markt wordt gehouden voor de kerk aan
de Herenstraat 11 in Werkhoven van
14.00 tot 19.00 uur. Een mooi moment
om de laatste kerstversieringen aan te
schaffen en alvast in de sfeer van kerst te
komen!

Carla Veenman

Buonasera

Mozes beklom de berg om
van God de tafelen van de
wet te krijgen.

Jezus daalde naar ons af, om
tussen ons te leven en pas
echt betekenis te geven aan
de tien geboden:

'bemin de Heer en je naaste
als jezelf!,

Paus Franciscus

Heeft u weleens het gevoel dat de wereld steeds gekker wordt?
Onveiliger zelfs met zoveel ocnaangename verrassingen en narig-
heid... Zelfs ons kleine Werkhoven heeft hier al mee te maken.
Heeft u dan niet iets van: hoe kunnen we dit stoppen? Hoe kan

~ het dat naast de mooie momenten van saamhorigheid die we

hier in dit gebouw met elkaar beleven de wereld hierbuiten zo

| anders in elkaar zit. Soms begrijp ik niets meer van die
. buitenwereld. De Advent begint weer. Een periode van

bezinning. Wekelijks steken we weer een nieuwe kaars aan.

Een brandende kaars geeft licht en warmte, gevoel van
saamhorigheid, van welkom. De komende weken gaan we ons
voorbereiden op de geboorte van het kind Jezus. leder jaar
opnieuw gedenken we deze bijzondere periode en hopen en
wensen we dat de wereld een beetje mooier zal worden. Daar
moeten we wel hard voor werken en we kunnen elkaars
ondersteuning hier goed bij gebruiken. Daarom hoop en wens
ik dit jaar dat het licht vlam vat in uw hart. Dat u uw momenten
van rust en bezinning weer hier bij ons zult vinden, zodat u zich
daarna weer kunt onderdompelen in het leven van alledag met
interne rust en oog en aandacht voor elkaar. Wij zien u graag!

Zalig kerstfeest! %



Driekoningen zagen een sterre, een sterre van wondere pracht

De sterre van Jakob het teken zo lang aan de hemel verwacht

Ze repten zich heen in 't geleide, van de ster die ze hadden aanschouwd
Naar ‘t land van de Joden met giften, van mirre, van wierook en goud.

, Taizeéviering
; ':. Als je bidt, ben je niet
alleen. Je maakt deel
uit van een
wereldwijde gemeenschap.

U bent weer van harte uitgeno-

Mirre, wierook en goud

Op geleide van ‘hun’ ster waren de drie wijzen Melchior, Caspar en Balthasar op digd om samen te komen rondom
weg gegaan om de pasgeboren zoon van een koning eer te bewijzen. Ze hadden het thema 'Deel in mijn vreugde
drie heel kostbare geschenken bij zich: mirre, wierook en goud. Hoe kwamen ze We lezen uit Luc. 15, 1-10 en

er eigenlijk op om juist deze drie geschenken mee te nemen? Daar zijn meerdere zingen met Capella Taizé bekende
theorieén over; twee hiervan licht ik toe. en onbekende liederen.

Theologen die zich over dit vraagstuk gebogen hebben, zijn tot de conclusie
gekomen dat de cadeaus een symbolische betekenis hadden. Goud is het symbool

van Christus in Zijn heerlijkheid. Wierook, dat werd gebruikt voor de offerdienst, OLV Tenhemelopneming,
staat voor het leven van Christus dat eén groot offer was. Mirre, onder meer gebruikt  Herenstraat 9, Werkhoven
voor het balsemen, staat voor Zijn lijden en is een verwijzing naar Zijn begrafenis. 13 januari om 19.30 uur

Maar misschien is er wel meer te zeggen voor de volgende uitleg...

De komende Europese jongeren-
ontmoeting met de broeders uit
Taizé zal van 28 december 2018
tot 1 januari 2019 plaatsvinden in
Madrid. Je kunt je nog opgeven:
www.taize.fr/nl

Vooraankondiging

In 2019 hebben wij binnen onze
geloofsgemeenschap twee
bijzondere jubilea te vieren. Onze
organist Rene Verwer is 40 jaar
verbonden aan het 5t. Caeciliakoor
en het koor zelf bestaat 50 jaar,

Uiteraard gaat dat gevierd worden!
Niet alleen met twee feestelijke
vieringen (3 februari en 30 juni),
maar ook met een korte vocale
concertserie ten behoeve van

't Dak.

3 maart - een dubbelconcert door
Vocaal Ensemble Cordier o.l.v.
Jurriaan Poesse en Vocaal Ensemble
La Colombe o.l.v. lassen Raykow.

13 april - een passieconcert door
het Voorburgs Vocaal Ensemble
o.l.v. Marijke van Klaveren.

In optie: een derde concert in mei.
Wij houden u op de hoogte!

Karin Stoeten

Zowel wierook als mirre werden in de oudheid gebruikt als geurstof, maar ook als
medicijn. Je moest er op te kauwen net als op kauwgom. Mirre vermindert de pijn,
heeft een nog sterkere werking dan morfine en onderdrukt, net als aspirine, de
koorts. Het bevordert het stollen van het bloed en vermindert het bloedverlies na
een bevalling. In combinatie met wierook werd mirre voor veel kwalen gebruikt.
Ze versterkten elkaars werking. Als je het zo benadert dan kwamen de wijzen niet
alleen met een heel kostbaar, maar ook met een heel gepast geschenk. Ze gaven
niet alleen goud voor het kind, maar ook dure medicijnen voor Maria; vast en
zeker het beste dat ze vanuit hun cultuur aan de moeder konden aanbieden.
Deze kostbare geschenken waren een eerbetoon aan niet zo maar een koning,
maar aan een Koning die van God gekomen was.

Zijn komst was hun alles waard.

Gerda Will .1s .
el sk Familieberichten
Kerstsamenzang 23 december 16.00 uur. U bent van harte welkom. Overleden:
Jan Jacob Nicolaas Verhoeff
. s # 20 november 1926
Kerstvieringen 1 8 oktober 2018
24 december 18.30 uur 24 december 21.00 uur 25 december, 9.30 uur E?;an I;ﬂpeilen 1046
In Werkhoven in Odijk In Werkhoven ) iy
e , o R 1T 1 november 2018
gezinsviering met Odijk kerstnachtviering Eucharistieviering ;
Johanna Maria (Anna)
Voorganger |. Sturkenboom  samen met Werkhoven Voorganger A. ten Klooster 2
: 5 Beemer-Teunissen
mmv kinderkoor Voorganger A. Verweij Aanvang 9.30 uur #5 lunj 1929
olv Marsha Matton en mmv Vox Odicensis mmv 5t. Caecilia en g;um ber ST
Bert Gulickx (piano) en Werkhovenaren koperensemble Constantia T9 november
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Heilige Johannes de Doper
Wijk bij Duurstede

Klooster Leuterstraat 35

3961 AX Wijk bij Duurstede
T:0343 571216

E: info@johannesdedoper.net
www.johannesdedoper.net

Secretariaat

Open op woensdagochtend
van 09.30-12.00 uur m.u.v.
schoolvakanties

Pastoraatsgroep

Annemieke Bosman en

Wil Schramowski

Tijdens openingstijden van het
secretariaat in het Prinsenhuis. Ook

bereikbaar via de pastoraatstelefoon

0343-432763 en per e-mail :

pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Bankrekeningnummers
Kerkbalans: NL65 RABO 0158 7059 20
t.nwv. GG St. Johannes de Doper

Intenties en kerkberichten
Misintenties kunt u via de website
opgeven, ook opgave via een
formulier bij het secretariaat is
mogelijk. Of via mail:

misintenties@johannesdedoper.net,

De kosten van een misintentie
bedragen € 11,00.
Kerkberichten/mededelingen kunt
u indienen via
mededelingen@johannesdedoper.net

Reservering rouwkapel
Via Liesbeth van der Donk,
uitvaartbegeleiding
telefoon: 0343 574636

Openingstijden Mariakapel
Dagelijks van 09:00u tot 17:00u

Nieuwe voorgangers stellen zich voor...

Om elke week te kunnen vieren doen we een
beroep op eigen voorgangers in onze
geloofsgemeenschap. We stellen ze een voor
een aan u voor. Deze keer is het beurt aan
Annemieke Verberk.

Wie ben je en waar kom je vandaan?
Mijn naam is Annemieke Verberk - Van der
Gun, geboren en getogen in Wijk bij
Duurstede, opgegroeid
op de boerderijin het
buitengebied Den Oord.
Nog altijd gelukkig
getrouwd met Wijkenaar
Jeroen, moeder van zoon
Valentijn van 21 en
dochter Janiek van 17.

Ik werk vier dagen als
accountmanager bij een
klein bedrijf wat
toebehoren voor de
juwelier verkoopt.

Hoe raakte je bij de kerk
betrokken?

Mijn ouders Jan en Bets
van der Gun waren in Wijk
bij Duurstede trouwe
kerkgangers en zo gingen
wij van kinds af aan mee.
Thuis deden wij met de
bijbel niet veel: het
kerkbezoek was meer een
rustpunt en een sociale
ontmoetingsplek in een
drukke werkweek, Geheid
kwamen er kerkgangers
uit de kerk een “bakkie”
doen. Al op jonge leeftijd
spoorde mijn vader mij er toe aan om me
verkiesbaar te stellen voor de
parochievergadering en dat heb ik net na
mijn trouwen in 1988 zo'n 4 jaar gedaan
en zo leerde ik al veel mensen kennen
binnen de parochie.

Wat doe je allemaal in de parochie?
Zo'n 10 jaar geleden, in de tijd van pastor
Hans de Vries was er een tekort aan
lectoren en toen heb ik mij hiervoor
spontaan opgegeven. Pas toen gingen de
lezingen meer voor mij leven en kwam er
oprecht meer sprake van verdieping. Het
voelde heel fijn om een mooie viering te
maken met elkaar en met een mooie
boodschap weer huiswaarts te gaan.
Verder maak ik al een aantal jaren

wekelijks de misintenties en de
mededelingen op voor de weekendviering
en plaats die op de website. Ook houd ik
mij bezig met het reserveren van de
diverse zaaltjes binnen de parochie.

Waarom werd je voorganger?
Het was me al vaker gevraagd om de
toerustingscursus te doen, maar in die tijd
was ik nog te veel bezig met
mantelzorgen. Nu de kinderen
wat groter zijn en mijn ouders
inmiddels overleden, heb ik hier
wat meer de rust voor, Ik kijk heel
 dankbaar terug op de beide
avondwaken en uitvaarten na
het overlijden van mijn ouders
die destijds door lekenvoor-
gangers Wil Schramowski en
Annemieke Bosman perfect
verzorgd zijn, opgeluisterd met
zang van een speciaal opgeroe-
pen koor door Tom van Ginkel.
Zo wilde ik ook zelf ook wat meer
mijn steentje bijdragen om nog
meer voor de kerkgemeenschap
te kunnen betekenen, Onlangs
heb ik de toerustingscursus in
vier fases afgerond en ben
inmiddels een aantal keren
voorgegaan in Wijk bij
Duurstede, Dit was voor mij best
heel spannend, maar ook heel
dankbaar om te doen. Ik ben heel
goed begeleid door de pastoraal
werk(st)ers binnen onze
parochie. Wel moet ik echt nog
groeien in mijn rol om mijn eigen
interpretatie aan de lezingen te
geven. Maar ik voel mij door God
gedragen om er steeds weer een mooie
viering van te maken. Het voelt fijn om zijn
prachtige boodschap te mogen
verkondingen en ik doe mijn best dit in de
praktijk ook uit te dragen.

Laatste opmerking

De kerk in Wijk bij Duurstede voelt voor mij
nog steeds als heel vertrouwd, maar ik
juich ook het contact met de overige
kerken van harte toe. Initiatieven zoals de
Driekoningenloop, de Gebedsgroep in
Cothen of de voorbereiding in de Advents-
of Vastentijd in Culemborg voelen als zeer
verrijkend.



Kerstconcert Face to Face

Zondag 23 december om 20.00 uur is het jaarlijkse kerstconcert van het Face to Face koor ‘l%
olv Tom van Ginkel in de RK Kerk te Wijk bij Duurstede. '

KERSTBDNC‘&T

Bekende kerstliederen zullen er klinken afgewisseld met nieuwe melodieén, van pop tot klassiek,
van luister tot swingnummers. Een zeer gevarieerd repertoire met als thema:

The Spirit of Christmas. FACETD FM;E
Het koor wordt begeleid door hun eigen combo. : '

De toegang is gratis, aan het eind is er een collecte voor de onkosten. ST

e w ff.’ Kerstwandeling - Volg de ster

Een Kerstbelevenis voor de hele familie met toneel, zang, dans en muziek.

Volg de ster langs verschillende hoofdstukken uit het Kerstverhaal. Kom jij langs bij
w Maria en Jozef, kom jij de dieren in de stal bekijken of breng jij een bezoek aan de

herders?

Eris ook van alles te knutselen; kom genieten van de muzikale optredens en de

Kerststal bekijken.

b, DLurstzde

i} I} Zondag 16 december van 13.00 uur tot 17.00 uur in en rondom de RK kerk in Wijk
bij Duurstede. Voor meer informatie: www.johannesdedoper.net.

Kerst met Peuters en Kleuters

De week voor Kerstrmis is het druk in de kerk! Elke ochtend
komen er kinderen van de peuterspeelzalen en lagere
groepen van de basisscholen. Ze gaan “kribje kijken" Het
kerstverhaal wordt verteld en ze krijgen uitleg over allerlei
zaken rondom kerst. Een hapje en een drankje zullen niet
ontbreken.

Wil je dat eens meemaken? Je bent van harte welkom! De kerk
is open van 17-21 december voor iedereen. We zijn er van
maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00.

Kribje kijken 1e Kerstdag

Na de ochtendviering blijft de kerk nog een tijdje open. We zijn er dan voor
| de allerkleinsten om samen "kribje te kijken". Het Kind ligt dan in de kribbe.

Het kerstverhaal wordt verteld en we gaan samen zingen en muziek
maken. Er zullen natuurlijk beschuitjes met muisjes zijn, we vieren toch de
geboorte van het Kind?

We zijn er op zondag 25 december van 11:00 tot 12:30. Kom je ook?

Het haantje op de toren

Weet u het nog? Het haantje is even geleden van de toren afgehaald omdat
het beschadigd is in de storm dit voorjaar en het dreigde om te vallen. Het
was best wel spectaculair om te zien hoe twee mannen in een klein bakje
bungelend aan een hijskraan het complete torenkruis losmaakten en naar

beneden lieten zakken.

Inmiddels is de smid hard bezig het torenkruis te restaureren en beginnen
timmermannen met het verstevigen van de constructie in het torendak. Dit
laatste is nodig om straks het torenkruis weer goed terug te kunnen

plaatsen.

Met een beetje geluk staat met kerstmis dit jaar het haantje weer fier te Familieberichten
draaien en te pronken op de toren.
Mede dankzij gulle giften van u kan dit torenkruis weer worden vernieuwd.

Overleden
5 Robert Vunderink op de leeftijd van 44 jaar
Hartelijk dank! Riet van Rhijn op de leeftijd van 65 jaar




De muizen zitten'v@sc'holen onder het gordijn.

Ze luisteren mee met inderen die les krijgen
over Kerstmis. Een moeder vertelt dat God naar de
mensen toekomt. “Hij is nu nog verscholen, maar
dan komt Hij aan het licht. Snappen jullie dat?” De
kinderen denken na. Over God die verscholen is en
aan het licht komt. Ze ken aan iets met sterren.
De muizen fluisteren tegen elkaar: “Wij zitten ook
verscholen, maar we willen niet in het licht komen!”
De moeder gaat verder: “God komt bij ons door het
kindje Jezus. Z6 komt Hij aan het licht! Als een
cadeau aan alle mensen.” Een cadeau! Dat snappen
de muizen. Ze hebben een idee. En ze vragen

of Kikker meehelpt. En dan_'-{s{qrdt het kerstavond.

De kerk zit vol._ﬁ‘ i 2

Puzzel ‘ 5

Maak deze kerstpuzzel met een beetje hulp van iemand die weleens kruiswoordpuzzels maakt.

om het je makkelilker te maken z{jn vijf letters of Ingevuld. Heb Je de puzzel ingevuld? Kijk dan of

k@ AAN HET LICHT &

KiK

De pastoor vertelt over God die aan het licht komt.
En hij vraagt de kinderen om naar de kerststal te
komen. Maar wat een schrik! In de kribbe ligt een
rommelige prop cadeaupapier. Het lijkt wel of hij zo
uit de prullenbak komt. De pastoor tilt de prop
verbaasd op en gelukkig, het kindje Jezus komt
tevoorschijn. Ze leggen het kindje zachtjes in de
kribbe. En de pastoor merkt dat de kinderen iets
hebben geleerd. Dat God soms aan het licht komt
in iets dat er armoedig uitziet. ledereen is blij met
het licht van Kerstmis. En de muizen?

Die zijn trots dat ze het kindje
hebben verstopt. Wantnu , .. {
shapt iedereen het!

@

Jje met de letters in de gekleurde vakjes een woord kunt vormen dat met Kerstmis te maken heeft.

Plotseling stond er een engel voor de herders, ze werden omstraald door
de glorie van de Heer Ze schrokken daar heel erg van. Maar de engel zei:
Wees niet bang, want ik breng Jullie een blijde boodschap!  Lucas 2,9-10

Horizontaal

1 Hemelse boodschapper

3 Geboren in cen ...

5 Niet donker, maar ...

8 Groet van de engel aon Maria,
negen maanden geleden

10 Lichtje con de hemel

1 Dier dat hH‘ de herders hoort

13 Hoe doet de ezel?

15 Dier in de stal (zie ook 19)

16 Kerstmis gaat over de ... van Jezus"

17 “Iij lagen hiﬂ' nacht in het ..."

13 la; 15 Os; 16 Geboorte;
Immanuél: 7 Betlehem;

1 ;13
Nachte: 4 Reis; 6

;2
lL]'i'*I:uAgSA]S*S-IUAﬁLI—]ﬁ.

4

2=

18 Rondom de kribbe zijn wij ... =3_®

2 Geschenk ﬁjgi
23 Hij is de ... van de vrede = =3
Verticqal S8
2 “De herdertjes logen bij ..." D838
4 Maria en Jozef gingenop ... Sg= 2
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