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Van het pastoraal team...
Pasen 2018: Een nieuwe lente en een nieuw geluid...!

Misschien een open deur om dit als
thema te kiezen voor het allereerste en
tevens Paasnummer van dit
fonkel-nagel-nieuwe, gezamenlijke
parochieblad voor onze RK. parochie
paus Johannes XXIII. Maar ik zie wel
kansen voor deze opening. Want met
Pasen wordt het nieuwe leven gevierd.
Jezus overwon de dood en stond weer
op. De dood heeft niet meer het laatste
woord. Er is leven na de dood! Hij was
de eerste die voor altijd terugkwam uit
de dood, maar zijn opstanding houdt
een belofte in voor de toekomst: vele
andere zullen Hem volgen. Nieuw en
vernieuwd leven!

Pasen valtniet voor niets in het
voorjaar, Het vernieuwde leven is
overal volop en uitbundig te zien en te
vieren. Wat dood leek, heeft toch
nieuw leven in zich. En zo willen we
ook graag met ons vernieuwde
parochieblad u allen een nieuwe en
frisse kijk geven op de activiteiten van
onze parochie, We zijn als Volk van God
onderweg in een tijd van verandering.
We hebben als christenen elkaar als
broeders en zusters om samen op weg
te gaan, maar dan moeten we elkaar
wel kennen en opzoeken en dingen
delen met elkaar. Dan is het goed dat
er elkaar op de hoogte houden van wat
er te doen is in de parochie. Dan is het
ook goed dat we ons geloof kunnen
verdiepen en dat we communiceren
middels een vernieuwd gezamenlijk
parochieblad dat uitdaagt om te lezen;
modern en strak vormgegeven, een
blad dat ook anderen aanspreekt en
hen kan warm maken voor onze
parochie en haar locaties en vooral
voor de mensen die daarbij betrokken
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Vroeger zei men over katholieken: “Die
hebben zo'n blij geloof..l” Sommigen
denken misschien met weemoed terug
aan die goeie oude, maar inmiddels
toch al lang vervlogen tijd. Die tijd
waarin de gezinnen nog groot en de
kerken nog vol waren, criminaliteit een
moeilijk woord was.

Laten we positief de toekomst ingaan
en dat doen met de middelen van deze
tijd; een vernieuwde website en nu ook
een vernieuwd parochieblad. Vanuit
een zo nieuw gezamenlijk
parochieblad als dit, willen we cok met
een vernieuwde blik naar de toekomst
kijken, datis een zinvolle uitdaging.
Opdat we weer verder komen... in ons
leven, in onze gemeenschap en in ons
geloof, in ons gezin, op de school, in de
kerk en op hetwerk. En dan is het van
groot belang dat we echt samen
zoeken naar nieuwe kansen en
mogelijkheden met steeds weer nieuw
licht op die Blijde Boodschap en op
onze geloofsgemeenschappen: Licht
waarmee we verder kunnen.

Het vernieuwde parochieblad is geen
doel op zich maar een middel om
samen op weg te gaan en verder te
komen in Verbondenheid met God en
met elkaar en metvelen. Graag wil ik
ons allen gelukwensen met dit nieuwe
blad en mijn waardering uitspreken
naar allen die er zo actief bij betrokken
zijn.

Een zalig Paasfeest en veel
leesgenoegen met het nieuwe
gezamenlijke parochieblad!

mede namens de collega’s van het
pastoraal team, Fred Hogenelst, pastoor




Pasen, oh ja, Pasen

Ik begin met een kleine bloemlezing uit een krant die ik
van vorig jaar bewaarde; “Binnenkortis het Pasen maar
steeds minder Nederlanders schijnen te weten wat met
Pasen wordt gevierd. Het EO-spektakelstuk ‘The Passion’
moet de kennis van deze christelijke tragedie vergroten,
maar of datluktis nog de vraag. In 2009 bleek dat 45
procentvan de Nederlandse bevolking geen idee heeft
waar Pasen over gaat en dat percentage is sindsdien
alleen maar gegroeid. Bijna de helft van de Nederlanders
associeert Pasen niet meer met het Christendom. Dat
Jezus uit de dood is opgestaan, is hen onbekend.
Ongeveer 15 procent denkt bij Pasen aan de kruisiging,
maar die vond plaats op Goede Vrijdag Dat Jezus met
Hemelvaart ten hemel is gevaren, behoort ook niet meer
tot de basiskennis. Volgens een ander onderzoek - van de
EO - beschouwen vier van de tien Nederlanders Jezus als
de zoon van God. Pasen toont ons het lijden van Jezus.
Dat spreekt dan toch zo aan dat veel mensen de behoefte
gevoelen in Zijn voetstappen te treden, Overal ter wereld
staan mensen met Pasen op om in navolging van de
Heiland een kruis te voort te slepen.” Tot zover de
bloemlezing.

En toch: Pasen is voor Christenen wel de belangrijkste
gebeurtenis van hetliturgisch jaar. Wij gedenken met
Pasen dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood.
Hiermee wordt duidelijk dat niet de dood, maar het leven
het laatste woord heeft in het christendom. Pasen is een
feest van hoop en nieuw begin. Wij staan met dit feest stil
bij de verrijzenis van Christus. In de evangelién kunnen
wij lezen over Jezus' passie (=lijden) en zijn gewelddadige
kruisdood. Jezus' dood is een droevig dieptepunt en zorgt
voor grote verwarring onder zijn apostelen (=leerlingen).
Drie dagen na zijn sterven gebeurt er echter iets
ongehoords: Jezus staat op uit de dood. D66r de dood
heen toont hij ons de weg naar nieuw leven. Deze hoop,
deze vreugde, vormthethart van ons paasfeest. Dat zijn
de mooie theologische woorden maar dan? Wat te doen?

Straks is het weer Pasen maar wat betekent het voor ons
persoonlijk, voor u en voor mij, dat het Pasen is? Er zijn
vieringen in de kerk en zijn Mattheus-passions en andere
lijdens-muziekconcerten en de maatschappij is vol van
Paas-acties; van en lekker en gezellig eten tot paasshows
met ontbijtin de tuincentra, en er zijn boulevards vol met
nieuwe auto's en dito keukens en noem maar op. Pasen
heeft voor ieder wat wils. Maar voor Christenen is het toch

Biechten voor Pasen

de bedoeling dat ze 'hun Pasen houden; dat ze de Heer
ontmoeten; in de Kerk, in de gemeenschap enin de
sacramenten. En Jezus geeft aan de mensen die Hem
ontmoeten ook een opdracht: Laten ze naar Galilea gaan.
Daar zullen ze Mij zien. Uit de mond van Jezus en op dit
belangrijke moment in de geschiedenis is het natuurlijk
meer dan zomaar een opmerking. Hetis een wezenlijke
opdracht Misschien bedoelt Hij er mee te zeggen, dat ze
niet moeten blijven staan waar ze zijn. Ze moeten er op
uit. Ze moeten verder gaan in het spoor van Jezus. Te
beginnen op de plek waar Hij vandaan kwam... en waar
Hij begonnen is.

En zoals Jezus dat aan zijn leerlingen heeft gevraagd, zo
vraagt Hij het ook aan ons; zijn leerlingen van 2000 jaar
later. Ook wij zijn dezer dagen getuige geweest van het
grootste nieuws van de menselijke geschiedenis. We zijn
Hem gevolgd in de laatste dagen van zijn leven, We
volgden Hem op zijn kruisweg en stonden onder het
kruis. We waakten bij zijn graf Maar ook wij hebben het
verhaal gehoord... van het lege graf. En ook aan ons wordt
gevraagd... om het hier niet bij te laten.

Als gedoopte mensen hebben we tot taak om Jezus' werk
op deze wereld voort te zetten: om in zijn geest mensen
nabij te zijn en te vertellen over God onze Vader. We leven
in een tijd waarin het geloof steeds meer als een
prive-aangelegenheid wordt beschouwd en waarin de
Kerk terecht en onterecht onder vuur ligt. Juistin deze tijd
is het zaak om die blijde boodschap van het evangelie te
laten klinken. Want die is nog steeds de moeite waard. Ja,
zelfs meer dan dat! Daar gaathet om. Datis de kern van
ons geloof. Dat is de reden dat we als Kerk bestaan.

En als wij dat verhaal niet enthousiast verder vertellen,
dan kan het zomaar een keer... ophouden te bestaan.
Laten we hopen en bidden dat diezelfde Geest die Petrus
en de andere apostelen te pakken kreeg, ook ons in zijn
greep mag krijgen. Dat we geestdriftige en enthousiaste
mensen worden, die leven en getuigen vanuit het geloof
in de verrijzenis van de Heer. Alleluja.

Ik wens u mede namens de collega’s van het pastoraal
team een zalig Pasen

Fred Hogenelst, pastoor

Het sacrament van Boete en Verzoening wil een mogelijkheid bieden tot geloofsgroei en levensvernieuwing. In een
persoonlijk gesprek mogen we ons leven overzien in het licht van Gods barmhartige liefde en zijn vergeving ontvangen
voor onze fouten en tekorten. Een biechtgesprek kan bevrijdend werken en groei in ons gelovig leven bevorderen.
Wiltu, als voorbereiding op Pasen, biechten? Kom dan op vrijdag 23 maart van 18.30-20.00 uur naar de pastorie in
Houten (Loerikseweg 12) voor een biechtgesprek met pastoor Hogenelst.



Van de redactie Duivels dilemma: de crisis karavaan

Een nieuw begin; een nieuw “Niets van wat we hier doen helpt”
parochieblad “Alles is beter dan niets doen”

De pastoor schrijft het al in zijn inleiding: Met Pasen

vieren we dat we opnieuw beginnen. Ondanks alles wat Met een truck vol hulpgoederen rijdt Vincent, een

we hiervodr hebben gedaan, mogen we opnieuw steenrijke zakenman, dwars door oorlogsgebied in Afrika
beginnen. Voor u als lezer en ons als redactie is er ook naar hetkleine ziekenhuis dat hij liet bouwen. Met zijn
een ander soort nieuw begin: we hebben een nieuw eigen "NGO A helping hand " denkt hij verschil te kunnen

parochieblad! Wél met de oude, vertrouwde naam: Open maken. Nkosi, een ervaren Afrikaanse hulpverlener van
Venster. Een mijlpaal in onze parochiegeschiedenis. Vanaf ~ de UN, is cynisch over de "white man's mission." Hij

nu krijgen alle parochianen in onze acht doorziet hoe hulpverlening wordt misbruikt en hoe het
geloofsgemeenschappen hetzelfde blad door de de samenleving kan ontwrichten.

brievenbus. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Hoe diep wil Vincent buigen, hoe ‘fout’ mag hij zijn om
En omdat “gluren bij de buren” best leuk en inspirerend zijn goede doel te bereiken?

kan zjn.

Elke geloofsgemeenschap heeft, letterlijk en figuurlijk, We bekijken deze 40 minuten durende documentaire op
een eigen kleur en is door de gekleurde buitenrand

makkelijk te vinden in uw blad. De parochiebrede DUIYELSE vrijdag 23 maart

19.30 u. Loerikseweg 12, Houten.
Kom ook, kijk en praat mee,

onderwerpen staan voorin,

Het nieuwe Open Venster is nog wel in ontwikkeling. Zo
willen we er wat meer verdieping in, kijken we of de
keuzes die we gemaakt hebben qua lay-out de juiste zijn Graag voor 19 maart

en willen we het liturgierooster nog aanvullen met meer _ . aanmelden bij

informatie. wegvangeloven@gmail.com
Het zal een tijd worden van vallen en opstaan, maar
opstaan zullen wel

Werkgroep “weg van geloven “
en “de nieuwe Jas"

Roswitha van der Voort en

. Lilian Weijman

Astrid Hoekstra, Karin Stoeten, Janny van Schip en
Lilian Weijman, hoofdredactie

Thee met een Thema

Vindtu hetleuk om mensen te ontmoeten en een
gesprek te hebben over dingen die hetleven
raken?

Dan is dit misschien iets voor u:

Thee met een Thema

We drinken met elkaar een kopje thee (of koffie) i i
en de theezakjes van Pickwick die we gebruiken Met Maria Iangs de Llnge

Voor u ligt ons oude vertrouwde parochieblad in een nieuwe
eigentijdse uitgave. Dat het heel wat voeten in de aarde had, zultu
begrijpen. We zijn er trots op. Nieuwsgierig naar "the making of"?
Kijk op de websitel

P »

geven ons een thema voor een gesprek. Wandel mee met een bijzondere Mariawa ndeling "
U bent welkom op 14 maart, 11 april, 9 mei. o .

We beginnen om 15.00 uur en we stoppen Voor veel mensen heeft Maria in het geloof een belangrijke N
uiterlijk om 16.00 uur. We komen samen in het betekenis. Wat is er dan mooier om met Maria onderweg te gaan,

pastoraal centrum Loerikseweg 12 in Houten. in de Mariamaand én op Moederdag? In Rhenoy isin 2016 een
Mariakapel geocpend, waar met belangstelling gebruik van wordt
gemaakt door mensen onderweg én door bewoners uit de

Lidy Langendijk omgeving. De Mariawandeling begint bij de kapel in Rhenoy,
waar we stil staan bij de persoon van Maria. Na een
gebedsmoment wandelen we in kleine groepjes langs de rivier
de Linge naar Beesd (6,5 km). We nodigen u uit om uw favoriete
Mariabeeld mee te dragen tijdens deze tocht. Uiteraard sluiten
we de activiteit af met een Mariaviering, waar u een lichtje kunt
opsteken en de meegedragen Mariabeelden kunt laten zegenen.

Aanmelden is niet nodig!

Vincent van der Helm, Lilian Weijman en Annemarieke van Son

Datum: 13 mei 2018

Tijd: 14.00 — ca. 16.30 uur

Startlocatie; Kapel O.L.V. ten Hemelopneming:
tegenover Rhenoyseweg 4, Rhenoy

Eind locatie: Kerk H. Kruisverheffing: Voorstraat 21, Beesd
Informatie en opgave: A.vanSon@gmx.net




Zambia "armoedebestrijding”
Vastenactie 2018

Zoals u misschien al in het vorige Open Venster heeft gelezen, ondersteunt onze parochie Paus Johannes XXIIl ditjaar
het campagneproject Zambia van de vastenactie, dat uitgevoerd wordt door Zusters van de Heilig Harten van Jezus en
Maria. In 1991 hebben de zusters het Households in Distressprogramma (HID)-programma opgezet. Het doel van het
HID-programma is om de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door
mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie
in deze regio op het gebied van hiv/aids. Hiertoe hebben de zusters verschillende activiteiten opgezet. Onze parochie
ondersteunt twee specifieke projecten: hetweeshuis Sunsuntila; Opvang voor wees- en kwetsbare kinderen en de
Victor Braun school voor gehandicapte kinderen. Hierover heeftu in het vorige Open Venster kunnen lezen. Daarover is
ook op scholen, die meedoen met de actie, informatie gegeven aan de kinderen door Jacqueline en Toon van Maanen.

Bijgaande foto geeft een impressie daarvan,
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Van het parochiebestuur: het gaat erg goed...

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Het gaat
blijkbaar erg goed in onze parochie. U bent tevreden.
Datis de "conclusie” van het bestuur na een jaar leuren met
de vacatures die we hebben. U heeft zoveel vertrouwen in
uw parochiebestuur dat u vindt dat we nog wel een tijdje
zo door kunnen gaan. Alle gekheid op een stokje, dit
bovenstaande is natuurlijk niet waar. Als we dit zouden
zeggen zouden we als bestuur wel heel hoog van de toren
blazen. Natuurlijk gaat er veel niet goed, natuurlijk maken
we fouten.

Dat we al lang aan het zoeken zjn naar een nieuwe
penningmeester, voorzitter en nu ook bestuurslid voor de
communicatie is u niet onbekend. De huidige
bestuursleden gaan al een tijdje mee en de drie hierboven
genoemden zitten al in de verlenging. Een onwenselijke
situatie vinden we. Onwenselijk omdat er onevenredig van
deze mensen door u wordt gevraagd.

We plaatsen regelmatig oproepen en benaderen mensen,
maar het antwoord is steevast: neen. Natuurlijk heeft
iedereen goede redenen om te weigeren, maar even
natuurlijk zou iedereen goede redenen moeten hebben
om wél toe te zeggen. Om wél de verantwoordelijkheid te

nemen voor de eigen gemeenschap, voor zijn of haar eigen
parochie.

Nu kunt u wel zeggen: een parochie besturen, dat is toch
hartstikke moeilijk? Dat kan ik niet? Kom eens praten met
een van ons, dan kunt u daar pas goed over nadenken.
Vanaf een afstand lijkt alles moeilijk, maar als je er eenmaal
aan begint wil het weleens meevallen.

We zitten nu midden in de veertigdagentijd, een tijd van
bezinning om bij onszelf na te gaan of we goed bezig zjn.
Wilt u bij uzelf eens nagaan of een rol in ons
parochiebestuur wat voor u kan zjn en/of dat u iemand
kunt polsen hiervoor? Laat hetlicht van het nieuwe begin
ook voor u een teken zjn om deze prachtige parochie
verder te helpen.

Ondertussen gaan wij door met besturen, maar wel metin
het achterhoofd de opmerking van een van ons: “eigenlijk
moet ik stoppen, maar ik voel me gegijzeld door het
ontbreken van opvolging” Laten we met zijn allen
voorkomen dat het hele bestuur in die situatie terecht
komt.

Frans Bosman




Kostersdag Aartsbisdom

De dag, 3 februari, begon - zoals
gebruikelijk - met een H. Mis in de
kathedraal aan de Utrechtse Lange
Nieuwstraat, opgedragen door Mgr. Woorts
met als concelebranten R. Cornelissen,
vicaris van Deventer, J. Pauw, vicaris van
Arnhem en A. Huitink, pastoor van de
Utrechtse stadsparochie.

De opkomst was groot, er waren zo'n 175
personen uithet hele bisdom naar Utrecht
gekomen. In de overweging ging de
bisschop in op het werk van de koster, Veel
waardering sprak hij daarvoor uit, vooral
voor de toewijding aan het werk, het
werken in stilte voor de aanvang van een
viering, maar ook het stiltemoment voor het
begin van het eigenlijke werk. Ook legde hij
nadruk op de eerbied in de kerk, iets wat
een koster wellicht kan vergeten. Aangezien
hetdie dag het feest van de H. Blasius was,
kon men na de viering de Blasiuszegen
ontvangen. Daar werd veel gebruik van
gemaakt.

Zo te zien onder de aanwezigen ligt de
leeftijd onder de kosters vrij hoog, maar er
was ook een jonge koster van 14 jaar, die
zijn werk in de kerk onder begeleiding
verricht.

Na de viering werden we voor de lunch
ontvangen in de pastorie aan de Nieuwe
Gracht. Met drie kosters uit Bunnik, Joost,
Wil en Rob, kwamen terecht in de
werfkelders van de pastorie, een bijzondere
belevenis.

Na de lunch gingen we terug naar de kerk,
waar Mgr. Woorts een lezing gaf over het
ontstaan van het bisdom vanaf Willibrord.
Het was een zeer duidelijk en uitgebreid
verhaal over de ontwikkeling van het
bisdom Utrecht.

Hierna werden er vier groepen gevormd.
Drie gingen een wandeling maken door de
oude stad met als onderwerp de historie
van de katholieke kerk. Eén groep bleefin
de kerk om daar een rondleiding te krijgen
door kerk, pastorie en bijbehorende
ruimten. Om kwart over twee was iedereen
weer terug om de dag af te sluiten met een
drankje, waarna men huiswaarts keerde.
Rob Kuster/Bunnik

Gesprek & Zo

Het weekend beginnen met een ontmoeting en goed gesprek met anderen? Dat kan!

Elke vrijdag is er in Brasserie&Zo, Het Rond 58 in Houten een inloop-uur voor ontmoeting en gesprek.
ledereen is welkom van 16.00-17.00 uur, Afwisselend is er een van de dominees of pastores aanwezig.
Het gespreksonderwerp staat niet vast dus iedereen die aanschuift kan iets inbrengen om met anderen
van gedachten te wisselen. VVoor meer informatie zie de facebookpagina: Gesprek&Zo of mail/bel mij.
Pastoraal werkster Lidy Langendijk, langendijk@2parochies.nl tel: 0612470551.

Familiedag 15 april
Deel je geloofi '

Op zondagmiddag 15 april
organiseert onze parochie een
middag speciaal voor families.

Eris van alles te doen voor 7
jong en oud. Denk aan leuke workshops,
inspiratie op het gebied van geloof en opvoeding, gelegenheid tot

ontmoeting en opdoen van nieuwe contacten en natuurlijk.... Een

springkussen! We starten om 14,00 uur in de pastorie van de kerk in
Houten (Loerikseweg 12) en sluiten om 16.30 uur af.

Voor meer informatie: info@pj23.nl. We hopen je te mogen
ontmoeten!

Lidy Langendijk en Meike Hettinga

Meditatieve wandeling
Mensen onderweg

Kortna Pasen vindt de derde wandeling plaats in hetkader van het
jaarthema Onderweg in Geloof. Op zondag 8 april (let op: de datum is
gewijzigd!) starten we om 11.00 uur vanuit de H. Barbarakerk te Bunnik,
Stationsstraat 36. Het thema is "reisgenoten”. De wandelafstand is
ongeveer 10 km. en de route voertlangs de Kromme Rijn en door het
afwisselende buitengebied van Bunnik, Driebergen en Zeist. Vé6r de
start van de wandeling kuntu de viering van 9.30 uur meevieren,

Na de viering is er koffie en thee voor kerkgangers en wandelaars.

Wat gaan we doen?

We vertrekken vanaf de kerk met een routebeschrijving en een paar
vragen ter overdenking en bespreking onderweq. Een deel van de
wandeling wordtin stilte gelopen. Bij de start wordt het thema van de
dag bij u ingeleid. We zingen een lied en vertrekken na een
pelgrimszegen. Aan het einde van de wandeling verzamelen we ons en
sluiten we af met een korte, gezamenlijke terugblik op wat de weg ons
die dag gebracht heeft.

In het kader van dit jaarthema beschouwen we ons leven als
pelgrimstocht. ledere wandeling vertrekt vanuit een bepaald aspect van
deze pelgrimage. Het staat vrij om individueel of in kleine groepjes te
wandelen en methet thema bezig te zjn.

Tip: Zorg voor stevig schoeisel want we lopen ook op onverharde paden.
En neem evt. zelfiets te eten of te drinken mee voor onderweg,

Informatie en aanmelding via Marianne van Tricht,
mariannevanfricht@2parochies.nl Aanmelding is niet verplicht, maar
wordt wel op prijs gesteld. Wees welkom!




Emeritus priester Anton Vernooij stopt om gezondheidsredenen

Pastor Anton Vernooij is vanwege gezondheidsredenen
gestopt met het voorgaan van diensten in de kerken van
de parochie Paus Johannes XXIIl. Een paar maanden na dit
onvermijdelijke besluit zoek ik hem op in zijn appartement
in de componistenbuurtin Zeist. Hoe toepasselijk voor
deze musicus, die ook nog emeritus priester en hoogleraar
is. Ik word allerhartelijkst ontvangen met een kop roomse
koffie en een king size verse koek. Al snel komen we ter
zake.

Noodzaak tot stoppen

Pastor Vernooij vertelt waarom hij zich genoodzaakt voelde
te stoppen. "lk merkte dat ik pijn kreeg bij hetlopen en dat
het staan bij de preek niet meer ging. Ik begon tijdens het
preken naar het einde te verlangen, omdat ik hetniet meer
vol hield." Hij grapt er achteraan dat hij ervan uit gaat dat
niemand de kortere preken erg zal hebben gevonden.
Maar daarna wordt hij weer ernstig en vertelt dat hij van
zijn arts hoorde dat de klachten alleen maar erger zouden
worden. Daarom vindt hij het verstandiger om te stoppen.

Zwartgat

Het besluit om te stoppen is pastor Vernooij niet in de
koude kleren gaan zitten. "Ineens zitje aan de andere kant
van het altaar. Je valt dan in een enorm gat" Mentaal heeft
hij het er moeilijk mee, hoewel hetlangzaam beter met
hem gaat. Pastor Vernooij vertelt dat hij wel bij onze
parochie is gestopt, maar zo heel af en nog voorgaat in
Harmelen. Hierbij krijgt hij veel bijzondere hulp van diaken
Frank van Rooijen. Dat en de lagere frequentie, maken het
gemakkelijker.

Pastor Vernooij:

Aangename herinneringen

Als zjn alleraangenaamste herinneringen noemt pastor
Vernooij: "De serieuze voorbereiding van de vieringen in
liturgische werkgroepen en persoonlijke ontmoetingen en
gesprekken met mensen." Hoewel hij dat laatste meer zag
als een taak voor het pastoraal team.,

Soepele voorganger

Pastor Vernooij wil graag de regels van de kerk op een
soepele manier toepassen. Als om een niet-officieel
goedgekeurd eucharistisch gebed gevraagd wordt, waar
alles in staat wat erin moet staan, is hij af en toe bereid dat
te gebruiken. Hij heeft genoeg gestudeerd om dat te
weten. Hij weet ook dat hem datniet door iedereen in
dank afgenomen wordt.

Wat geeft hij ons mee?

"Zorg datjullie als gemeenschap samen blijven komen.
Ook als er in de toekomst misschien een kerk gesloten
wordt. God geve dat het plaatselijk samen komen bewaard
blijft en ook wordt bevorderd. Voor mensen die denken dat
er meer is tussen hemel en aarde is er behoefte om elkaar
te ontmoeten en te getuigen van Gods woord. Geloven kan
niet zonder gemeenschap, die hetliefst plaatselijk
aanwezigis. De klassieke liturgie zal zeker blijven bestaan,
maar gelukkig komt er langzaamaan ook ruimte voor
andere vormen. Zoals verschillende events die creatief
gestalte krijgen, in kleinere groepen. Niet per se op
zondagmorgen. En niet per se in de kerk."

Charles Verwimp

Filmpje

Wilt u ditinterview liever uit de
mond van pastor Vernooij zelf
horen? Op het YouTube kanaal
van onze parochie staat een
videoverslag. Zoek op Youtube
naar Parochie PJ23 en Anton
Vernooij.

"Zorg dat jullie als gemeenschap samen blijven komen."




De Rooms-Katholieke Kerk en de Europese Unie

Van 27 tot en met 29 oktober 2017 waren ongeveer 350
afgevaardigden van de Europese bisschoppenconferenties
en daarnaast politici en wetenschappers samen met Paus
Franciscus in Rome bijeen om na te denken over de
toekomst van de Europese Unie. Dit congres "(Re) thinking
Europe” was georganiseerd door COMECE, de Commissie
van Bisschoppen van de Europese Unie, De Nederlandse
bisschoppen worden vertegenwoordigd door Mgr. Th.CM.
Hoogenboom, hulpbisschop van ons Aartsbisdom Utrecht,

Paus Franciscus zietin de EU ook een
waardengemeenschap. Al die lidstaten hebben aan de
boodschap van Jezus van Nazareth opvattingen ontleend
en als het goed is laten ze zich bij hun politiek handelen
daardoor sturen, De paus hield een prachtige toespraak,
waarin hij niet vertelde hoe het moest, maar wel aan welke
voorwaarden de verdere ontwikkeling van de EU moet
voldoen, Een eerste puntwas, dat politici zich behoren te
realiseren, dathet om mensen gaat en niet om statistieken
en regels. Politici zien geen burgers, maar slechts stemmen.
Er zijn geen migranten , maar alleen quota’s, Er zijn geen
werknemers, maar slechts economische markten. Er zijn
geen arme mensen, maar alleen drempels om uit die
armoede te komen. De mensen zijn tot een abstractie
geworden.

Al die individuele personen leven samen in een dorp of
stadswijk en vormen als het goed is een gemeenschap.
Maar helaas zien we een sterke individualisering. Het lijkt
alsof men het recht wil om alleen te zijn vrij van alle
banden met anderen. Men mist een band met de eigen
geschiedenis. Als christen zie je jezelf vooral alsiemand, die
relaties onderhoudt met anderen. Wij vormen één lichaam.
Het duidelijkst zie je dat bij een gezin van man, vrouw en
kinderen. We maken deel uit van meerdere
gemeenschappen, die ons leven vorm geven en zorgen
voor groei en ontwikkeling. De paus pleit voor dialoog in

Wilt u nog mee naar Lourdes?

Voor de late beslissers zijn er nog plaatsen voor de reis naar Lourdes van 28 april tot
en met 5 mei. Lourdes de plaats waar 160 jaar geleden Bernadette aan Maria s
verschenen. Lourdes ook de plaats voor zieke mensen als gezonde mensen reizen
naar deze unieke plaats, om troost en kracht op te doen. In Lourdes zegt men vaak

dat dit de plek is waar hemel en aarde elkaar raken.

plaats van voortdurende botsingen in de politiek. Daarbij
hoort er ruimte te zijn voor verschillende opvattingen en
leefstijlen. Dat maakt de samenleving als geheel rijker.
Daarbij kun je ook denken aan de komst van migranten.
Denk aan de woorden van Jezus "lk was een vreemdeling
en jullie hebben mij welkom geheten”( Mt.25;35).

Het Europa van de toekomst moet op stevige
fundamenten gebouwd worden. De paus noemt eerst de
solidariteit. Het gaat dan om wederzijdse steun van
lidstaten en regio’s, Delen van de EU zijn structureel
economisch zwak. Ze vragen permanente steun en de EU
heeft dat met haar regiobeleid ook steeds gedaan. Soms is
er een verouderde economische structuur, zoals in de
steenkoolgebieden of landbouwgebieden. Ons Kromme
Rijngebied krijgt hulp om de economie te verbeteren. De
solidariteit moet ook gericht zijn op mensen, die door
werkloosheid of een beperking hulp nodig hebben.

De paus wijst met nadruk op de solidariteit tussen de
generaties, Denk aan jeugdwerkloosheid of voldoende
ouderdomspensioen.

De beste basis voor een gezonde economie zijn
ondernemers, die zorgen voor nieuwe producten en zo
voor voldoende werkgelegenheid. Werk geeft mensen een
persoonlijke waardigheid. Het gaat om de mensen en niet
om de winsten tot het uiterste te maximaliseren,

Tenslotte moet het Europa van de toekomst gebouwd zijn
om een voortdurend streven naar vrede en dus naar
onderlinge verbondenheid, begrip voor elkaar en
onderlinge dialoog. Aan vrede bouwen is een opdracht,
niet alleen voor politici, maar ook voor u, voor elke
volgeling van Jezus Christus.

John Jorna

De reis is voor iedereen, jong, oud. Maar ook voor mensen die zorg nodig hebben of
mensen die de lange stukken niet kunnen wandelen. Alle hulpmiddelen zjn gratis te
leen onderweg en in Lourdes, De reis is geheel verzorgd. U hoeft niets zelf te regelen,
Om de reis voor iedereen mogelijk te maken heeft de PCl een bijdrage beschikbaar
gesteld om mensen die het financieel niet kunnen betalen maar graag mee willen
met de reis de bedevaart mogelijk te maken.

Gaatu met ons mee?

Lilian Vernooij
lil.vernooij@telfort.nl / 030-6382032
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Sint Barbara
Bunnik

Stationsweqg 36
3981 AD Bunnik
T: 030 6561270

E: bunnik@pj23.nl

Secretariaat
Maandag 13.30-14.30 uur
Donderdag 10.00-12.00 uur

Pastoraatsgroep

T: 06 20381340

E: bunnik pastoraatsgroep@pj23.nl
Spreekuur in de pastorie:
maandag 13.30-14.30 uur

Locatieraad

Jeroen Kavelaars - voorzitter

T: 030 6571850

John Meijer - secretaris/beheer a.i,
T: 030 6563815

Cor van Wiggen - penningmeester
T: 030 6567322

Bankrekeningnummers

NL33 RABO 0311 3034 04

NL55 INGB 0000 0127 07

tn.v. Penningmeester R.K.
Parochiebestuur St. Barbara, Bunnik.

Intenties en kerkberichten
via secretariaat
E: bunnik@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel
dagelijks 10-17 uur

Beste mede-parochianen,

Ik hoef u niet te vertellen dat het nieuwe parochieblad voor u ligt. Datis
natuurlijk wel duidelijk. Toch wil ik er graag even aandacht aan besteden. Deze
nieuwe vorm van ons parochieblad is een uiting van de steeds verdergaande
samenwerking tussen de acht locaties in onze parochie. Daar waar dat nodig en
nuttig is bundelen we de krachten en doen we de dingen samen. Tegelijk willen
we graag lokaal herkenbaar zijn, de gemeenschap wordtvooral lokaal gevoeld.
Dat komt ook terug in het parochieblad, waarin naast het algemene gedeelte
ook de lokaale inbreng belangrijk is.

De redactie van - vroeger - de Bunniker, en alweer een heel aantal jaren Open
Venster, heeft zich vele jaren lang ingespannen om u te informeren over hetwel
en wee in de gemeenschap en in de parochie, ze brachtinspirerende teksten en
overwegingen, een gebed of gedicht, nieuwsberichten en activiteiten die op de
rol stonden, enzovoorts, En natuurlijk ons aller Barbara, die vanaf haar sokkel
veel aan zich voorbij heeft zien trekken en daarover met passie, bewogenheid
en scherpte berichtte.

Ik wil graag de redactie, die de laatste jaren bestond uit Sjaak Baas, Elly de Klein,
Henny Kuster, Arnold Stokhof en Jan Wagenaar, bedanken voor hun inzet. Het is
een flinke klus geweest om zo'n zeven keer per jaar dit blad samen te stellen. En
die taak is trouwens niet voorbij, want het nieuwe blad kent naast een centrale
redactie ook lokale pagina'’s die gevuld moeten worden (zoals deze) en onze
Bunnikse redactie blijft zich daarmee bezig houden. Hoe dan ook: veel, veel,
dank voor jullie inzet al deze jaren!

Jeroen Kavelaars, voorzitter locatieraad

Beeldspraak

Beste mensen, herkent u mij? Ik stel me maar even aan
u voor. Zoveel nieuwe en oude bekenden onder de
lezers. Barbara is de naam,..aangenaam. |k sta hier nog
wat onwennig als oude dame in een glossy. Voel me
wat vervreemd in deze moderniteit. Maar ja, stilstaan,
dat doe ik al als professie, is achteruitgaan. Dus ik
probeer over wat vooroordelen heen te worstelen en
mij aan te passen. Zelfs mijn foto is in full colour. Wel
een mooi moment om van blad te verhuizen na alle
drukte van de wintermaanden. In Bunnik was het nog
eens extra druk met een lange stoet van uitvaarten,
Gelukkig heb ik dan ook een inbreng. Naast mij
hangen de kruisjes met de namen van onze dierbare
overledenen en ik zie er persoonlijk op toe, dat ze niet
worden vergeten. We richten onze blik voorzichtig
voorwaarts en met iedere dag een haneschrei meer
licht is het nu toch echt lente. We maken ons op voor
Pasen en het kriebelt overal. De bloemendames doen
extra hun best, de kerk blinkt en de klok (klinkt) loopt
weer op tijd. Ben benieuwd of onze oude klokken zich
netjes aan zullen passen aan de zomertijd.

Wat ook mooi klinkt is het orgelspel van Maarten van Kapel, what's in a
name. Hij oefent hier iedere vrijdag en ik mag er bij zijn. Ook heeft hij ons
al geholpen, nu wij na het verlies van 'onze Wim' toch ook praktisch een
probleem hebben om het orgelspel tijdens uitvaarten te verzorgen. Dank
Maarten. Vooruitkijkend in de toekomst hoop ik, dat mensen de Witte
Donderdag in Werkhoven durven vieren. Daar kan ik dan niet bij wezen,
maar ik zal aan u denken daar in die Vergeten Hoek. Zelf hebben we hier
gelukkig onze alternatieve kruisweg en het passieverhaal in de viering met
drie heren. Samen op weg naar hetlicht van Pasen, ik wens het u toe vanuit
mijn nog lang niet vergeten glossy hoek.

Barbara



Nieuwe organist?

Hallo allemaal,

Ik ben Maarten van Kapel, ik ben 21 jaar oud en woon op de
Uithofin Utrecht Aankomende september hoop ik te beginnen
aan het conservatorium in Utrecht met als hoofdvak kerkorgel.
Hiervoor moet ik in april een toelatingsexamen doen en
daarvoor ben ik hard aan het studeren. Om dit te kunnen doen
ben ik op zoek gegaan naar orgels in de buurtwaar ik eventueel
op zou kunnen en mogen studeren en zo ben ik uiteindelijk bij
jullie orgel terecht gekomen. Ik ben erg blij met jullie toezegging
en heb zin om op jullie mooie orgel te gaan studeren.

De komende tijd zal dit plaats gaan vinden waarschijnlijk 1 keer
in de 2 weken op een vrijdag. De dag staat vast, de tijden niet.
Ik verwacht echter de dagen dat ik er ben dat ik eind van de
ochtend zal beginnen met studeren bij jullie en enkele uren
doorbreng in jullie kerk. Dit bericht is om jullie daarvan op de
hoogte te brengen, zodat jullie weten wie ik ben en hoe het
komt dat het orgel zich af en toe op vrijdag buiten een dienst zal
laten horen! |

Ik hoop dat jullie kunnen genieten van het resultaat van mijn
studie uren en ik hoop ook dat jullie de nodige missers die
gepaard gaan met die studie uren voor lief kunnen nemen!

Ik zie er in ieder geval naar uit om bij jullie te komen studeren!

Hartelijke groet, Maarten van Kapel

Waar zijn we mee bezig?

Veel van datgene waar we als locatieraad mee bezig zijn speelt zich wat achter de schermen af. Er komt van alles langs,
in vergaderingen, gesprekken, bijeenkomsten, en op allerlei andere momenten, plaatsen en manieren. U kent natuurlijk
deze rubriek, ‘waar zijn we mee bezig' al. Hierin maken we als locatieraad, waar nuttig, melding van deze zaken.

Wat speelt er zoal, ontwikkelingen voor de toekomst, soms een terugblik, enzovoorts. Ook in de nieuwe opzet van het
parochieblad zullen we hierover op de lokale pagina regelmatig berichten. Hou deze dus in de gaten. En u kunt
natuurlijk altijd reageren, graag zelfs, op wat u leest, of over iets waar u zelf mee zit of naar voren wilt brengen.

We staan hier graag voor open. We spreken elkaar!

Jeroen Kavelaars, voorzitter locatieraad

Korte berichten

*Met dank aan een alerte lezer volgt een rectificatie:

Pasen Per abuis is in het vorige Open Venster een fout geslopen.
Tijdens de driekoningenvoettocht waren wij te gast bij de
Christus herkennen familie van Rooijen aan de Kapellewegin Cothen.
o inonze naaste Waarvoor dank!
- E in het breken van zijn brood
/ = *De opbrengst van de 1e collecte van januari E 660,--
3 doet ook ons opstaan Er was in januari geen 2e collecte,

) en zijn voorheeld volgen
c : 5 . % ' ; 5
@ schudtons wakker uitde dood  *De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen

3 in Nood in Bunnik vindt dit voorjaar weer plaats op
Zalig Pasen zaterdag 28 april bij de St. Barbarakerk. Van 9:30 - 12:30
uur staan de mensen van de MOV klaar om uw overtollige
de pastoraatsgroep kleding in ontvangst te nemen.

UITNODIGING "van delen wordt niemand arm" zie pagina van Odijk

1
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Vormsel 2018

In de viering op zaterdag 3 februari hebben drie vormelingen uit Bunnik zich
aan onze geloofsgemeenschap voorgesteld: Samuel Hollaar, Sara Hollaarova en
Sjoerd van Solinge. De vormelingen hadden als opdracht gekregen na te
denken over het voorbereidingstraject van het vormsel, Ze werden gevraagd
naar ‘wat zou ik graag van een ander willen leren' en ‘wat kan een ander van
mij leren'? Heeft u het voorstellen gemist? Ze hebben hun antwoorden
uitgewerkt en dit kuntu nog bekijken in het zijpad van de kerk.

En daarna? Dit jaar is er voor het eerst een samenwerking in de voorbereiding
op het vormsel tussen de parochie Paus Johannes XXIll en de Suitbertus
parochie. Zondag 4 februari was er in Tiel een gezamenlijke
kennismakingsmiddag voor alle 42 vormelingen. De vormelingen gingen in
groepjes naar buiten om opdrachten uit te voeren en elkaar zo beter te leren
kennen. Voor de ouders was er een eigen programma in de kerk, Het was een
koude maar zeer geslaagde dag.

SRR
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Hoe nu verder? Van vrijdag 9 maart t/m
zondag 11 maart gaat de voorbereiding
verder: de vormelingen uit beide
parochies gaan samen op kamp. We
gaan er weer een leerzaam maar zeker
ook heel gezellig kamp van maken.

De vormselvieringen zijn op zondag 27
mei om 10.00 uur in Odijk voor de
vormelingen uit de Parochie Paus
Johannes XXIll en ‘s middags in Tiel voor
de vormelingen uit de Suitbertus
parochie. Rector P. Kuipers zal in beide
vieringen de vormheer zjn.

) =
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Sdra Hollaarovd en Samuel Hollaar: 1e en 2e links; Sjoerd van Solinge 4e van links

Omgekeerd huisbezoek

Naast de liturgie is ook het gemeenschapsgevoel binnen onze geloofsgemeenschap in Bunnik erg belangrijk. Het is niet
alleen de bedoeling dat we naar vieringen gaan, maar ook dat we elkaar een warm hart toedragen. Op deze manier
brengen we totleven wat we in ons geloof belijden. Daarom is het goed om bijvoorbeeld na een zondagsviering koffie te
blijven drinken, of thee natuurlijk. Even een praatje maken, daar vrolijk je van op en dat maakt anderen ook blij. In allerlei
vrijwilligersgroepen ontmoeten parochianen elkaar al en dat leidt meestal tot meer saamhorigheid. Om het
gemeenschapsgevoel te versterken wordt vanuit de Bezoekgroep een zogenaamd Omgekeerd Huishezoek
georganiseerd: Mensen worden uitgenodigd voor een bezoek aan het parochiehuis, zodat ze daar kunnen worden
ontvangen en er meer contactkan ontstaan. In principe is het gewoon voor de gezelligheid en parochiesaamhorigheid.
Wellicht kunnen mensen ook inspiratie opdoen voor verdere aktiviteiten. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. De
bijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 maart om 10.15 uur in de pastorie achterom. Voor meer inlichtingen en
aanmelding: Peter van den Berg, M: 06 420 880 01 en Fons van Bosbeek, T: 030 656 42 91.

Cor Konter op 8 februari, 86 jaar
Truus Linger op 21 februari, 81 jaar

Dinsdagavond

Familieberichten
Vieringen
Overleden: 9
Ans Wagemakers-van Ravenstein op 19 januari, 90 jaar Zaterdagavond - zie liturgierooster
Wilma Kunnen-Jansen op 26 januari, 86 jaar Zondagmorgen :9.30 uur m.u.v. Oec. Viering

:19.30 uur



Schuldhulpmaatjes gezocht

In heel veel huishoudens krijgen mensen de touwtjes niet meer aan elkaar
geknoopt. Problematische schuld komt dan ook héél veel voor. Het kan
iedereen overkomen: door een scheiding, door ontslag, door invaliditeit,
door oplichting, doordat je onverwacht een aantal toeslagen moet
terugbetalen, door een serie tegenvallers, even niet opgelet enz Vaak gaat
het dan van kwaad tot erger, uiteindelijk heb je het gevoel dat je compleet
vast zit. Wij van Schuldhulpmaatje zeggen dan: Hou jezelf niet voor de gek,
hou het nietin het verborgene, kom ermee voor de dag. Want een maatje
kan uitkomst bieden. Gewaoon stapje voor stapje helpen om de zaken weer
op orde te krijgen. Terug naar een gezonde balans tussen uitgaven en
inkomsten. En als dat écht onmogelijk is, begeleiden wij de weg naar de
schuldsanering in sa-menwerking met professionele hulpverleners.

Op initiatief van het Beraad van Kerken en met steun van de gemeente,
Binding, Viveste (v/h Volksbelang) en de kerken is er een nu afdeling
opgericht voor Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek en Overlangbroek, We
zijn blij dat de kerken steun hebben toegezegd en dat ook de gemeente ons
inmiddels een startsubsidie heeft gegarandeerd. Nu kunnen wij concreet aan
de slag'Een belangrijke volgende stap is het op zoek gaan naar zogenaamde
maatjes. De nieuwe stichting hoopt tien tot twaalf nieuwe vrijwilligers te
vinden. Wij zoeken men-sen die het fijn vinden om met administratieve
zaken aan de slag te gaan en die be-reid zijn om een cursus te volgen.
Afhankelijk van de beschikbare tijd zetten we vrij-willigers bij twee tot vier
mensen in. Maatjes staan er niet alleen voor, er zijn teambij-eenkomsten en
er is een begeleidende codrdinator.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht op de website
schuldhulp-maatje.nl, of contact opnemen met bestuurslid Joop van
Ditmarsch. Hij is per email bereikbaar op
secretaris@schuldhulpwijkbijduurstede.nl of telefonisch via 06 18225418,

5G groep

Onze gezamenlijk met Wijk bij Duurstede opgezette discussiegroep 5G is ook
dit jaar weer van start gegaan. 5G staat voor de volgende basiselementen van
de groep: Geloof, Groep, Gastspreker, Gesprek en Gezelligheid. Op een leuke,
informele en gezellige manier willen wij met onze groep ons geloof verder
uitdiepen door met een gastspreker een onderwerp/ thema te bespreken.

In januari mochten wij pastor Anton Vernooij begroeten als gastspreker,
waarbij wij de zondagslezing als thema hadden. Deze lezing werd in een veel
breder perspectief gezet dan dat wij allen wisten. Een boeiend betoog met
genoeg mogelijkheden om samen onze ideeén uit te wisselen.

Afgelopen februari hebben wij de film “Wonderboys" gekeken, waarna wij
met een korte terugblik deze geévalueerd hebben. Een leuke film waarin
monniken er alles aan deden om hun klooster open te houden; waarbij het
katholicisme op een ludieke wijze aan de kaak werd gesteld.

Vrijdag 23 maart a.s. komt de groep om 20.00 uur weer bijeen. Laura de Vries
is dan onze gastspreker met het thema Geloven Nu! ledereen is van harte
welkom op de pastorie aan het Rozenplantsoen 17. Voel je welkom!

Patrick van Echtelt (06-55784477)

Heilige Petrus en Paulus
Cothen

Rozenplantsoen 17
3945 BW Cothen

T: 0343 561208

E: cothen@pj23.nl

Secretariaat
Aanwezig op:
Donderdag 10.00 - 12.00 uur

Pastoraatsgroep:

Aanwezig op:

Maandag 9.30 - 11.30 uur.

E: cothen.pastoraatsgroep@pj23.nl

Locatieraad
Secretaris: Gerda van den Bogaard
E: cothen@pj23.nl

Bankrekeningnummers
Algemene giften en stipendia
(€11,--): NL11RABO0312301154
tnv GG Cothen

Kerkbalans: NL73RAB00312302657
tnv GG Cothen

Parochiéle Caritas Instelling;
NL71RABO0312301626

tnv PCl Krommerijnstreek

Bij giften graag vermelden:

"Caritas Cothen" Cothen.pci@pj23.nl

Mariakapel
dagelijks geopend van maart tot en
met december 9.00-17.00 uur

Redactie/kopij
E: cothen.parochieblad@pj23.nl
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Samen goed voor elkaar.

SAM's Kledinginzamelingsactie

Doe mee met de kledinginzamelingsactie van Sam'’s Kledingactie in Cothen en steun Cordaid Mensen in Nood!

Op 28 april 2018 vindt in Cothen weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats. U kunt uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het
volgende adres:

R.KKerk kerkportaal

Rozenplantsoen 17

Cothen

Het inleveren kan van 10.00 uur tot 13.00 uur,

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van Cordaid Mensen in Nood. Deze
ontwikkelingsorganisatie biedt wereldwijd hulp aan de meest kwetsbaren, na een ramp of conflict. Naast het bieden
van noodhulp hechtMensen in Nood veel belang aan preventie en voorbereiding. Mensen in Nood van Cordaid
heeft een nieuw doel uitgekozen. De netto-opbrengst van de ingeleverde kleding komt ten goede aan het onderwijs
in de crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek, Sam'’s kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor Mensen
in Nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo's kleding ingezameld. De
netto-opbrengst van de kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.

Opbrengst Kerststukjes

We zijn al op weg naar Pasen maar we willen toch nog even
doorgeven dat wij een aardig bedrag hebben opgehaald tijdens
hetweekend van 16-17 december 2017, tijdens de
kerstsamenzang.

Na een gezellige middag kerststukjes maken met enkele kinderen,
werden deze stukjes "s avonds en de volgende morgen verkocht
door de kinderen zelf.

We hebben een bedrag opgehaald van 550,00 euro.

Daarnaast had de PKN een actie waarbij zij een bedrag van 95,00
euro opgehaald hebben.. Dit maakt samen een mooi bedrag van
645,00 euro.

Ditbedrag is in samen werking met de Carolusschool
overgemaakt naar de stichting: Het vergeten Kind

Hel
aen

KiNnd

Familieberichten

Overleden:

Johanna Maria Scherpenzeel - de Kruijff
overleden 15-02-2018 in de leeftijd van 78 jaar.

Regina Johanna van Galen - Bresser
overleden 11-02-2018 in de leeftijd van 82 jaar.
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In 2017 is er een fotoreportage
gemaaktin en om alle kerken van
PJ23, waaronder de Goyse kerk. Eén
van de foto's is hiernaast te zien.
Nieuwsgierig geworden naar de
andere foto's? Kijk dan eens op
http://kerkfotografie.nl/onze-lieve-vr
ouwe-ten-hemelopneming-t-goy/

Heeft u het Open Venster nog wel herkend, in kleur gedrukt en met een heel
ander formaat? En u zult ook gezien hebben dat de inhoud is veranderd. Nieuw
is bijvoorbeeld dat alle locaties binnen de parochie paus Johannes XXl
vertegenwoordigd zijn in één uitgave van het Open Venster, zodat iedereen kan
zien wat er op de verschillende locaties speelt. Uiteraard is ook 't Goy
vertegenwoordigd. De Goyse pagina kun u herkennen aan de foto van onze
kerk en het gebruik van de kleur groen. Het Goyse nieuws is op deze manier
steeds gemakkelijk te vinden.

Watu niet zult vinden op deze paginais hetliturgierooster: daarvoor verwijs ik
u naar de middenpagina'’s van dit blad. Misintenties en In Memoria zullen
voortaan niet meer terug te vinden zijn in dit blad, maar in een Nieuwsbrief die
zal worden ingevouwen in het Open Venster.

Kortom: het Open Venster nieuwe stijl ziet er anders uit, en het zal misschien
even zoeken zijn, maar de extra mogelijkheden die de nieuwe opzet en de
kleurendruk bieden zullen vast snel wennen. En u bent uiteraard van harte

uitgenodigd om kopij of mooie foto's aan te leveren voor alle toekomstige
nummers.

ALS JEZUS UIT
Parochianenvergadering: wordt DE DDUD |S
To?g:emeel gepland. Nader bericht UPGESTMN,
IS PASEN
GEEN EITJE

Sluitingsdatum kopij volgend
nummer: zie pagina 2

Beusichemseweg 104
3997 ML 't Goy

Secretariaat
(ook voor kopij)
Kapelleweg 25A
3997 MP 't Goy
tgoy@pj23.nl

Locatieraad

A. de Rooy (voorzitter):
0306011412

J. Wieman (penningmeester):
030 6012429

L. van Rooijen (secretaris):
0306011160

H. van Bentum (lid):

030 6011267

Pastoraatsgroep
G. v.d. Horst: 030 6011239
L. de Ligt: 030 6011922

Bankrekeningnummer
NL18RABO0329811177

Contactpersoon kerkhof
J. Vorderman: 06 22681493
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Vieringenrooster van 17 maart t/m 13 mei 2018

Houten Schalkwlijk
Loernkseweg 12 Jhr. Ramweg 18

zaterdag 17 maarnt
5e zondag veertigdagentijd

19:00 Werkgroep

19:00 Werkgroep

't Goy
Beusichemseweg 104

Bunnik
Stationsweg 36

19:00 pastoor F.
Hogenelst

zondag 18 maart
Se zondag veertigdagentijd

11.00 pastor A ten Klooster

09:30 Werkgroep

09:30 Werkgroep

zaterdag 24 maart
Palmzondag

19:00 Vespers en
Aanbidding H. Sacrament
Diaken A. Dols

19:00 pastor A. ten Klooster

zondag 25 maart

11:00 Palmzondag

09:30 pw. L. de Vrles

09:30 Oecumenische

Palmzondag pastoor F. Hogenelst, Diaken viering

A Dols pw M. Hettinga
donderdag 29 maart 19:00 mgr. T. Heogenboom,
Witte Donderdag Diaken A. Dols, pw. L.

Langendijk

vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag

15:00 Kinder-kruisweg

pw M. Hettinga

19.00 Goede Vrijdagviering
mgr. T. Hoogenboom,
Diaken H. Schoot, pw. L
Langendi|k

19:00 Werkgroep

15:00 Kruisweg
pw. L. de Vries
19:00 Werkgroep

zaterdag 31 maart
Paaszaterdag

19:00 Gezinspaasviering
pw M. Hettinga

21:30 Paaswake

mgr. T. Hoogenboom,
Diaken H. Schoot, pw. L.
Langendi|k

23:59 Gebedsviering In de
paasnacht

pw M. Hettinga m.m.v.
Jongerenkoor YES

zondag 01 april

06:00 Oecumenische

09:30 pastoor F. Hogenelst

09:30 diaken V. van der

09:30 pastor H

Pasen paasviering in openluchi Helm Eppink

pw. L. Langendijk

11:00 pastoor F. Hogene|st
maandag 02 april 11:00 pastor A ten Klooster 09:30 pastor A. ten
2e Paasdag Klooster

zaterdag 07 april
2e zondag van Pasen

19:00 pastor A ten Klooster

zondag 08 april
2e zondag van Pasen

11:00 pastoor F. Hogene|st

09:30 pastoor F. Hogenelst,
pw M. Hettinga

09:30 pw. L.
Langendijk

zaterdag 14 april
Je zondag van Pasen

19:00 Meditatieve viering
Werkgroep

19:00 Werkgroep

19:00 pastor O
Swilnenberg

zondag 16 april
Je zondag van Pasen

11:00 pastor O. Swijnenberg

09:30 Werkgroep

09:30 Werkgroep

zaterdag 21 april
4e zondag van Pasen

19:00 Werkgroep

19:00 pastor A ten Klooster

zondag 22 april
4e zondag van Pasen

11:00 pastoor F. Hogenelst

09:30 pw. L. de Vries

09:30 Werkgroep

zaterdag 28 april
Se zondag van Pasen

19:00 Vespers en
Aanbldding H. Sacrament
Diaken A Dols

19:00 pastor O. Swijnenberg

19:00 pw. L. de Vries

zondag 29 april
5e zondag van Pasen

11.00 pastor A ten Klooster

09:30 pw. L. de Vries

09:30 Werkgroep

zaterdag 05 mei
Ge zondag van Pasen

19:00 pw. L. Langendijk

zondag 06 mei 11:00 pastoor F. Hogenelst 09:30 Viering 09:30 pastor H.

6e zondag van Pasen Werkgroep Eppink

donderdag 10 mei 11.00 pastor O. Swijnenberg 10:00 Oecumenische

Hemelvaart van de Heer viering
oec.werkgroep

zaterdag 12 mel 19:00 Mariaviering 19:00 Werkgroep 19:00 pastoor F.

Te zondag van Pasen

Werkgroep

Hogenelst

zondag 13 mei
Te zondag van Pasen

11.00 Vioorganger volgt

09:30 Werkgroep

09:30 Werkgroep




Odijk

St. Nicolaaslaan 1

Werkhoven
Herenstraat 11

Cothen
Kerkweg 7

Wijk bij Duurstede
Klooster
Leuterstraat 35

zaterdag 17 maart
Se zondag veertigdagentijd

zondag 18 maart
5e zondag veertigdagentijd

11:00 pw. E. van de
Moosdijk

09:30 pw. E. van de
Moosdijk

09:30 pastor A. ten Klooster

09:30 Samen-kerk-zijn
viering
Werkgroep

zaterdag 24 maart
Palmzondag

zondag 25 maart

11:00 Werkgroep

09:30 Werkgroep

09:30 pw. L. Weijman

09:30 Palmpasen

Palmzendag viering

Annemieke Bosman
donderdag 29 maart 19:00 pastor A. ten Klooster 19:00 pastor H
Witte Donderdag Eppink
vrijdag 30 maart 15:00 Kruisweg 15:00 Kruisweg 14:45 Kruisweg
Goede Vrijdag Werkgroep Werkgroep Werkgroep

19:00 Goede Vrijdagviering
pastor A. ten Klooster

zaterdag 31 maart
Paaszaterdag

21:30 Paaswake
pastor A ten Klooster

21:00 Paaswake
pastor A. Verwei|
1900 gezinsviering
Werkgroep

zondag 01 april
Pasen

11:00 pw. L. Weljman

09:30 pw. L. Weljman

11.00 diaken V. van der
Helm

09:30 Werkgroep

maandag 02 april

2e Paasdag

zaterdag 07 april 19:00 Werkgroep
2e zondag van Pasen

zondag 08 april 11:00 pw. L. Langendijk 09:30 pastor A. ten Klooster | 09:30 Werkgroep 09:30 Kinderkerk
2e zondag van Pasen Werkgroep

zaterdag 14 april
de zondag van Pasen

zondag 15 april
de zondag van Pasen

11:00 pastor A. Verweij,
diaken V. van der Helm

09:30 diaken V. van der
Helm

11:00 pw. E. van de
Moosdljk

09:30 pw. E. van de
Moaosdik

zaterdag 21 april
4e zondag van Pasen

19:00 pw. L. de Vrles

zondag 22 april 11:00 Werkgroep 09:30 Werkgroep 09:30 pastoor F. Hogenelst | 09:30 Kinderkerk
4e zondag van Pasen Werkgroep
zaterdag 28 april

Se zondag van Pasen

zondag 29 april 11:00 pastor O. Swijnenberg | 09:30 pastor A. ten Klooster | 11:00 pw. L. Langendijk 09:30 pw. L.

Se zondag van Pasen Langend|jk

zaterdag 056 mei
6e zondag van Pasen

19:00 pastor O.
Swijnenberg

zondag 06 mei
6e zondag van Pasen

11:00 pw. L. Langendijk

09:30 pastoor F. Hogenelst

11:00 Rian van Kleef

donderdag 10 mei
Hemelvaart van de Heer

zaterdag 12 mei
Te zondag van Pasen

zondag 13 mei
Te zondag van Pasen

09:30 pw. E. van de
Moosdilk
11:00 pw._E. van de
Moosdijk

11:00 Werkgroep

09:30 Gezinsviering
Werkgroep

Legenda

Rood =Eucharistieviering, Blauw=Woord en Communieviering, Zwart = overige vieringen

Wijzigingen voorbehouden (zie www.pj23.nl)




OLV ten Hemelopneming
Houten

Loerikseweg 10
3992 AD Houten

Secretariaat
Loerikseweg 12
3991 AD

T: 030 6371284

E: Houten@pj23.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij. 9.00 -12.30 uur
www.houten.pj23.nl

Locatieraad
houten locatieraad@
pj23.nl

Bankrekeningen
kerkbalans
NL10OINGB0000382796
Open Venster
NL23INGB0000096897
Kerkradio
NL94INGB0000107550

Redactie
houten.parochieblad
@pj23.nl

18

Pionieren tussen kerk en samenleving

Afgelopen zomer werd door de parochie Paus Johannes de XXIl een oproep
gedaan om een groepje met pioniers op te richten. Bij de vraag naar
geschikte mensen werd een reeks van eigenschappen opgenoemd.

Een van de voorwaarde om bij deze groep te komen was: katholiek zijn

en avontuurlijk aangelegd zijn. Maar dat was niethetenige, want ook
belangrijk was het vertrouwde kunnen loslaten, kunnen dromen, luisteren
n een netwerk ontwikkelen. En dit was nog maar een kleine greep uit de
omschrijving waaraan de pioniers zouden moeten voldoen. Zou dat wel
kunnen lukken zou je denken.

De oproep werd op verschillende manieren verspreid. Het resultaat van de
oproep kreeg na de zomervakantie vaste vorm: vier mensen onder leiding van
projectbegeleider Henk van Brussel kwamen bij elkaar en verkende de eerste
mogelijkheden tot het pioniersschap. Het werd een groepje uit diverse delen van
Houten metieder zijn eigen bagage in en buiten het parochiewerk om, Boeiend
om van elkaar te horen wat kerk en daarbij je plaats in de samenleving betekent.
leder heeft zo zijn eigen plekje en mogelijkheden om met het geloof wat te doen
in die samenleving. En dat doen is voor deze groep belangrijk, want binnen de
RK Kerk in Houten en de andere locaties gebeurt al heel veel binnen de
kerkmuren,

Wat kunnen we betekenen?

Na de eerste verkenningsavonden is vooral gezocht naar de mogelijkheden om
te kijken wat je als pioniersgroep daadwerkelijk kunt betekenen. Er isin het
eerste halfjaar al veel nagedacht, beschouwd, gewikt en gewogen.

Derol van kerk en ook elk lid van de kerk voor de samenleving is een belangrijke.
Het is ook een deel van de boodschap van het evangelie zelf. Zoekende naar
mogelijkheden worden nu de stappen wat concreter. Wat bij alle leden van de
pioniersgroep naar voren kwam was het signaleren van plekken in onze
samenleving waar mensen eenzaam of geisoleerd zijn,

Groot aanbod voor iedereen
Nu wordt er al veel georganiseerdin | Heeftu een idee?

Houten voor allerlei groepen in Mail het een van ons:

onze samenleving. Maar dit aanbod Fred Geers f.geers@wxs.nl

is vooral gericht op mensen die zelf Ingo Heinen ingo.heinen@gmail.com
al de moed hebben om stappen te Peter Stolk stolkpc@casemanl

zetten in een richting van zo Anton in 't Veld tasewo@hotmail.com
aanbod. En in onze plaats is echt heel

veel te doen. Eigenlijk voor iedereen.
En datis natuurlijk heel goed. Maar toch vallen er mensen buiten de boot.
Mensen die niet de moed, de kracht of hetinitiatief hebben om ergens op af te
stappen of te reageren. In de groep pioniers gaan we nu op zoek naar
mogelijkheden om hier iets mee te doen. Eigenlijk metin het achterhoofd de
vraag: "hoe kunnen wij als gelovige mensen een hand uitsteken, naar mensen
die dat nodig hebben?”

Geen nieuw wiel uitvinden

In hetland zijn binnen andere kerken al diverse initiatieven ontplooid om binnen
wijken ofin groter verbad mensen bij elkaar te brengen of plekken te creéren
waar mensen zich veilig voelen en terecht kunnen. Van die initiatieven kunnen
we zeker leren. Maar ook is het belangrijk van elkaar te horen waar eigenlijk
behoefte aan is. Soms kan het al heel simpel zijn door te weten van elkaar en

een eerste contact te leggen.

Mogelijk heeft u als lezer zelf wel constructieve ideeén daarin en daar staan wij
als pioniers natuurlijk altijd voor open. Geloven is eigenlijk een leven lang
pionieren.

Fred Geers



Mariaviering

“Maria leerde ons moeder te zijn.

Moeder zijn is het hart zijn, in een harde wereld;
bron van begrip en geborgenheid,

attentie voor het kleine en het goede in de mens,
uitgestoken hand voor de vader,

kloppend hart voor het zoekende kind,
reddingssloep voor velen,

troost en steun voor zieken en eenzamen, :
Eenvoudig goed zijn, steeds gereed zijn,
liefde en geluk geven, Q"
elkaar eren met warme aandacht, . \

- P oy

kleur brengen in elkaars leven."

Op zaterdag 12 mei a.s. om 19.00 uur, is er een Mariaviering, wederom verzorgd door het 5t. Caeciliakoor, in onze kerk
Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming Houten. Voor deze viering, aan de vooravond van Moederdag, hebben we
teksten gekozen over Maria in relatie tot het moederschap. Wij onderstrepen datieder mens "mens" kan zijn voor
kinderen of medemensen.

Er wordt speciaal aandacht gevraagd voor het Kinderfonds MAMAS, sterke vrouwen in Zuid-Afrika, die opstaan voor
kinderen in ernstige armoede; die kinderen opvangen die niet hun eigen kinderen zijn.

Die avond wordt er gebeden, er zal ruimte zijn voor bezinning, we zingen samen, en door hetkoor zullen
Marialiederen ten gehore worden gebracht. U wordt in de gelegenheid gesteld een groet aan Maria te brengen een
momentom stil te staan bij onze eigen mooie, maar ook bij de moeilijke momenten in ons leven. Tijdens deze
bloemenhulde kuntu uw zelf meegebrachte bloemen bij het beeld van Maria neerleggen.

Na afloop wordt er koffie en thee geschonken en is er gelegenheid om een rozenkrans en de Mariakaars Onze Lieve
Vrouw van Altijddurende Bijstans” te kopen.

ledereen is van harte welkom in deze gebedsviering.

Werkgroep Mariavieringen en St. Caeciliakoor Houten

FEESTELIJKE BIJEENKOMST OUDEREN
vrijdag 1 juni

Vanaf 2015 organiseren wij in juni een gezellige bijeenkomstin Restaurant De Engel voor de senioren van
onze geloofsgemeenschap. Ocok ditjaar willen wij voor ouderen boven de 75 jaar zo'n festijn organiseren. Bij

de volgende uitgave van Open Venster ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst op

vrijdag 1juni a.s., wederom in restaurant De Engel, Burg, Wallerweg 2, Houten. Omdat de tijd tussen het volgende

Open Venster met uitnodiging en de bijeenkomst op 1 juni erg kort is volgt hier het programma voor die dag.

10.00 uur Eucharistieviering waarin pastoor F. Hogenelst en mevrouw C. Sturkenboom zullen voorgaan; het koor Omnia
zal de viering muzikaal ondersteunen. Na de vieringis er natuurlijk koffie/thee met een traktatie.

11.45 uur vindt er een optreden plaats van het koor Castellum Singers. Zij hebben een gevarieerd repertoire: herkenbare
liedjes, rustige nummers, meezingers afgewisseld met enkele acts.

12.15 uur wordt tijdens de pauze het glas geheven op ieders gezondheid en onze geloofsgemeenschap.

12.45 uur uitreiking van de “WW', de wissel wandelstok. In het volgende OV leest u meer hierover.

13.15 uur is er een eenvoudige lunch.

13.45 uur vindt op de gebruikelijke wijze afsluiting plaats.

Zet de datum alvastin uw agenda of op de kalender. Bij het volgende Open Venster ontvangtu dus de uithodiging.
Geefu na ontvangst van de uitnodiging direct op bij de Werkgroep Zieken en Ouderen.

Het gaatu goed!

Namens de voorbereidingsgroep, Fons van der Zant, secretaris locatieraad
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Valentijns-aandacht voor vrijwilligers

Op Valentijnsdag werden twee groepen vrijwilligers binnen onze parochie aangenaam verrast. Ko Vernooij en Jos van
Vliet hadden de vrijwilligers van de “"Groene Handen" en de onderhoudsgroep van de begraafplaats voor overleg naar
de parochieruimte laten komen waar zij te horen kregen dat zij door de Houtense gemeenschap voorgedragen waren
voor een CDA-Valentijnstaart. Deze groep vrijwilligers wordt binnen Houten geroemd om haar inzet bij het onderhoud
van de tuin om de kerk en het onderhoud en verzorging van de begraafplaats. Onder het genot van een kop koffie werd
de Valentijnstaartin 14 gelijke punten gesneden. De aanwezigen lieten zich deze verrassing goed smaken.

0ok Hans van Dijk was door een parochiaan voorgedragen voor een CDA-Valentijnstaart voor zjn inzet bij de
begeleiding van de restauratie van de kerktoren in het voorjaar van 2017 en zjn inzet binnen de werkgroep De Groene
Kerk voor het vervangen van de verlichting in onze kerk.

P g !
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De taarteters:

Voorste rij (vinr) Henk Odijk,
Gert Vernooij, Wim Witjes, Ton
Tonus,

Achterste rij Henk Stoker, Nico
van Boeckel, Arie van der
Tempel, Cor Fraza, Jos van Vliet,
Ko vernoolj, Gertjan Zegers, Jan
de Jong en Ab Reeze.

Niet bij de bijeenkomst: Adriaan
van Oostrom, Theo Stofmeel,
Peter Stolk en Gerard Terstegen,

Kledingactie Mensen in

Nood op 28 april 2018 e
KLEDINGINZAMELING

Op zaterrdag 2'8 april 2018 vindtin orllze parochie weer ﬁENSENINNOOD

de Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U
kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel KLEDINGACTIE
en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van
10.00 tot 13.00 uur afgeven bij de Opstandingskerk
aan HetKant 1 en bij de RK OLV Kerk aan de

Loerikseweg 12. Voor meer achtergrondinformatie Helptu de PCl helpen?
over Sam's Kledingactie verwijzen wij u graag naar de Dat kan door ons attent te maken op medemensen in
pagina van locatie Bunnik. nood of door zelf om hulp te vragen.

Neem voor hulp contact op met PCl Paus Johannes XXII|
Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de Mail: info.pci@pj23.nl of bel naar de contactpersoon in uw
gesteunde projecten kuntu kijken op locatie. De telefoonnummers zijn te vinden in de
www.samskledingactie.nl of bellen naar 088 2080100. namenlijstin de nieuwsbrief.

Giften zijn welkom op:
Theo Pouw, CoGrdinator kledingactie Houten NL1ORABO0158700023 tn.v. PCl PJXXIII




Vastenactie weekend
17 en 18 maart

In het vorige Open Venster heeft u kunnen lezen over
de vastenactie van dit jaar. Met onderstaande
actviteiten hopen we nog meer in te zamelen voor deze
mooie projecten.

Vastenactiemaaltijd
Zaterdag, 17 maart 17.00 uur. Wij nodigen u allen
daartoe uit Deze zal geheel in het teken staan van
Zambia. De maaltijd zelf bestaat uit Zambiaanse
gerechten, Wij garanderen dat het een heerlijke
maaltijd wordtin een gezellige sfeer. Tijdens de maaltijd
vertellen Angelique en Toon van Maanen u meer over
het project. U kunt zich voor deze maaltijd opgeven via
het parochiebureau (tel. 6371284 of e-mail: '
houten@pj23.nl ) of via Joop van Impelen; e-mail; W
jvimpelen@kpnmail.nl . Ay
Wat de prijs betreft, dat mag u zelf weten!

Vieringen
Zaterdag 19.00 uur woord en gebedsviering
met medewerking van Cantilene.

Zondag 11.00 uur is de eucharistieviering, met het
St. Caeciliakoor. Na de viering kuntu een
Zambia-expositie en het lespakket van de scholen in de
dagkapel bekijken. Daar staat ook, zoals ieder jaar, de
Wereldwinkel (opbrengst voor de Wereldwinkel zelf).

Wafels

Ook dit jaar helpen de wafelbaksters weer mee om geld
in te zamelen, U kunt wafels kopen:

Zaterdag voor de viering tussen 17.00 en 19.00 en na de
viering van 19.00.

Zondag voor de viering tussen 9.30 en 11.00 en na de
viering van 11.00.

U kunt de wafels ook opwarmen in de koekenpan, dan
worden ze weer heerlijk knapperig.

Scholen
Ook de meeste RK scholen van de Krommerijnstreek

zamelden geld in voor het weeshuis Sunsuntila en Victor
Braun school. De kinderen doen allerlei acties om zoveel
mogelijk geld bij elkaar te krijgen. De actie begon op
aswoendag met een musical op de school de Aventurijn,
uitgevoerd door KISI, een project van de scholentour van
Vastenactie voor Scholen. De kinderen luisterden en
dansten enthousiast mee met deze mooie musical. De
scholen,die met de actie meedoen, kregen bezoek van
Angelique en Toon van Maanen. Zij zijn 2 keer in Zambia
geweest, omdat hun zoon Erik daar 1 jaar woonde en
ondersteunen daar een school. De presentaties, die zij
geven, zjn interactief en de kinderen leren op deze wijze
veel over Zambia en het project. Ze luisterden
aandachtig en stelden Angelique en Toon ook kritische
vragen.

Palmpasenstok versieren

Op zondag 25 maart aanstaande is het Palmzondag.
Wij vieren dan in de kerk de blijde intocht van Jezus
Christus in Jeruzalem, Aan het begin van de viering op
die dag (om 11.00 uur) vindt deze intocht plaats met
een processie door de kerk. En hoe leuk zou het zijn als
er veel kinderen in die processie meelopen met een
zelf versierde Palmpasenstok.
Daarom nodigen we alle kinderen uit om die dag om
9.30 uur naar de dagkapel (naast de kerk aan de
Loerikseweqg) te komen om samen die stokken te
versieren. De stokken en de benodigde versierselen
zijn al aanwezig, een aantal ouders zal meehelpen om
de stokken te versieren. En natuurlijk is er wat te
drinken en te eten.
Zoals aangegeven zullen de kinderen meelopen aan
het begin van de viering. Daarna s er een
Kinderwoorddienstin een van de parochiezalen,
Tijdens de offerande zullen de kinderen hun
stokken bij het altaar zetten en plaats
nemen in de kerk. Aan het eind van de viering
halen de kinderen hun versierde
Palmpasenstok weer op en lopen in processie
de kerk uit.
De kinderen kunnen daarna hun Palmpasenstok naar
het Houtens Erf, de Loerikerstee of het Haltnahuis
brengen of in eigen familie een bestemming geven.
Ook kan er bij het verlaten van de kerk om een adres
gevraagd worden van een zieke of eenzame Houtense
inwoner, waar de stok naar toe gebrachtkan worden.
Vinden jullie hetleuk om mee te doen? Meld je dan
aan uiterlijk donderdag 22 maart aanstaande via het
secretariaat van de geloofsgemeenschap Houten,
e-mail houten@pj23.nl

Meike Hettinga
Werkgroep Palmpasen

Familieberichten

Gedoopt:

14 januari: Joost, Loraine en Naud Kauer en
Sven, Ties en Yenthe Koning.

25 januari: Lotte Verhagen en Lily van Rooijen.

Overleden:

10-01-2018  Mieke van Merode
18-01-2018  Henny Bos

20-01-2018  Corrie Boumans-van den lJssel
23-01-2018  Chris van Doorn

31-01-2018  Annie Vernooij-Sturkenboom
09-02-2018  Sjaan Jacobs-van Soest
15-02-2018  Nico Kop
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Sint Nicolaaslaan 1,

3984 JA Odijk

T: 030 6562031

E: odijk@pj23.nl
www.nicolaaskerkodijk.nl

Secretariaat

Elly Bom en Willy van Wijk
woensdag en vrijdag aanwezig
van 9.00 uur tot 12.00 uur,

Pastoraatsgroep

Bert Staal
bertpastoraatsgroep@hotmail.com
Vera Boonen
verapastoraatsgroep@hotmail.com
of 06 20254187

Voor stipendia (€11), giften en
kerkbijdragen

IBAN: NL98 RABO 0329 8070 21
t.n.v. GG H. Nicolaas PJ23,

Koren

Vox Odicensis o.l.v. Joep de Cloet.
Multiple Voice o.l.v. Michael van
Bremen.

Openingstijden Mariakapel
Winter: van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Zomer: van 9.00 uur tot 19.00 uur.

Redactie/kopij
odijk.parochieblad@pj23.nl

Nieuwsbrief:

Voor overig locaal nieuws: is er de
wekelijkse Nieuwsbrief.

Die ligt achter in onze kerk op tafel
of via e-mail. U kunt kopij
aanleveren (vodr vrijdags) en/of
zich daarvoor opgeven via:
odijk@pj23.nl

Medio januari is in onze Geloofsgemeenschap (GG) het startsein gegeven voor
het Vitaliteitsprogramma voor het eerste halfjaar 2018: een reeks van nieuwe
activiteiten, aanvullend op het bestaande, vertrouwde aanbod van vieringen.
De activiteiten beogen op andere wijze tevoorzien in de lokale behoefte op het
terrein van onze kernwaarden Geloof, Verdieping en Verbinding.

Actwntelten die binnenkort plaatsvinden

nder vertrekken we rond etenstijd vanuit Odijk naar de
Passmn in de Bljlmer Amsterdam. De Passion is al jarenlang een begrip in
Nederland. De Passion staat ditjaar in het teken van Ik zie jou! Onder meer
Glennls Grace en rapper Brainpower verlenen hun medewerking.

15 /0 ' /| gaan we met zoveel mogelijk jongeren en 'oudere

jongeren nieuwe activiteiten ontwerpen in het Kerklab. Deze nieuwe ideeén
krijgen een plekin ons‘\.ﬁtalltens programma voor het 2e halfjaar 2018.

pril staat de tweede editie van
B w Coffee & More gepland

is het Tijd voor taart.
Deze actwlteltls bedoeld voor kinderen. Zij versieren een
taart voor een dorpsgenoot(je) die in hun ogen een
steuntje in de rug verdient,
. verzamelen we aan het begin
van de mlddag bij de H. Nicolaaskerk voor een bezoek
aan het Catharijneconvent.

Goed om te weten

De nieuwe activiteiten van de H. Nicolaaskerk zjn in de eerste plaats bedoeld
voor “nieuwe” mensen en voor degenen die de drempel van onze kerk al
langere tijd als te hoog ervaren. Uiteraard zijn "geregelde” kerkgangers ook van
harte welkom. Juist zij nemen dan bij voorkeur iemand uitonze doelgroep mee.
Zo verbindt de Nicolaaskerk in de praktijk. De verschillende activiteiten zullen
worden geévalueerd op basis van de feedback van de aanwezigen. Succesvolle
activiteiten komen terug in het tweede halfjaar.

Meer informatie over alle activiteiten (aanvangstijden etc.) en het volledig
programma is te lezen op onze website www.nicolaaskerkodijk.nl.
Vragen? Mail naar vitaliteitnicolaaskerkodijk@gmail.com.

Het Paastridutim is de belangrijkste periode van het kerkelijk jaar.

Wij vieren dan hetlaatste avondmaal, het lijden, de dood en de verrijzenis
van onze Heer. Witte Donderdag en Goede Vrijdag en de Paaswake zijn nauw
met elkaar verbonden en daarom gaat op deze drie dagen in de
avondvieringen zoveel mogelijk dezelfde priester voor. Het tridutim vindt in
slechts drie van de acht geloofsgemeenschappen van onze parochie plaats.
Dit jaar vindt, voor de geloofsgemeenschappen van Bunnik, Odijk en
Werkhoven, het tridutim plaats in Werkhoven.

In de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming aldaar gaat pastor
Anton ten Klooster voor in de drie avondvieringen op 29, 30 en 31 maart a.s.
De vieringen zjn door de drie Geloofsgemeenschappen gezamenlijk
voorbereid.

Om samen verhalen te delen over onze geboortegrond,
de bodem van ons bestaan. Verhalen over de ongeschreven wetten uit onze
jeugd en tienerjaren. Verhalen over welke rol het geloof daar al of nietin
speelde en hoe datnu in hetleven vorm krijgt.
Drie avonden voor Bunnik, Odijk en Werkhoven: van 19.30 tot 21.30.
8, 15, en 22 mei. Plaats van samenkomst athankelijk van de aanmeldingen.
Aanmelden voor 1 mei bij lweijman@kerkmail.nl

Janny van Schipen Lilian Weijman



Kidskerk

Een nieuw initiatief voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 t/m 10 jaar!

Wat gaan we precies doen?
We beginnen met het aansteken van een kaars, waarna we een verhaal lezen of vertellen

en hier samen nog even over door praten. Dit wordt gevolgd door een gezellige activiteit;
een knutsel, toneelstukje, schrijf- tekenopdracht, een liedje, ga zo maar door. / ‘9

Aan heteinde sluiten we samen weer af met een gebed en een lied.
Natuurlijk mag jij je vader en/of moeder gezellig meenemen als je dat leuk vindt!
Tot aan de zomervakantie staan er nog 2 kidskerken gepland;

Wanneer? Waar gaathetover?

22 April Emmalisgangers
17 Juni De toren van Babel
Hoe laat?

Onderstaande data op zondag van 9:30u tot 10:30u in de St. Nicolaaskerk Odijk.

Graag tot dan...... Werkgroep Kidskerk

Ontmoeting met dorpsgenoten

De volgende Ontmoeting met Dorpsgenoten zal zijn op zondag 8 april van 14,30 tot 17.00 uur in het Zaaltje bij de
H. Nicolaaskerk. Op deze middag kunnen leuke voorjaarsbloemstukjes worden gemaakt. Hetis handig om hiervoor
een schaar en een tangetje mee te nemen. Hier omheen is er tijd voor gezellig samenzijn onder het genot van een
kop koffie of thee en een drankje. Voor de kostenbestrijding kuntu een bijdrage in de hiervoor bestemde pot geven.
Mocht vervoer een probleem zijn dan kan dit worden geregeld via tel. 030-6562977.

In mei zal de ontmoetingsmiddag niet worden gehouden in verband met Moederdag en Pinksteren.

Eten met dorpsgenoten

Het Eten met Dorpsgenoten zal in maart niet worden gehouden in verband met de stille week en Pasen.
De volgende keer zal het samen eten gebeuren op maandag 23 april in de Meenthoek bij het Witte Kerkje.
Vindt u hetfijn om samen te komen met anderen die ook regelmatig alleen eten, komtu dan naar

De Meenthoek bij het Witte Kerkje.

Voor € 5 krijgt u een driegangenmaaltijd. De deur gaat open om 18 uur en om 18.30 uur wordt de
maaltijd geserveerd. U kunt zich aanmelden op woensdag 18 april tussen 17 en 18 uur via
telefoonnummer 030-6562089 met vermelding van uw naam en telefoonnummer,

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 32.

De navolgende keer zal het samen eten gebeuren op maandag 28 mei op dezelfde tijd en plaats.

Aanmelden kan dan op woensdag 23 mei tussen 17 en 18 uur via eerder genoemd telefoonnummer.

Créche en Voorleeskerk

Eris creche tijdens speciale vieringen vieringen zoals Feestdagen, Gezinsvieringen en Oecumenische vieringen.
Mochr het bij een doopviering creche gewenst zijn, dan kunt contact opnemen met ondergetekende,

Er is, behalve tijdens de schoolvakanties, elke zondagsviering Voorleeskerk. De kinderen van de basisschoolleeftijd
vertrekken na het openingsgebed naar hun "eigen kerk" en luisteren naar een verhaal uit de Kinderbijbel.

Na de preek komen zij weer terug.

Voor vragen kunt u terecht bij Nicolien Peek: nicolienpeek@hetnet.nl

Familieberichten
Overleden:
6 februari 2018: Ben Koppel, 68 jaar
17 februari 2018: John Schippers, 58 jaar
22 februari 2018: Judith Oosterbaan- Aarts, 58 jaar
27 februari 2018: Hennie Mans, 69 jaar
1maart 2018: Jan de Langen, 80 jaar

Wij kunnen géén grote dingen doen.
Wij kunnen alléén kleine dingen doen,
met grote liefde
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Heilige Michaél
Schalkwijk & Tull en 't Waal

Jonkheer Ramweg 18
3998 JP Schalkwijk

Secretariaat
E: schalkwijk@pj23.nl

Pastoraatsgroep
06 29473968

schalkwijk.pastoraatsgroep@pj23.nl

Bij pastorale nood:
06 12948874

Bankrekeningnummer
NL15 RABO 0357500075

Kerkverhuur/Lucashuis
E: schalkwijk@pj23.nl

Openingstijden Mariakapel
Dagelijks 9.00 - 16.00 uur

Telefonische bereikbaarheid
Zie bijgevoegde nieuwsbrief

Kopij Open Venster
schalkwijk.parochieblad@pj23.nl
Kopijdatum: 24 april 2018
(periode: 19 mei - 29 juni)
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25 maart eerste Passion of Jesus Christ in

Schalkwijk door zangkoor Sabra

Inmiddels is “The Passion” al jaren bekend van de televisie, Velen van u kennen het
Sabrakoor. Het Sabrakoor gaat een nieuwe uitdaging aan en zal voor de eerste keer
op een eigen muzikale wijze “The Passion of Jesus Christ” uitvoeren.

“The Passion of Jesus Christ" is de muzkale uitvoering van het complete
ljdensverhaal: van de aankomst van Jezus in Jeruzalem, het laatste avondmaal en
de kruisiging, tot aan de opstanding. Een indringend verhaal dat op eigen- tijdse
manier verteld wordt. Wij hopen dan ook dat het jong en oud aan zal spreken. Het
verhaal wordt met passende beelden ondersteund en o.a. de volgende nummers
worden gezongen: ‘The Rose, ‘Zwart-Wit, | don't know how to love Him' en ‘Mag ik
dan bij jou' Als gastsoliste zal Noélle Spaan het nummer ‘Ken je mij’ ten gehore
brengen.

De leden van Sabra hopen dat “The Passion of Jesus Christ” een positieve bijdrage
mag leveren aan al het moois dat Schalkwijk al te bieden heeft en zij nodigen u van
harte uit op 25 maart om 15.00 uur in de H. Michaélkerk. Na afloop is er
gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van thee of koffie met
iets lekkers. De toegang is gratis. Er wordt na afloop wel een vrijwillige bijdrage
gevraagd.

Stil staan bij de Goede Week
Wij worden er letterlijk stil van: het
lijden en de verrijzenis van Jezus
Christus,

Wat moet het voor Jezus Christus
betekend hebben, te weten dat hij voor -
ons zou sterven en verrijzen? Te weten

dat hij moest lijden? Ervaren wij zijn

lijden en sterven als genade? Als een

zegen? Watbetekenen Jezus' woorden F
tijdens het laatste avondmaal voor ons?
Zijn wij een beetje Petrus? Zijn wij een
beetje Judas?

Tijdens de Goede Week nemen wij tijd
om te denken en gedenken. Dat doen
we samen met de Hervormde
gemeenten Schalkwijk, Tull en 't Waal
en 't Goy. Op maandag 26, dinsdag 27,
woensdag 28, donderdag 29 en
zaterdag 31 maart zullen wij in de
Hervarmde kerk in Tull en 't Waal
oecumenische diensten houden, die
om 19.30 uur beginnen.

U bent welkom om met ons te
gedenken door bidden en zingen.

Eerste Heilige Communieviering

Tijdens de gezinsviering op zondag 11
maarthebben 12 aankomende
communicanten uit groep 4 en 5 zich aan
de mensen in de kerk voorgesteld.
Inmiddels zijn de voorbereidingen
afgerond en zijn ze er helemaal klaar
voor!

ledere week werd er in de klas gewerkt
aan het communieproject 'Blijf dit doen’
Daarnaast hebben de kinderen door
middel van een speurtocht veel plekjesin
de kerk ontdekt. Een gezamenlijke lunch
op school zorgde voor het gevoel van het
samen delen. Op 8 april is het eindelijk
zoverl

Wilt u zien hoe Iva de Bruin, Fenna van
Dijk, Jop van Dijk, Marit Gerritsen, Rosan
Gerritsen, Lieke Hoogland, Lieke van
Kippersluis, Lisa Middelweerd, Naomi van
Rooijen, Roxsanne Schunck, Isabel
Sturken- boom en Josefien Winkel hun
Eerste Heilige Communie ontvangen?
Kom dan naar de Eerste Heilige
Communieviering op zondag 8 april om
9.30 uur.

OF JESUS CHRIST

tiabro



Gemeenschappelijke ziekenzalving

Op vrijdagavond 6 april om 19.00 uur is het mogelijk om tijdens een eucharistieviering met voorgangers pastoor
Hogenelst en diaken Schooten m.m.v. het Gemengde Koor het sacramentvan de zieken te ontvangen.

Vroeger wachtte men tothet allerlaatste moment met de zieken zalving. lemand werd pas 'bediend' als het einde nabij
was. Dat hoeft niet meer zo te zijn. Ook als er geen stervensgevaar is, kan een ziekenzalving op zijn plaats zijn en kunnen
ook dierbaren daarbij aanwezig zijn. Het sacrament van de zieken kan ontvangen worden door allen die behoren tot de
Rooms-Katholieke Kerk, Ook als u de ziekenzalving 2 jaar geleden al heeft ontvangen kunt u nogmaals hieraan
deelnemen. Normaliter wordt het sacrament van de zieken door een priester toegediend. Wanneer er echter in
voorkomende gevallen geen priester beschikbaar is, kan door een pastoraal werkende een ziekenzegening worden
gegeven. We zijn daarom bijzonder blij dat pastoor Hogenelst op vrijdag 6 april het sacrament van de ziekenzalving aan
ieder die dat wenst persoonlijk kan toedienen. U wordtvan harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Wanneer u
geen ziekenzalving wilt ontvangen, bent u natuurlijk ook van harte welkom om aanwezig te zijn. Na de viering wordt
gezamenlijk koffie en thee gedronken in het Lucashuis. Opgeven voor deelname aan deze ziekenzalving kan via de

pastoraatsgroep.

Henk Schoot stoptals
eindredacteur

van het Open Venster

Henk begon in 2000 als vicevoorzitter van
het toenmalige parochiebestuur het
parochieblad samen te stellen en had als
‘vanzelfsprekend' daarvan ook de redactie.
Internet en dus een website waren in die
tijd nog nietin gebruik voor de
Schalkwijkse parochie. Tweewekelijks
verscheen het parochieblad dat bestond
uit2 & 3 gekopieerde Ad-tjes.

Het schema van de vieringen plus de misintenties getypt door
een aantal vrijwilligers, aangevuld door Henk met nieuws uit het
bestuur en aanvullende zaken. Op zondagavond bracht Henk de
stukken naar het parochiezaaltje, legde ze op het kopieer-
apparaat, zodat op maandagochtend een aantal andere
vrijwilligers, samen met pastor Tersteeg, aan de slag konden met
het kopiéren, rapen, nieten, tellen en verdelen van ruim 800
parochiebladen! Deze gang van zaken werd op deze manier
gedaan tot 2010, Toen werd de uitvoering van het Open Venster,
die we tot heden gewend waren, ingevoerd.

Al vanaf 2001 deelde Henk de eindredactie met Hans Altenburg.
Als een geoliede machine hebben zj dit samen gedaan tot begin
van dit jaar. Met het verschijnen van de nieuwe uitvoering van
het Open Venster heeft Henk besloten te stoppen als redacteur.
Op de vraag hoe hij terugkijkt op al de jaren waarin hij zich heeft
beziggehouden met parochienieuws, geeft hij aan het
parochieblad altijd als een belangrijk communicatiemiddel
gezien te hebben en zich daar graag voor te hebben ingezet.
Tegelijkertijd vindt hij dat het een goede ontwikkeling is, dat een
aantal werkzaamheden nu centraal worden opgepakt, omdat de
tijdsinvestering van iedere locatie afzonderlijk zeker niet
onderschat moet worden; een aantal zaken zullen nu voor de
locaties centraal worden uitgezet.

Natuurlijk wil de locatieraad Henk heel erg bedanken voor zijn
jarenlange inzet voor het parochieblad dat een belangrijk
bindmiddel binnen onze gemeenschap is geworden!

Samenzang Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag 10 mei vindt er in Schalkwijk
om 12.00 uur een gezamenlijke viering plaats
van de twee geloofsgemeenschappen in
Schalkwijk.

De RK geloofsgemeenschap Schalkwijk en Tull en
't Waal en de Hervormde Gemeenten Schalkwijk
en 't Goy houden gezamenlijk een zangdienst op
Hemelvaartsdag in de Hervormde Kerk, Brink 10.
In deze bijzondere samenkomst zullen bekende
liederen worden gezongen; ook zijn er
Schriftlezingen, gebed, en bezinning.
Voorgangers zijn Mans Vulto en Antoinette de
Bruijn.

Na afloop is er gelegenheid tot gesprek en
ontmoeting met koffie/thee en fris.

U bentvan harte welkom om dit mee te vieren.

Familieberichten

Overleden

Nic van der Velden. Hij werd geboren op 20
oktober 1933 en overleed op 15 februari 2018,
Hij woonde op Overeind 21.

Gert Jacobs. Hij werd geboren op 26 juli 1934 en
is overleden op 23 februari 2018, Hij woonde
Biesterlaan 73.

Wim van Wijk. Hij werd geboren op 3 juni 1925
en overleed op 28 februari 2018. Hij woonde
aan de Jhr. Ramweg 29.

Zestigjarig huwelijk

Aan allen die ertoe hebben bijgedragen, om ons
diamanten huwelijksfeest tot een onvergetelijke
dag te maken, zeggen wij heel hartelijk dank!
Familie Uytewagal, Trip
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200 jaar RK kerkhof in Schalkwijk,
een boek waard?

Dat Schalkwijk een rijke historie heeft is bij menigeen bekend.
Piet Heijmink Liesert heeft er een grote stapel boeken over
gepubliceerd. Het Schalkwijks museum haalt elke laatste zondag
van de maand in het Dijkmagazijn aan De Heul stukken van die
geschiedenis boven water, Een stuk geschiedenis ligt ook op ons
kerkhof. Geschiedenis in de vorm van mensen. leder mens met
Zijn eigen verhaal Daarmee is het kerkhof een plek van betekenis
geworden voor de dorpsgeschiedenis.

Maar is dat een boek waard? Ik denk van wel. Als je over het
kerkhofloopt, komen er allerlei vragen boven. Wanneer is de
eerste overledene hier begraven? Wie was dat? Waar werden de
mensen hiervoor begraven? Bij de NH kerk op de Brink? Kon dat
ook als je katholiek was? Waarom staat er een grafkapel van de
adellijke familie De Wijkerslooth de Weerdesteijn in het midden?
Hoe zat het ook al weer met het begraven van ongedoopte
kinderen? Bestonden er verschillende klassen op het kerkhof?
Lag je daar dan beter? Kreeg je een groter graf? Waarom moest
er in 2010 een uitbreiding van het kerkhof plaatsvinden? Wat
betaalde men in het verleden voor een begrafenis? Werden de
klokken, net als nu nog steeds, vroeger ook geluid als iemand
overleed?

Honderd en één vragen. Mogelijk bent u nieuwsgierig geworden,
Op vrijdag 22 juni bestaat ons kerkhof 200 jaar. Precies op die
dag zullen we het boek waarin vele antwoorden staan,
presenteren. Het boek wordt in beperkte oplage gedrukt. Wiltu
zeker zijn van een exemplaar, dan kuntu zch alvast opgeven bij
mij. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Co Baas, beheer

Generatieviering, een ontmoeting

tussen jong en (groot)oud(er)

Op zaterdagavond 23 juni organiseren we voor de tweede keer een
generatieviering in onze geloofsgemeenschap. Speciaal voor deze
viering worden (klein-)kinderen uitgenodigd door hun opa en/of
oma, om met elkaar naar kerk te komen en samen in de bank te
ztten.

Doel van deze bijzondere ontmoeting is dat beide generaties
elkaar gaan ontmoeten op de plekken waar ieder zich thuis voelt.
Ouderen die zich thuis voelen in de kerk en hetfijn vinden dat zj
dit gevoel weer eens met hun kleinkinderen kunnen delen. Na
afloop van de viering gaan we gezamenlijk in het Lucashuis, maar
bij mooi weer op het kerkplein, een bakkie doen.

Aan deze generatieviering willen we een extra bijzonder tintje
geven door officieel afscheid te nemen van An de Bruin als
dirigente van het gelegenheidskinderkoor. Welk Schalkwijks kind
heeft er nu niet gezongen in hetkoortje van An?!

Alle jongeren en kinderen die ocithebben deelgenomen aan het
gelegenheidskinderkoor van An, nodigen we daarom uit om deze
avond mee te zingen in het gelegenheidskoor. Geen wekenlange
voorbereiding deze keer, maar gewoon gezellig de liedjes
meezingen die iedereen nog kent uit zijn/haar jeugd. Meer
informatie over deze generatieviering én het afscheid van
dirigente An volgt nog. Als u de datum van zaterdagavond 23 juni,
19.00 uur maar alvast vrij houdtin uw agendal!

Nieuwsbrief

In ieder nummer van Open Venster vindtu
voortaan een nieuwsbrief bijgevoegd, waarin een
uitgebreid liturgisch rooster met misintenties.
Tevens zijn er In Memoria opgenomen, als ook een
lijst met handige telefoonnummers.

Paastriduiim

Ditjaar worden hetPaastriduiim - Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake -
gevierd in Houten, Werkhoven en Wijk bij
Duurstede. Zie voor details hetliturgisch
rooster,

Kelderavond tijdens de
meivakantie

Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer Kelderen
in de meivakantie! Voor de kids vanaf groep 5
tot en met groep 8 wordt er op maandag 23
april vanaf 19.00 tot 21.30 uur een
Kelderavond georganiseerd in de kelder onder
het Lucashuis.

Gezelligmet zn allen knutselen, spelletjes
doen en we kijken een film.

De toegang is gratis. Voor limonade,
chips en snoep wordt gezorgd.




Miltenburg

Uitvaartverzorging

over uw afscheid?

uitvaart@miltenburguv.nl  www.miltenburguv.nl

Burgweg 2 3984 LK Odijk tel: 030 - 856 31 62

B YRIENDEN VAN

HOSPICE

® KROMME RIJNSTREEK

Help het Hospice Kromme Rijnstreek......door donatewr e worder.
Bankrekening nr.: NLSORABO011.95.88.935

Stichting Vrienden van Hosploe Kromme Rijnstreek

Yoor Informatie tel.nr, 030 - 2567990 www.hospice-krommerijn.nl

HOUTHANDEL

Gelor, vam BAYA

HOUTEN

Rijnsoever

PERSOONLIJK, RESPECTVOL EN SAMEN

0683 10 48 87 www.uitvaartbegeleidingvanrjnsoever.nl

COPTIEK VAN DE VECHT

* OPTOMETRIE » BRILMODE
* IONNEBRILLEN » OOGMETING
* ORTHOPTIE » CONTACTLENZEN

WANKELCIMNTRUA HET BONDT HOUTEN - TEL 030 - 73870

ﬁIi a,__“ Bouwbedrijf Van Rijn

Ii ? : Houten BV 030 - 6372433
- N

EN IS www. bouwbedrijf-vanrijn.nl

Uw advertentie hier?
Neem dan contact op metinfo@pj23.nl




28

OLV Ten Hemelopneming
Werkhoven

Herenstraat 11

3985 RP Werkhoven
T. 0343-551201

E: werkhoven@pj23.nl

Secretariaat

Joke van de Vendel, aanwezig op
maandag, woensdag en vrijdag
9.30-12.30 uur.

Pastoraatsgoep
Huub de Gier, aanwezig op
donderdag 9.30-12.30 uur.

Locatieraad
José Dorresteijn
Tineke van Weerdenburg

Bankrekeningnummers
NL19 RABO 0329 8085 40
NLO9 INGB 0000 3448 87

RK-geloofsgemeenschap
Werkhoven

Intenties en kerkberichten
Annie de Gier,

Ds Herman Pollaan 8

3985 RM Werkhoven

Openingstijden Mariakapel
Wintertijd: 8.30-16.00 uur
Zomertijd: 8.30-18.00 uur

Redactie/kopij
werkhoven.parochieblad@pj23.nl

De Passion in Werkhoven?

Ja, u/jij leesthet goed: De Passion in Werkhoven. In de Goede of Stille week is er
veel publiciteit rond de Passion op televisie. Met bekende artiesten en bekende
liederen. Een prachtig, ook emotioneel drama over een onschuldige die
gevangengenomen wordt Begrijpelijk dat dat veel mensen ekt

De Passion speelt leentjebuur bij hetlijdensverhaal in de Bijbel. En dat Bijbelse
verhaal geven wij gestalte in onze kerken. Ditjaar in de kerk van Werkhoven,
waar mogelijk in samenwerking met Bunnik en Odijk.

De drie dagen voor Pasen, het Tridutim, gedenken we het lijden, de dood en de
verrijzenis van de Heer.

Het Tridulim begint met de avondmis op Witte Donderdag. De Heer houdt dan
maaltijd met zijn leerlingen. Jezus deelt zijn eigen leven, breekt en geeft het.
De instelling van de Eucharistie. Die avond zingen er koren uit de kerken

van Bunnik, Odijk en Werkhoven, en verlenen mensen uit de drie
geloofsgemeenschappen hun medewerking.

Op Goede Vrijdag gedenken we het sterven van Onze Heer, de Kruisweg
wordtin de middag gebeden. ‘s Avonds is er een kruisverering.

In de Paaswake, op zaterdagavond, ziet de kerk uit naar Christus’ verrijzenis.
HetLicht keert terug, het leven is sterker dan de dood. De nieuwe Paaskaars,
die als thema heeft verbondenheid, verlicht ons.

Later in de viering worden de Paaskaarsen uit Odijk en Bunnik plechtig
ontstoken aan die van Werkhoven en met het nieuw gewijde doopwater

door afgevaardigden uit Odijk en Bunnik naar hun kerken gebracht. Ook in deze
viering verlenen afgevaardigden uit de drie geloofsgemeenschappen

hun medewerking: in verbondenheid met elkaar.

Zondag, het Hoogfeest van Pasen vieren we de opstanding van Christus
uitde dood. Er is Feest!
Komt u ook naar één van de ‘Passion’-vieringen in de kerk? Of naar alle drie?

U/jij bent van harte welkom.
Plonie Verwalf

Buenasera

We stellen ons open voor het nieuwe
dat God in ons leven brengt. Ons
afsluiten of ons vertrouwen verliezen
is niet de weg. Als we ons droevig of
levensmoe voelen, brengt God

verandering.
Paus Franciscus

Als we spreken over de veertigdagentijd dan gaat het dikwijls over vasten.
Vasten in welke vorm dan ook. Tegenwoordig kiest iedereen een eigen vorm van
vasten. Maar is dit niet ook een periode van bezinning? Een periode waarin je stil
staat bij de vergankelijkheid van hetleven. Dat is wat mij deze dagen
bezighoudt Het zal de |eeftijd wel zijn, denkt u niet?

Is deze veertigdagentijd niet een periode waarin je nadenkt over de zin van het
bestaan? Na deze periode komt het moment van sterven, een heftig
vooruitzicht. Ik word er een beetje stil van. De kou trekt door de muren van dit
gebouw.

Even dachten we aan een vroege lente. Ja, ook wij kunnen ons hierop
verheugen, maar hetis anders, De kou trekt door in onze stenen omhulsels en
dan is het ook nog vastentijd. Ik word er een beetje melancholisch van. Wat
helpt, is dat we weten dat na deze tijd het feest van Pasen komt. Een van de
mooiste feesten in onze kerk. Een feest van de verrijzenis, van vernieuwing, van
nieuwe kansen. Nee, ik begrijp dat er voor ons geen nieuwe kansen komen. Wij
zZijn in beton gegoten en staan vast op onze sokkel. Die kans is er voor u wel en
daar kunnen we ons op verheugen. Als er voor u nieuwe kansen liggen, kunnen
wij er als gemeenschap dan ons voordeel mee doen? Geeft ditu nu net dat ene
zetje om u sterk te maken en in te zetten voor onze geloofsgemeenschap? Dat

Zou onze stenen karkassen toch echt verwarmen.
Aaligasen Hidorted




Vieringen in Werkhoven

Witte Donderdag 29 maart 19.00 uur:
Eucharistieviering mmv koren uit Bunnik, Odijk en
Werkhoven olv Piet-Hein van der Ven en Martien
Stoeten, organist Wouter Koelewijn. Voorganger
pastor Anton ten Klooster en diaken Henk Schoot.
Diverse parochianen uitde drie
geloofsgemeenschappen verlenen hun
medewerking.

Goede Vrijdag 30 maart

15.00 uur:

Kruisweg door eigen parochianen.

19.00 uur:

Eucharistieviering met kruishulde mmv Gemengd
Koor olv René Verwer. Voorganger pastor Anton
ten Klooster en diaken A.Dols

Paaswake 31 maart

21.30 uur: Voorganger: Pastor Anton ten Klooster
en diaken A. Dols. De nieuwe Paaskaars wordt
ontstoken, Het Licht keert terug. Diverse
parochianen uit de drie geloofsgemeenschappen
verlenen hun medewerking.

Pasen 1 april

09.30 uur: W&C-viering mmv het Gemengd Koor
olv René Verwer. Voorganger pastor Lilian
Weijman.

Op zijn paasbest

Van iemand die op zijn of haar mooist gekleed gaat
zeggen we, hij of zij ziet er op Zijn paasbest uit, maar waar
komt dat gezegde eigenlijk vandaan?

Bij bijzondere gelegenheden, met Kerstmis en met Pasen
willen mensen er graag op hun mooist uitzien; waarom
Zien we er dan op ons paasbest uit en niet op ons
kerstbest?

De term op zijn paasbest er uit zien, komt voort uit het
katholieke gebruik dat men tenminste één keer per jaar,
en wel met Pasen, ter communie moest gaan (niet gaan
werd zelfs aangemerkt als een doodzonde).

Omdat de communie alleen, zoals dat heet, in 'staat van
genade ontvangen’ mocht worden, moest men eerst te
biecht gaan. De dagelijkse zonden, maar zeker de
doodzonden, moesten opgebiecht én vergeven worden,
zodat men met een nieuw en rein innerlijk Pasen kon
vieren, Dat 'nieuwe en reine innerlijk’ werd vervolmaakt
met een ‘nieuw en rein uiterlijk’; men stak zich voor de
gelegenheid in een ‘nieuw pak’ en noemde dat de
Paaspronk. Later veranderde datin er op zijn paasbest
uitzien. Deze traditie is tot de eerste helft van de 20ste
eeuw blijven bestaan.

Er is door de jaren heen veel veranderd, de biechtstoel
blijft leeg en er bestaat geen Paaspronk meer, maar er op
je paasbest proberen uit te zien blijft van iedere tijd.

Ik wens u allen, al of niet op uw paasbest, van harte hele
maoie paasdagen.

Gerda Willemse

Taizéviering

Op Palmpasen, 25 maart om 19.30 uur is er weer
een Taizéviering. De viering wordt verzorgd
door leden van de Werkgroep Liturgie en
Capella Taizé. Op de wegen waar Jezus
langskomt op weg naar Jeruzalem wordt Hij
luid toegejuicht. 'Hosanna voor de Zoon van
David' De straten worden bedekt met mantels
en palmtakken. Uren later klinkt het 'kruisig
Hem!

Van harte welkom in de kerk, Herenstraat 9 in
Werkhoven.

Uitnod lglng "van delen wordt niemand arm”,

Om samen verhalen te delen over onze geboortegrond, de
bodem van ons bestaan; over de ongeschreven wetten uit

onze jeugd en tienerjaren. Welke rol speelde het geloof daar
al of nietin; hoe krijgt datnu in het leven vorm?

Drie avonden voor Bunnik, Odijk en Werkhoven: van 19.30 tot
21.30uur op 8, 15, en 22 mei,

Plaats van samenkomst afhankelijk van de aanmeldingen.
Aanmelden voor 1 mei bij: Iweijman@kerkmail.nl

Janny van Schip en Lilian Weijman
We hebben een wereld die we samen,

¢
» zonder grenzen, barmhartig moeten

“ delen. Een wereld, zoals God hem

bedoeld heeft.

Onze Paaskaars

De Paaskaars wordt voor het eerstin de
paasnacht ontstoken aan het gewijde
paasvuur,

De brandende Paaskaars, symbool van
de verrezen Christus die het kwaad, het
duister, overwonnen heeft, wordt daarna
plechtig de kerk binnengedragen.
Verbondenheid is ditjaar het thema van
de Paaskaars van onze
geloofsgemeenschap.

Op de kaars zijn afgebeeld het
Christus-monogram - de Alfa en de
Omega - en daaronder vijf kleurige
figuurtjes die de vijf werelddelen
voorstellen,

Laten we samen die kaars brandend
houden.
Gerda Willemse

Familieberichten
Overleden:

Johannes Maria {Jo) Broekhuizen
*Haarzuilens , 8 december 1925

T Werkhoven, 21 januari 2018
Cornelis Joannis (Kees) de Valk
*Utrecht, 1 augustus 1951

1 Utrecht, 27 februari 2018
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Heilige Johannes de Doper
Wijk bij Duurstede

Klooster Leuterstraat 35

3961 AX Wijk bij Duurstede

T: 0343571216

E: info@johannesdedoper.net
www.johannesdedoper.net

Secretariaat

Open op woensdagochtend
van 09.30-12.00 uur m.u.v.
schoolvakanties

Pastoraatsgroep

Annemieke Bosman

Wil Schramowski

Op woensdagochtend van 09:30-
12:00 uur is er één lid van de
pastoraatsgroep aanwezig in het
Prinsenhuis. De leden zijn ook
bereikbaar via de pastoraatstelefoon
06 - 46 18 39 39 en ook per e-mail :
pastoraatsgroep@johannesdedoper.

Bankrekeningnummers
Kerkbalans: NL65 RABO 0158 7059 20
tn.v. GG St. Johannes de Doper

Intenties en kerkberichten
Misintenties kuntu via de website
opgeven, ook opgave via een
formulier bij het secretariaat s
mogelijk. Of via mail:
misintenties@johannesdedoper.net.
kerkberichten/mededelingen kunt
u indienen via
mededelingen@johannesdedoper.net

Openingstijden Mariakapel
Dagelijks van 09:00u tot 17:00u

Uit de locatieraad

De eerste bijdrage in het nieuwe
parochieblad van een nieuwe rubriek.

Samenstelling

Jos Gebbinck en Chris de Bruin zijn
gestopt als vertegenwoordiger Diaconie
en als penningmeester. Wij danken
beiden zeer voor hun inzet en bijdrage
aan onze geloofsgemeenschap. Wij zijn
naarstig op zoek naar twee nieuwe
bestuursleden. Wie interesse heeft of
informatie wil inwinnen over wat de
functies precies inhouden, kan contact
leggen met de leden van de locatieraad.
Hetinvullen van de vacature van de
penningmeester heeft topprioriteit.

Het mooistis als de functie van
penningmeester volledig wordt ingevuld,
maar hetis absoluutbespreekbaar om de
functiein tweeén te knippen.

Een bestuurlijk gedeelte (overleg
penningmeesters, financieel overzicht,
begroting) en een administratief gedeelte
(facturering, kerkbalans). Mocht hetiets
zijn voor u dan horen wij dat graag. U zou
ons hiermee enorm helpen.

Beheer gebouwen

Door de storm op 18 januarijl. is schade
ontstaan aan het kerkgebouw. Het kruis
met de haan op de kerktoren is schreef

gewaaid. Ditweer herstellen is gelet op de

hoogte geen makkelijke klus! Het dak van
het Prinsenhuis was door de storm ook
beschadigd. Ditis gelukkig weer snel
hersteld. Nadat vorig jaar de kozijnen zijn

gerestaureerd en nieuwe ramen zijn gezet

op de bovenverdieping van het
Prinsenhuis wordt binnenkort aan de
buitenkant geschilderd. Tegelijker tijd
zullen er kleine reparaties worden
uitgevoerd aan de buitenzijde van de
pastorie. De volgende keer meer o.a. over
de begraafplaats en de pilaren bij het
kerkplein.

Robbert Peek

Voorgangers stellen
zich voor

Om elke weekend te kunnen vieren
doen we naast de pastores een
beraep op voorgangers uit de eigen
gemeenschap. Even voorstellen.

U kentnatuurlijk al Wim van de
Kant, Annemieke Bosman en Wil
Schramowksi, Zij gaan voor in de
vieringen die we als gemeenschap
zelfverzorgen. Ze komen goed
beslagen ten ijs en maken er mooie
vieringen van waarmee je weer de
week in kunt. We zijn erg blij dat
deze groep versterking krijgt!

Alhoewel ze het met heel hun hart
en grote inzet doen is het elke keer
weer best veel werk om de viering
(inclusief overweging!) rond te
krijgen. Nu zijn er nog twee
mensen opgeleid binnen de
parochie om voor te gaan in
vieringen. U kent ze vast alwel als
lector, maar nu gaan ze de hele
viering leiden: Annemieke Verberk
en Frans Bosman. Deze versterking
maakt dat de bestaande
voorgangers minder belast gaan
worden en dat u weer andere
mensen voor ziet gaan.

De komende edities van dit blad
zullen we de eigen voorgangers
een voor een aan u voorstellen,




The Passion of Christ

27 maart 20

18, 19:30

RK Kerk, Wijk bij Duurstede

"Dit is het verhaal van het leven van
Jezus en van zijn laatste dagen in de
stad Jerusalem, 2000 jaar geleden,
zoals beschreven in het evangelie, in
de Bijbel. Stel je dan eens voor dat
Jezus door onze straten liep, op de
Markt hier. Stel je voor..."

Ditwaren de afgelopen jaren de
beginwoorden van het Verhaal. Het
Verhaal, zoals verteld door Rebecca
Onderstal in een overvolle
katholieke kerk in Wijk bij
Duurstede. Het Verhaal dat door
blijft gaan. Het Verhaal dat steeds
weer verteld wordt. ..

Ook dit jaar laten we het Verhaal tot
leven komen en zullen met name
populaire Nederlandse liederen het
versterken. Pastor Lidy Langendijk

Communicanten 2018
Ditjaar is er op 3 juni 2018 in Wijk bij
Duurstede weer een 1e
communieviering.

6 communicantjes zullen voor de
eerste keer meedelen aan de tafel van
de Heer.

Vanaf 7 maart starten de
voorbereidingen op de dit grote feest.
We gaan metveel plezier aan de slag.
In mei zullen de communicantjes zich
aan u presenteren.

De 1e communiewerkgroep

zal hetverhaal vertellen, gebaseerd
op de teksten van Rebecca, maar
wel met een geheel eigen invulling,
Jezus wordt, natuurlijk, weer
vertolkt door Jacques van der Laak
en Jelte Veenstra, Wim Kocken en
Robbert Peek vullen de rollen van
Pilatis, Petrus en Judas in. Nieuw is
ook dat Maria Magdalena haar
opwachting maakt. Annemieke
Verberk zal haar tot leven brengen.
Dit alles wordt muzikaal
ondersteund door het koor Face to
Face met haar combo, onder leiding
van Tom van Ginkel.

Licht, geluid, beelden en teksten
maken er een onvergetelijke avond
van.

Actueler nieuws?

Het parochieblad verschijnt 7-8 keer
per jaar en het duurt altijd even
voordat we een nieuw nummer
gereed hebben.

Niet alle nieuws is dus actueel en vaak

gebeuren er zaken die u sneller wilt
weten dan we met dit blad kunnen
realiseren.

Abonneer u daarom op de
nieuwsbrief, dan houden wij u elke
week op hoogte van hetlaatste
nieuws, inclusief vieringenrooster:

ga naar https://johannesdedoper.net/.

MUZIKALE YERTELLING YAN HET LIIDENSYERHAAL

——— e e,

DINSDAG 27 MAART 2018, 19:30

BI7 DULURSTERE

FA TO FACE
OM YAN GINKEL

We gaan meein ditverhaal, laten ons raken
door de tekst en wordt ondergedompeld in
de muziek. Een avond vol emotie, muzek en
inspiratie,

Het Verhaal wordt steeds weer opnieuw
verteld, steeds weer, eindeloos,

27 maart 2018 19:30u
RK Kerk Wijk bij Duurstede

De toegang is gratis, wel is er een collecte
aan heteinde voor de onkosten.

De kerk is open voor iedereen, maar kom
wel op tijd. We doen ons best om zoveel
mogelijk mensen te ontvangen, maar op
een gegeven momentis de kerk wel vol...

In Memoria via de

nieuwsbrief.

Dein memoria van de overleden
parochianen zullen voortaan via de
nieuwsbrief worden verspreid.

Familieberichten
Overleden

Jopie Pauw 3 februari

Henk vd Warenburg 5 februari
Frans Blom 9 februari




i% OPBLOEIEN X KiK

Plofl Toen Kikker van zijn wijwaterbakje sprong, Maar toen werd het Pasen. En vroeg in de morgen
belandde hij in een hoop zand. Wie had die maakten de muizen Kikker wakker.

kruiwagen daar geparkeerd? En wat deden ‘Kom nou eens kijken, er is iets gebeurd in de tuin

de kinderen in de kerk? Ze sjouwden een tafel _ van Jezus!” Ze vlogen er samen heen. De woestijn
helemaal naar voren en legden er een kleed op. was een bloeiende tuin geworden. Er borrelde

Toen kwamen ze de kruiwagen halen. Kikker kon water in een aarden kom, overal was het groen,

er nog net afspringen toen ze met grote lepels het er stonden narcisjes te trompetteren en primula’s o
zand op de tafel gingen scheppen. Mevrouw Bontje  te pronken, Het kruis lag omver, de steen van het
bracht een doos met keien, vetplanten en takjes. graf van Jezus lag opzij en binnen lag een witte doek.

‘Wat is er gebeurd?’ riepen de muizen.

‘Waar is de dood gebleven?’ Ze sprongen rond,
maar de dood was weg. Het leven was opgebloeid.
En de mensen in de kerk ook. Ze waren veranderd

in blije lentebloemen.
(o o)

‘Maak er maar een mooie woestijn van!’ riep ze.
Weken stond de woestijn daar.

De muizen mopperden.

“Wat een saaie tuin’, zeiden ze. ‘Zand en stenen.
En ook nog een kruis!’ Kikker fluisterde:
‘Dit gaat over Jezus die dood is gegaan.
Dat is droevig!'.

‘la,’ zeiden de muizen.
‘Dood is droevig.’

-

Opgebloeid

Bolletie zqg er zo treurig uit
met haar Sombere kleur en haar ruwe huid,
dat een somber meisje dat haar vond
1 bolletje wegstopte in de grond.

Bolletie zag er zo fleuriy uit

met haar groene pluim boven alles uit,
dat het meisje dat haar had weggedaan
haar vol verbazing weer zag staan.

met haar gele Jurk als een lentebruid
en er is zon vriendschap uit gegroeid,
dat ook het meisje is opgebloeid!

Wat de Bijbel zegt arim—

Wat God ons belooft: E'::-:' .
De woestiin zal blij zij, de dorre viakte vrolijk
de wildernis zql jubelen en blogien ols aen lelie!
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Teksten: Marjet de Jong
Tekeriingen: Marcel Jurrigns




