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Berichten uit de geloofsgemeenschap St. Johannes de Doper

RE Parochie
“ Paus Johannes XX1il

Pastoraal team

Het pastoraal team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraatin de
parochies H. Suitbertus en H. paus Johannes XX, Zij zijn te bereiken op
Loerikseweg 12,3991 AD Houten of Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg

U kunt pastoor Hogensist
belien met vragenefc. op
06-23380310 cp woensdag
van 13.00 - 14.00 vuren op

donderdag van 18.00 -19.00
LT,

U kriigt dan de pastoor VincentvanderHelm, diaken
Fred Hogenelst, pastoor mcrﬂﬁttaaksaaﬂ&;em. diaken.vanderhelm@
pastoor hogenslsti@amail.com

: e Edvan de Moosdik
Meike Hettinga llg’lad;cl; ?ana??vne?'?:‘ster Pastoraal werker
FPastoraal werkster

i langendijk e.vandemoosdijkiz
mhettinga@pj23.nl Qpagrochijes%I suitbertus parochie.nl

£

I'\:'Iari annevan Tricht
Pastoraal werksterbeleid
Mariannevantricht{@

Lilian Weijman
Pastoraal werkster
Pastoraal werkster lweijmani@kercmail.nl

Laura deVries

2parochies.nl pwldevries@amail.com

Bestuur

Voorzitter Fred Hogenelst pastoor.hogenelst@agmail.com
Vice-voorzitter Loesvan der Horst loesvanderhorst@amail.com
Secr. /[gebouwen  Ron van Ee ron.v.ee@perpetium.com
Penningmeester  Peter van Dealft penningmeester@pj23.nl

Lid Frans Bosman frans@fbosman.nl

Lid Charles WVerwimp charlesverwimpghotmail.com

Secretariaat parochie paus Johannes XX (Astrid Hoekstra)
Loerikseweg 12,3991 AD Houten, tel 030-6378642, info@pj23.nl

www parochiepausiohannes23.nl
Youtube: RK parochie PJ23 / Facebook: Parochie H. Paus Johannes 3ol



Woord voor onderweg

Terwijl we net het feest van de Driekoningen gevierd hebben, terwijl er nog
verscheidene nieuwjaarsrecepties zullen komen, schrijf ik dit stukje voor de
diverse kerkbladen..

De kerkbladen waar As-Woensdag invalt.
En met As-Woensdag breekt ook meteen de
vastentijd, de 40 dagen voor Pasen aan.

Tijd van inkeer en ommekeer, maar ook de tijd
van jezelf iets ontzeggen.

Jezelf iets ontzeggen, in deze tijd. Voor sommige
mensen de realiteit van elke dag. Het je bewust
iets ontzeggen, als je dat kunt doen, is een luxe
waarvan je je misschien niet altijd bewust bent.

Ooit in Maleisié heeft een gids tegen me gezegd, toen het ging over de
Ramadan, het is niet verkeerd om iets te voelen, van wat een mens die de
luxe van een keuze niet heeft, elke dag voelt.

En is het dan niet zo, dat je des temeer waardeert wat je hebt?

We wensen elkaar aan het begin van het nieuwe jaar alle goeds toe.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat, dat voor iedereen werkelijkheid mag
worden. Maar ik wens ons ook van harte toe dat in dat “alle goeds” ook de
wens van open oren, open ogen en een groot hart opgesloten zit voor wat er
om ons heen gebeurt. Dat de tijd van vasten die aanbreekt met As-Woensdag
ons daadwerkelijk verbindt met elkaar, in solidariteit met hen die het minder
hebben dan wij. Jezus zelf heeft ons laten zien wat het wil zeggen iets doen
voor de mensen die aan de rand staan. Ik wens ons toe dat het een tijd mag
zijn waarin ons bewust zijn van het goede dat het leven ons biedt. Wij allen
kunnen ieder op onze eigen manier een bijdrage leveren voor een leefbare
samenleving waarin plaats is voor iedereen.

De acties die in de vastentijd zullen worden gehouden kunnen ons daarbij
helpen,

Moge het een goede en waardevolle tijd zijn.

Lidy Langendijk
Pastoraal werkster



Driekoningenvoettocht 2018
Dankbaar onderweg

Wat een succes was deze veertiende editie van de driekoningen-voettocht;
niet in de laatste plaats vanwege het weer. Was het al weken achtereen
donker en druilerig weer; op de zondag van Driekoningen waren de
weergoden met ons. Mede daardoor werden er meer dan honderd deelnemers
aan deze tocht geteld.

Zij werden in de Nicolaas kerk in Odijk warm welkom geheten met koffie en
een krentenbol. Vervolgens werden de wandelaars uitgenodigd in de kerkzaal
waar ze een kort welkomstwoord te horen kregen en waar de drie koningen
zich voorstelden. Zij legden in mooie woorden uit wat de betekenis van hun
geschenken was. Andere mooie woorden werden gesproken door Wanda de
Jong. Zij memoreerde mevrouw Annie de Wit -de Reuver uit Werkhoven die
vanaf de eerste tocht meeliep. Zij was de dag voor de voettocht, waarvoor zij
zich ook dit jaar had opgegeven, bij de bushalte overleden. Zij werd op die
plek herdacht door het achterlaten van een kaars en bloemen. De drie
koningen hebben samen met een aantal familieleden een gebed uitgesproken.
Zo ging onze Annie toch in gedachte mee! Onder klokgelui zijn we “Dankbaar
onderweg” gegaan.

De tocht voerde langs de Kromme Rijn en over een aantal klompenpaden.
Even voorbij kasteel Beverweerd werden de lopers behalve op een appel ook
getrakteerd op de muziek van onze doedelzakspeler Lex Bulterman en zijn
vrouw die hem met een handtrommel begeleidde. Een klein half uur daarna
kwam de stoet aan bij de boerderij van de familie de Rooy aan de Kapelleweg
te Werkhoven. De boerenschuur was gezellig ingericht met grote platte wagen
welke dienst deed als tafel, waarop schalen vol plakken kerstbrood en wafels
uitgestald stonden en de strobalen dienden als zitmeubilair. Naast de koffie,
thee en chocomel trakteerde Hans de wandelaars op allerlei soorten
drinkyoghurt. Die royale traktatie bleek geen overbodige luxe, want het
tweede deel van de route was redelijk zwaar. De ondergrond langs de
Kromme Rijn was zompig en het pad langs het Amsterdam-Rijnkanaal lag er
ook niet als een biljartlaken bij. Bovendien had de wind er vrij spel en voelde
je goed dat het kouder was dan het er uitzag. Dit alles kon de pret niet
drukken, want overal om me heen hoorde ik gezellig gebabbel over van alles
en nog wat. Het thema “Dankbaar onderweg” kwam in die gesprekken al dan
niet letterlijk tot uitdrukking.



Even voorbij de sluizen bij Wijk bij Duurstede werden er weer appels
uitgedeeld en werd de route weer wat meer wandel-vriendelijk. De mooie
buitenwijken en vooral de historische binnenstad brachten diverse oh's en
ah's uit de monden van de wandelaars. Uiteindelijk was iedereen toch blij
toen zij de heerlijk verwarmde Johannes de Doperkerk onder klokgelui
binnengingen. Er was goed voor de inwendige mens gezorgd. Er waren
broodjes al dan niet met een hamburger, tosti's, koffie, thee en chocomel en
dat alles met een vriendelijke glimlach uitgedeeld.

Voor aanvang van de lichtjesviering werden papiertjes uitgedeeld waarop men
schrijven kon waarom je dankbaar bent met vrijwilligerswerk. Deze
ontboezemingen werden tijdens de viering voorgelezen.

Na de viering werden de wandelaars naar de bussen geleid, die kosteloos ter
beschikking waren gesteld door de firma Kassing. Daarmee werden ze naar het
beginpunt van de wandeling gebracht om van daar uit naar huis te gaan;
meestal dichtbij maar soms wat verder, zoals naar: Veenendaal, Wilnis, Delft,
Arnhem, Baarn of Utrecht.

Zo zie je maar dat de populariteit van dit evenement tot over de grenzen van
onze parochie reikt.

Dank aan al die vrijwilligers die dit evenement tot een geslaagd evenement
maakten. Tot volgend jaar 6 januari en het derde lustrum. Schrijf het in uw
agenda.




Liturgierooster 3 feb. — 25

maart 2018

Zaterdag 3 februari 2018

Zondag 4 feb. 5° Zondag d/h jaar

19:00 | Schalkwijk: Euch.- F. 11:00 Houten: Euch. —
Hogenelst Mgr. Hoogenboom
19:00 | Bunnik: W&C- 09:30 't Goy: W&C- V. van der Helm
V. van der Helm 09:30 Bunnik: W&G- werkgroep
(Presentatie Vormelingen) 11:00 Odijk: W&C- L. Weijman
09:30 | Werkhoven: W&C- L. Weijman
11:00 Cothen: Euch.- A. ten Klooster
09:30 | Wijk bij D.: Euch.- A. ten Klooster
Zaterdag 10 februari 2018 Zondag 11 feb. 6° Zondag d/h jaar
19:00 | Houten: Meditatieve viering- 11:00 | Houten: Euch.- F. Hogenelst / M.
werkgroep Hettinga (Pres. 1° Communie)
19:00 | 't Goy: Euch.- A. ten Klooster | 09:30 Schalkwijk: Euch.- F. Hogenelst
09:30 Bunnik: W&C- werkgroep
10:00 | Odijk: Euch.- A. Verweij (Carnaval)
10:30 | Werkhoven: W&C- L. Langendijk
(Carnaval)
10:00 | Cothen: W&C- werkgroep
09:30 Wijk bij D.: W&C- werkgroep

(Gezinsviering)

Woensdag 14 februari Aswoensdag

19:00

Houten: Aswoensdagviering- A. ten Klooster, A. Dols

19:00

Werkhoven: Aswoensdagviering- H. Nijhuis

19:00

Wijk bij D.: Aswoensdagviering- O. Swijnenberg

Zaterdag 17 februari 2018

Zondag

18 feb. 1° Zondag 40-dagentijd

19:00 | Houten: W&G- werkgroep 11:00 | Houten: Euch.- A. ten Klooster
(Vastenactieviering)
19:00 | Schalkwijk: W&C- werkgroep | 09:30 't Goy: W&C- werkgroep
19:00 | Bunnik: Euch.- F. Hogenelst 09:30 Bunnik: W&G- werkgroep
11:00 Odijk: W&C- werkgroep (Jubileum
Zonnebloem)
09:30 Werkhoven: Euch.- A. ten
Klooster
11:00 Cothen: W&C- E. v.d. Moosdijk
09:30 | Wik bij D.: W&C- E. v.d. Moosdijk
(Gospelviering)
Zaterdag 24 februari 2018 Zondag 25 feb. 2° Zondag 40-dagentijd
19:00 | Houten: Vespers en Aanb. 11:00
H. Sacrament- A. Dols 09:30 Schalkwijk: W&C- V. v.d. Helm
19:00 | 't Goy: Euch- O. Swijnenberg | 09:30 Bunnik: W&C- werkgroep




19:00 | Wijk bij D: W&C- V. v.d. Helm | 11:00 Odijk: W&C- werkgroep
09:30 | Werkhoven: W&C- werkgroep
09:30 Cothen: Euch.- F. Hogenelst
Zaterdag 3 maart 2018 Zondag 4 maart 3° Zondag 40-dagentijd
19:00 | Schalkwijk: Euch- 11:00 Houten: Euch. — A. ten Klooster
F. Hogenelst 09:30 't Goy: W&C.- V. v.d. Helm
19:00 | Bunnik: W&C- V. v.d. Helm 09:30 Bunnik: W&G.- werkgroep
11:00 Odijk: Euch.- A. Verweij /
V. v.d. Helm
09:30 | Werkhoven: Euch- A.ten
Klooster
11:00 Cothen: W&C.- L. Weijman
09:30 | Wijk bij D.: W&C.- L. Weijman
Zaterdag 10 maart Zondag 11 maart 4° Zondag 40-dagentijd
19:00 | Houten: Med.viering-werkgr. 11:00 Houten: Euch.- F. Hogenelst
19:00 | 't Goy: W&C- L. Langendijk 09:30 Schalkwijk: W&C- L. Langendijk
19:00 | Wijk bij D: Euch. - (Pres. 1° Communie)
A. ten Klooster 09:30 | Bunnik: Euch.- H. Eppink
11:00 Odijk: W&G- L. Langendijk (Oec.
viering)
09:30 | Werkhoven: Euch.- F. Hogenelst /
M. Hettinga (voorbereiding Vormsel)
09:30 Cothen: W&C- werkgroep
Zaterdag 17 maart 2018 Zondag 18 maart 5° Zondag 40-dagentijd
19:00 | Houten: W&G- werkgroep 11:00 Houten: Euch. — A. ten Klooster)
(Vastenactieweekend) (Vastenactieweekend
19:00 | Schalkwijk: W&C- werkgroep | 09:30 | 't Goy: W&C.- werkgroep
19:00 | Bunnik: Euch.- F. Hogenelst 09:30 Bunnik: W&G.- Werkgroep
11:00 | Odijk: W&G- E. v.d. Moosdijk
09:30 Werkhoven: W&C-
E. v.d. Moosdijk
09:30 | Cothen: Euch.- A. ten Klooster
09:30 | Wijk bij D.: W&C.- werkgroep
Zaterdag 24 maart 2018 Zondag 25 maart Palmzondag
19:00 | Houten: Vespers en Aanb. 11:00 | Houten: Euch.- F. Hogenelst /
H. Sacr. — A. Dols A. Dols
19:00 | 't Goy: Euch.- A. ten Klooster | 09:30 Schalkwijk: W&C- L. de Vries
19:00 | Wijk bij D.: W&C- L. de Vries | 09:30 Bunnik: W&G- M. Hettinga
(Oec. viering)
11:00 Odijk: W&C- werkgroep




09:30 Werkhoven: W&C- werkgroep
09:30 Cothen: W&C- L. Weijman
09:30 | Wijk bij D.: W&C- werkgroep
(Gezinsviering)

Euch: Eucharistieviering

W&C: Woord- & Communieviering
W&G: Woord- & Gebedsviering
Wijzigingen voorbehouden

Adressen van de kerken:
Houten: Loerikseweg 10
Schalkwijk: Jhr. Ramweg 18
't Goy; Beusichemseweg 104
Bunnik: Stationsweg 36

Rijrooster voor kerkdiensten

Aanb. H. Sacr.: Aanbidding Heilig Sacrament
Med. viering: meditatieve viering
Oec. viering: oecumenische viering

Zie ook www.pj23.nl

Odijk: St. Nicolaaslaan 1
Werkhoven: Herenstraat 11
Cothen: Kerkweg 7

Wijk bij D.: Klooster Leuterstraat 37

febr 4 : Mw. Hoogstraten 06 — 52212577
11 | Mw. Van Raaij 57 44 21
19 | Mw. Stokman 571301
25 - Mw. Van Rooijen 57 34 56
mrt 4 : Mw. Hoogstraten 06 —52212577
11 : Mw. Van Raaij 574421
18 | Mw. Stokman 571301
25 . Mw. Van Rooijen 57 34 56
datum, tijd Viering en voorganger koor
Vrij 9 feb, 18.30 W&C // E&E, A. Dols
Zo 11 feb, 09.30 W&C Gezinsviering, Annemieke Bosman : Kinder- en Tienerkoor
Aswoensdag
Wo 14 feb,19.00 Aswoensdagviering, OS
1° zondag Veertigdagentijd
Z0 18 feb, 09.30 W&C Gospelviering, EM Face to Face
Za 24 feb, 19.00 W&C, VH Between
2° zondag Veertigdagentijd
Zo 25 feb, 09.30 Kinderkerk, Carole van Ginkel
3% zondag Veertigdagentijd
Zo 4 mrt, 09.30 W&C, LW Dameskoor
Vrij 9 mrt, 18.30 W&C // E&E, A. Dols
Za 10 mrt, 19.00 EU, AtK Face to Face
4° zondag Veertigdagentijd
Z0 11 mrt, 09.30
Za 17 mrt, 19.00 Concert Wijks Vocaal Ensemble
5° zondag Veertigdagentijd
Zo 18 mrt, 09.30 W&C Samen-kerk-zijnviering, Wim vd Alle koren
Kant
Za 24 mrt, 19.00 W&C, Ldv Between
Palmzondag
Zo 25 mrt, 09.30 Gezinsviering, Annemieke Bosman en Kinder- en Tienerkoor
Wil Schramowski




Hoe kan ik overwinnen

Gezamenlijke carnaval viering in ' 324 ‘\l gl \ \.,
0dijk op 11 februari 2018 C/ /'(‘r [ a //(ML
/3

Op zondag 11 februari 2018

wordt om 10.00 uur in de Nicolaaskerk Odijk een carnaval viering gehouden.
Deze speciale viering is een vervolg op reeds jarenlange succesvolle carnaval
vieringen in de Barbarakerk in Bunnik en de Nicolaaskerk in Odijk.

Het initiatief en de organisatie zijn evenals vorige jaren in handen van de
carnavalsverenigingen de Rijnpinters uit Odijk en de Leutkikkers uit Bunnik.
Onderling is afgesproken de viering het ene jaar in Bunnik en het andere jaar
in Odijk te houden, zodat nu Odijk aan de beurt is. De organisatie vindt plaats
in nauwe samenwerking met de beide geloofsgemeenschappen H. Nicolaas en
H. Barbara van de Parochie Paus Johannes XXIIl. Voorganger in de
Eucharistieviering is pastor Adri Verweij.

De muzikale ondersteuning is van Boerenkapel 'BlaasVaak' en solisten Wim
Bouwman (orgel), Jos Vossen (trompet) Hans Simons (bugel). Prins Bassie IlI
van Ojik met zijn President Baloe en Prins Arnoldus van Kikkerloo met zijn
Adju)an, zullen hun traditioneel geklede raden én gardes voorgaan en hopen
op uw aller aanwezigheid.

De carnaval viering heeft dit jaar als thema: " Hoe kan ik overwinnen”
Het belooft opnieuw een bijzondere en feestelijke viering te worden!
ledereen is van harte welkom en mag feestelijk uitgedost naar de Odijkse
Nicolaaskerk komen!

IE

Vastenactie 2018

Gaan waar niemand gaat in Zambia

Van Aswoensdag, op 14 februari 2018, tot eerste Paasdag, op 1 april, is het
vastentijd. De Vastenactie Krommerijnstreek en de 8 geloofsgemeenschappen
van RK Parochie Paus Johannes XXIlI hebben besloten het Vastenactie
campagneproject Zambia, dat uitgevoerd wordt door de zusters van het Heilig
Hart van Jezus en Maria te ondersteunen. Voor het campagneproject 2018
gaan we naar Mbala, een district (met een gelijknamige stad) in het uiterste
noorden van Zambia, aan de grens met Tanzania. Mbala is een van de armste
districten van Zambia, met een gemiddeld weekinkomen van o tot 6,90 euro
per huishouden. De meeste mensen werken als dagloner.

De hiv/aids epidemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog
verergerd en heeft bovendien grote invioed op de familiestructuren. Ouders
overlijden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden



bij hun grootouders. De zusters zetten zich met name in waar de nood het
hoogst is. Niet voor niets droeg de stichter van de congregatie, Victor Braun,
de zusters op ‘te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet’.
Vanuit die opdracht gingen de zusters eind jaren ’8o de sloppenwijken in om
te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond het Households in
Distress-programma, dat we dit jaar via Vastenactie ondersteunen.

Zuster Yvonne: “Wij geven ze een klein duwtje en
ze bloeien helemaal op!”
Zuster Yvonne Mwalula (40) is hoofd van het
Households in Distress-programma. Het Mbala-
district is een van de armste districten van Zambia.
“lk snap soms niet hoe ze overleven,” zegt zuster
Yvonne. “Ze komen bij ons aan de deur om zeep

- en dekens vragen, ze hebben niets.” Ruim de helft
van de kinderen in het Mbala-district is ondervoed. “De meeste kinderen
krijgen maar één maaltijd per dag en sommigen moeten het zelfs doen met
maar twee goede maaltijden per week. Bij ons krijgen ze ontbijt en lunch en
we betalen hun schoolgeld.” Volwassenen kunnen via het HID-programma
workshops volgen om een ambacht te leren. Ze krijgen ook hulp bij het
opstarten van hun handeltje. Mensen die zijn geinfecteerd met hiv, worden
verzorgd door vrijwilligers. Als ze zijn opgeknapt, worden ze geholpen om hun
leven weer op de rit te krijgen: “Onze hulp geeft mensen hun waardigheid
terug,” aldus zuster Yvonne. “We geven ze een klein duwtje in de rug en dan
bloeien ze helemaal op

Schoolprojecten Zambia

Het project voor de scholenactie van de Vastenactie 2018 bestaat uit twee
onderdelen: (1) een dagopvang voor wees- en kwetsbare kinderen en (2) een
school/dagopvang voor (meervoudig) gehandicapte kinderen.

Sunsuntila: Opvang voor wees- en kwetsbare kinderen

Het ‘Sunsuntila dagopvangcentrum’ is een onderdeel van het HID-programma.
Het is bestemd voor kinderen waarvan de ouders ernstig ziek zijn of zijn
overleden. Ze slapen er niet, maar krijgen dagelijks - behalve op zondag - een
maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald. Na schooltijd krijgen de kinderen
hulp bij hun huiswerk en kunnen ze spelen. Veel speelmaterialen zijn er niet,
wel wat trommels. Er wordt regelmatig muziek gemaakt en gedanst.

Victor Braun school voor gehandicapte kinderen

Gehandicapte kinderen hebben het extra moeilijk in Zambia Compound. Ze
zitten meestal de hele dag verstopt in huis. Dankzij de zusters krijgen ze in de
Victor Braun School onderwijs en fysiotherapie. De oudere kinderen leren
matten en kleding maken. In deze school hebben de kinderen voor het eerst
een eigen plaats waar ze vrienden maken en nieuwe dingen leren.
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Zambia is een erg arm land en heeft onze hulp hard nodig.
Werkgroep Vastenactie

Over de Zusters, scholen en zonne-energie.
Informatieavond 27 februari

In bovenstaande stukken heeft u al veel kunnen lezen over het vastenproject
in Zambia.

Twee medeparochianen hebben een heel persoonlijke band met Zambia:

Een zoon van Angelique en Toon van Maanen heeft een project lopen in
Zambia: Steun voor Greenhill Community School in de hoofdstad Lusaka, waar
ondermeer klaslokalen en bedden zijn gerealiseerd. En een project voor
lampen op zonne-energie in Zambia en Malawi, op bredere schaal. Daarvoor is
in eerdere jaren geld ingezameld.

Toon en Angelique van Maanen hebben met hun zoon ook twee keer het land
en de projecten bezocht en natuurlijk ook foto’s genomen en video’s
gemaakt.

Aan de hand daarvan willen ze u graag over Zambia vertellen en ook over het
vastenproject van dit jaar.

Datum en tijd: 27 februari, 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 voor koffie/thee) tot
ongeveer 22.00. Plaats: dagkapel, Loerikseweg 12 Houten.

Wij stellen het op prijs als u zich van te voren opgeeft via:
wegvangeloven@gmail.com

Lezing “Hel en verdoemenis”

“De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens”, zo zegt het
spreekwoord. Het is maar één voorbeeld van de blijvende fascinatie met de
onderwereld.

En soms gaan mensen “door een hel”, voelen ze
zich niet opgewassen tegen de uitdagingen in
hun leven.

ledere zondag zeggen we in de geloofsbelijdenis
dat Jezus is “nedergedaald ter helle”.

We praten niet graag over de hel maar de
voorbeelden laten zien dat het toch een
belangrijke rol speelt in onze taal, verbeelding
en geloofsleer.
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Pastor Anton ten Klooster verzorgt hier een lezing over op maandag 12 maart
in Houten. Hij zal daarbij ingaan op vragen als: wat staat er in de Bijbel over
de hel? Hoe werkt dat door in films, schilderijen en boeken? En als Jezus is
“nedergedaald ter helle” — wat deed Hij daar dan eigenlijk?

Datum en tijd: maandag 12 maart, 20.00 uur, u bent vanaf 19.45 welkom voor
koffie of thee. Plaats: RK parochiecentrum Houten, Loerikseweg 12.

Wij stellen het op prijs als u zich vooraf opgeeft via
wegvangeloven@gmail.com .

Anton ten Klooster
Projectgroep WegvanGeloven

Gezondheid en Bijbel
Workshop dinsdag 20 februari.

Als we aan de Bijbel denken, dan denken we meestal aan voedsel voor onze
geest. Als we aan onze gezondheid denken, dan ;
denken we niet zo snel aan de Bijbel. Regelmatig
worden we via de media erop gewezen dat onze
voeding invloed heeft op onze gezondheid. Maar
dat is niet alleen een idee van deze tijd: ook in de
Bijbelse tijden leefde dat idee al: De Bijbel staat vol
bijzonder voedsel en lessen in gezondheid.

In deze workshop leert u hier van alles over. Bovendien is het de bedoeling
dat u op het einde van de avond naar huis gaat met een Bijbels weekmenu.
De workshop wordt verzorgd door de organisatie Kerk & Dier
(www.kerkendier.org), door Marloes van de Goor. Zij is in Nederland geboren,
studeerde neurowetenschappen in de Verenigde Staten en woont in Israél.
Haar grootste passie is mensen inspireren om beter voor zichzelf en Gods
wonderlijke schepping te zorgen.

Zij is o.a. werkzaam als directeur van het International Institute for Animal
Ethics, adjunct-directeur van Green Destinations en voorzitter van Kerk & Dier.

De workshop begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 bent u welkom voor koffie of
thee. Om ongeveer 22.00 uur zal hij afgelopen zijn.

Plaats: parochiecentrum OLV Ten Hemelopneming, Loerikseweg 12, Houten
Voor deze workshop vragen wij een eigen bijdrage van € 5.-- , ter plekke te
voldoen.
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Ook vragen wij u zich van te voren op te geven via
wegvangeloven@gmail.com
Er is een maximum aantal deelnemers van 25.

projectgroep Weg van Geloven,
Roswitha van der Voort

Beleef het kloosterleven!

Hoe is het leven in een klooster? Een leven dat gericht is op gebed en
onderlinge dienstbaarheid? Ervaar het zelf, door mee te gaan op ons
kloosterweekend.

Van 20 t/m 22 april gaan we naar het Monasterium Sint Lioba in Egmond-
Binnen. Daar sluiten we aan bij het monastieke leven van de kloosterlingen.
Maar we zullen ons ook in de mooie natuur van Egmond begeven. In
verwondering om alles wat er te zien en te ervaren valt.

Alvast een klein inkijkje in onze plannen? We komen aan op vrijdag in de
namiddag. Zaterdag gaan we met een heuse boswachter op pad. Als het weer
meezit is er ook nog een mooie zonsondergang op het strand te zien. Zondag
na de lunch vetrekken we naar Castricum om daar onder het genot van koffie
met gebak afscheid van elkaar te nemen.

Onkosten rond de 130 euro (ex. bad- en bedlinnen). Er kunnen maximaal 15
personen mee. Opgeven voor 26 maart bij lweijman@kerkmail.nl Met
vermelding van telefoonnummer, mail en voorkeur voor fietsen of auto. (We
onderzoeken nog de mogelijkheid om een fiets & treinroute uit te zetten).

Namens de werkgroep kloostergang
Lilian Weijman (pw)

Stille omgang

In de avond van zaterdag 17 maart 2018 komen vele bedevaartgangers uit het
hele land naar Amsterdam om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke
tocht door het centrum van de stad. Voor of na de Omgang wonen zij de
Eucharistieviering bij in een van de zeven kerken in de binnenstad.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor in 1345 naar de Oude Kerk

liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een
zieke geschiedde: Het Mirakel van Amsterdam.
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Vanaf 1881 gebeurt dat in een nachtelijke, stille tocht, een inspiratiebron voor
alle stille tochten in Nederland.

Uniek aan deze tocht is de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon in het
duistere nachtelijke uur. Stilte in Amsterdam, stelt u zich dat eens voor. Het is
zeer indrukwekkend.

Deelname is aan de Stille Omgang is voor vele pelgrims een bijzondere
ervaring waar zij elk jaar weer met veel devotie aan deelnemen.
0ok U, die dit nog niet heeft mogen beleven, nodigen we van harte uit.

We hopen op een grote deelname. De kosten voor vervoer per bus zijn
€ 12,00 per persoon. U kunt zich aanmelden tot woensdag 14 maart bij:
Broedermeester:

). Weerdenburg, Odijk, T: 030 657 o5 86

Mevrouw Vernooy-Uiterwaal, Werkhoven , T: 0343 55 15 60

W. Baars, Cothen, T: 0343 56 37 20

A.Vernooy, Wijk bij Duurstede, T: 0343 57 45 59

Mevrouw N. Vemooy-Miltenburg, “t Goy, T: 030 601 13 44
Mevrouw C. v. Wijngaarden-v.Wijk, Houten, T: 030 637 21 85

P. Bloemberg, Schaikwijk, T: 030 601 18 72

). Peek, Bunnik, T: 030 656 12 99

Reis door griekenland
In de voetsporen van Paulus van 6 - 13 oktober 2018

Ga mee met deze inspirerende reis naar het prachtige Griekenland! In 8 dagen
zien we iets van de eeuwenoude cultuur, de mooie natuur en indrukwekkende
plaatsen.

Griekenland is de bakermat van onze democratie en van ons christelijk geloof.
De apostel Paulus doorkruiste dit gebied, van
Filippi tot Athene om zijn geloof in de weg van
Jezus te verkondigen. We gebruiken zijn reizen
dan ook als leidraad voor onze tocht.

Wat gaan we zien en beleven? We vliegen
vanaf Schiphol naar Thessaloniki. Van daaruit
bezoeken we onder andere Filippi, Kavala,

- : Thessaloniki, de kloosters van Meteora,
Kormthe en Athene Van Athene vliegen we weer terug naar Amsterdam.
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Gedurende de reis vieren wij op verschillende plekken de eucharistie. Er gaat
een Nederlandstalige gids mee en de pastorale begeleiding is in handen van
pastoor Gerben Zweers.

Kosten: € 1.107 op basis van halfpension en inclusief entreegelden
Wanneer: 6 - 13 oktober 2018
Hoe: Schiphol - Thessaloniki (vluchtnummer HV5807)
Athene — Schiphol (vluchtnummer HV6866)
Aanmelden: via www.vnb.nl of via de aanmeldingskaart van de VNB

De reis gaat door met een minimum van 30 deelnemers. De laatste
inschrijvingsdatum is 1 juni 2018.

Er zijn twee informatiebijeenkomsten:

- op 9 februari om 20:00 uur; Ridderstraat 198, Culemborg en

- op 16 februari om 20:00 uur; Emmastraat 18a Velp.

Voor vragen kunt u terecht bij: pastoor Gerben Zweers,
pastoorzweers@gmail.com of Karin van Londen (karin.vanlonden@kpnmail.nl) .

Thee met een Thema
Vindt u het leuk om mensen te ontmoeten en een
gesprek te hebben over dingen die het leven raken?
Dan is dit misschien iets voor u:

Thee met een Thema
We drinken met elkaar een kopje thee (of koffie) en de
theezakjes van Pickwick die we gebruiken geven ons
een thema voor een gesprek.

U bent welkom op 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei.

We beginnen om 15.00 uur en we stoppen uiterlijk om 16.00 uur. We komen
samen in het pastoraalcentrum Loerikseweg 12 in Houten. Aanmelden is niet
nodig!

Lidy Langendijk, pastoraal werkster

Schuldhulp Wijk bij Duurstede

In het Beraad van kerken Wijk bij Duurstede is besloten om een Stichting
Schuldhulp Wijk bij Duurstede op te richten. De stichting werkt natuurlijk in
heel onze gemeente en dus ook in de kernen Cothen, Langbroek en
Overlangbroek.
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Met behulp van maatjes (vrijwilligers) worden mensen met financiéle schulden
geholpen om uit deze schulden te komen en te blijven.

De kerken in Cothen, Langbroek, Overlangbroek en Wijk bij Duurstede worden
gevraagd om het werk van de stichting te ondersteunen door onder andere
collectes te houden.

Schuldhulp Wijk bij Duurstede staat op voor alle mensen, maar wij werken wel
uit de bijbelse gedachten dat wij zorg om onze medemens moeten hebben.
De stichting is opgericht op 5 december 2017 bij notariéle akte die passeerde
bij Mr.Jhr. Th. Serraris.

Het bestuur van de stichting hoopt dat ons belangrijke werk Gods zegen mag
ontvangen.

Joop van Ditmarsch, secretaris

Zeven avonden: ‘Op weg naar Pasen’

Met meditatie en gesprek in het parochiecentrum in Culemborg met pastor L.

de Vries en pastoor F. Hogenelst.
Pasen, het belangrijkste feest van het hele jaar... in de . e g

kerk tenminste! De dagen voor Pasen zijn we getuige oK
van het levenseinde van Jezus. Hij is opgepakt, N \
gemarteld en vermoord, maar niet alleen Hij... ook zijn ! ~ -
idealen, zijn boodschap, zijn leven: alles weg. .
Tenminste... Dat dachten zijn leerlingen. Maar dan blijkt . M

dat dit niet het einde is. Het graf is open en leeg. Hij is

niet hier: Hij leeft!

De kern van Jezus’ leven is: ons laten zien wie God de Vader is. In Jezus zien
wij heel concreet dat God om mensen geeft. Dat Hij van hen, en ook van ons,
houdt. Dat God hen en ons nabij wil zijn. Aan de hand van Bijbellezingen uit
de Veertigdagentijd gaan we samen meditatief ‘Op weg naar Pasen’ en ‘aan
het werk’ om ons voor te bereiden op dat mooie en geheimvolle, mystieke
Paasfeest... Gaat u/ga je met ons mee, op weg naar Pasen? U/je bent van
harte uitgenodigd!

Data

e  Wo 14 februari 2018 om 19:00: de Eucharistieviering van Aswoensdag;
daarna komen we samen in het parochiecentrum (aanvang circa 20:15,
einde 21:30).

e Wo 21 en 28 februari en 7, 14, en 21 maart van 20:00 tot 21:30. Aankomst
vanaf 19:45.
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e Di 27 maart: een meditatieve viering in de dagkapel van de Barbarakerk.
Aanvang 20:00.
Als u niet op alle avonden kunt, kunt u ook per keer kijken wat lukt.

Programma

We beginnen de avonden met een meditatief moment. Daarna is er koffie en
thee. De begeleider geeft een inleiding over het onderwerp van die avond.
Hij/zij kiest telkens een Bijbellezing van de Veertigdagentijd. Vervolgens gaan
we uiteen in deelgroepen, om aan de hand van enkele vragen met elkaar in
gesprek te gaan over onze eigen beleving. We sluiten gezamenlijk af.
Locatie

Parochiecentrum: Ridderstraat 198, Culemborg. Aswoensdagviering en
slotviering in de H. Barbarakerk: Markt 50, Culemborg. Parkeren via
Oostersingel over de Patersbrug, op 5 minuten loopafstand.

Aanmelding

Per e-mail bij pwldevries@gmail.com.

Kerken gezamenlijk

Twee geslaagde bijeenkomsten hadden de vijf Wijkse kerken in de Week van
Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Op maandagavond een maaltijd,
op woensdagavond in de dagkapel van de katholieke kerk een programma
van samen zingen, bidden en luisteren.

Het thema van deze week voor de eenheid luidde ‘Recht door zee’. De
deelnemers spraken maandagavond onder meer
over de vraag wat eerlijkheid betekent in
oecumenische contacten.

Woensdag werd ook gebeden voor alle inwoners
van Wijk bij Duurstede, de gemeenteraad,
jongeren en hulpbehoevenden.

Beide avonden kenmerkten zich door een sterk
gevoel van onderlinge verbondenheid en ‘
eensgezindheid tussen de aanwezige vertegenwoordigers van de Hervormde
Gemeente, Protestantse Gemeente, Katholieke Geloofsgemeenschap Johannes
de Doper, Baptistengemeente De Haven en Evangelie Gemeente de Rivier.

In de oecumenische viering van zondag 28 januari pleitte Wim van de Kant
voor minder vrijblijvendheid in de oecumenische contacten. De aanwezigen
zongen met kerkkoor Cantique meerdere liederen die de eenheid onder de
christenen onderstrepen.
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Bezinningsdagen voor 50-plussers

Van 8 t/m 11 april organiseert de Gemeenschap Emmanuel bezinningsdagen
voor 5o-plussers in Helvoirt, bij Tilburg.

Thema is ‘Welke weg ga 1k’.
N&‘f‘v‘w

Een thema dat iedereen aangaat. Welke waarden
vind ik belangrijk voor mijn dagelijks leven? Of
wordt mijn leven gevuld door de waan van de
dag, door alles wat toch steeds gedaan moet
worden? Welke keuzes maak ik voor mijn
persoonlijk leven, welke weg maakt mij het
gelukkigst? Daar gaan deze dagen over.

Dagelijks is er een inhoudelijk programma,
wordt er een inleiding gegeven, is er uitwisseling
in kleine groepen en vieren we de H.Mis. Eris
ook tijd voor ontmoeting, een wandeling en
gezelligheid. U kunt familie, vrienden en
kennissen ook mee vragen. Verblijf in
Bezinningscentrum Emmaus.

Ga naar www.emmanuelnederland.nl of bel 0346
- 567341 of 077 - 3828249 voor meer informatie
of een brochure.

Georganiseerd door
Gemeenschap Emmanuel

www.emmanuelnederland.nl
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Geloofsgemeenschap St. Johannes de Doper

Locatieraad
Voorzitter Robbert Peek voorzitter@ jehannesdedoper.net
Secretaris Marcel van de Kant secretaris@johannesdedoper.net
Penningmeester | vacature penningmeester @johannesdedoper.net
Liturgie Hanna Simen-Duttenhofer | Liturgie@jchannesdedoper.net
Diaconie vacature diaconie@ johannesdedoper.net
Vrijwilligers Robbert Peek vrijwilligers @ johannesdedoper.net
Aanspreekpunt
i Catechese i Kees Slijkerman . catechese@johannesdedoper.net

Pastorie/Ontmoetings- en
vergadercentrum:

Het Prinsenhuis

Klooster Leuterstraat3s

3961 AK WIJKEII DUURSTEDE
Tel.0343-57 12 16
infoi@johannesdedoper.net

Secretarioat

Het secretariaatin het Prinsenhuis is
geopend op woensdag van 05:00-12.00 uur,
m.u.v. de schoolvakanties.

Pastoraotgroep

Annemieke Bosman en Wil Schramowski
vormen de pastoraatsgroep.

Op woensdagochtend van 09:00-12.00 uur
is er éénlid van de pastoraatsgroep
aanwezig in het Prinsenhuis. De leden zijn
ock bereikbaar via de pastoraatstelefoon
06 — 46 18 39 3% en ock pere-mail:
pastoraatsgroep@jochannesdedoper.net

Bankrekeningnummer
NLB65 RABO 0158 7059020
(0.a. gezinshijdragen Kerkbalans)

Misintenties:

Misintenties graag uiterlijk donderdag voor
12:00 uur via secretariaatof per e-mail:
misintenties @jochannesdedoper.net

In de Maria kapelliggen tevens
voorbedrukte kaartjes voor opgave.

Zaalreserveringen

Voor het reserverenvan de kerk, dagkapel
of overige zalen kunt u contact cpnemen
met het secretariaat

tel. 0343 - 57 12 16 of per e-mail:
reserveringen@johannesdedoper.net

Rouwkapel

Uitvaartbegeleiding Liesbeth van der Donk
Wilhelminastraat 20

3961 AH Wijk bij Duurstede

0343-574636

Kopij voor parochieblad Open Venster
Kopij voor het Open Venster kunt u per
e-mail sturensturennaar
openvensteri@johannesdedoper.net
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SPOED?
Wilt u met spoed een pastoor vanwege ziekenzalving of ziekenzegen
of een andere spoedeisende aangelegenheid?

Bel dan met: 06 — 12 94 88 74

Let op: dit is alleen voor echte spoedgevallen! Voor alle andere
vragen of een gesprek kunt u contact opnemen met de
Pastoraatsgroep: 06 — 46 18 39 39 of
pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

]

oo . i i )
™ s ohannss oo Opgave Misintenties / Gebesintenties

S

Nr Datum Intentie voor:

1

3
L

3

De kosten per intentie zijn € 10,00, die u als volgt kunt betalen:
e Bankrekening: NL 11 RABO 0158789148

t.n.v. St. lohannes de Doper Kerk, Wijk bij Duurstede
s Contant bijgevoegd in een envelop

(0] o7 === =V 1 W L T O
1= 1= e T O

AFES: e ——————————————

S.v.p. dit formulier deponeren in de brievenbus bij de pastoriedeur.

20



