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Berichten uit de geloofsgemeenschap St. Johannes de Doper

RE Parochie
“ Paus Johannes XX1il

Pastoraal team

Het pastoraal team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraatin de
parochies H. Suitbertus en H. paus Johannes XX, Zij zijn te bereiken op
Loerikseweg 12,3991 AD Houten of Ridderstraat 198, 4101 BK Culemborg

U kunt pastoor Hogensist
belien met vragenefc. op
06-23380310 cp woensdag
van 13.00 - 14.00 vuren op

donderdag van 18.00 -19.00
LT,

U kriigt dan de pastoor VincentvanderHelm, diaken
Fred Hogenelst, pastoor mcrﬂﬁttaaksaaﬂ&;em. diaken.vanderhelm@
pastoor hogenslsti@amail.com

: e Edvan de Moosdik
Meike Hettinga llg’lad;cl; ?ana??vne?'?:‘ster Pastoraal werker
FPastoraal werkster

i langendijk e.vandemoosdijkiz
mhettinga@pj23.nl Qpagrochijes%I suitbertus parochie.nl

£

I'\:'Iari annevan Tricht
Pastoraal werksterbeleid
Mariannevantricht{@

Lilian Weijman
Pastoraal werkster
Pastoraal werkster lweijmani@kercmail.nl

Laura deVries

2parochies.nl pwldevries@amail.com

Bestuur

Voorzitter Fred Hogenelst pastoor.hogenelst@agmail.com
Vice-voorzitter Loesvan der Horst loesvanderhorst@amail.com
Secr. /[gebouwen  Ron van Ee ron.v.ee@perpetium.com
Penningmeester  Peter van Dealft penningmeester@pj23.nl

Lid Frans Bosman frans@fbosman.nl

Lid Charles WVerwimp charlesverwimpghotmail.com

Secretariaat parochie paus Johannes XX (Astrid Hoekstra)
Loerikseweg 12,3991 AD Houten, tel 030-6378642, info@pj23.nl

www parochiepausiohannes23.nl
Youtube: RK parochie PJ23 / Facebook: Parochie H. Paus Johannes 3ol



Uitnodiging voor het Kerstfeest

Terwijl ik dit schrijf, zijn zelfs de tuincentra nog niet
aan de kerstversiering toe — de kerstbomen zijn
waarschijnlijk nog onderweg - Sinterklaas moet nog
in het land komen - als zijn papieren maar in orde
zijn — de oorlogsdreiging rond Noord Korea blijft
voelbaar aanwezig; oorlog... ik moet er maar niet aan
denken! En mijn eigen ‘kerstgevoel’ groeit pas
naarmate ik dat woord vaker boven aan mijn
beeldscherm lees: ‘Kerstmis’, dat grote feest in een
maand vol met feesten. En ook het Sint Maartenfeest ‘doet het steeds beter’
in onze regio.

Kerstmis; We denken aan gezelligheid en samenzijn, aan kerstliedjes en
kerstgroen en -lichtjes en kerstkaarten met voorgedrukte goede wensen (ook
voor het Nieuwe Jaar) en lekker en gezellig eten... Moet u ook nog zoveel
doen? Het hoort er allemaal bij! Ja toch? Maar 66k denken we terug aan die
geboorte, toen... van dat kind... in die kribbe... in die heldere kerstnacht... zo’n
2000 jaar geleden.

En hde waar het is, dat weten we nog steeds niet maar... zoekend en tastend
en aarzelend geloven we het graag! Want het doet ons zo goed! Die hele
sfeer. Hoewel... december is niet voor iedereen ‘een feestmaand’. Altijd weer
zijn er mensen die opzien tegen die decembermaand. Eenzamen voelen zich
dan vaak extra eenzaam. Het verlies van een dierbare wordt —juist rond de
feestdagen— nog veel intenser beleefd. ‘Elk huisje kent zijn kruisje’, geldt ook
—en zelfs met name- rond feestdagen. Dan kunnen het zware dagen zijn!
Vandaar dat niet weinigen al weer uitzien naar januari; de tijd dat alles weer
gewoon is.

Maar toch... Kerstmis is ook dat feest waarbij vele mensen -jong en oud- in
goede sfeer verwachtingsvol bij elkaar komen en hopen op vrede en
gerechtigheid. Oude familie- en vriendschapsbanden worden weer aangehaald.
Dat is verheugend, dat moeten we vasthouden en daartoe moeten we ook
elkaar steeds weer blijven aanmoedigen en oproepen.

Op 24/25 december vieren we hoe Gods Zoon, klein en weerloos als kind in
de wereld werd geboren; God is mens geworden en is onder de mensen
komen wonen om vrede te brengen en om hun leed te delen. Vertederend
toch? Maar de bijna afgezaagde vraag is natuurlijk ook: Mag God ook in jou
geboren worden? Mag hij bij u, bij jou een plaats krijgen en liefde en aandacht
ontvangen... en zorg om te groeien... in uw / in jouw hart? Mag dat, kan dat?



Zou die vertedering om dat kind onze hardheid en onze zakelijkheid kunnen
omvormen tot zorg en liefde voor de mensen om ons heen?

Allen die zich verbonden voelen met dit wonderlijk en tijdloze gebeuren en die
aarzelend hopen en geloven dat Jezus 66k voor hen geboren én gestorven is,
die zijn van harte welkom om ook dit jaar weer dit plechtige en feestelijke
gebeuren met ons mee te vieren.

Want Kerstmis moet je niet alleen thuis vieren maar ook samen in de Kerk!
Samen kunnen we er (weer) een goed kerstfeest van maken, samen kunnen
we weer luisteren naar dat mooie verhaal, van harte meezingen met de
hopelijk toch nog bekende liederen. En natuurlijk stil worden... stil van
verwondering... of van verbazing... om ‘hoe het toch allemaal kan’ of ‘niet
kan’.

Welkom daarom. En wees van harte uitgenodigd in zo’n mooie, warme en
stemmig versierde kerk tijdens één van de vele vieringen in onze Parochies
Paus Johannes 23° of H. Suitbertus. Het is goed om thuis te komen waar je
verwacht wordt, waar je welkom bent! Van harte hoop ik dat het feest van
Kerstmis onze harten mag openen voor Gods aanwezigheid is ons leven. Met
Hem is er meer licht dan donkerte en meer toekomst dan verleden en wat die
toekomst ook brengen moge... laten we blijven vertrouwen op God.

En natuurlijk mede namens mijn collega’s u allen een Zalig Kerstfeest gewenst
en een Gezegend Nieuwjaar.

F.G. Hogenelst, pastoor

Van het parochiebestuur

Er is en wordt weer hard gewerkt. Met het einde van
~ het jaar in zicht is het weer tijd voor de begroting voor
E I 3 volgend jaar. De cijfers zijn nog niet bekend, dat zal de

%; . volgende vergadering waarschijnlijk wel het geval zijn
en daarna zult u het ook horen.

De nieuwe website is al sinds de zomervakantie in de lucht en werd de vorige
parochieviering officieel geopend. Over het algemeen werkt alles prima al zijn
er wel wat aanloopprobleempjes. Dat kan niet anders met zo’n nieuw product.
Als je een nieuwe auto koopt van een model wat net uit is mankeert er ook
altijd wel wat aan. We testen zoveel mogelijk uit, maar de werkelijke wereld is
toch de ultieme test. Gelukkig voor u zitten de probleempjes aan “de
achterkant”, voor diegenen die de website moeten bijhouden. Eigenlijk zijn er
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nauwelijks fouten, maar meer aanvullende en handige wensen. Daar wordt
dan ook hard aan gewerkt. Hulde voor diegenen achter de schermen die de
probleempjes voor hun kiezen kregen. Ondertussen gaan we door met de
ontwikkeling. We willen met name de mogelijkheden voor onze
geloofsgemeenschappen om de eigen informatie op de site te zetten en zelf te
beheren uitwerken.

De redacties van ons parochieblad zijn hard bezig met de opzet voor het
nieuwe blad. De “knoppencursus” is geweest en ze kennen nu de
mogelijkheden die ter beschikking staan. Nu is het zaak om de inhoud ook
goed te gaan regelen en een eerste nummer te maken, een nul-nummer, om
eens proef te draaien. De datum voor het eerste nummer met de nieuwe opzet
is nog niet bekend, dat moet de komende tijd duidelijk worden. Een traject
met veel deelnemers uit alle geloofsgemeenschappen en met veel overleg. Het
is mooi om te zien dat er met zo’n grote groep zo goed wordt samengewerkt.

Het pastoraal beleidsplan begint steeds meer te leven. Er is een groeiend
aantal activiteiten onder de noemer “Onderweg in Geloof” en de komende tijd
worden ook beginnende en ervaren voorgangers uit de
geloofsgemeenschappen getraind in hun belangrijke taak. Ook wordt gewerkt
aan nieuwe ontwikkelingen.

Nog steeds hebben we een zoektocht naar nieuwe bestuursleden. We kunnen
ons voorstellen dat u er tegenop ziet om deze belangrijke taak te vervullen.
Maar... het is ook een mooie taak. U zit dan direct aan het stuur om uw eigen
prachtige parochie de toekomst in te brengen. De sfeer in het bestuur is prima
en open. Er is volop ruimte voor uw eigen inbreng.

Heeft u het idee dat het goed gaat in onze parochie of vindt u dat er nieuwe
ideeén nodig zijn? Heeft u wat tijd over? Neem eens contact op met een van
de huidige bestuursleden. Onze parochie is tenslotte niet alleen een
verantwoordelijkheid van het bestuur, maar van ons allen, dus ook van u.

We gaan nu een tijd van hoop en licht in. Moge die hoop en licht ook op uw
pad aanwezig zijn.

Namens het bestuur,
Frans Bosman
Pastor Eppink mindert zijn voorgaan in de liturgie

Onlangs had ik een goed gesprek met emeritus pastor Hans Eppink, -samen
met Jeroen Balk als vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap Bunnik.



Pastor Eppink had eerder al aangegeven dat hij zich zorgen maakte over zijn
gezondheid, met name zijn ‘mobiliteit’ (dat het lopen hem zo moeilijk afgaat)
en ook dat hij soms last heeft van concentratie- en zichtproblemen. Die zorg
was ons ook ter ore gekomen. Vandaar ons overleg in De Bilt.

In het gesprek gaf pastor Eppink aan dat hij nog wel graag wil voorgaan in
weekendvieringen in onze parochie, maar dan minder vaak. Ook gaf hij aan
dat het vanwege zijn moeizaam bewegen verstandig is om niet meer in
verschillende kerken en plaatsen voor te gaan.

We spraken daarom in goed overleg af dat emeritus pastor Eppink met
ingang van januari 2018 alleen nog voor zal gaan in Bunnik. Daar is hij het
meest vertrouwd met het gebouw en kan hij de vele trapjes en stapjes
omzeilen. En verder: juist vanwege zijn moeite met het lopen in en rond de
kerk heeft pastor Eppink tevens besloten dat hij vanaf heden geen uitvaarten
meer verzorgt, ook niet in Bunnik.

Pastor Eppink gaf daarbij nog aan dat hij altijd grote waardering heeft voor
pastoraal werkers en -werksters, en voor vrijwilligers. Hij wil ook hun werk en
taak een goede kans geven. Zeker nu er ook een aantal parochianen daarvoor
speciaal zijn geschoold en aangesteld.

Pastoraal team en locatieraad willen hem oprecht steunen in deze besluiten.
We hebben grote waardering voor zijn niet aflatende inzet maar moeten, nu
zijn gezondheid het niet langer toelaat, hem helpen een stap terug te kunnen
doen. Wij hopen dat u, als parochianen, hem daarbij eveneens ondersteunt.
En natuurlijk zijn we dankbaar dat emeritus pastor Eppink, zij het met enkele
aanpassingen, zich blijft inzetten in onze parochie.

Namens het pastoraal team en de geloofsgemeenschap Bunnik
Jeroen Balk, voorzitter Liturgisch Beraad Bunnik
F. G. Hogenelst, pastoor

Nieuw liturgisch rooster
Beste parochianen,

We zijn op weg naar Kerst en daarna begint al weer snel het nieuwe jaar. Dat
betekent dat er ook weer een nieuw rooster is samengesteld voor de
weekendvieringen in onze 16 kerken. En daar wil ik u graag even over
bijpraten. Want al verandert er voor u als kerkganger niet zoveel, het is toch
goed om te weten welke besluiten er genomen zijn en waarom.



Een nieuw liturgisch rooster

Vanaf 6/7 januari 2018 hanteren we in de paus Johannes XXIlI- en
Suitbertusparochie een andere roosteropzet. Het is een wat technisch verhaal,
maar u zult begrijpen dat het samenstellen van een evenwichtig rooster voor
twee parochies en 16 kerken steeds weer een hele klus is. De nieuwe
roostering beoogt meer regelmaat in de vieringen te geven zodat



