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Het pastoraal team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat in de
parochies H. Suitbertus en H. paus Johannes XXIII.

Fred Hogenelst
Pastoor
pastoor.hogenelst@
gmail.com
Ridderstraat 198

Lilian Weijman
Pastoraal werkster
Iweijman@kerkmail.nl
Loeriksweg 12
3991AD Houten

Meike Hettinga
Pastoraal werkster
mhettinga@pj23.nl
Loerikseweg 12
3991AD Houten

Laura de Vries
Pastoraal werkster
pwldevries@gmail.com
Loerikseweg 12
3991AD Houten

Bestuur

Voorzitter Fred Hogenelst
Vice-voorzitter Loes van der Horst
Secr. /gebouwen Ronvan Ee
Penningmeester  Peter van Delft

Lid Frans Bosman

Lid Charles Verwimp

Pastoor Hogenelsthechteraan dat parochianen hem
rechtstreeks kunnen benaderen. U kuntde pastoor
belien met vragen etc. op 06-23380310 op:
Woensdag van 13.00- 14.00 uur

Donderdag van 18.00-19.00 uur

4101BK Culemborg U krijgt dan de pastoorrechtstreeks aan de lijn.

Lidy Langendijk
Pastoraal werkster
langendijk@kpnplanet.nl
Loerikseweg 12

3991 AD Houten

Vincentvan der Helm
Diaken
diaken.vanderheim@
suitbertusparochie.nl
Ridderstraat 198
4101 BK Culemborg

Ed van de Moosdijk
Pastoraal werker
e.vandemoosdik@
suitbertusparochie.nl
Ridderstraat 198
4101BK Culemborg

=

pastoor.hogenelst@gmail.com
loesvanderhorst@gmail.com
ron.v.ee@perpetium.com
penningmeester@pj23.nl
frans@fbosman.ni
charlesverwimp@hotmail.com

Secretariaat parochie paus Johannes XXIIl (Astrid Hoekstra)
Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, tel 030-6378642, info@pj23.nl

www. parochiepausjohannes23.n

Youtube: RK parochie PJ23/ Facebook: Parochie H. Paus Johannes XXl



Sint Juttemis en het Liturgisch Jaar

Aan het fietspad tussen Dieren (waar ik vandaan kom)
en Laag Soeren ligt een klein torentje. Het staat
bekent als ‘het torentje van Jut’. En mij voorbereidend
op de weg van Pasen via Hemelvaart naar Pinksteren
moest ik daaraan denken. Want dat ‘Torentje van Jut’
heeft te maken met Sint Juttemis. En dat vieren we als
Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dan is het Sint
Juttemis. En je bent geneigd te zeggen dat dat nooit o -
zal gebeuren want de betekenis van het woord Pinksteren is verwant met het
Franse ‘Pentecoste’ wat vijftig betekent. Vijftig dagen na Pasen. Er is dus
weinig kans dat Pasen en Pinksteren samenvallen, toch? Maar toch... Pasen en
Pinksteren; ze horen wel echt bij elkaar. Pasen, de herdenking van leven en
dood, de Intocht (Palmzondag) en Kruisweg, de ‘Verrijzenis’ en dan...
Pinksteren. Hoe mooi we het ook allemaal vieren, het blijft een mysterie, een
geheim. Een geheim, net zo groot als het nieuwe leven in de lente. Net als de
lammetjes, de kuikens, de bloesem en de bloemen die je in deze Paastijd ziet.

De eerste bouwsteen van het liturgisch jaar is de zondag. Nog voor het
paasfeest als afzonderlijk feest bestond, kwamen de christenen samen "op de
eerste dag van de week om het brood te breken". Zo vieren wij iedere week
Pasen en gedenken wij de verrijzenis van de Heer. Uit de 52 zondagen is toen
deze zondag naar voren gekomen: een zondag dicht bij het joodse paasfeest,
het Pesachfeest. Op het Concilie van Nicea in 325 werd bepaald om het
christelijke paasfeest te vieren op de eerste zondag na de eerste volle maan
van de lente. Het paasfeest begint met de Paaswake op zaterdagavond en
eindigt Pinkstermaandag.

Als wij met Pinksteren de nederdaling van de heilige Geest vieren is dat dus
eigenlijk de laatste Paasdag. Behalve een extra lang weekend weten heel veel
mensen echter niet goed wat zij met het Pinksterfeest aan moeten. Soms hoor
je dat Pinksteren het moeilijkste feest is van alle christelijke feesten. Maar het
gaat om de Heilige Geest. In het Pinksterevangelie wordt die Heilige Geest
over de mensen uitgestort. Maar wat moet je je daarbij voorstellen? Gods
Geest heeft vele namen gekregen. Wij noemen Hem: Schepper en Heer,
Trooster en Helper en Adem van God. Met Pinksteren mag de nadruk liggen
op de Geest als Her-schepper. Want het Pinksterverhaal bevrijdt mensen uit
hun beklemmingen en maakt mensen nieuw.

De bange leerlingen, die zich na de kruisdood van Jezus hadden
teruggetrokken in die binnenkamer met de grendel voor de deur, ze werden
door de Geest aangeraakt. Zij werden 'herboren' en als kerkgemeenschap



samengebracht. De schuilplaats werd verlaten en ze begonnen aan iedereen
die het maar horen wil vol geestdrift te getuigen over 'Gods liefde voor
mensen'. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.

Wij geloven dat de Geest ook vandaag nog herscheppend bezig is. Ook in
deze tijd van 'Godsverduistering' en Geloofsverdamping’ vertrouwen wij op de
werkzaamheid van de Geest. Misschien is het grootste gevaar van deze tijd
wel, dat wij z6 door de crisis rond geloof en Kerk zijn geobsedeerd, dat we
niet meer echt durven te vertrouwen op de Heilige Geest. Wij worden getroffen
door lege kerkbanken en het schijnbare falen van de geloofsoverdracht aan de
jongere generatie. Maar als je je ogen en oren open houdt zijn de gelovigen
onder ons wel te zien en te horen. Ik denk aan de inzet van tallozen in ons
land voor vrede en gerechtigheid en vandaag de dag ook heel bijzonder voor
de vele vluchtelingen. Ik denk aan het gebed van een opa voor zijn kleinkind.
De Geest is te zien bij de vrouw die haar ernstig zieke echtgenoot blijft
verzorgen en bij al die mensen die elkaar vanuit liefde trouw zijn. Het zijn
allemaal tekenen dat mensen door Gods Geest worden aangeraakt en
herschapen.

Overal waar mensen geloven, hopen en liefhebben bespeuren wij de Geest. Er
is voldoende in onze wereld om wij somber over te worden. Maar er is ook
voldoende reden om te blijven hopen en vertrouwen. Want wij hebben een
God die bij ons is. Hij houdt ons vast en herschept ons; keer op keer. In dat
geloof vieren wij ook dit jaar Pinksteren. Als voltooiing van het paasfeest en
om op deze aarde met Gods Woord aan het werk te gaan. Daarom zendt God
ons de heilige Geest, in de Bijbel ook wel genoemd: de Trooster, de Helper.
Hij geeft ons de kracht om te werken aan de Komst van het Koninkrijk van
God. Dat het nog steeds meer dan hard nodig is, daarvoor hoeven we de
krant maar op te slaan en het journaal maar te zien. Het is jammer dat
mensen nog steeds hun eigen belangen laten prevaleren boven het
gemeenschappelijke gevoel. We zouden dat gemeenschappelijke gevoel als
broeders en zusters moeten koesteren.

Moge de Geest van Pinksteren ons 'verbroederen' en 'verzusteren', en tot een
grote familie maken, bezorgd om elkaar en niet alleen om onszelf. Als we
kunnen leven uit Gods Geest dan is het altijd Pasen: waar lijden en verlossing
en de heilige Geest elkaar zo dichtbij komen; dichterbij dan Sint Juttemis!
Alvast een hartverwarmend Pinksterfeest !

F. G. Hogenelst pastoor



Van uw parochiebestuuryY

De afgelopen tijd was best weer een drukke,
maar ook mooie tijd.

- Naast de reguliere bestuursvergaderingen
1 w zijn we de nodige keren extra bij elkaar
geweest. De normale vergaderingen gaan

‘op’ aan lopende zaken en actiepunten en
daarom hebben we tijd vrijgemaakt om
even los van de dagelijkse hectiek eens wat
onderwerpen nauwer te beschouwen.

De financiéle gegevens van het afgelopen jaar komen binnen, de jaarrekening
van 2014 is goedgekeurd door het bisdom en de begrotingen van de
verschillende locaties zijn binnen. Hier hebben we uitgebreid bij stilgestaan en
het doet ons deugd om te constateren dat we over het algemeen behoorlijk
financieel gezond zijn. Natuurlijk zijn er zorgpunten en is de situatie niet
overal rooskleurig, maar over het algemeen zijn we een financieel stabiele
parochie.

Dat is goed nieuws, want dat biedt ruimte voor nieuwe initiatieven, die nodig
zijn om het pastoraal team te ondersteunen bij het door ontwikkelen van het
pastoraal beleidsplan. Gegrondvest in de huidige geloofsgemeenschappen
gaan we op weg om meer verbinding met elkaar te vinden zodat we elkaar
kunnen gaan versterken. Dit was het thema van onze tweede bijeenkomst,
een ‘heidag’, waarin we probeerden vooruit te blikken en met elkaar vast te
stellen wat wij als parochiebestuur kunnen doen om het pastoraal team en de
lokale geloofsgemeenschappen nog beter te ondersteunen. Hier is een hele
lijst met acties uit naar voren gekomen en die acties zullen de komende tijd
worden opgepakt.

De derde pijler is communicatie. Samen met vertegenwoordigers van het
bestuur van de H. Suitbertus hebben we onder de bezielende leiding van
Laetitia van der Lans een workshop gehouden om te komen tot de
fundamenten onder onze communicatie. Wat willen we aan wie communiceren
en hoe willen we dat doen? De fundamenten liggen er en nu gaan we verder,
samen met de H.Suitbertus en samen met u, om dit onderwerp verder uit te
werken. Er is al een werkgroep begonnen met de ‘renovatie’ van de huidige
website, maar er komt nog veel meer aan op dit gebied.

Inmiddels is ook de benoeming van de nieuwe pastoraal werker rond.
Marianne van Tricht is aan het pastoraal team toegevoegd als pastoraal
werken met bijzondere taken. Haar opdracht is het ondersteunen van pastoor
en pastoraal team in beleidsmatige en organisatorische zaken.



Het gaat met name om de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van het
pastoraal beleidsplan Hoe meer de pastores worden ontlast van ‘regel- en
codrdinatiedingen’, hoe meer ze in dienst kunnen staan van onze parochie.

Wordt vervolgd.

Namens het bestuur,
Frans Bosman

Door een Hellige Deur

Paus Franciscus heeft op 8 december met
het openen van de Heilige Deur van de Sint
Pieter officieel het door hem afgekondigde
Heilig Jaar van de Barmhartigheid geopend.
Op 13 december zijn ook in ons Bisdom een
aantal Heilige Deuren geopend, die speciaal
voor dit Heilig Jaar door de bisschop zijn
aangewezen.. Het is voor het eerst dat Nederland Heilige Deuren kent. In
andere Heilige Jaren zijn deze alleen in de vier hoofdbasilieken in Rome en in
enkele grote bedevaartplaatsen aanwezig.

Paus Franciscus had in de bul ‘Misericordiae vultus’ (‘Aangezicht van
Barmhartigheid’) opgeroepen om in elk bisdom ter wereld minstens één
‘Heilige Deur van de Barmhartigheid’ aan te wijzen. Achterliggend idee is dat
deze deur bij uitstek de kans biedt om bij God de Vader thuis te komen. De
deur is immers een beeld voor Jezus Christus, die over Zichzelf zegt: “Ik ben
de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered.”

De paus wil dat alle rooms-katholieken op bedevaartstocht gaan naar een
Heilige Deur.

De parochies Paus Johannes XXIII en H.Suitbertus gaan op bedevaartstocht
naar de Heilige Deur in de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht in Utrecht.
Pastoor Hogenelst en pastoraal werkster Lidy Langendijk zullen deze tocht
begeleiden. We zullen dit doen op zaterdag 28 mei. We reizen met elkaar per
trein naar Utrecht om de H. Mis om 12.00 uur mee te vieren, voorafgaand is
er biechtgelegenheid van 11.30-12.00 uur.



Graag horen we wie er mee willen gaan op deze bedevaartstocht. U kunt zich
aanmelden bij Lidy Langendijk: langendijk@kpnplanet.nl

In de dagen voorafgaand ontvangt u een bericht hoe laat we vertrekken.

Nieuwe leeskring: eindelijk thuis

Toen priester Henri Nouwen eens in Frankrijk was, zag hij daar een poster van
de verloren zoon. De afbeelding stelde de vader voor die zijn zoon omhelsde,
die met drugs, drank en dames het familiekapitaal erdoorheen had gejaagd.
Hij kwam echter tot inkeer en ging terug naar zijn ouderlijk huis, waar zijn
vader hem met geopende armen stond op te wachten. U zult al wel begrijpen
welke afbeelding er op de poster stond; de terugkeer van de verloren zoon
geschilderd door Rembrandt van Rijn.

Henri Nouwen was zo geraakt door die poster dat hij het echte schilderij wilde
zien. Het hangt in de Hermitage in Sint-Petersburg. Door zijn netwerk in de
wereld van de kunst kreeg hij het voor elkaar om in een apart vertrek met
zicht op het schilderij een middag te mogen doorbrengen. Op die middag
deed Henri een opzienbarende ontdekking. Hij zag namelijk dat de handen
van de vader verschillend waren. De linkerhand was breed, eeltig en als het
ware een mannenhand, de rechterhand was slank, had langere vingers en was
zachter.

Het verhaal van de
verloren zoon is velen
van ons bekend. En
ook hebben we vast
gehoord dat de vader
op het schilderij een
verbeelding van God zou kunnen zijn.
Met het schilderen van de verschillende handen heeft Rembrandt wellicht twee
aspecten van God naar voren willen brengen: rechtvaardigheid en
barmhartigheid. Het een hoort bij het ander. Bij rechtvaardigheid denk je aan:

ieder het zijne geven. Recht doen. Dat betekent niet dat je iedereen evenveel
geeft. H_
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