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Pastorale team

Het pastorale team draagt gezamenlijk de pastorale verantwoordelijkheid voor het
pastoraat in de parochies en is bereikbaar op het volgende adres:
oenkeweg 12, 3991 AD Houten, tel. (030) 637 12 84.

Gerben Zweers Anton ten Klooster
Pastoor/Liturgie Pastor/Sacramenten-
astoorzweers@gmail.co catechese en media

atenklooster@pij23.nl

Laura de Vries
Pastoraal werkster/
Catechese

pwldevries@gmail.com

Meike Hettinga
Pastoraal werkster/
Diaconie

& jongeren
mhettinga@pj23.nl

Lilian Weijman
Pastoraal werkster/
Diaconie
lweijman@kerkmail.nl

Ed van de Moosdijk
Pastoraal werker /
 Diaconie

e.vandemoosdijk@
suitbertus-parochie.nl

Vincent van der Helm
Diaken/ Bedevaarten en
ouderenpastoraat

diaken.vanderhelm@
suitbertus-parochie.nl

Parochiebestuur

Voorzitter Pastoor Zweers pastoorzweers@gmail.com
Vice-voorzitter Loes van der Horst loesvanderhorst@ziggo.nl
Secretaris Ron van Ee ron.v.ee@perpetium.com
Penningmeester Peter van Delft penningmeester@pj23.nl
Lid Frans Bosman frans@fbosman.nl

Lid vacant

Secretariaat parochie paus Johannes XX/Ii (Astrid Hoekstra)
Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, tel 030-6378642, info@pj23.n!



Berichten uit de parochie Paus Johannes XXI

Pinksteren

Wat vind ik het ieder jaar weer bijzonder om te zien hoe jongeren gevormd
worden. Als pastoraal werkster kan ik mezelf altijd precies zo’n plek geven dat
ik het gezicht kan zien van de jongeren die gevormd worden.
En altijd zie ik wat gebeuren op de gezichten. Wat het
precies is kan ik moeilijk onder woorden brengen, maar er
gebeurt iets dat indruk maakt, dat betekenisvol is, zoveel is
duidelijk.

‘Ontvang het zegel van de heilige geest, de gave Gods’ zo
spreekt de vormheer tot de jongeren. Het is net alsof je het
ziet gebeuren. Het vuur van de heilige Geest, het vuur van
Pinksteren wordt op dat moment heel even zichtbaar. Zo’n
moment herinnert mij eraan dat ook ik dat zegel van de
heilige geest ontvangen heb en dat het belangrijk blijft me daarvoor open te
stellen, juist in deze weken naar het feest van Pinksteren toe.

Het is zo gemakkelijk om in de waan van alledag mee te gaan, je te laten
leven door alles wat aandacht vraagt. Terwijl leven in Gods geest ook
betekent: aandachtig zijn, het vuur in jezelf niet laten opbranden, je laten
inspireren en raken. Staan wij open voor Gods Geest, voor zijn roepstem, die
ons vraagt om te leven als mensen van hoop, enthousiaste mensen? Dat is
soms best lastig, we moeten zo veel, voelen ons vaak tekort schieten en
kunnen zo bijna opgesloten raken in onszelf. Dat terwijl het feest van de
Geest, het feest van Pinksteren, gaat om Gods Geest die in ons leeft, die ons
kracht wil geven. Dit lied, gebed eigenlijk, uit lona drukt voor mij precies uit
waar het om gaat:

Neem mij aan zoals ik ben
Zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegel op mijn ziel
En leef in mij

Ik bad het tijdens de vormselviering voor de jongeren, maar dat doe ik ook
vaak voor mezelf als ik me leeg voel, of ongeinspireerd, het helpt me om op
zoek te gaan naar het pinkstervuur in mezelf. |k hoop dat Gods geest in ons
allemaal zijn werk mag doen, zodat we het beste uit onszelf mogen halen. Ik
wens u allemaal mooie zonnige pinksterdagen!

Pastoraal werkster Meike Hettinga



Van het Parochiebestuur

Wat een mooie tijd ligt er nu achter ons. De Veertig Dagen tijd en Pasen vind
ik altijd een mooie periode, een hoogtepunt in ons kerkelijk jaar. En helemaal
in onze parochie waar mooie tradities en nieuwe initiatieven zo goed
samengaan.

In Houten natuurlijk de paaswake waar de gehele nacht wordt gewaakt en
samen wordt doorgebracht met gebed, woord, gezang en stilte. In Bunnik de
Kruisweg in de open lucht met veel bezoekers en in Wijk bij Duurstede een
bomvolle kerk bij de “The Passion of Christ”. Allemaal voor herhaling vatbaar.
Het leeft en bruist in onze parochie en dat is mooi.

Bestuurlijk krijgen we steeds meer ruimte om ons bezig te houden met de
langere termijn. De dagelijkse zaken zijn over het algemeen geregeld en het
pastorale team raakt steeds meer ingespeeld. Wel baart de werkdruk van de
pastores zorgen en dat zal voorlopig helaas niet minder worden.

We gaan nu richting zomer en voordat de zomervakanties ingaan willen we als
bestuur nog wel eea in gang zetten zodat we het na de vakantie verder
kunnen oppakken. We reizen weer rond in onze parochie en proberen daar
waar nodig de lokale gemeenschappen te helpen. We gaan ook stappen
zetten in de verdere verbetering van de communicatie. De centrale website zal
onderhanden genomen worden en ook zullen we verder kijken wat we kunnen
verbeteren. Communicatie is namelijk nooit af en kan altijd beter. In deze
moderne tijden kunnen we ook nog meer gebruik maken van moderne
middelen, maar natuurlijk blijft het aloude schrift belangrijk. Niet iedereen zit
op de digitale snelweg en niet alles leent zich voor snelle communicatie.

We gaan dus gestadig voort met het verder ontwikkelen van onze prachtige
parochie.

Namens het bestuur,
Frans Bosman



Bedevaart naar Klooster Wittem

Heeft u zich al opgegeven voor de bedevaart op 28 juni? Dat kan nog tot 1
juni a.s.! In de vorige uitgave van het parochieblad heeft u alle bijzonderheden
over deze reis kunnen lezen. Veel parochianen hebben zich al aangemeld,
maar wij hebben nog enkele plaatsen over in de bus.

s Wij vertrekken om 8.00 uur
vanuit Culemborg en Tiel. Bij
voldoende aanmeldingen zal
de bus ook in Beesd on/of
Houten stoppen.

Als wij in Zuid-Limburg zijn
aangekomen staat u een
gevarieerd programma te
wachten.

Wij hopen dat wij dan heel tevreden en waarschijnlijk ook vermoeid van alle
indrukken om 18.30 uur weer in de bus kunnen stappen voor de terugreis.

Achter in de kerken ligt een flyer met alle informatie.

De kosten van deze dag bedragen U 42,50 per persoon.

U kunt zich opgeven via email: parochiedag@suitbertusparochie.nl
of telefonisch: 0344-613701 of 0345-512660.

Bij aanmelding graag de kosten overmaken naar rek.nr.:
NL98 ABNA 0470 1688 54, t.n.v.: R.K. parochie H. Suitbertus,
onder vermelding van: Suitbertusdag 2014

Wij hopen op een zonnige, gezellige dag met tijd voor meditatie en veel
nieuwe indrukken.

Werkgroep Suitbertusdag

Mantelzorgers KrommeRijnstreek worden verwend

Stichting Gods Werkhof uit Werkhoven, wil deze zomer van 20 tot 22 augustus
16 mantelzorgers uit de regio eren door hen gedurende deze 3 dagen een
gastvrij verblijf aan te bieden in de voormalige priorij Gods Werkhof in
Werkhoven. Het gaat daarbij om mantelzorgers die al langere tijd zwaar belast
zijn met de zorg voor een naaste en die geen praktische en/of financiéle
mogelijkheden hebben om er even tussenuit te gaan en om even op adem te
komen.



Tijdens de verwendagen wordt een vrijblijvend programma aangeboden waarin
de mantelzorgers hun verhaal kwijt kunnen en waarin ruimte en tijd is voor
0.a. ontspanning en wandelen en om lotgenoten te ontmoeten. Dat alles staat
onder deskundige begeleiding, want de ervaring leert dat er gedurende die
drie dagen veel spanningen en emoties loskomen.

Na afloop kunnen de mantelzorgers uitgerust en met nieuwe moed weer naar
huis. De ervaring leert ook dat even afstand nemen belangrijk is om zowel de
situatie thuis opnieuw onder ogen te zien, als het feit dat de mantelzorger
weer even beseft wie hij/zij zelf is naast degene die van zijn/haar zorg
afhankelijk is.

Stichting Gods Werkhof werkt bij dit alles nauw samen met de lokale
Steunpunten Mantelzorg, waaronder die uit de Kromme-Rijnstreek. Zij doen er
alles aan om de mantelzorgers over de drempel te helpen en voor hen een
zorgeloos verblijf mogelijk te maken, o.a. door te zorgen dat de opvang thuis
goed geregeld wordt. Bent u zo’n mantelzorger, of kent u iemand die graag
even op adem wil komen? Kijk dan snel op www.godswerkhof.nl Er zijn nog
plaatsen beschikbaar.

De PCl ondersteunt dit door een bijdrage te geven in de kosten.

Heiligverklaring Paus Johannes XXl

Op 27 april jl. werd de naamgever van onze parochie paus Johannes XXIII te
gelijk met paus Johannes Paulus Il heilig verklaard. Wij hebben geprobeerd
van deze gebeurtenis in onze parochie een feestelijke happening te maken.
Op 28 april om 8.00 uur waren mensen uit
verschillende locaties bij de kerk in Houten
om daar de nodige voorbereidingen te treffen
voor deze dag. Vele handen maken licht werk
en het was een gezellig samenwerking.
Helaas werkte het weer niet zo erg mee
zodat de organisatie moest besluiten om alle
activiteiten binnen te moeten laten
plaatsvinden. De heilige Johannes is wat dit
betreft ons niet ter wille geweest. Maar ja, hij
was op dat moment nog niet heilig verklaard.
Om 9.30 uur werd door een groep van
ongeveer 200 parochianen op een groot
scherm naar de beelden uit Rome gekeken.
Naast het altaar stond een mooie beeltenis
van paus Johannes XXIIl. Deze beeltenis was
gemaakt door wijlen pastoor Wim van
Sambeek uit Rotterdam.




Deze beeltenis is uit zijn nalatenschap geschonken aan onze parochie. Een
beeltenis die een vaste plaats zal verkrijgen in onze parochiekerk.

Na de uitzending was er een eucharistieviering die muzikaal ondersteund werd
door het St. Caecilia koor uit Houten. Bij deze viering waren 270 parochianen
aanwezig. In de viering vertelde Ko Vernooy over de wijzigingen in het
kerkgebouw na het 2e Vaticaans Concilie. Voor menigeen een duidelijke
herkenning. Rian van Kleef vertelde vervolgens over de huidige werkwijze
binnen haar locatie Cothen. De herkenbare woorden van deze
medeparochianen werden met een warm applaus ondersteund.

Na de viering was er een kort en bondig programma waaraan door veel
parochianen werd deelgenomen. Onder het genot van een kop koffie en een
snee krentenbrood werden herinneringen opgehaald over de tijd van voér en
na het 2e Vaticaans Concilie. Diverse mensen werden geinterviewd over de
herinneringen uit deze tijd en over de wijzigingen in de kerk ten gevolge van
het 2e Vaticaans Concilie. Er werden bloemstukjes gemaakt voor
medeparochianen die door ziekte of ouderdom bij deze bijeenkomst niet
aanwezig konden zijn. Uit de reacties mag geconcludeerd worden dat dit zeer
opprijs is gesteld. Er was gelegenheid voor portret tekenen en dat natuurlijk
van paus Johannes. In de hal van de pastorie werd doorlopend een filmpje
vertoond over paus Johannes XXIll. Als je daar stond te kijken werd je meteen
gestrikt om mee te oefenen voor het voor deze gelegenheid gemaakte
pauslied. Op de kamer van de pastoor werden ballonnen gevuld en voorzien
met een kaartje: "Mijn droom voor de kerk is ... ". Na een gezellige lunch met
soep, melk en broodjes werd buiten gezamenlijk het pauslied gezongen en de
ballonnen opgelaten.

Wij kunnen terug kijken op een mooie en feestelijke dag ter gelegenheid van
de heiligverklaring van paus Johannes XXIII.

Op deze dag werd de samenwerking tussen de locaties ervaren. Nagenoeg alle
locaties hebben hun steentje (steen) bijgedragen aan het welstagen van deze
parochiéle, feestelijke dag.

Dank aan alle locaties, aan al die vrijwilligers. Dat is "Samen kerk zijn".!!!
Paus Johannes, ook wel genoemd de goede paus, kijkt tevreden en blijmoedig
terug.

Op de website kunt u filmpjes en foto's zien van deze dag.

Namens het organisatiecomité
Fons van der Zant, secretaris locatieraad Houten.

Heiligverklaring PJ23 en JP2
Verslag vanaf het Sint Pietersplein

De patroon van mijn voormalige parochie wordt heilig verklaard! Wat een
geluk dat ik juist nu in Rome mag wonen. Want daar wil ik bij zijn. De avond
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